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B   LSTER-BODE 

Naam bedrijf Naam bedrijf 



Bolster Bode 

Er was eens een olifant met een lange snuit.. 

Die blies iedereen het jaar weer uit! 

 

Veel leesplezier met de laatste Bode van 2012! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNOKKEN!! 

Bijna de hele maand gaat het er al over, de vrijwilliger die tijdens een simpel potje 

voetbal doodgeschopt is. 

En nu denk je misschien “ja, erg..maar moeten ze het daar nu in de Bolster Bode het 

ook al over hebben?”’ 

 

Ook wij zijn mensen, ook wij zitten bij een vereniging, ook wij kunnen het wel eens niet met 

elkaar eens zijn, ook wij hebben soms verschillende ideeën over hoe dingen moeten gaan. 

 

Maar het belangrijkste nog, ook wij hopen, net als die voetbal vereniging dat dit nooit maar dan 

ook nooit meer gebeurd! 

 

Ook Jong Nederland Diessen is tegen geweld. Maar niet alleen dat! 

Wij zijn tegen stelen, vernielen, pesten, buitensluiten.. 

 

Gelukkig is er nog nooit zo iets heftigs als bij de voetbalclub gebeurd bij JN Diessen. En daar 

willen we voor blijven KNOKKEN! 

 

Helpen jullie, leden, ouders, vrijwilligers ons hier bij? 

 

Jong Nederland Landelijk heeft algemene gedragsregels die ook gelden binnen onze vereniging! 
 

Omgangsregels Jong Nederland  

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die naar Jong Nederland komt, zich prettig en veilig voelt. 

De omgangsregels geven aan hoe we op een fijne manier met elkaar om kunnen gaan. Wanneer 

iedereen zich aan deze huisregels houdt, zorgen we er samen voor dat iedereen een leuke tijd 

heeft hier.  

1. Respecteren en accepteren. Iedereen hoort erbij.  

2. Houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.  

3. Alle dingen hebben een doel. Kapotmaken is niet cool.  

4. Ben bewust van je invloed in de groep. Ga er verstandig mee om en kwets niemand.  

5. Pesten is nooit goed. Zorg dus dat je aardig doet.  

6. Schelden, uitlachen, roddelen, doe daar niet aan mee. Tegen gemeen zijn zeg je: Nee!  

7. Een groep vorm je met elkaar. Negeren is dus raar.  

8. Vind je iets niet fijn? Zeg dan: “Stop, houd op!” Lukt het niet alleen, vraag dan hulp.  

9. Doe geen dingen die de ander niet wil. Houd gepaste afstand, dat is wel zo chill. 

10. Help elkaar waar nodig is, dan gaat het nooit mis!  

11. Zorg je mee voor een fijne sfeer? Denk dan aan deze afspraken, telkens weer. 

 
Zit jij ergens mee? Bespreek het!  



                                                                       

 

 

 

 

 

 
 

 

De Di-Harts  

wensen alle Bolster Bode lezers 

Een gezond en voorspoedig 

2013                                 

  



 
Je zult het misschien niet geloven. 

Maar kijk eens buiten (bij de Bolster) naar boven. 

Niet alleen met kerst staat er een ster te stralen boven een stal, 

Sterren stralen altijd en overal! 

 

En wist je dat jij ook iemand kan laten stralen 

Door altijd de kerstgedachten in je naar boven te halen. 

 

Samen delen, samen spelen. 

Samen zijn en elkaar het beste geven en toe wensen. 

Lief zijn voor alle kleine en grote mensen! 

 

Is het niet fijn, als het altijd kerstmis zou zijn? 

 

Wij wensen iedereen een stralende kerst en een 2013 vol sterren!  

    

Leiding Jong Nederland Diessen 

 

 

 

 



  

 

Deze Kerstkaart kregen we van Knert Yente 
 



                                                                                                    

Uit de Groep 

 De Minioren reisden deze maand naar Lapland. Jip stuurden een brief dat hij in het “land ”van de 

Kerstman was. Het land van sneeuwpoppen, RENdieren, ijs en kerstbomen. 

De Minioren hebben een “sneeuwpop” gemaakt van marshmallows en die heerlijk opgegeten, ze hebben 

RENspelletjes gespeeld, speelde het ijs wak spel ( soort stoelendans, alleen waren nu de vellen de 

ijsschotsen) en in de Bolster stond een mooie grote kerstboom! Het leek dus wel een beetje of ze echt in 

Lapland waren! 

 

De Knerten leiding had een brief naar de Sint gestuurd dat hij niet perse hoefden te komen. We kregen 

een brief terug dat hij blij was dat hij niet hoefde te komen. Hij had het zo ontzettend druk en hij zou 

ons toch wel nog ergens zien. Bij de brief zat een zak strooigoed voor de Knerten. 

Die zaterdag speelden we spelletjes met de pepernoten en schuimpjes nadat we “keep the egg” hadden 

gespeeld.  

Alle Knerten kregen 2 rauwe eieren waarmee ze opdrachten moesten doen. Natuurlijk mocht het ei niet 

kapot. Het was moeilijk, maar we hebben er veel mee gelachen! 

 

De 7e december kwam Danny invallen voor Marloes en Kim. Hij speelden het pepernotenspel wat de 

Knerten erg leuk vonden en graag een aantal keer achter elkaar wilden spelen! 

 

Op 14 december stond de kerstboom al in de Bolster. Met de kerstlichtjes en kerstmuziek aan maakten 

de Knerten prachtige tekeningen. Daarbij schreven ze een kerst/nieuwjaarswens. De tekeningen werden 

als verassing ingescand voor alle ouders en samen met de wens en een foto opgestuurd via de mail. 

De wensen hebben we ook hier verspreid in de Bolster Bode!  

 

De laatste keer groepdraaien van 2012 sloten de Knerten af in stijl! Met een kerstontbijt en een KNERST 

verhaal. Het verhaal hebben alle Knerten als “Kerstkaart” mee naar huis gekregen. 

 

De foto’s van de Knerten zijn terug te vinden op: fotoalbum.eu/jndknerten 

 
 





2012 

Januari-Dit jaar hadden we voor het eerst een kamp enquête. Een aantal ouders heeft deze ingevuld 

zodat we een beeld kregen van de verwachtingen en ervaringen van ouders. 

 

Februari- In de Bode van februari hadden we een ingezonden stukje van Roedi, oud lid en vader van 

zonen die nu bij JN zitten. De datum van de open dag werd bekend gemaakt en ondertussen werden daar 

de voorbereidingen voor getroffen. Bram neemt in de Bolster Bode afscheid van JN Diessen met een 

ingezonden stukje. 

 

Maart- De gilderally is geweest en het kamp komt er aan! Om al een beetje in het kamp thema te komen 

plaatsen we een brief van de Bokkenrijders in de Bode. Ook is Jong Nederland Diessen vanaf deze maand 

te vinden en te volgen op Facebook. 

 

April- 2 nieuwe “smoeltjes”bij JN! Hendrik-Jan en Bianca komen het leidingteam versterken! Ook hebben 

we het deze maand over de effecten van energie drankjes. 

 

Mei- Joep, Hendrik-Jan en Ans hebben de introductie cursus gedaan en zijn officieel leiding! De open dag 

die we hielden ter gelegenheid van de verbouwing aan de Bolster was een groot succes! 

 

Juni- HOERA, Baby nieuws! De buizerd baby’s zijn uit hun ei gekomen! De Host (het nest) hangt al weken 

hoog boven in de boom! De meeste groepen hebben een weekendje gehad en de verslagen laten iedereen 

weten dat die zeer goed geweest zijn! Ook is er een interview geweest deze maand voor het vrijwilligers 

blad voor de vrijwilligers van JN.  

 

Juli- Kamp! We keken er allemaal erg naar uit! De locatie was top, het weer was geweldig en de sfeer 

was heel erg goed! Een zeer geslaagd kamp! 

 

Augustus- De eerste Bode van het jaar zoals gewoonlijk gevuld met alle informatie over Jong Nederland! 

Iedereen is, ook al is het vakantie, weer druk bezig met het nieuwe seizoen! 

 

September- HEERLIJK, het groepdraaien is weer begonnen! We hebben er een nieuwe groep bij, de 

Knerten! De TOB-bers gaan samen met de Stuiters en er is wat geschoven met leiders naar en van 

verschillende groepen. 

 

Oktober-We hebben een aantal Di-hart leden die een maatschappelijke stage komen lopen bij Jong 

Nederland Diessen. Deze maand is ook de Kaderschouw voor de leiding geweest! 

 
November- BALEN, de muur van de nieuwe aanbouw zit vol graffiti . De jaarlijkse afdelingsraad heeft 

plaatsgevonden en in Diessen kwamen alle junioren van het district samen voor de Juniorendag! 

 

December- Het jaar is bijna om! De plannen voor 2013 liggen al klaar! Het draaiboek voor het 
zomerkamp is voor een deel klaar, we kijken uit naar de weekendjes.. 



Rik, Luc en Suzan hebben een “feestcommissie” opgestart. In 2013 

zullen er een aantal activiteiten plaats vinden voor en door de leiding 

georganiseerd! 

 

Een groep mensen die samen moeten werken, werken het beste als het contact 

onderling goed is. Dat is bij JN Diessen het geval, maar we zien elkaar wel 

weinig! Vandaar dat het idee is ontstaan om vaker samen iets te ondernemen. 

Zo leren we elkaar nog beter kennen en zijn er meer momenten om ideeën, 

programma’s en tips uit te delen! 

 

Vrees nu niet dat jouw contributie hier ingelegd word! De leiding betaald alles 

zelf! 

 

Wat we elke keer ondernemen lees je natuurlijk terug, in de Bolster Bode! 
 

  “Feest” 



                                                                  

                                                       

Miniorendag 

Zaterdag 8 december was het dan eindelijk zo ver. Al ruim voor 9 uur stonden Bram en 

Tom voor het raam om te kijken of Kim er al aankwam. Kim kwam hen namelijk halen om 

samen met Tigo, Joep en Judith naar de Miniorendag in Eindhoven te gaan. 

 

Het thema van deze miniorendag was ‘winter’. Nou een beter thema konden ze niet gekozen 

hebben, want er lag een pak sneeuw. Om vijf voor 9 stuiterden en sprongen de mannen door de 

huiskamer: ‘Mama, daar heb je Kim’. Jas aan, tas mee en naar de auto.  

 

De volgende stop was bij Tigo. Kim haar deur was vastgevroren, de jongens vonden dit wel 

grappig.  

 

Op naar Eindhoven. Het is wel een beetje raar dat dit een Jong Nederland is waar ze geen bos 

hebben. Dat vinden de jongens maar raar en eigenlijk ook een beetje zielig voor de kinderen van 

die groepen. Gelukkig hadden ze er wel een gymzaal.  

 

Bram en Tom kwamen helemaal bekaf thuis. Wat hebben jullie vandaag allemaal wel niet gedaan? 

Ze hadden geen puf meer om het allemaal te vertellen. Ze waren veel te moe. 

De volgende dag een nieuwe poging ondernomen: Wat hebben jullie gisteren allemaal gedaan 

jongens? Vooral Bram begon enthousiast te vertellen: gevoetbald in de gymzaal, een sneeuwpop 

gemaakt, veel gelachen en hard gerend, een snoepje gegeten en gedronken. Ook de zakdoek 

versieren was erg leuk. Tom vulde nog aan dat ze ook nog spelletjes hebben gedaan. Het was 

alleen niet zo leuk dat er ook kindjes van een andere Jong Nederland in hun groepje zaten, omdat 

Diessen maar met 4 kindjes was. Het was echt reuze leuk en berengezellig, dus jullie moeten de 

volgende keer allemaal mee gaan hoor!  

 

Ter afsluiting van een gave ochtend werden de meegebrachte boterhammetjes nog opgepeuzeld. 

Het was echt een reuze gezellige ochtend, maar Kim merkte het al op de terugweg in de auto … je 

werd er wel moe van! 

 

Kim en Judith, bedankt voor jullie begeleiding! 

Jacqueline  

                                           Foto’s staan op: fotoalbum.eu/miniorendiessen 

 

 

Soms moet de leiding een beetje lachen om de opmerkingen van de leden. Niet uitlachen! 

Lachen omdat het wijs of schattig is.  

 

We zitten in de auto op weg naar de Miniorendag in Eindhoven. Bram komt net met zijn neus boven het 

raam uit. Samen met zijn broer zit hij te luisteren naar de cd en kijkt hij wat rond. Opeens zie ik hem nog 

rechter gaan zitten. “Kim, Kim, wow..hier ben ik al een keer meer geweest! Wow”.  

Op dat moment rijden we net Middelbeers door   



  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Deze Kerstkaart kregen we van Minioor Tigo  

 





Zondag 16 december gingen de Frekkels en Mo@tjes naar het jaarlijkse Maxioren zwemfestijn. 

We geven toe, de dag begon wat rommelig. We hebben er van geleerd als nieuwe leiding! 

Dat wil niet zeggen dat het geen leuke dag was! Eenmaal onderweg liep alles op rolletjes! 

 

We waren ruim op tijd bij het zwembad zodat we een lijstje konden maken voor de terugrit, ons op ons 

gemak om te kleden en de spullen weg te leggen. 

De spelleiding ging bij het spel staan, de groep werd verdeeld in teams en toen alle afdelingen er waren kon 

het festijn beginnen. 

 

22 spelen verdeeld over het zwembad en “het droge” werden gespeeld. Een trampoline midden in het water, 

bootjes, een”apen baan”, een mattenparcours.. het leek wel “Wipe out Light”! Dapper speelde de leden alle 

spellen, namen ze op tijd pauze met wat lekkers en vertelde ze stoer de puntenscore.  

 

Na het omkleden was het tijd voor de prijsuitreiking. We vielen met Diessen niet in de prijzen.. maar ach, 

plezier hebben gehad en belangrijker dan winnen! 

 

Dat ze plezier hadden gehad was wel te zien, al keken de meeste leden na een tijdje vooral moe wat 

dromerig rond. Het was ook opvallend rustiger op de terug weg in de auto!  

 

Leuk dat een aantal ouders is komen kijken (tip voor de volgende keer. Er is een mega tribune waar ouders 

welkom zijn om te kijken!) 

 

We bedanken via deze weg de ouders die hebben gereden en de ouders die ook zijn gebleven om te 
helpen/foto’s te maken! Dank jullie wel!! 

Zwemfestijn 



                                                                                  

 

 

Kerstviering 

De kerstboom stond klaar, de kaarsjes branden, op de achtergrond was “prachtige” 

kerstmuziek hoorbaar, het drinken stond koud en de kerstpakjes met persoonlijke kaarten 

lagen onder de boom. 

 

Een voor een druppelde de leiders en leidsters van Jong Nederland binnen. Ze waren benieuwd wat het 

programma voor de kerstborrel zou zijn. 

Toen iedereen er was hielden we een kort “actief” programma. Er werd een alternatief kerstverhaal 

voorgelezen waarin iedereen een rol had. De meeste leiding kon er erg om lachen! 

 

De nieuwsgierige leiding wilde toen toch wel heel graag het pakje dat klaar lag onder de kerstboom. Dat is 

geen traditie, maar het bestuur wilde deze avond iedereen nogmaals bedanken voor de inzet. Voor 

iedereen was er een persoonlijke kaart en een nieuwe Jong Nederland trui! 

 

We kletsen met elkaar over het afgelopen jaar maar hadden het vooral over de ideeën voor het komende 

jaar! Wij hebben zin in 2013! 

 

Nieuwe tafels! 
Heb jij ze al gezien? 

 

Deze maand heeft Jong Nederland Diessen nieuwe tafels aangeschaft. Ward en Rik hebben ze 

gekocht en in elkaar gezet. 

 

De tafels die er stonden waren zwaar en groot! Vaak werd er mee geschoven waardoor de 

tafelpoten steeds lossen kwamen te zitten. Niet handig, niet veilig! 

 

Nu staan er kleinere, nettere tafels! We hopen dat we er lang plezier van hebben! Dus, leden, 

niet meer op de tafels gaan staan! 

 

 



 

 


