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BOLSTER  BODE 
 
Ondanks dat de Bolster verhuurd is geweest in de zomervakantie was het er muf en stilletjes. Door het 
droge weer roken de afvoerputjes niet fris meer en de spinnen hadden een heus festijn gemaakt. 
Lizet zorgde er voor dat alles er weer keurig uitzag, we spoelden water door de doucheputjes en 
tadaa…klaar voor het nieuwe seizoen! 
 
Het seizoen is officieel gestart! Op de Minioren na zijn alle groepen weer bij elkaar geweest.  
 
De vrijwilligers hadden weer programma’s gemaakt, iedereen was er klaar voor en het weer zat mee 
de eerste weken van het nieuwe seizoen. Beter konden we niet beginnen! 
 
We begonnen dit seizoen een weekje later in verband met een Kaderschouw, een feest weekend wat 
om het seizoen word georganiseerd voor alle vrijwilligers.  
 

Alles over de eerste weken lees je in deze Bode..of ja, alles?! 
 
We nodigen weer alle groepen uit om elke maand een verslagje, tekeningen en foto’s in te sturen!  
 
Het adres is niet veranderd: bolsterbode@hotmail.com 

 

 

 MINIOREN 

Deze maand hebben we nog geen 
Minioren gedraaid. De eerste keer dat 

we weer samen komen is 
ZATERDAG 15 Oktober 

13:00-15:00 uur 
 

Groetjes 
Femke, Elin en Kim 

 BEDANKT! 

mailto:bolsterbode@hotmail.com


Let op! 
 
Bij Jong Nederland Diessen spelen we 
vaak lekker buiten! 
 

 Trek ALTIJD oude kleren aan als 
je naar de Bolster komt!  
 

 Ruim buiten alles netjes op! 
Snoeppapiertjes horen in de 

prullenbak en spelmateriaal in 
het spelhok.  
 
 

 Tot eind oktober ( boven de 8 
graden) loop je kans op een 
teek. Deze beestjes zitten niet 
alleen in het bos maar ook in de 
tuin bij je thuis. 

http://stopdeteek.nl/teken-in-
nederland/ 

 
 
 

http://stopdeteek.nl/teken-in-nederland/
http://stopdeteek.nl/teken-in-nederland/


 

 BIKKELS 

De naam van de nieuwe 

groep is de bekend!  

DE BIKKELS!  

 

Wij draaien groep op 

WOENSDAG 

we beginnen om 13:30 tot 

15:00 uur. 

 

Hopelijk zien we dan meer 

stoere Bikkels. 

Maak jij reclame voor onze 

groep? 



De afgelopen maand: 
 

 Hebben we de “week tegen het pesten” gehad. Hier doen we als vereniging niets mee, we 
maken wel kenbaar dat wij tegen pesten zijn. Mocht je ergens mee zitten vertel het de 
groepsleiding, je ouders of de vertrouwenspersoon van de vereniging; Marielle 
 

 Heeft het onderhoud team een start gemaakt met de aanleg van een grasveldje bij de 
stookkuil. Hier kunnen we, als het gras er goed op staat, een spel spelen of een tent plaatsen. 
 
 

 Is er een informatie bijeenkomst geweest over “hoe betrek en behoud je jongeren bij een 
bestuur”. Iemand uit het bestuur is er heen gegaan en heeft de avond  “zeer interessant” 
bevonden. Eens kijken wat we met de tips kunnen en hoe het vervolg op deze avond zal zijn. 

 
 Heeft Marian de verhuur taak overgenomen van Corrie. Marian haar gegevens staan op de 

website van Jong Nederland Diessen 

 



 

 

 KNERTEN 

 

Wat doe je als de eerste twee keer dat je groep gaat draaien de Bolster verhuurd is?  
Wij juichen want dat is een goede reden om wijkspelen te spelen! 
 
De 17e september liepen we een foto tocht waarbij letters uit straatnaambordjes ons de prijs al gaven, een 
lekker ijsje bij Kerkzicht! 

 
De 24e hadden we ook een tocht, maar deze was compleet anders! De leden mochten in groepjes op zoek 
gaan naar codes die in Diessen waren verstopt. Elke code wees naar een plek met een volgende code. Ook 
hier zat een prijs aan vast voor de groep. Een uitnodiging voor het vier jarig bestaan van de groep. Dit 

vieren we op 15 oktober met een GOED FOUT FEEST!  



                      

Na maanden van aftellen, eindelijk DE week van de Kaderschouw. Niet dat de Kaderschouw 
een week duurt, maar dan begint het echte aftellen.  
 

Op dinsdag zijn de spullen gepakt, op donderdag ligt de tent al in de auto en op zaterdag klokslag 9:10 
stapt Madelon in de auto. Samen met Gijs en Niels gaat zij voor de eerste keer naar de Kaderschouw.  
Machtig mooi vind ik het, oud leden uit mijn groep, mijn vaste JN collega samen in de auto, op weg 
naar Drunen. 
Daar komen we als eerste aan en zetten we ook als eerste de tent op terwijl Gijs en Niels de auto gaan 

parkeren. Anke volgt al snel en met zijn vijven drinken we wat, buurten we en helpen we wat later ook 
Bram, Ward, Luc en Joep hun tent mee opzetten.  
Na een korte wandeltocht komen we in de middag aan bij het terrein van het Land van Ooit waar ook 
Elin en Evelien aansluiten. Op het terrein zijn verschillende activiteiten waar we aan deelnemen. We 

gaan in de escape tent, leren brandjes blussen, doen wat proefjes.. 
De tijd vliegt en we hebben nog lang niet alles gedaan als we weer terug gaan naar het feestterrein 
waar een avondmaal voor ons klaar staat.  
Na het eten gaan we chillen bij de tent terwijl de laatste voorbereidingen voor de feestavond worden 
gedaan.  

Het feest is kaai gezellig net als de after party aan het kampvuur. Veel te laat gaan we slapen en voor 
sommige veel te vroeg, zitten we weer aan het ontbijt. 
 

  KADERSCHOUW 



  

 

We zijn weer begonnen! Dankzij de inzet van Liesbeth en Elia zijn we het nieuwe jaar weer 

kunnen beginnen. Zij komen dit seizoen het Bosbengelteam versterken. Welkom! 
 
We trapten het nieuwe seizoen af met een activiteit die altijd wel in de smaak valt: kampvuur met een 
broodje frikadel of knakworst. Daarnaast hadden de kinderen nog voldoende tijd om vrij te spelen en 
wensen voor het programma van de komende maanden in de ideeënbus te stoppen.  

23 September speelden we een bosspel: spons, water, vuur. Een soort stratego, maar dan net even 
anders. De Bosbengels deden fanatiek mee, maar ze werden er wel moe van. Na een korte pauze was 
er nog tijd om vrij te spelen in het bos. 
De laatste bijeenkomst van deze maand hadden we een druk programma. We speelden 'de jongens 
tegen de meiden'. Echt lachen. Bij de kinderen van groep 5 waren de meiden net iets sterker dan de 

jongens (maar zij waren dan ook flink in de meerderheid). Bij de jongens en meiden van groep 4 ging 
de strijd gelijk op. 
We speelden o.a. olifantenmars, ballonnenrace, letterspel, bekertjes stapelen, beschuit smeren met je 
handen op je rug opeten dan fluiten, suikerklontjes stapelen op een tongspatel, appels stapelen en 
een koekje van je voorhoofd zonder je handen te gebruiken naar je mond zien te toveren. De 
kinderen waren erg creatief en kregen het voor elkaar. Het was een drukke, leuke bijeenkomst. 

 

 BOSBENGELS 


