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En ineens… 

is het seizoen 

voorbij       … 

 

 

..op kamp na!!! 

       



 



 

Slootjesdag Diessen 2014 

 

Namens Jong Nederland Diessen organiseerden Madelon en Kim dit jaar de Slootjesdag. Joep kwam 

deze dag helpen bij het vlotten vanuit de staf, Liesbeth vanuit de groep “Helpende handjes”(oud-

leiding) en Marjolein, vanuit de ouders, stond bij het magneetvissen ingepland. 

Na weken van regen was het tijdens de slootjesdag op een paar druppeltjes na..droog! Warm was het 

niet, wel weer kaai gezellig! 

 

De kinderen van groep 1,2 en 3 hadden een programma rondom de Maanlicht Kabouter. Zij vonden 

een stenen kabouter. Zou deze bij het maanlicht tot leven komen? Zou hij dan met zijn korte beentje 

heel het bos kunnen bekijken, de sloot en de stroom?  

We namen hem mee op pad, zodat hij alles rondom de Slootjesdag goed kon bekijken. Als hij dan bij 

het maanlicht tot leven zou komen, kon hij alles wat hij gezien had vertellen aan zijn kabouter 

vrienden. Wie weet sluiten er volgend jaar wel meer kabouters aan! 

 

De kinderen van groep 4 t/m 8 liepen onder begeleiding van vrijwilligers naar verschillende 

onderdelen. Zo mochten ze gaan vissen bij Hengelsportvereniging “t Turkaa en kregen ze uitleg over 

waterdiertjes, water en waterplantjes bij de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o. Bij Jong 

Nederland konden ze magneetvissen en vlotvaren. 

 

Een vol programma wat door de enthousiaste deelnemers weer echt geslaagd was! 

De link met foto’s staat op de website van Slootjesdag Diessen. 

 

Een dank aan alle vrijwilligers die de verenigingen deze dag hebben ondersteund!  

 

 

 

 

 



      

Minioren juni 2024 

 

Waar is de Draak? Femke las voor uit het boek waarin ridders op zoek gingen naar draken. Maar, of 

ze ook echt draken vonden?! Het boek was naast grappig ook gelijk weer het thema verhaal van 

deze bijeenkomst! 

 

Na het verhaal ging iedereen zelf draken tekenen op karton. Stoere draken, meisjes draken, draken 

met vuur en schatkisten.. 

 

Toen iedereen daarmee klaar was, was het tijd om de draken te verstoppen. Konden daarna de 

vrijwilligers, met hulp van de Minioren, op pad om die draken te gaan zoeken. 

Een leuk spelletje waar sommige Minioren geen genoeg van kregen. 

Er lagen draken onder struiken, laag in de bomen, onder het zand.. 

 

Tijd om na deze speurtocht echte “platgetrapte drakenpoep” te gaan smullen! De chocolade wafels 

lieten zich goed smaken net als het drinken.  

De bekertjes mochten de Minioren bewaren..voor het volgende onderdeel.  

Modder maken! 

 

Het blijft leuk! 

 

Niet alleen op de grond kwamen drakenjes in de vorm van modder en takjes. De Minioren zelf 

veranderde ook in draken! 

 

De tijd vloog voorbij en na een kort afscheid van de oudste kleuters was het tijd om te gaan. 

 

De oudste kleuters, die naar groep 3 gaan, wensten we heel veel plezier bij de nieuwe groep. De 

andere hopen we volgend seizoen weer te zien bij de Minioren! 

 

Deze dag kregen we hulp van “helpende hand” (oud vrijwilliger) Joep.  

 





    



Ha Minioren en Minioren ouders 

 

De Minioren zijn geen vaste leden, ze komen wanneer ze kunnen en willen en dat is prima. Wat het 

niet wil zeggen is dat ze er niet echt bij horen. Dat doen ze juist wel! 

 

Ook dit seizoen maakten weer nieuwe Minioren kennis met de vereniging. De een vond het spannend, 

de ander werd op sleeptouw genomen door een ouder broertje, zusje, neefje of nichtje. De ander liep 

er rond als of ze al jaren bij de groep hoorde. En, alles is prima! 

 

Wij hopen dat we de Minioren weer een hoop lol, fantasie, vrijheid en stoere dingen hebben mee 

kunnen geven. Elke maand een ander verhaal, een ander programma maar altijd met een hele fijne 

sfeer! 

 

Wij wensen alle oudste Minioren heel veel plezier bij de nieuwe groep.  De jongste zien we graag weer 

in het nieuwe seizoen bij de Minioren groep! 

 

Huub, Danny, Femke en Kim 



 

Grutto’s juni 2024 

 

Zaterdag 1 juni was de Bolster verhuurd en dat had Kim niet in de gaten. Maar, geen 

paniek! Op het programma, een dieren speurtocht. Eerst even een gokje wagen over hoeveel 

dieren we zouden gaan zien. Dat hoefde geen levende dieren te zijn, afbeeldingen en teksten 

telden ook. De meeste GRUTto’s dachten dat we niet boven de 15 dieren zouden komen. Al 

snel werden er insecten gevonden, gingen we op de foto bij het straatbord KREKELshof en 

zagen we afbeeldingen van dieren op brievenbussen, auto’s en geboorte borden. Bij Jorn en 

Saartje zagen we dieren van dichtbij voor we weer naar de Bolster liepen. 

 

8 juni ..de GRUTto mama dag! Een keer per seizoen nodigen we de mama’s uit (of oma als 

mama niet kan). Waarom? Omdat wij het belangrijk vinden te weten wie de mama’s zijn en 

dat zij weten wie wij zijn. Het is echt niet zo dat je elkaar in een ochtend leert kennen maar 

het laagdrempelige contact hopen we nog jaren voor te zetten zodat waar nodig we elkaar 

weten te vinden.  

Anna kwam deze ochtend teken en schilder lesgeven. GRUTto mama Yvonne heeft een 

verslag gemaakt wat verder op in deze Bode staat.  

 

In verband met de Slootjesdag op 15 juni draaiden we deze ochtend geen groep. De 

GRUTto’s die wilden konden aansluiten bij deze activiteit.  

 

22 juni maakten we vuur op verzoek van een enkele Grutto. Zelf vuur maken is dan ook wel 

echt heel stoer! 

Naast Marshmallows waren en ook STOKbroodjes met knakworstjes. 

 

Het seizoen zit er weer op, we sloten de 29e het groepdraaien af met een SPEK SPEK tocht! 

Op naar de varkentjes in Baarschot. Over het pad, onder de prikkeldraad door, voorzichtig 

langs de maisplantjes, over de sloot..Heerlijk in de zon, mooie verhalen en de tijd die helaas 

vloog.  





   

Zaterdag 8 juni 2024: Mamadag bij de Grutto’s 
 
Ik kreeg, net als vele andere mama’s en/of oma’s een uitnodiging van de Grutto’s om te komen bij 

de Mamadag. Natuurlijk wilde ik wel eens kijken wat Joshua allemaal bij de Grutto’s doet en hoe leuk 

de groep kinderen is. Hij komt altijd met hele verhalen thuis, dus nu wilde ik dat ook wel eens 

meemaken. 

Er was nog niets van het programma bekend gemaakt, maar ik was in de veronderstelling dat we 

ook iets zouden gaan knutselen of een soort speurtocht in het bos zouden doen, alles goed als me 

maar geen hutten gingen bouwen en met taken moeten sjouwen.  

Bij aankomst lag er al veel op de tafels, lekker in de buitenlucht. Al was de wind fris. De mama’s 

mochten aan de ene kant van de tafel zitten en de kindjes aan de andere kant. We kregen tekenles 

(en ook verfles wat later bleek). Van Anne kregen we een echte uitleg over hoe we een kat in een 

kopje moesten tekenen en ook moesten verven. We kregen van haar stap voor stap uitgelegd hoe 

we het moesten tekenen. Ze mengde de verven voor ons, om later ook de tekening (professioneel) 

in te kleuren. Ze was zo lief en geduldig. Ook haar mama hielp enorm goed mee om ons het 

vertrouwen te geven dat we goede tekenaars waren. En Kim en Madelon liepen ook continu rond om 

ons te blijven motiveren en te zeggen dat we echt goed konden tekenen hoor!! Jeh right!!  

Mijn verwachtingen waren heel anders toen ik deze ochtend op stond, maar ik heb het heel erg leuk 

en leerzaam gevonden.  

Het was fantastisch georganiseerd met koffie en thee en iets lekkers en ook leuk om de andere 

mama’s eens te zien en te spreken. Zeer geslaagde mamadag.  

 

Yvonne Dirkx (mama van Joshua) 

 



Zaterdag 8 juni GRUTto’s mama dag- tekenles van Anna 

 

Dan ben je net 14 jaar. Een dikke 2 jaar geleden moest je vluchten voor de oorlog die niet alleen je 

huis kosten maar ook je kindertijd. Ver weg van je familie zit je samen met je moeder “veilig” in 

Nederland. 

Een klein kamertje wat je moet delen met haar. Een algemene ruimte die je moet delen met zoveel 

andere. Kleine kinderen, oudere. 

 

Er zijn mensen die je gelukzoeker noemen. Die zeggen dat je best in je eigen land kon opgevangen 

worden. Er zijn mensen die zeggen dat jij alles krijgt in Nederland en dat dat niet eerlijk is.  

 

Hebben ze al met jou gepraat? Hebben ze gezien wat je hebt? Tonen ze echt interesse in wie jij 

bent? 

 

Een jaar terug kwam je voor de 1e keer bij de Bolster. Kampvuur maken, spelletjes spelen, een 

beetje rondhangen zonder dat je moeder erbij was. Even “alleen met de kinderen”. Even geen 

telefoon waar elk moment nieuws op zou komen over dat ze in jou plaats weer geen stroom 

hadden, dat het luchtalarm blijft loeien bij je lieve oma en opa. 

 

Jong Nederland..nee, je kende het niet. 

Je vroeg of je een keer mocht komen tekenen met de kinderen. En eerlijk, we dachten “uhm..zoveel 

kinderen, 1,5 uur stil zitten?”. “We hebben hulp nodig”. We nodigden de moeders van de kinderen 

uit om te helpen. Samen zorgden we voor materiaal en een tikje nerveus begon jij met een 

tekenles. Stap voor stap, in je allerbeste Nederlands kreeg jij het voor elkaar om van alle GRUTtos 

en mama’s kunstenaars te maken.  

 

Je straalde zoals een kind hoort te doen! Je was trots zoals een puber trots hoort te zijn en je was 

zo dankbaar zoals jij voor zoveel kleine dingen dankbaar bent.  

  

Zo dankbaar dat de GRUTto mama’s, oma en kinderen jou compleet in je waarde lieten. Dat zij 

ervoor hebben gezorgd dat jij en je moeder deze dag koesteren.  

 

Dankbaar dat we bij Jong Nederland verbinden, kijken naar mogelijkheden en met al het 

eenvoudige een fijne ochtend kunnen maken. 

 

 ’t Zijn de kleine dingen die het doen  



GEFELICITEERD MARLET! 

 

Op zaterdag 22 juni kreeg Marlet haar Jong Nederland Diploma. Ze was helemaal verast toen haar 

mama onverwacht wat eerder naar de Bolster kwam.  

De afgelopen weken hadden Madelon en Kim haar extra goed in de gaten gehouden. Zou ze wel een 

echte Jong Nederlander zijn? 

Nou, daar hoeft dus niemand meer aan te twijfelen! 

Marlet legde, met haar hand op haar hart en met hulp van haar GRUTto-maten, de Jong Nederland Eed 

af. Tekende het diploma en ontving het Grutto shirt. 

 

Marlet, wij zijn blij met jou in de GRUTto groep en hopen dat je 

 Samen met ons heel veel leuke dingen mee gaat maken! 

 

 



De GRUTto’s zijn een tocht aan het lopen. Het onderwerp 
zomervakantie is aan bod. Een van de leden gaat naar Engeland “kun 
jij al Engels” vraagt Kim. “Een beetje” antwoord de GRUTto. 
 
‘Hoe zeg je je JA?” 
vraagt de ander.  
“Yes”is het antwoord wat meer  
GRUTto’s geven.  
En NEE? Dat is NO 

 
Kim vraagt dan;  
“wat zeg je als je van ijsjes houdt?” 
 
Het antwoord  
 
  AAI LIEFS AUS 
 

En ja…dat klinkt wel Engels ja          



GRUTto nieuws! 
 

In het nieuwe seizoen gaan Yente Roozen en Britt Moors bij de 
GRUTto groep. Niet als leden maar als (hulp) leiding! 

 
De meiden gaan zich nog voorstelen maar wij zijn maar wat bij dat 

ze aan gaan sluiten! 
 

Britt en Yente stoppen als lid, zij zitten bij de KNerten. 
 

WELKOM BIJ DE GROEP BRITT EN YENTE! 
 

De GRUTto’s! 



Lieve, Stoere, Grappige GRUTto’s 

 

De groep bestond al, we hadden er al een seizoen en kamp opzitten toen de groep 

begon te groeien. Groep 3 sloot gezellig aan. 

 

Nieuwe leden, nieuwe snoetjes, nieuwe maniertjes maar al snel heel vertrouwd. 

 

Nu is het seizoen om, we hebben groep gedraaid, twee keer een overnachting gehad 

bij de Bolster, alle district activiteiten bezocht, een mama en een papa dag gehouden, 

gekletst, gelachen, geleerd, genoten… 

 

Wie zegt dat vrijwilligers werk voor niets is heeft een piepklein beetje gelijk. Geen 

salaris, maar een hart als schatkist vol herinneringen is zoveel waard! 

 

Die herinneringen maken we samen. We verwelkomen nieuwe leden traditiegetrouw 

met een Diploma, Eed en GRUTto shirt. We gaan samen op pad, ruimen samen op, 

zingen samen rond het kampvuur en helpen elkaar samen op weg waar nodig. 

 

Samen…Dat past bij ons! 

 

Wij hopen ook echt dat iedereen zich op en top GRUTto-maatje voelt in de groep en 

nog vele jaren GRUTtos herinneringen mee gaat maken. 

 

En met samen, bedoelen we ook de ouders. Ook een dank je wel voor jullie. Voor het 

fijne contact, de gesprekjes, het tijdig aan en afmelden, het vertrouwen.  

 

We gaan op naar een fijn kamp en weer een kakelvers GRUTto seizoen! 

 

Helaas gaat Saartje de groep verlaten door..wie bedenkt het, emigratieplannen. Wij 

wensen haar en het hele gezin heel veel succes met het verhuizen, het afscheid 

nemen en alles wat komt kijken bij emigreren.  

 

Madelon en Kim 

 

(Dank je wel allemaal voor de kaai gave sokken, de bon en het mooiste..de brief 

erbij!)  

 

 



Rangers Juni 2024 

 

Poeh wat was het lekker weer vandaag! De Rangers zijn druk bezig geweest met takken 

zoeken voor het kampvuur, zodat ze naderhand lekker zouden kunnen smikkelen van 

gebakken appeltjes. Na een aantal pogingen was het iedereen gelukt om een kampvuur 

te maken, superknap! 'Maar waarom maken we eigenlijk kampvuur?' vroeg een van de 

Rangers. Nou, zodat we kunnen oefenen voor het moment dat het écht nodig is! 

Misschien moeten we een keer eten koken op vuur als we op kamp zijn        Maar dat zien 

ze vanzelf wel haha.  

Conclusie, het was vandaag weer erg gezellig en we hebben lekker kunnen eten. 

Rangers, tot volgende week! 

 

14 juni. Vanavond hadden we weer een sportief avondje. We hebben verschillende 

sporten uitgevoerd, zo was cijfer 1 voetballen, 2 hockey 3 basketbal, 4 handbal, 5 

hockey en 6 voetbal. We zijn eerst de teams gaan maken, De Rangers weten voort hoe 

Lieke de teams maakt, dus ze gingen voor een nieuw tactiek..... helaas werken deze niet 

(: hierna was het echt tijd om te beginnen want De Rangers konden niet wachten. Team 

1 zat er lekker in en won de eerste pot!! Bij de 2e pot hebben we de teams weer 

gehusseld, bij deze pot was het ontzettend spannend!! Het stond 5-5, we hebben toen 

een weddenschap afgesloten de verliezers ruimen op! Ja hoor team 2 scoort, helaas 

mocht team 1 opruimen. Hierna was het nog even tijd voor 3 is teveel. De Rangers 

werden langzaam moe, gelukkig was het alweer zo kwart over acht. Liesbeth heel erg 

bedankt dat je vanavond bij De Rangers hebt ingevallen! 

 

21 juni 

We zijn gezellig spelletjes in de gymzaal gaan spelen.  

Er werden teams gemaakt en die moesten bij elkaar pionnen af gaan pakken maar door 

het andere team konden ze afgetikt worden.  

 

Ook hebben we trefbal gespeeld iedereen was heel fanatiek bezig ook werd er nog een 

potje gespeeld tegen de leiding en was het alweer tijd om naar huis te gaan. 



 
 

  

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bikkels juni  

 

3 juni een kleine voorbereiding op Ardennenweekend dat volgend weekend zal 

plaatsvinden. We liepen een kompastocht, dit zal ook tijdens het Ardennenweekend 

gebruikt moeten worden. Anders zal het een lange tocht gaan worden. Onderweg was er 

tijd voor magneetvissen bij de stroom. Een rondje verder door de Turkaa waar we nog 

een kistje opvisten waar een zak chips in zak. Dat werd de volgende keer wel 

opgegeten, aangezien de tijd omgevlogen was.  

 

18 juni tijd voor eten! We speelden een bordspel waarbij lekkere eetopdrachten en iets 

mindere eetopdrachten hoorden. Gelukkig vielen de echte vieze dingen echt wel mee. 

Naast de eetopdrachten waren er ook doe opdrachten bij. Samen hebben we gelachen 

en ondertussen de verhalen van Ardennenweekend gehoord.  

 

1 juli hadden we de ouder(s) uitgenodigd om dit seizoen af te sluiten. De Bikkels mogen 

volgend jaar gewoon door. Maar Anke en Mirte stoppen wel als leiding bij deze groep. 

Helaas melden de ouder(s) af en sommige leden ook. Jammer een ander 

plan/programma in een korte tijd verzinnen. We gingen afsluiten bij de Mac Donalds. 

Pubers houden eenmaal van eten. In de auto werd wat gekletst, gelukkig was iedereen 

over naar volgend jaar, Ardenenweekend heeft geen invloed gehad op slechte cijfers        . 

Buiten lekker gegeten met wat we besteld hadden, en daarna was het tijd om terug te 

gaan. Waar we nog een potje voetbal speelden.  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ardennenweekend Bikkels  

 

Op 14-15 en 16 juni vond het Ardennenweekend van het district op het programma. Drie Bikkels 

gingen mee, en Gijs en Luc als leiding. Vrijdagavond werd er verzameld bij de Bolster. Allemaal 

met een grote rugzak waar al hun spullen inzaten. Nog wat extra spullen werden verdeeld zoals, 

pannen, kookgerei, haringen touw en een zeiltje onder te kunnen slapen. De auto volgeladen met 

tassen en mannen op naar Turnhout naar de trein.  

Tot aan Luik ging het met de trein goed, maar helaas misten we in Luik de laatste trein naar de 

eindbestemming. Dus wachten op het station, een grote bus werd ingezet om de groepen op te 

halen. Maar dit werd wel een heel stuk later dan gepland. Een klein tochtje naar het 

hoofdkampterrein om daar wat lekkers te eten bij het kampvuur en daarna snel een tent opzetten 

want het begon al wat te regenen. En naar bed om nog net wat kleine uurtjes te kunnen slapen. 

Hopelijk kunnen we nog 3 uurtjes slapen. Want het begon al licht te worden…  

 

Op tijd uit ons ‘tentje’ want het programma van zaterdag ging gewoon door. Eerst een tocht lopen. 

We liepen eerst verkeerd. Maar nog eens goed naar de kaart gekeken te hebben kwamen er daar al 

snel achter. Zo hadden we wel wat andere groepen op het verkeerde pad gezet, want hun liepen 

ons gewoon achterna. Een lange tocht van ruim 10 kilometer werd zonder gezeur lopen!  

Aangekomen bij de grot konden we wat eten en gingen we de grot in. Omgekleed in ons overal 

door de kleine gaten kruipen. Ook werd er een stuk onder water gezwommen. Dit water was wel 

heel koud… Maar iedereen heeft dit gedaan. Jaja we zijn niet voor niets de Bikkels!  

Na het grotten even chillen bij het water, wat stenen gooien. Voordat de trein weer terug vertrok 

naar het hoofd kampterrein.  

Daar was al een deel van het eten voor ons voorbereid.. We aten van de bami, de afwas werd 

gedaan. En toen gezamenlijk afgesloten bij het kampvuur. Hier bleven we niet al te lang zitten, 

aangezien we gisteren toch wel een korte nacht hebben gehad. En hier nog wel moe van zijn!  

Deze nacht konden we wat meer uurtjes maken, en daar werd gebruik van gemaakt.  

 

De volgende ochtend werden onze tassen weer ingepakt, tijd om te vertrekken terug naar 

Nederland met de trein. Deze treinreis ging wel helemaal goed. Terug op het station helemaal 

gesloopt naar huis waar we snel ons bed/bad opzochten..  

 

Ze hebben in de week nog even hun slaap ingehaald.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit was het dan… 

 

De bikkeljaren voor mij.. 

Vanaf groep 3 heb ik vol energie en 

liefde de Bikkels gedraaid. Maar 

volgend seizoen ga ik een nieuwe 

groep beginnen. Weer kleintjes, 

hopelijk gaan we deze groep ook 

zolang draaien en halen we hier net 

zoveel energie uit dan bij de Bikkels. 

 

We hebben de Bikkels zien groeien 

letterlijk en figuurlijk. Sommige zijn 

een heel stuk groter dan ik. Maar ook 

met praatjes hebben we zien groeien. 

Mooie, grappige en leuke gesprekken 

hebben we met elkaar gehad.  

 

Samen met de Bikkels avonturen en 

herinneren gemaakt, te veel om op te 

noemen. Naast het groepdraaien, alle 

kampen meegemaakt, weekendjes, 

zwemfestijnen en maxioren-

juniorendagen. Ze zijn zelfs op onze 

bruiloft geweest, daar bij bruiloft 

waar je gasten uitnodigend die je 

liefhebt en die je graag mag. Ja en 

dat zijn ook de Bikkels als je hun al 

vanaf kleins af aan bijna wekelijks 

ziet. Helaas zat voor mij 

Ardenennweekend er dit jaar niet in, 

maar deze verhalen heb ik wel later 

mogen horen van onze jongens. 

 

Elke kind is anders, en door ze al zo 

lang te kennen, weet je wat je aan 

elk kind hebt. En dan door alle 

verschillende kanten van elkaar, zijn 

we samen wel een groep. Waar 

nauwelijks ruzie en onenigheid is. 

Wat fijn om samen te zijn. Hopelijk 

mag deze groep nog lang mogen 

bestaan. Met Gijs en team onderhoud 

als leiding. En wie weet worden er 

zelfs een paar leiding over een aantal 

jaar.  

 

De eerste keer dat we bij elkaar 

kwamen bij de Bikkels had ik 2 leden, 

met deze 2 leden toevallig ook 

afgelopen maandag ook afgesloten 

het cirkeltje is weer rond.  

 

Dankjewel Bikkels! Anke 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
  

Knerten  Juni 2024 

 

3 juni gingen we op pad. Na een korte wandeling een korte klim om even te relaxen op de Flaes toren. 

Natuurlijk kon een drankje niet uitblijven..ben je bij de Flaes toren, ben je ook in de buurt van den 

Bockenrijder.  

 

17 juni…voor de laatste keer Knerten! In augustus gaan we nog een keer samen op pad. Het 

groepdraaien sloten we af met een BBQ, weer vele nieuwtjes en “roddels”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe heet je en vertel eens wie jij 

bent 

Ik ben Kim Van Dal en 18 jaar oud. En 

ben de leukste met de sappigste 

verhalen☺ 

 

Hoelang zit je al bij Jong Nederland 

Diessen en in welke groep zit jij? 

Ik zit al ongeveer 12 jaar er op met 

een tussenjaar bij de knerten      

 

Vertel eens iets over jouw groep. 

Het is de leukste zeker met Britt en 

Yente        

 

Als jij reclame maakt voor Jong 

Nederland, wat zeg je dan? 

Kom er maar bij voor alle roddels  

 

Als je iets mocht kopen voor Jong 

Nederland Diessen, wat zou dat 

dan zijn? 

Shotjes en wijn 

 

Wat zou jij nog eens met jou groep 

willen doen? 

Shotjes avond 

 

Wat is jouw lievelingsactiviteit? 

Roddelen en eten 

 

Wat is jou leukste grappigste of 

mooiste moment bij Jong 

Nederland? 

Al mijn leuke verhalen 

 

Waar kijk jij dit seizoen naar uit? 

Shotjesavond 

 

Dit wil ik nog vertellen. 

Kusjes 

 

 

Dit wil mijn ouder nog kwijt 

Niet gevraagd 



Ha die Knerten! 

 

Wat zijn jullie toch een stelletje pannenkoeken…stoppen bij Jong Nederland        

We snappen het wel, er is een tijd van komen en gaan en de tijd van gaan..is voor de meeste nu 

gekomen.  

En, hoewel we het jammer vinden is het ergens ook gewoon zo. 

 

Een heel stel Knerten begonnen al bij de Minioren. Dat betekent, 14 jaar bij Kim in een groep, 

Vanaf de 6e leeftijd, toen de Knerten echt begonnen bij Kim en Madelon. 

 

Het lijstje van wat we niet gedaan hebben is korter dan wat wel! We hebben in al die seizoenen 

maar twee district activiteiten gemist. En dat was Ardennenweekend. Omdat het animo te laag 

was. De rest hebben we allemaal gehad. Van Maxiorenfestival, tot zwemfestijn, van 

Juniorentoernooi tot ardennenweekend. We wonnen “fantastische” prijzen, stonden overal bekend 

als “de grappige en respectvolle groep” en konden overal met jullie komen! 

 

En dan de weekendjes. De BADMUTS weekendjes die seizoen op seizoen terugkwamen en over 

gingen in Badmuts kampen. Van slapen op de Roerdomp tot tienertoeren, van gestolen 

droomzand flesjes tot mooie gesprekken rond het kampvuur. We maakten het allemaal mee met 

jullie! 

 

Dat naast het gewone groepdraaien. Eerst bloedfanatiek, ook nog aan het begin van corona tijd 

waar we als groep de krant haalden door de grappige programma’s.  

Daarna zwakte het af. Pubers!         

 

Maar, de sfeer bleef goed. Als we bij de Bolster waren was het fijn. Een beetje buurten, roddelen 

en vooral..eten was belangrijk! 

 

Wat we hebben meegemaakt is niet op 1 a4 te vertellen. Niet in een boek, nog niet in een 

bibliotheek vol aan boeken! 

 

Het zijn allemaal herinneringen die we voor de rest van ons leven meedragen! 

 

In augustus komen we nog een keer bij elkaar (en over een paar jaar weer voor een reünie en die 

mogen er best meer volgen) en dan is het echt… 

 

Snik… 

 

Madelon en Kim  

 

 



Dank je wel lieve leiding voor 
het leuke seizoen! 

Mini-oor Gitte 

Eerste Grutto-jaar voorbijgevlogen 

 

Ik vond het heel leuk dat ik elke week naar de 

Grutto's mocht want één keer per maand (zoals bij de 

Minioren) vond ik heel saai. 

 

Hierbij mijn top 3 van leukste dingen: 

1. Een nachtje slapen op de Bolster, waarbij ik twee 

verschillende sokken aan moest doen. 

2. Kampvuur maken, stokken in de fik steken en 

marshmallows eten 

3. De Papadag waarbij we een goocheldoos gingen 

maken 

 

Maar ook het Grutto-diploma, het hutten bouwen, het 

dierenspel, de Mamadag, de Maxiorendagen en alle 

spelletjes waren leuk. 

 

Kim en Madelon, kei bedankt voor alle gezelligheid! 

 

Volgend seizoen ben ik er weer bij! 

Ik hoop dat we dan weer een keertje stokken in de fik 

mogen steken. 

 

Groetjes, Jorn 



  

Team onderhoud 2024 

 

Elke woensdag staat het klusteam klaar om kleine en grote klussen aan te pakken in en 

rondom het mooie clubgebouw De Bolster. Het team bestaat uit 4 vaste klussers en 3 

fanatieke parttimers. 

Luc Vugts, Gijs van den Hout, Elia Ooms en Joep Tax zijn wekelijks van de partij. Onze 

parttimers laten zich ook regelmatig zien als ze tijd hebben: Kim van Korven, Bianca van 

Hamont en Luuk Raaymakers. 

Eén van de mooiste resultaten is toch wel de compleet nieuwe werkplaats, deze is 

gerealiseerd het voorste gedeelte van de aanbouw. Dit was voorheen de opslag van pionier 

palen en toebehoren. Deze zijn verplaatst naar de ‘oude’ garage. Er is veel tijd in gestoken 

om deze ruimtes opnieuw in te delen. Er zijn veel spullen verkocht, en oude materialen 

opgeruimd. De vernieuwde werkplaats is met zeer minimaal budget gerealiseerd. 

Werkbanken en kasten zijn gesponsord of gratis opgehaald via marktplaats. Ook is er een 

nieuwe doorgang gemaakt vanuit het magazijn naar de werkplaats. Dit is medemogelijk 

gemaakt door Wil van den Broek. 

Laatste jaren is er flink geïnvesteerd in materiaal om het onderhoud nóg beter en makkelijker 

te maken voor de onderhoudsploeg. Zo is er een zitmaaier, bladblazer en motorkettingzaag 

aangeschaft waardoor we het bos goed kunnen bijhouden. Voor binnen is er een groot 

schrobmachine aangeschaft waardoor we makkelijk en snel de grote ruimtes zuiver kunnen 

houden. 

 

De Bolster gaat verduurzamen: Afgelopen jaar is er veel tijd en energie gestopt in het 

verduurzamen van het gebouw. Zo is van boven tot onder de gehele verlichting overgegaan 

op ledverlichting. Ook zijn de plexiglas ramen vervangen door dubbelglas HR++. 

Het houtwerk buiten heeft ook groot onderhoud gehad. Rotte delen zijn verwijderd en 

gerepareerd, en alle kozijnen en houtwerk is voorzien van een nieuwe verflaag. 

Aan de bovenverdieping wordt ook regelmatig gewerkt om daar een fijne ruimte van te 

maken, een mooie bioscoophoek, loungehoek worden daar steeds meer zichtbaar! 

De vuurkuil heeft tijdens NL Doet ook een mooie update gehad, die is echt mooi geworden. 

Eigenlijk gebeurt te veel om op te noemen. Kortom, er wordt hard gewerkt op de woensdag. 

Trots op deze mooi club, die zich wekelijks vrijwillig inzetten om deze club nog mooier te 

maken! 

 

En volgend seizoen..? dan komt er (hopelijk) een nieuw dak! Er zit al wat uurtjes uitzoekwerk 

in. Graag zouden we het dak willen vernieuwen en isoleren. Mogelijk met wat zonnepanelen 

erop. Geen goedkope klus. Dus zijn we aan het bekijken wat gemeente, Rabobank of andere 

fondsen hier mee kunnen ondersteunen. 

Het klusteam gaat zich klaar maken voor kamp.. 

 

Adios, 

Luc Vugts 

 

 



  

Heb jij ze al gezien…?? 

 

De vrijwilligers hebben nieuwe shirtjes en jassen! 

 

 

 

 

 



Seizoen afsluiting 

 

28 juni was het de seizoen afsluiting. Luc, Joep en Gijs hadden een kaai leuk idee. Iets met 

knakworsten.  

 

Helaas waren de knakworsten alleen gejat. De lege blikjes lagen in en rond het kampvuur. Bij een pan 

die de indruk deed weken dat daarin de worstjes opgewarmd waren.  

  

Dan maar een tocht! 

 

De Pelikanos, Rangers en GRUTto’s werden verdeeld in groepen die op pad gingen naar ’t turkaa. Een 

schatkaart wees de weg tot op een brug waaraan flessen hingen met een 2e kaart. 

 

Via een mooie route kwamen de groepjes langs verschillende parcoursen waar sausjes en broodjes te 

halen vielen. Onderweg hingen ook letters. 

 

Alle letters samen vormden “broodje Kleppie”. Broodjes en saus hadden we en toen we bij de Bolster 

terugkwamen hadden Gijs en Luc ook weer knakworstjes. Na een hevige strijd met de dief hadden ze 

de worstjes weer terug geroofd.  

 

 

 

 



Dank je wel! 

 

Een dank aan alle ouders, leden, helpende handjes en vrijwilligers! 

 

• Voor het groepdraaien 

• De werkzaamheden rondom de verhuur van de Bolster 

• Voor het onderhoud van de bos en de Bolster 

• Voor de hulp bij activiteiten 

• Voor het meedenken, plannen en het vervoer naar district dagen 

• Voor de fijne communicatie 

• Voor al het werk wat zichtbaar verzet word maar ook voor de dingen die niet voor 

iedereen zichtbaar zijn 

• Voor de bijdrage aan de Bolster Bode 

• Voor de waardering in mooie woorden 

• Voor de tekeningen, knutsels en kaartjes 

• Voor de discussies om er samen beter uit te komen 

• Voor de grappen, de geintjes en de flauwekul 

• Voor de leermomenten 

• Voor de stemmen bij de Rabobank actie en de punten bij Tank voor Schenk  

• Het helpen bij NL Doet  ( en het aanbieden van hulp waar nodig) 

• Het vertrouwen in de staf 

• Voor de vragen en feedback 

• Voor de mooie hutten, fijne kampvuren, lollige liedjes 

 

 

Een dank je wel voor wat jij betekend voor Jong Nederland Diessen! 

 

Anke, Rene, Joep, Luc en Kim 

Bestuur Jong Nederland Diessen 

 

 

 

 

 



 

AGENDA 

 

In augustus komt er een informatie Bode met alle informatie voor 

het nieuwe seizoen!  

 

 

 

27-28-29 september Kaderschouw (Landelijk festival voor de 

vrijwilligers) 

 

 

 

In het nieuwe seizoen verwelkomen we 
 

Bij de GRUTto’s,  
Britt Moors en Yente Roozen, als (hulp) leiding.  

 

Bij de nieuwe groep,  
Iris Roozen als (hulp) leiding. 

 
Wij vinden het heel fijn dat zij als (oud) Knerten 

bij de vereniging betrokken willen en kunnen 
blijven!  


