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De Bosbengels, juni 2020 

 

De maand juni, we mochten gelukkig weer bij de Bolster groepdraaien. 4 juni we gingen met 

zeepsop in de weer. “Wie kon de grootste bellen maken met ijzerdraad, wol en een 

bamboestokje”? Het was even puzzelen, hoe het moest, maar met wat geduld lukte het dan 

toch. 

Met een flesje en een sok kon je veel bellen maken. 

 

Op 11 juni speelden we Boskwartet in 4 groepen. De groep Bosbengels werd verdeeld in teams. 

Ieder team had een cirkel in het bos met 4 verschillende attributen. De teams moesten proberen 

bij de andere groep een attribuut zien te pakken te krijgen zonder getikt te worden. Als ze vier 

dezelfde attributen hadden verzameld, hadden ze een kwartet.  

Het ging er fanatiek aan toe. 

 

Op 18 juni speelden we lasergame. Met verschillende groepen hadden we het laserspel 

gehuurd. Helaas vonden onze kids het maar even leuk om het te spelen. 

 

Omdat het erg warm zou worden op 25 juni hadden we het groepdraaien verplaatst van de 

Bolster naar een van de leiding in de tuin. Zo konden de Bosbengels lekker zwemmen en met 

water in de weer gaan. 

Helaas melden er heel veel kinderen af, zodat deze bijeenkomst niet doorging. 

We merken dat er de laatste tijd wel heel makkelijk afgemeld wordt wat we eigenlijk heel 

vervelend vinden. 

 

Wij als vrijwilligers houden deze avond vrij om programma te draaien voor jullie en moeten ons 

daar ook vaak in allerlei bochten voor wringen. Dat hebben we er graag voor over maar dat 

hopen we ook dat jullie dat doen. We hopen er in het nieuwe schooljaar samen weer een mooi 

jaar van te maken. 

 
 

 



 

         





 

                

Minioren, 20 juni 2020-Stampertje Friet Feest 

 

De Stampertjes, de vrienden van Pluk van de Petteflet eten op de grond en maken zich graag lekker 

vies. De Minioren starten de middag met het kleuren van een “tafelkleed”( stoep krijten) terwijl Suzan 

frietjes ging halen en Niels en Kim de “tafel” klaar maakten. “Kareltje” ( de meeuw uit het verhaal)  

kakte mayonaise op de “tafel” en er werd heerlijk gesmuld.  

Daarna was het tijd om heerlijk met modder en water te kliederen, te spelen met houten stokjes  

(mikado), te stoepkrijten en heerlijk vies te worden. 

Maar liefst 20 Minioren sloten het seizoen mee af.  

 

Wij hebben kaai erg genoten van weer een geslaagd Minioren seizoen! Dank je wel leden en ouders. 

We hopen iedereen volgend seizoen weer te zien en wensen alle “nieuwe groep 3 kinderen” veel plezier 

bij de Maxiorengroep de Pelikanos. 

Niels, Suzan en Kim  



 



 

Hoe heet je? Romy Wentink  

Welke groep(en) heb je gehad? Heel kort de 
BBC. Dat was maar een paar maanden. Daarna 
de Frekkels.  

Met welke leiding draaide je groep? In het 

begin met Joep, Mariëlle en Levi. Daarna met 
Gijs en Luc De BBC het ik samen met een ouder 

gedaan.  

Hoe kwam je als leiding terecht bij Jong 
Nederland? Ik wilde toen ik lid was eigenlijk al 

wel leiding worden maar toch heb ik het toen 
niet doorgezet. Een paar jaar later kwam ik een 
oproep op internet tegen. Helaas was de plek al 

ingevuld, maar de aanhouder wint en ben ik 
toch leiding geworden.  

Wat is de leukste activiteit die je ooit hebt 

gedaan. Dat is een moeilijke vraag om te 
beantwoorden. We hebben een keer 
verstoppertje gespeeld in de Ikea. De Ikea vond 

het niet zo leuk maar wij wel! Ook zijn we op 
kamp ook naar Bobbejaanland geweest. Ik denk 

dat dat de twee leukste activiteiten waren.  

Wat is het grappigste moment geweest? 

Toen we met de bumberballen bezig zijn 
geweest. Dat zijn ballen die om je middel zitten. 

Ze kunnen dan tegen elkaar opbotsen. Het was 
erg grappig om de kids tegen elkaar aan te zien 
botsen totdat ze om vielen. Erg grappig om te 

zien hoe ze dan weer met moeite omhoog 
probeerde te komen.  

Als alles zou kunnen en mogen wat zou je 

dan nog een keer met Jong Nederland 
willen doen? Een echt winterkamp. In de 

sneeuw een weekend kamperen. Kijken of we in 
een iglo kunnen slapen.  

Wil je verder nog iets kwijt?  

Bedankt voor alle jaren 

 



Gebuurt en gebabbel 

 

Heerlijk vind ik dat, het gebuurt en gebabbel van de leden. De wijsheden, de puurheid en het 

verwonderen wat ze nog hebben en wat ik hoop dat we als “grote” ook altijd nog een (beetje) 

met ons meedragen. 

Kim 

 

Met de Minioren eten we Frietjes. Max laat het zich heerlijk smaken en zegt “Dit is lekkerste 

van heellallal” ( van het hele halal)  

 

Quint vind het maar een raar idee om op de grond friet te gaan eten. Als hij Suzan echt weg 

ziet gaan om friet te halen zegt hij “we kunnen toch als gewone mensen friet eten”.  

( Uiteindelijk zit hij later op de grond mee te eten en vind hij het geweldig, alleen het idee was 

een beetje gek) 

 

Layan is met een schep lekker in een kuip modder aan het kliederen. Als ik vraag of ze modder 

soep aan het maken is zegt ze “Mama kookt zo niet de soep” met een lach van oor tot oor ( 

Daar gingen we ook niet vanuit Layan       ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bikkels ,Juni 2020 

 

Het weer zag er niet al te best uit in de middag op 4 juni. We mochten ook nog niet naar binnen 

in verband met alle maatregelen, voor alle zekerheid lieten we de kinderen thuis. Maar stilzitten 

dat hoefde niet, ze kregen verschillende opdrachten die ze thuis konden doen. Uiteindelijk viel 

het weer toch mee. Het weer voorspellen blijft moeilijk! 

 

De week erop was het gelukkig wel droog! Waar we twee weken geleden begonnen waren aan 

ons plankje konden we deze nu weer verder afmaken. De andere die al wel klaar waren 

bouwden samen midgetgolfbanen die later op de middag werden uitgetest. Het samenwerken 

werd op de proef gesteld en ging niet overal even goed. De week erop nieuwe kansen! 

 

18 juni gingen we lasergamen. We maakten drie teams, terwijl twee teams de bossen in 

gingen. Ging het andere team een potje flessenvoetbal doen. Op het einde hadden ze nog even 

zin om hutten te bouwen, gelukkig hadden we daar ook nog even tijd voor! 

 

Waar we in de eerste week van juni de Bikkels afzegden voor de regen. Was het 25 juni heel 

warm. Gelukkig hadden we afkoeling met enkele waterspelletjes, sponzen overgooien en 

buikschuiven. De jongens speelden een potje paintball. Waterpistolen met verf en poncho’s aan, 

en iedereen had tijd om vies te worden. 



















 

Knerten, Juni 2020 

 

Op 6 juni maakten we kaarten. Ontzettend tof dat we als groep weer bij elkaar mogen komen. 

Toch ook het besef dat er nog steeds mensen nauwelijks ergens heen gaan. Daar aan het begin 

van de Corona tijd nog wel gedacht werd aan de oudere is dat steeds minder. De Knerten 

maakten vrolijke kaarten die we in de kaarten bak stopten in de supermarkt. Daarna was er nog 

tijd om even te “tik tokken”, gekke moves van het TikTok programma nadoen en zelf bedenken. 

 

Banken in een kring, voldoende afstand tussen de leden en zo konden we op 13 juni 

“Weerwolven”. Het spel is niet als “grappig” bedoeld maar wat hebben we gelachen met zijn 

alle! De vreemdste tactieken kwamen aan bod en “het verweer van de slachtoffers van het 

weerwolven spel” was echt top! De wens van de Knerten is om het spel ook in de 

ONgewoonKampweek te spelen…we zullen zien of dat het terug gaan komen in het programma!  

 

 

Andere groepen hadden het geregeld, we konden de 20e juni het laser game spel zo pakken. 

Leuk, voor een uurtje. En toen was het tijd om te chillen! Terwijl de jongens hun eigen versie 

van het spel nog een keer speelden vertelden de Knert meiden hele verhalen. ( Wat hadden we 

dat gemist in de weken dat we ze niet zagen! Heerlijk dat het weer kan!)  

 

27 juni vroegen we de Knerten om iets te maken voor in de Bolster Bode wat ook terug kon in 

hun Knert map (De Knerten hebben allemaal een eigen map waar ze Knert dingen in kunnen 

verzamelen). De “redactie” was enthousiast…maar echt creatief…niet. Maar, gezellig was het 

wel aan de lange tafels. We speelden daarna nog wat spellen uit de Jong Nederland boekjes 

voor het weer tijd was om naar huis te gaan.  

 

Op de vorige pagina’s zie je de bijdrage van de Knerten en wat foto’s van de afgelopen maand.  


