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BOLSTER BODE 

 
 Een penningmeester 

 Verhuurder/ster van het clubgebouw de Bolster. 

 Een 18 plusser die eens in de maand de Minioren groep wil 
draaien. De groep draait op zaterdag middag van 13:30 tot 

15:30 UUR. Als vrijwilligers zijn we er om 13:00 uur om alles 
klaar te zetten en hebben we vaak voor 16:00 uur alles weer 

opgeruimd. Eens in de paar maanden komen we samen om 
programma’s te bedenken. 

 
Voor meer informatie, of om je aan te melden mail naar: 

bolsterbode@hotmail.com 
 

 

WIJ ZOEKEN…. 

Heerlijk, de krokussen bloeien weer! Het teken dat de lente weer begonnen is! 

Natuurlijk, de bomen krijgen langzaam aan ook weer verse groene blaadjes aan de 

kale takken. De vogeltjes hoor je weer fluiten en de buizerds lijken weer een nest 

in de buurt van de Bolster te hebben.  

 

Mooi allemaal, maar wat het ook betekend is, dat het weer weer is om heerlijk 

buiten te ravotten. Ook in de herfst en wintermaanden gaan we naar buiten als het 

weer het toelaat maar vanaf nu is de kans daarop groter!  

 

De winterkleding kan weer weggelegd worden, de korte broeken mogen weer voor 

de dag gehaald worden! Yes, het is LENTE!  
 

mailto:bolsterbode@hotmail.com


KAPOT 
 We balen!  

Tijdens de carnaval dagen zijn er bij de Bolster dingen vernield.  

 

Er zijn mensen op het dak geweest. Een aantal dakplaten is vernield waardoor een deel van 

het dak lek is. Er lag glas in de goot welke gemaakt is uit een soort folie..ook lek! De deur 

van de garage is gedeukt en overal lag glas. 

 

De nieuwbouw staat er nu ruim een jaar. Eerder is er al graffiti op gespoten en nu dus dit!  

Wie het gedaan heeft weten we niet. We vragen iedereen die daar een idee over heeft of 

meer hier van weet zich te melden bij de (wijk) agent.  

 

We hebben aangifte gedaan maar hopen dat de dader(s) zich zo melden. “Fouten kun je 

maken maar los het dan ook mee op, als je dan toch zo stoer wil zijn”. 

 

Telefoonnummer politie: 0900 – 8844 

 

 



Heb je informatie 
 

Meldt dit bij de politie ( meld er bij dat er al aangifte gedaan is zodat ze 
de informatie en de aangifte kunnen koppelen) 

 
Ga niet zelf voor politie/rechter spelen. 

 
Zie je iets verdachts rond of bij de Bolster, meldt dit dan gelijk! 



De Bosratten waren in twee groepen op pad gestuurd om 

het spel 'ruilen tegen iets groter' te spelen. Ze hadden een 

uur te tijd om het te beginnen bij iets kleins en allerlei 

spullen mee terug te nemen. Het resultaat; zakken chips, 

snoepjes, drinken en zelfs een grote doos merci!! Het was 
een geslaagde avond en de kids hebben lekker gesmuld. 

UIT DE GROEP: BOSRATTEN 



 

                                                                                                                        

 

  

  

UIT DE GROEP: MINIOREN 

Heerlijk, dingen zeggen die eigenlijk niet mogen en er dan lekker om giebelen en 

lachen! Tja, de lol van een kleuter is echt niet “het vertellen van een mop”, nee, 

lekker vaak “poep, stront en kak” roepen, dat is pas lollig!  

 

Deze maand mocht het bij de Minioren, alles draaide namelijk om poep! Bij binnenkomst 

tekenden de Minioren dampende drollen, flinke vlaaien en grote keutels. De strontvliegen 

maakten het plaatje af! 

 

Buiten zijn we een poep spel gaan spelen. In het bos zochten de kinderen plaatjes van 

verschillende dieren zoals een neushoorn, konijn en zebra. Toen de plaatjes gevonden 

waren haalde Judith doosjes echte poep tevoorschijn die ze bij de Beekse Bergen mee 

gekregen had! 

Jacqueline liet de minioren elke keer een plaatje met een dier zien en de kinderen konden 

dan bij het bakje poep gaan staan waarvan zij dachten dat het bij dat beest hoorden. 

 

Tussen de poepen zaten ook konijnenkeutels die we in de toverpan deden.  

 

We hebben gespijkerpoept, een scheetzakspel gespeeld en toen we dorst kregen lekker 

even uitgerust.  

Tijdens de ranja pauze vertelden de leidsters het verhaal van de mol die zich afvroeg wie er 

op zijn kop had gepoept. .jakkes zeg! 

 

Van een peperkoek drab konden de minioren daarna een mooie drol kneden. Gelukkig 

wisten we wat we de Minioren hadden gegeven! Het zag er anders erg smerig uit, wat de 

kleintjes natuurlijk weer enorm lachwekkend vonden! 

 

Natuurlijk waren we de pan niet vergeten! Na een toverspreuk waarbij we 3x met de kont 

heen en weer schudden en daarna een flinke “spetterscheet” nadeden  veranderden de 

konijnenkeutels in dropkeutels! 

 

Foto’s komen op: fotoalbum.eu/miniorendiessen 

 
 



      
MINIOREN 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

De 1e maart zijn we gaan schat zoeken!  

De schatkaart was verdeeld over 6 stukken die  

de Knerten konden verdienen door verschillende 

opdrachten goed uit te voeren. 

De kaart was geen standaard plattegrond 

maar een rebus die de weg wees naar de schat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was fris, maar wel lekker buiten vandaar dat 

 we ook gewoon buiten bleven de 15e maart.  

De meiden maakten een hut en de jongens 

 een mega groot nest van de taken 

 die overal in het bos lagen. 

 Na  een kleine picknick in de hut probeerden 

 we een houten “achtbaan” 

 te maken van de pallets die we vonden. 

 Het was een creatief en leuk idee, 

 de uitwerking was grappig.. 

22 maart hebben we de nieuwe Knerten 

( en de “oudjes”) getest.  

De nieuwe kunnen hun Knert diploma nog halen en 

iedereen moet zich natuurlijk nog bewijzen of ze mee 

 op “weekend” kunnen.  Er werd getest op samenwerking, 

 plezier maken en  nog een hoop andere 

 “Jong Nederland kwaliteiten”. De test werd gehouden 

 in de gymzaal waar de Knerten verschillende opdrachten 

 kregen met de Kapla blokjes. Iedereen is glansrijk 

 geslaagd en kan dus mee op het Knertweekend.  

Diezelfde dag zijn de uitnodigingen al de deur uit gegaan.  

 

 

De laatste zaterdag van de maand hebben we STOKbrood gebakken. Madelon had het deeg thuis 

al klaar gemaakt zodat de Knerten alleen nog maar even een stok hoefden te zoeken. Terwijl ze 

dat deden maakte Marloes het kampvuur aan. Het deeg werd rond de tak gekneed en toen was 

het een kwestie van geduld. De stokken met het deeg gingen boven het vuur en ondertussen 

zongen de Knerten de ondertussen “bekende knert liedjes” als het “tietenlied”, “de strontvlieg” en 

“onder hele hoge bomen”.  

Toen de broodjes gaar waren konden ze van de stokken. In het “gat van de stok” ging een 

knakworstje waardoor het extra lekker werd! Gezellig, lekker en “echt Jong Nederland”  aan het 

kampvuur.  

 
De foto’s van de Knerten zijn te vinden op: fotoalbum.eu/jndknerten 

UIT DE GROEP: KNERTEN  



  

                              

  

 

 

 

 KNERTEN  

Foto’s van de Knerten staan op: 
Fotoalbum.eu/jndknerten 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VAN DE KNERTEN 

Deze maand maakten Jesper en Rafke 
een tekening voor in de Bolster bode. 

Zo te zien voelen ze zich als een vis in 

het water bij de Knerten ;-) 



 

                                                                         

 

 

 

    VOORJAAR 
Ze staan er weer! De krokkussen zijn bijna 23 

jaar geleden gepland door de minioren van 

toen! Misschien ook leuk voor de 

leden/groepen van nu: 

Plant een paar bolletjes op een herkenbare 

plaats in het bos. In een hoek, vlak bij een 

ander herkenningspunt. Elk jaar kun je gaan 

kijken of de plantjes zijn uitgekomen!  

 

 

 

   BUITENLEVENDAG 

   Op zaterdag 29 Maart organiseerde de afdeling Jong Nederland Reusel een 

Buitenlevendag voor alle vrijwilligers van District de Kempen. Een aantal afdelingen 

schreven zich in, zo ook Jong Nederland Diessen. 

 

Bianca, Coen, Hendrik-Jan, Danny en Kim vertrokken om half 1 naar Reusel. Luc was daar ook 

heen gekomen van uit zijn werk. Na een kop drinken werden we in groepjes verdeeld samen 

met Jong Nederland collega’s van andere afdelingen. Twee groepjes gingen een kompastocht 

lopen, de andere twee groepjes gingen pionieren. Later in de middag ruilden we van 

programma.  

 

De kompastocht kwam door een bos met een meertje er in wat we per vlot over moesten. Het 

vlot was al gemaakt en was gelukkig stevig genoeg. Met 1 “peddel ”moesten we naar de 

overkant komen wat nog niet echt zo meeviel maar wel erg grappig was. Later hebben we ook 

nog in “de lucht gehangen” in een tuigje (pendule) bij de laatste post. Iedereen die wilde kreeg 

een tuigje aan, een soort riem in de vorm van een broekje”. Je werd vastgemaakt aan een 

touwconstructie, klom een ladder op en sprong naar beneden. Best spannend! Door het 

touwwerk en het tuigje wat door iemand werd vastgehouden kon er niets gebeuren waardoor 

iedereen weer veilig met twee benen op de grond stond.  

Bij het pionieren werden de knopen (nog) eens doorgenomen. Verschillende sjorringen en 

knopen werden voorgedaan en met alle “lesstof ” in onze oren geknoopt konden we een tafel 

pionieren ( Diessen heeft daarin voorsprong, de meesten van ons kunnen het al)  

 

Na een korte pauze waarin iedereen gezellig bij buurten was er een BBQ. Suzan en Riki schoven 

ook aan! Onder het eten werd gezellig bij gekletst, gelachen om leuke (kamp) verhalen en 

grappen van verenigingen.  

 

Toen het begon te schemeren is Bianca naar huis gegaan en heeft de rest nog deelgenomen aan 

het “Lama” spel wat bekend is van tv. Uiteraard moest er na het spel nog verder gebuurt en 

gelachen worden tot..laat!   

 

 

 

 


