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Bolster Bode 

Hart voor elkaar 

 In deze Bolster Bode beginnen we met en nieuwe rubriek. Voortaan komt er elke maand een 

“Aandacht voor ”pagina.  Deze maand de aftrap voor Jordi. Hij gaat als tegenprestatie 

schoolkinderen die niet weten waar ze een groep 8 fuif kunnen organiseren, de Bolster als 

voorstel geven. 

BIJ KAARTJES IN DIESSEN heeft al een geweldige tegenprestatie geleverd! Corry heeft 

ontzettend haar best gedaan om (via Facebook) mensen op te roepen om op ons te stemmen 

voor de Hart voor elkaar actie! 

 

Natuurlijk staat er nog veel meer in deze Bode. Veel leesplezier! 
 

Zoals iedereen wel zal weten nemen we deel aan de HART VOOR ELKAAR ACTIE van de 

Rabobank. Samen met de harmonie hebben we geprobeerd om alle Rabobank leden zo 

ver te krijgen dat ze de 5 stemmen die ieder kreeg zouden verdelen onder in ieder geval 

onze verenigingen. 

 

We hebben doorstuur mailtjes gemaakt voor de leden, posters opgehangen, op Facebook mensen 

opgeroepen om op ons te stemmen er is een persbericht naar de Deusone gegaan en er is 7 uur 

geflyerd bij de EMTE. Via verschillende kanten konden mensen dus te weten te komen dat we heel 

graag stemmen van ze wilden hebben. Per stem krijgen we een geldbedrag! 

 

Stemmen kan nog tot 6 november. Daarna zullen de stemmen geteld worden en zal er later in de 

maand november bekend worden gemaakt hoeveel we bij elkaar gesprokkeld hebben. 

 

Om een extra geld bedrag te ontvangen “moeten” we proberen om zo veel mogelijk 

RABOBANKLEDEN (dus mensen die naast een rekening bij de Rabobank ook als lid ingeschreven 

staan) mee te krijgen naar de jaarvergadering. Op die vergadering kunnen leden 1 stem geven aan 

een vereniging. De vereniging met de meeste stemmen krijgt een extra geld bedrag. 

 

BEN JIJ LID VAN DE RABOBANK EN MAG JE STEMMEN, DAN WILLEN WE JE UITNODIGEN OM JE AAN 

TE MELDEN VOOR DIE VERGADERING (MOET VIA DE SITE VAN DE RABOBANK).  

 

Mocht je nog vragen hebben over de actie? Laat het ons weten ( bolsterbode@hotmail.com) 

 

Daarnaast een kleine oproep. Ken jij iemand die nog niet gestemd heeft om dat ze niet goed met 

een pc over weg kunnen (of er geen hebben). Zou je hen willen helpen, elke stem is namelijk 

welkom! 

Namens alle vrijwilligers van Jong Nederland Diessen, dank je wel aan alle die op ons gestemd 
hebben of reclame voor ons project hebben gemaakt! 

mailto:bolsterbode@hotmail.com


 

                                                                                                                        

 

  

  

 

 

 Uit de groep: Minioren   

 

 
 

19 oktober was het weer Minioren. Het was prachtig weer en dat kwam goed uit! Daar we vaak 

beginnen met tekenen en kleuren zijn we nu het bos in gegaan om eikeltjes en kastanjes te 

verzamelen. 

Met de gevonden eikeltjes en kastanjes maakten we met sateprikkers en draad spinnenwebben.  

 

Na het knutsel was het duidelijk tijd voor wat meer actie.  Nadat de Minioren te horen hadden 

gekregen dat we een “lava lamp” gingen toveren zijn ze eerst op zoek gegaan naar de speciale 

toverstokjes. 

De Toverstokjes gaven licht!  

Naast toverstokjes hadden we natuurlijk ook de materialen nodig om de “lamp” te maken. Deze 

hadden de leidsters en Ruud al meegenomen uit de Toverschool. Maar, aangezien de materialen zeer 

kostbaar waren, gaven zij die niet zomaar af. 

 

Verschillende opdrachten werden uitgevoerd om alle spullen te verdienen. 

 

Toen alles, een fles, tovertableten, magische tover inkt, tover olie en water, bij elkaar verdiend was 

hebben we alles in de toverpan gedaan. Natuurlijk moesten we er voor zorgen dat alles magische 

krachten kreeg voor we de lamp zouden maken. 

 

Alles was voorzien van toverkracht en magie, de “lamp” was zo goed als klaar en daar ging de 

tovertablet er bij.. 

Ja hoor, de bellen die opborrelde waren niet zo groot als in de echte lava lamp, maar onze toverlamp 

was wel stoer! De dop van de fles schoot er namelijk nog een keer vanaf! 

 

Heb je deze maand de minioren gemist, wil jij de volgende keer ook mee toveren? 

De 16e november draaien we weer groep!  

 

 



   

Hoihoi,  

  

Ik ben Elin Hermus en ik woon in Baarschot. Ik ben 

18 jaar oud en kom samen met mijn vriendinnetje 

Evelien als leiding bij de minioren. 

  

Ik studeer voedingsmiddelentechnologie aan de 

Hogeschool HAS in 's-Hertogenbosch en werk bij 

het pannenkoekenhuisje In De Brouwerij in 

Baarschot. 

  

Vroeger heb ik nooit bij de Jong Nederland gezeten 

maar ben via via toch gaan proefdraaien. Dit beviel 

me zo dat ik voortaan iedere maand gezellig met 

de minioren een leuke middag ga beleven!! 

  

Groetjes Elin Hermus 

Hallo ik ben Evelien van Doormaal, 

ik kom uit Diessen en ben 19 jaar. 

Ik kom vanaf 21 september groepdraaien bij de Minioren, 

samen met mijn vriendin Elin.  

Als kind was ik ook lid van jong Nederland. Hier heb ik 

ongeveer 7 jaar bij gezeten. Hier ben ik altijd met veel 

plezier naar toe gegaan. Ik heb hier erg veel geleerd, en 

vond het altijd super leuk.  

Ik zit ook nog op school, en doe de opleiding  helpende 

zorg en welzijn niveau 2, op ROC Tilburg, in januari ben ik 

afgestudeerd. Dan ga ik meteen verder met Verzorgende 

niveau 3 ook op ROC Tilburg. 

Ik heb erg veel zin om leiding te worden, en weer terug te 

komen bij de jeugd!  

Verder werk ik bij de Clossenborch in Hilvarenbeek, zowel 

in de zorg als in de keuken. En ik ben persoonlijk 

begeleider van een meervoudig gehandicapt meisje. Dit 

werk doe ik graag. 

Ik vind het leuk om met vriendinnen af te spreken, samen 

winkelen , en opstap gaan, ik houd wel van een feestje.  

Ik ben ook erg graag buiten. Ik vind het leuk om met 

kinderen te werken en creatief bezig te zijn. 

 

Ik kom jullie vast wel een keer tegen, ik heb er zin in! 

Tot ziens!  

 

 

     “Nieuwe smoeltjes” 



  

                              

We hebben vooral meiden, maar dat wil niet zeggen dat we allemaal maar meiden dingen 

doen! 

 

Op 5 oktober hadden we leger dag! 

Van de landmacht kregen we bandanas, zweetbandjes, een legerarmbandje en een kompas. Hiermee 

waren we natuurlijk nog  geen echte Knertsoldaten. Vechten, daar houden we niet van maar in het 

leger doen ze meer dan alleen vechten! 

Eerst speelden we een spel waarbij iedereen 

camouflagevlekken kon verdienen, daarop volgde 

een parcours waarbij de conditie werd getest.  

Of onze Knerten een beetje sterk waren en konden 

richten testen we in een banden- trek- proef en 

met elastiekjes schieten. Tot slot hebben de 

Knerten getijgerd onder een echt leger net! 

 

 

De 11e oktober hebben we een fotolijst 

van wasknijpers gemaakt. In de lijst zat een groep  

foto van de Knerten. Er werd extra goed de best 

gedaan om de wasknijpertjes zo mooi mogelijk 

te versieren, de lijst was namelijk voor 

Ruud en Rina ( Houthandel van de wal). 

Als bedankje voor de shirtjes die zij gesponseerd 

hebben wilden we graag een mooi aandenken maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vorige seizoen hebben de Knerten kennis gemaakt met Martin van Mol. Martin kwam na 

aanleiding van de vondst van een kerkuil in de Bolster, samen met ons (Knerten en Knertmama’s) 

uilen braak ballen uit pluizen. Zo kwamen we meer te weten over de uilen. 

Martin was erg enthousiast over het feit dat de Knerten zo leuk mee deden met het programma, 

oprecht geïnteresseerd waren en enthousiast dat hij de groep uit heeft genodigd voor een uitstapje 

naar het natuur museum. Hier zijn we de 26e naar toe gegaan met de groep. Verder op in de Bode 

staat hier een verslagje van. 

 
De maand oktober hebben we afgesloten met het uitje naar het Maxiorenfestival.  

 Uit de groep: De Knerten  



  
 

De bosratten zijn creatief bezig 

geweest en hebben leuke 

schilderijen gemaakt ! Ze zijn echte 

kunstenaars. Maar ook buiten 

kunnen ze zich prima vermaken, nu 

het weer donker is in de avond is 

het weer tijd voor het 
KAARSJESSPEL!!! 

 Uit de groep: De Bosratten 



                            

Van de KNERTEN 
 

Hee hallo allemaal, 

 

Een heel leuk idee van de dames Knerten 

leiding om ouders en Knerten te vragen om 

een bijdrage te maken voor de Bolsterbode. 

Maar ja, hoe prop je nu zoveel leuke dingen in 

een klein stukje tekst ?? 

 

Noor is in ieder geval erg enthousiast over de 

Knerten. Het is ook een leuke groep met heel 

verschillende kinderen en sinds begin het seizoen 

weer aangevuld met nieuwe leden.  

Hulde ook aan de dames (Madelon, Marloes en 

Kim, plus Bibi) die toch maar iedere 

zaterdagmorgen klaar staan met allerlei leuke 

ideeën en plannen. En die lopen zeer uiteen, van 

de Spek-Spek tocht tot een beauty dag en het 

oplossen van een moord! Hoe spannend wil je het 

hebben! 

 

De Spek-Spek tocht was ook dit jaar weer erg 

leuk. Door het maisveld, slootjes springen en dan 

op bezoek bij de varkens van de familie Bruurs. 

Een ander hoogtepunt was het uitdelen van de 

eigen Knert-shirts!!!! Super toch. Allemaal 

hetzelfde shirt en dus overal herkenbaar als Knert.  

 

Ook als het slecht weer is, is er altijd wel iets leuks 

te doen in de Bolster. Zo hebben ze laatst een heel 

mooi “bedankje” gemaakt voor Ruud en Rina vd 

Wal om ze te bedanken voor de stoere t-shirts.  

 

Daarnaast was het “soldaatje spelen” ook erg 

spannend. En dat voor een groep die, op Tygo na, 

toch helemaal uit meiden bestaat. Vooral de 

soldatenspullen die ze mee naar huis kregen, 

waren heel leuk.  

 

Tegen de tijd dat de Bolsterbode weer uitkomt, 

hebben de Knerten een heel speciaal uitje gehad. 

Ze zijn uitgenodigd voor een bezoek aan het 

Natuurmuseum in Tilburg ! De “rechercheur” die ze 

vorig seizoen heeft geholpen met het oplossen van 

de uilenmoord rond de Bolster, heeft gevraagd of 

ze eens in het museum wilden komen kijken. En 

daar hebben ze wel oren naar.  

 

Nou Knerten, nog veel plezier en maak er een 

gezellig, spannend, gek en grappig seizoen van ! 

 
Rob Inez en Noor van Spreeuwel 

hallo allemaal. 

 

Ik ben Pleun ik zit bij de Knerten 

wij doen heel veel leuke dingen bij de 

Knerten: Knertenweekend, knutselen, 

bosspel, kamp, spekspektocht, spelletjes in 

gymzaal 

Ik kan niet wachten om naar het 

natuurmuseum te gaan, want wij gaan kijken 

naar de uil die in de bolster zat 

groetjes van Pleun  

 

Ook ik wil graag een stukje in de 

bolsterbode zetten. 

Ik ben Jojanneke Buylinckx en de mama van 

Pleun. 

Pleun is vorig jaar gestart bij de Knerten, en 

vindt het kei leuk! 

Wat ik zo bewonder aan Jong Nederland 

Diessen is dat het met zoveel enthousiasme 

wordt gedaan want dat straalt er echt 

vanaf!!!! 

Zoveel leuke verhalen horen we iedere 

zaterdag. 

Volgens mij één van de allereerste keren 

groep draaien hebben ze een weersteen 

gemaakt, met beschrijving en al. Die was erg 

leuk. Ook het grote kamp heeft me zeer 

verbaasd, ik dacht die Pleun gaat nooit mee. 

maar het tegendeel was waar, zoveel 

vertrouwen en enthousiasme hebben jullie 

haar (en mij ook ;)) gegeven. zodat het kamp 

zeer geslaagd was! 

Ik kan zo nog wel een hele poos doorgaan, 

want echt er zijn zoveel leuke dingen.... 

 

Een groot compliment gaat dan ook uit naar 
alle leiding van Jong Nederland Diessen! 



                 

                                                                                                               

Het was vandaag dierendag. Alle dieren zijn 

verwend, maar de diertjes in het bos waren 

vergeten. Zo dachten wij. Hoog tijd om daar 

verandering in te brengen. We hebben voor de 

vogels vet spongebobs gemaakt, zodat de 

vogeltjes te eten hadden. Dat was een groot 

succes.  

 

Uit de groep: Frekkels 



                                                           

Uitstapje Museum  
 

Het was een geweldig avontuur vol verwonder momentjes, het uitstapje van de Knerten 

naar het natuur museum op 26 oktober. 

 

Het uitstapje kregen we van Martin van Mol (natuurwerkgroep) zodat we naar “onze” kerkuil konden 

gaan kijken. Helaas kon Martin zelf niet mee. 

 

We vertrokken vanuit Hilvarenbeek met de bus. De meeste kinderen hadden wel eens in een bus 

gezeten, maar dat was een touringbus. Nu vlogen “waarom, hoe werkt dat dan en wat is dat” vragen 

ons om de oren. Het stopknopje in een bus is dan ook wel erg interessant. Als ervaren busreizigers 

konden we alle vragen beantwoorden en precies vertellen waar we reden waardoor we al snel kleine 

helden werden in de ogen van de “kleine Knerten”. 

De enige vraag die niet beantwoord kon worden was “waarom slaapt die man in de bus”? 

 

Bij het busstation keken de Knerten hun ogen uit maar volgenden ons wel naar het museum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het museum gingen we eerst op zoek naar de kerkuil. “Hij” stond er prachtig bij tussen andere 

uilen. Daarna verdeelden we de groep in 3 groepjes en ging elk groepje op een etage vragen 

beantwoorden die op vragen kaarten stonden. Ook stonden er “doe dingen” die reuze interessant 

waren. “Wat ruik je, verkleden als een dino, fossielen opgraven, een “hoe hard trap jij fiets”, luikjes 

naar “geheime informatie”, warmte camera’s..” teveel om allemaal op te noemen. Elke 20 minuten 

wisselden we van etage.  

 

Elke etage was weer anders als de andere. Ze waren allemaal reuze interessant. We zagen vissen zo 

plat als pannenkoeken, een olifanten plassertje (tje…het was een hele grote!), mooi gekleurde 

vlinders, dieren die herkende van “uit de tuin”, maar ook dieren die we helemaal niet kenden! Kaken 

en botten van uitgestorven dieren, prachtige “stenen” en reuze insecten..alles moest goed bekeken 

worden om daarna snel weer naar de volgende kast te rennen om daar weer enthousiast de leidsters 

naar toe te roepen om te delen wat ze zagen.  

 

Nadat we alle etages hadden bezocht maakten we van alle kinderen een “museum schat” foto. Ieder 

Knertje zocht een voor hem/haar bijzonder museum stuk en daar werd dan een foto van gemaakt. 

Een aantal vond een keuze maken lastig, voordeel van een “niet aan een aantal foto’s gebonden 

fotorolletje” camera was dat we veel foto’s konden maken! 

 

Toen was het tijd om de jassen weer aan te doen. Dat was gelukkig nog niet het einde van het 

museum bezoek. We gingen nog even naar het “stenen tijdperk”. Een potvis van we 15 meter lang 

verwelkomde ons in de tijd van de mammoeten en grotbewoners.  

 

Geweldig om te zien dat de Knerten zich oprecht verbaasde, verwonderden en genoten van het 

uitstapje. Ze vonden het ook jammer dat we weer huiswaarts keerde na een aantal uurtjes al vonden 

ze de busrit naar huis ook weer reuze spannend ( zou de bus wel komen? Hoe weten we dat we echt 

bus 143 moesten hebben? Gaan we wel goed? Wanneer mogen we op het knopje drukken dat de bus 

stopt? Wat als we eerder drukken?) 

Foto’s zijn terug te vinden op:Fotoalbum.eu/jndknerten  

Intresse in het natuurmuseum: http://natuurmuseumbrabant.nl/ 

 

 



           

   

        

 

 

 

 
 

 

Maxioren Festival 
 

 

7 Knerten konden mee naar het Maxiorenfestival wat plaatsvond op 27 oktober in 

Hapert. Keurig op tijd konden we vanuit Diessen vertrekken naar Hapert. Bij de Bolster 

hebben we de Knert vlag opgehaald om daarna echt naar het “mega piraten feest” te 

reizen.  

 

Tijdens de heenreis werd er al flink nagedacht over wat we allemaal zouden kunnen verwachten. 

De fantasie bleek groter dan de werkelijkheid, al was de werkelijkheid wel ontzettend leuk! 

(Geen echte houten benen en krokodillen). 

 

Nadat alle groepen waren verwelkomd begon de spelochtend. De groepen mochten zelf een kaartje 

kiezen met het spel wat ze graag wilden spelen. Na het spel brachten ze het kaartje terug naar de 

“waslijn” waar weer nieuwe kaartjes hingen met andere spelen. 

 

We hadden niet de tijd om alle opdrachten uit te voeren maar de Knerten hebben piraten vragen 

beantwoord, “kanonnen laten klappen” (ballonnen), een piratendans gedanst, elkaar geschminkt, 

het “ dek dweilen spel” gespeeld en laten zien dat ze handig zijn met gooien van “dolken”. Tussen 

door was er natuurlijk wel ruimte voor een plas, ranja en chips pauze (ook piraten hebben dit soort 

pauzes nodig).  

 

Tijdens de puntentelling dansten en hosten de Maxioren op piraten muziek. Met de Knerten hebben 

we geen prijs gewonnen ( wel een hele leuke dag gehad), wel had Femke prijs! Zij was volgens de 

jury het mooiste geschminkt en verdiende een piratenhoed! 

 

De foto’s van deze ochtend staan op: fotoalbum.eu/jndknerten 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Feesten, Fuiven en Partijen 

 

Ga jij een feest/fuif organiseren. 

En ben jij nog op zoek naar een leuke, 

gezellige DJ. 

Dan ben ik waarschijnlijk degene die je zoekt. 

Ik verzorg de muziekkeuze afgestemd op jullie 

wensen. 

Hopelijk tot ziens op een van jullie feesten. 

 

Groetjes, Jordi van Dorst 

DJ The Music Killer 

 

jordivandorst@gmail.com 
06-23666300 

Aandacht voor… 


