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 BOLSTER BODE 

Te laat, tja, dat heb je als de maand om vliegt en er op de laatste dag 

nog groepen draaien die iets in de Bode willen plaatsen.  

We hopen dat het ons word vergeven en iedereen weer even gaat 

nieuwsgierigen wat er gebeurd is binnen de vereniging.  

 

We plaatsen een oproepje op Facebook, of iedereen een tegelspreuk 

wilde bedenken voor deze Bolster Bode. De inzendingen staan verspreid 

over deze Bolster Bode. 

Dank je wel Annemiek en Linda voor jullie bijdrage! 

 

Door een fout op de fotopagina staan er deze keer minder foto’s in de 

Bolster Bode bij de Minioren en de Knertenpaginas. We hopen dat het 

probleem snel verholpen zal worden en verwijzen dan ook weer alle 

nieuwsgierige door naar: 

Fotoalbum.eu/jndknerten 

Of 

Fotoalbum.eu/miniorendiessen 

 

 

IS ER IETS? 
Is er iets? Zit je niet lekker in je vel? Dan ga je naar je 

ouders of leerkracht op school om het er over te 

hebben. 

 

Als er bij Jong Nederland iets is, dan hebben we daar 

een vertrouwens persoon voor. Leden en ouders kunnen 

bij Mariëlle Aarts terecht als ze met iets zitten wat over 

Jong Nederland gaat. 

Mariëlle gaat het dan proberen mee op te lossen. Dat 

doet ze zonder dat de gehele vereniging dan weet dat jij 

met het probleem gekomen bent.  



UIT DE GROEP MINIOREN 

 Op de laatste dag van de maand kwamen de Minioren weer samen. Deze keer maakten we een 

recept voor in de natuurmap. Het recept van een heerlijk groenten soepje. 

 

Groenten groeien op het veld, in de natuur. De Minioren wisten goed te vertellen wat er allemaal 

in de soep kon. Ze tekenden groenten bij het recept en gingen daarna op zoek naar de pan met 

alle ingrediënten voor in de soep. Naast een pan met groentesoep spullen vonden ze ook een pan 

met mais. Mais is taai en niet lekker om zo te eten. Maar, met een beetje olie in een pan en die op 

het vuur, maakten we er wat lekkers van..popcorn! 

 

De soepgroenten werden eerst gesneden en gekookt. De soep smaakte erg goed! 

De popcorn wilden we op het kampvuur maken, maar dat mislukte. Het was leuk om te zien hoen 

de mais alle kanten in sprong en het geluid van het knetteren klonk grappig. Maar, de popcorn 

mislukte. 

 

We speelden nog een “groenten tik spel”, zongen nog een grappig liedje en probeerden met alle 

letters van het alfabet een groenten te maken. De tijd vloog om! 

 
Fotoalbum.eu/miniorendiessen  



  

 

 

 

 

 

 

UIT DE GROEP KNERTEN  
 Op 7 februari vierden we de verjaardagen van alle Knertvrijwilligers en het 15 jarige vrijwilligers 

jubileum van Kim. De Knerten werden verdeeld over verschillende teams en elk team kreeg de 

opdracht om een feestmuts en feeststoel te maken voor een van de vrijwilligers. De Knerten waren 

enorm fanatiek en creatief! Dat werd beloond met een heerlijk zelf versierde plak cake waarvan de 

slagroom bij sommige meer op het gezicht belande dan in de mond ;-) 

 

De week erop was het Valentijnsdag. Alle Knerten kregen een groot blanco vel waar ze een tekstwolk 

op maakten met daarin een lieve boodschap. De tekstwolkjes werden op de grond gelegd en de Knert 

ging er naast liggen. We maakten een foto wat dan net een tekening uit een stripboek leek. Deze 

foto’s zetten we op de facebookpagina en Knertfoto pagina zodat de boodschappen bij de juiste 

personen kwamen. 

Erg lief hoe de Knerten aan iedereen dachten. 

 

In de vakantie draaiden we geen groep, de week erop, op de 28e was het weer ouderwets gezellig met 

de spek spek tocht. De traditionele tocht die we minstens een keer per seizoen lopen. We moesten dit 

seizoen de nieuwe Knerten nog voorstelen aan onze varkens -vrienden van de Elshorst.  

De tocht was weer anders als anders. Deze keer was het lekker drassig op het veld en stond er water 

in de sloot.  

De varkens begroeten ons en na een foto ronde, lachen om de poepende en piesende beestjes en het 
opsnuiven van de verse lucht zijn we weer terug gelopen naar de Bolster.  



 KNERTEN  



                

 

UIT DE GROEP BOSBENGELS 
Afgelopen maand hebben de Bosbengels, als het weer het toeliet, lekker buiten gespeeld. De 

kinderen vinden het heerlijk om eerst even in het bos te spelen voordat we met het programma 

beginnen. Vooral de schommel is dan favoriet.  

Dierenrijk (een variant op levend stratego) is wel leuk, maar het is echt wel even goed opletten 

welk dier het grootst is. 'Ratten en raven' was erg leuk. Dit ging ook goed omdat een aantal 

kinderen het al kende. Alleen wordt het lastig als zowel de ratten als de raven in één zin 
opduiken.   

Meestal spelen we de tweede helft van de bijeenkomst binnen omdat het dan buiten te fris 

wordt. Twister was echter nog een beetje te hoog gegrepen voor de meeste kinderen. Het is toch 

lastig wat ook weer links of rechts is. 'Lekker en vies' daarentegen hoefden we niet uit te leggen. 
Wisten jullie trouwens dat er kinderen zijn die echt alles lekker vinden? 

Op de vrijdagmiddag voor carnaval werd er bij de Bosbengels ook een feestje gebouwd. De 

kinderen kwamen verkleed en konden doen waar ze zin in hadden: een masker maken, hossen & 

dansen of spelen met kapla of domino in de gymzaal. Natuurlijk mocht ook iets lekkers niet 
ontbreken.  

Afgelopen vrijdag konden we gelukkig weer een keer de hele tijd lekker buitenspelen. De 

kinderen vonden een dode muis in het bos en die moest toch echt eerst begraven worden 

voordat we met het programma konden beginnen. Er werd een heus graf gemaakt met takjes, 
steentjes, bloemetjes en zelfs een kaarsje.  

Na een spelletje 'ratten en raven' mochten de kinderen kiezen wat er verder nog gedaan zou 
worden. Een groepje speelde verstoppertje in het bos en de andere kinderen bouwden en hut.  

 

  



  BOSBENGELS 



                                                                          

 

                  

WIST JE DAT 

 De Bolster bestaat in februari 31 jaar! 

 Vroeger, nog voor Jong Nederland Diessen Jong Nederland Diessen was, was er het 

Jongens patronaat. Later heette dat anders en werd het samen gevoegd met het meisjes 

gilde waar later Jong Nederland van gemaakt is. Als je die gehele geschiedenis bij elkaar 

optelt bestaan “we” dit jaar 85 jaar! Eerst heette het anders maar het was hetzelfde! 

 Heel officieel klopt het bovenstaande niet helemaal. Door de oorlog hebben we 3 jaar in 

Diessen officieel geen vereniging gehad.  
  

Sinds kort hebben we meer contact met de scouting van Hilvarenbeek. We zijn geen concurrenten 

en kunnen juist elkaar soms ondersteunen in zaken die bijvoorbeeld gaan over regelgeving.  

Het contact verloopt via de mail en we wisselen zaken uit over bijvoorbeeld zaken die lopen van uit 

de gemeente. 

 

Sinds februari hebben we een juridisch adviseur bij de vereniging. Cees de Wit ondersteund ons in 

zaken waar we als bestuur en vereniging niet veel kennis van hebben.   

 

 

  

CONTACT.. 



 

BOSRATTEN 


