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 BOLSTER BODE 

We wensen elkaar fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.. 

Maar is het niet beter om er voor elkaar ook echt een gelukkig 

jaar van te maken? 

 

Bij Jong Nederland mag en kan iedereen zich zelf zijn, heeft iedereen 

een talent en we hopen dat iedereen zich daar het komende jaar ook 

heel gelukkig bij voelt! Want, geluk kun je wel toe wensen, zonder er 
aan te werken komt het niet !  

 

Op naar mooie ervaringen, grappige momenten, weekendjes met de 
groepen, kamp en alle plannen die nog in het “vat ”zitten!  

“ONS LOLA”!  
 Lola is lid van Jong Nederland Diessen. Op 

Facebook kwamen we prachtige tekeningen 

tegen die zij had gemaakt.  

 

Lola reageerde gelijk enthousiast toen we haar de 

vraag stelde of ze een keer plaatjes wilde maken voor 

in de Bolster Bode! 

 

Al snel kregen we tekeningen en ook de foto waar we 

om hadden gevraagd ( zodat iedereen kan zien welk 

talent aan deze Bolster Bode heeft meegewerkt)! 

 

Lola, dank je wel voor de leuke tekeningen die de 

Bolsterbode zo mooi maken !  

 

Heb jij ook een keer iets voor in de Bolster Bode, 

tekeningen, verslagjes of wat dan ook..mail het naar: 

Bolsterbode@hotmail.com 
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UIT DE GROEP MINIOREN 

 De Minioren hadden deze keer iets “ongewoons” uit de natuur wat als leidraad door de 

middag ging. Namelijk de sterren. 

 

Ze zochten sterren, maakten sterren ( voor de kerststal van de Bolster) en hadden het er over. We 

denken dat de sterren wat raar stonden de nacht er voor, de kinderen waren lekker druk. Al snel 

werd besloten om lekker uit te razen in de gymzaal. Heerlijk! 

 



UIT DE GROEP MO@TJES 
De Moatjes hebben de afgelopen weken gewerkt aan mooie kunstwerken.. 

Als allereerst werd er geverfd.  

De week erop was alles droog en kunnen spijkers in het hout worden geslagen. Ieder mocht zelf 

iets verzinnen. Hartjes, poppetjes en letters kwamen voorbij. Gelukkig hebben we geen blauwe 

duimen gehad!  

De concentratie was daarna toch wel echt op, dus tijd om te spelen in de zaal.  

Het kunstwerk was nog niet af, het touw moest geweven worden. Hierdoor kwamen er mooie 

figuren te voorschijn. 



  

 

 

 

 

 

 

UIT DE GROEP KNERTEN  
  6 December deden de Knerten verschillende opdrachten. Vooraf werd er een tijd afgesproken waar 

de Knerten op konden gokken of de opdracht wel of niet binnen die tijd gedaan zou kunnen worden. 

Voorbeeld: Kun je in een kring van kinderen binnen een minuut een hoepel rond laten gaan, terwijl de 

handen  elkaar niet los laten? Of, kun je binnen 30 seconden een wc rol leeg plukken, velletje voor 

velletje? 

 

De 13e en 20e hebben we geknutseld voor de kerststal. Onze groep maakte de Engel, een schaap, 

Jozef en Maria en kerststukjes. De lakens en lappen stof waren niet alleen leuk voor de poppen, de 

Knerten verkleden zich spontaan ook zelf als koningen, engelen en zelfs als kameel. 

 

De foto’s van de Knerten staan op: 

Fotoalbum.eu/jndknerten 

 

De Knerten wensen iedereen het allerbeste toe  

Voor 2015!  
 



 6 DECEMBER  



De Bosbengels draaiden de afgelopen maand vanwege de kerstviering op school en de vakantie 

maar twee keer groep. De eerste bijeenkomst deze maand was 4 december. Een avond dat de 

spanning al toe begon te nemen. De kinderen stuiterden vol enthousiasme alle kanten op. Er 

werden pepernoten gebakken en er werd nog een rondje pietengym gedaan.  

De andere bijeenkomst werden de schaapjes voor in de kerststal gemaakt. De kinderen zaagden, 
kleurden en plakten. Hopelijk hebben jullie het resultaat kunnen bewonderen in de stal. 

... wensen alle leden, 
vrijwilligers en andere 

betrokkenen bij 
Jong Nederland Diessen 

een heel gelukkig en 
speels 2015. Tot volgend jaar. 

 

UIT DE GROEP BOSRATTEN 



 

 

9 Knerten hadden de 14e December tijd om mee te gaan naar het zwemfestijn! 

Bram, Luc ( leider van de seniorengroep de Diharts) en Kim wachten ze op bij de 

basisschool waar iedereen mooi op tijd kwam zodat we snel konden vertrekken, we 

hadden er zin in! 

 

Na het omkleden konden we vanaf de tribune al zien hoe de spellen in het water werden 

gelegd, super gaaf en voor sommigen ook wel een beetje spannend. We hadden geluk, we 

hoefden geen spelleiding te leveren waardoor we met de hele groep de spellen af konden. 

 

Ring hangen boven het water, parcours over matten, duiken, varen, roeien. Het duurde even 

voor de Knerten afgemat waren! Bloedje fanatiek en dapper speelden ze alle spellen! 

 

Een aantal ouders( broer en zus) kwamen kijken, wat we als groep natuurlijk maar al te leuk 

vonden!  

 

Niet iedereen had het door dat het een wedstrijd was en dat vonden we als vrijwilligers maar al 

te best! We hebben genoten van de spelmiddag in het water. Trots en moe heeft iedereen na 

het omkleden te horen gekregen wie had gewonnen ( wij hadden de gedeelde 4e plaats ) en 

onder het genot van een heerlijke mandarijn zijn we weer huiswaarts gekeerd.  
Foto’s staan op: fotoalbum.eu/jndknerten  

ZWEMFESTIJN  KNERTEN  



                                                                         

 
 

 
 

DE KERSTSTAL  

Kerstmis 2007 was ik in India. Daar zag ik dat mensen zelf kerststallen maakten. Elk 

jaar stond er een andere stal. Geïnspireerd hierdoor, terug in Nederland duurde het nog 

een paar jaar voor we het plan ook bij Jong Nederland uit gingen werken.  

 

Het Knertteam durfde het wel aan en de Dihart’s wilden wel een stal timmeren. Samen met Luc 

ging ik op stap voor hout, verzamelden we stof en andere materialen voor de stal. Stil aan sloten 

steeds meer groepen aan bij het Kerststal project. De Frekkels maakten de herders, de Bosratten 

de Koningen en de Bosbengels knutselden schaapjes. De Mo@tjes groep verzorgde de os en een 

ezel en de Minioren maakten prachtige sterren. De Knerten maakten Jozef, Maria, een Engel en 

schaap. 

 

Na heel wat timmer, plak, niet- en verfwerk ontstond er een prachtige stal en een kerstgroep 

waar we trots op konden zijn. Rond de Bolster zijn we flink gaan ruimen en de boodschappen 

haalden we op tijd binnen voor Kerstavond. 

 

Kerstavond zijn verschillende vrijwilligers komen helpen met het klaarzetten van de kerstgroep, 

tafels, vuurkorven en het aanmaken van heel veel kaarsjes! 

Bijna 200 mensen kwamen naar de stal kijken, chocomel, glühwein, koffie, thee of ranja drinken 

en lekker snoepen. Een zeer geslaagde avond waar we als complete vereniging veel 

complimenten voor kregen! Het lichtjes pad, de kerstversieringen, de gezellige praatjes, 

bezoekers beloofden volgend jaar zeker weer te komen kijken.  

 

Mijn droom en wens is in vervulling gegaan! De stal is niet van mij, ik heb hem ook echt niet zelf 

in elkaar gezet! 

Bij deze wil ik iedereen bedanken die materiaal en lekkers geschonken heeft. Alle leden en 

vrijwilligers die hebben geholpen met het bouwen, klaar zetten en opruimen. Kaai gaaf om te 

horen dat we volgend jaar weer een nieuwe stal en groep gaan maken! In het bijzonder wil ik Luc 

bedanken die gelijk in dit project geloofde en er veel voor gedaan heeft! 

Een traditie is geboren! Dus, wie dit jaar geen tijd had of het compleet gemist heeft..volgend jaar 

nieuwe ronde nieuwe kansen ;-)  

                            De foto’s van de voorbereidingen en de stal staan op: 

                                                    Fotoalbum.eu/jndknerten 
 


