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  BOLSTER BODE 

Fijn, weer een Bolster Bode vol! Dat betekend dat we weer van alles hebben meegemaakt met 

de vereniging!  

 

Veel leesplezier weer! 

 

 



 

Of er bij Jong Nederland Diessen gepest word? Ja, dat zal gebeuren! Hoe graag we ook 

willen dat het niet gebeurd, het zal toch kunnen zijn dat het gebeurd.  

 

Vrijwilligers proberen programma’s zo te maken dat iedereen er aan kan deelnemen. Winnen of 

verliezen doet er eigenlijk niet toe, met elkaar een leuke tijd hebben, DAT is ons doel!  

We houden de groep in de gaten, proberen bij iedereen de kwaliteiten te benadrukken en toch kan het 

voorkomen dat iemand zich soms niet prettig voelt.  

 

Want, wat gebeurd er tijdens een bosspel? Als iedereen verspreid rondloopt en er dus niet constant 

een vrijwilliger bij is? Wat doet het met iemand als een groep genootje zegt “nee, ik wil niet naast jou 

staan, ik sta al naast mijn maatje”? Als vrijwilligers benadrukken we dat het niet uit maakt naast wie 

je staat.. maar dan is het al wel gezegd.  

 

We hopen als vrijwilligers dat iedereen zich fijn voelt bij de vereniging en dat als er wat is dat dit 

bespreekbaar gemaakt word. Niet alleen door de leden, maar ook door de ouders en vrijwilligers zelf. 

Roddelen of negatief praten over de vereniging of elkaar is namelijk ook pesten. 

 

In september was er “de week van het pesten”. Wij zijn ALTIJD tegen pesten. Vandaar dat we 

iedereen er ook op willen wijzen dat naast de groepsleiding er ook een vertrouwenspersoon binnen de 

vereniging is waar je terecht kan mocht er wat zijn.  

 

Mariëlle Aarts 
maarts@ziggo.nl 
0135044537 

mailto:maarts@ziggo.nl


  
Zoals jullie misschien wel opgevallen 

is, zijn de buitenkant van de Bolster en 

de deuren binnen opnieuw in de verf 

gestoken afgelopen voorjaar. We zijn 

blij met het resultaat, nu de rest 

binnen nog.. Daar hebben we ook 

jullie hulp voor nodig! 

Anne Marie, moeder van twee Frekkels, 

helpt ons met het ontwerp en bijvoorbeeld 

de kleuren. Hier zijn we heel blij mee!! De 

ruimte boven is nu best saai, dit willen we 

met meer dan een likje verf opleuken. We 

willen twee kroonluchters van oude plastic 

verpakkingen maken, hiervoor moeten 

jullie meesparen!! 

Wat is het idee? Hier in de bode kun je al 

wat voorbeelden vinden van deze 

kroonluchters. Wat we nodig hebben zijn 

schone gebruikte plastic verpakking van 

bijvoorbeeld schoonmaakspullen of 

melkkannen. Deze plastic flessen/kannen 

kun je schoon en zonder etiket inleveren 

bij je groepsleiding, dan maken wij er wat 

moois van! 
 

“LAMP HELPERS” 

We hebben nieuwe afspraken gemaakt omtrent medicijnen. Verschillende kinderen 

hebben medicijnen of “smeersels” die we meekrijgen met een groep weekendje of op 

kamp.  

 

Vaak krijgen we de bijsluiter mee en vertrouwen ouders en wij elkaar er op dat alles netjes 

afgewerkt word rondom de inname. Tot op heden zijn er ook geen grote fouten gemaakt maar dat 

willen we ook voorkomen. Vandaar dat we een soort protocol hebben waarin we de volgende 

afspraken hebben gemaakt. 

 Groep leiding overlegt met ouders welke medicijnen meegaan en de bijzonderheden.  

 De informatie dragen ze over aan twee mensen die op kamp verantwoordelijk zijn. Zij 

bekijken of alles duidelijk is en gaan eventueel achter informatie aan.  

 Op kamp geeft de eigen leiding de medicijnen maar controleren de twee verantwoordelijke of 

het ook gebeurd is. Of de medicijnen op de juiste manier worden opgeborgen etc.  

Van ouders vragen we dus om een duidelijke en complete overdracht. Wanneer moeten de 

medicijnen worden gegeven, wanneer niet, wat zijn de bijwerkingen. 

 
 

PILLEN EN POEDERS 



 

         

 

 

 

 

UIT DE GROEP: KNERTEN 

12 september, in de vroege ochtend buien, regen. Maar, tegen 10 uur werd het droog en om half 

11 waren alle Knerten gearriveerd bij de Eikenbeemd! De eerste bijeenkomst van het seizoen 

hadden we gelijk een wijkspel. In kleine groepjes werden de kinderen op pad gestuurd met een 

stoepkrijtje. Daarmee konden ze 3 tekeningetjes maken ergens in de wijk. Toen alle groepen dat 

hadden gedaan mochten ze elkaars tekeningentjes gaan zoeken en daar met de eigen kleur 

stoepkrijt een tekening bij maken. Was je het eerste groepje wat een tekening bij de gevonden 

tekening zetten, kreeg je 2 punten, was je met de groep als tweede 3 punten etc. 

Bij dit spel was het de bedoeling zo min mogelijk punten te verzamelen, dus om zo snel mogelijk 

met het groepje alle tekeningetje te vinden.  

 

Het komt wel eens voor, dat je nog even wat tijd over hebt. Te kort om een nieuw spel te beginnen. 

Daarom hebben we de 19e september gewoon vast een nieuw spel gedaan zodat als we tijd over 

hebben het geen nieuw spel meer is wat we nog even kunnen doen. 

De Knerten hebben allemaal een eigen lepel gekregen, een SPOON. We hadden het nooit geloofd als 

iemand zou zeggen dat de Knerten er zich wel een uur mee konden bezig houden om die te 

versieren, maar dat deden ze wel! (We hebben gewoon een zaalspel door geschoven naar een 

andere week.) Met die lepel kunnen we SPOON spelen. Het spel lijkt een beetje op ezelen! We 

bewaren de spoons in de groepsbak met de speelkaarten en zullen ze vast nog een paar keer zien 

dit seizoen. De Knerten waren namelijk gelijk erg enthousiast aan het spelen! 

 

Soms heb je een programma dat wellicht erg simpel lijkt en waar mensen bij denken “is dat leuk”? 

Zo gingen we de 26e september appelmoes maken. Gezellig dat het was. Met zijn alle aan een 

lange tafel eerst 20 kilo appels schillen (“ik heb nog nooit een appel mogen schillen thuis”) en in 

stukjes hakken.  Er werd gekletst, liedjes gezongen en flink doorgewerkt zodat de goed gevulde 

pannen op tijd het vuur op konden. De Knerten leerden dat appels met een plekje er op prima 

dienen voor de appelmoes. De 5 pannen appelmoes waren zo leeg, iedereen die wilde kreeg 

appelmoes mee naar huis.  

 

De foto’s van de Knerten staan op: 
Fotoalbum.eu/jndknerten 





Er zijn verschillende manieren waar op we reclame 

kunnen maken voor onze verenging. De beste 

manier is als leden en ouders positief over de 

vereniging praten en ons aanprijzen. Maar, we 

zetten ons af en toe ook zelf even “in de kijker”. 

 

Op de Zomermarkt op 20 september bijvoorbeeld. 

Al verschillende jaren worden we door stichting 

UTDOETERTOE uitgenodigd om ons als vereniging 

te laten zien.  

Traditie getrouw konden dit jaar ook weer mensen 

hun krachten komen testen bij de spijkerbroek 

hang wedstrijd waar de uiteindelijke winnaars Syp 

en Nick (toevallig van Jong Nederland Hapert) er 

vandoor gingen met een taartbon. 

 

Naast het gratis hangen konden kinderen een 

speelkaart kopen voor €2,- waar mee ze 

verschillende Jong Nederland activiteiten konden 

doen.  

 

Eenvoudige spellen als het kazenspel, 

muizenmeppen en mega twister bijvoorbeeld.  

Anke zette zich geheeld vrijwillig voor ons in om 

de kinderen prachtig te schminken, ze konden 

marshmallows opwarmen, pionieren, armbandjes 

knopen en een prijsje winnen met het lollyspel.  

 

Wie dorst had kon ranja drinken en zo lieten we 

iedereen kennis maken met Jong Nederland 

Diessen. 

 

Vragen werden beantwoord, er werd genetwerkt 

en er werden ideeën opgedaan. Een geslaagde dag 

dus! 

 
 

 ZOMERMARKT 



Nieuw seizoen, nieuwe gezichten ... 

 

Ook de Bosbengels zijn aan een nieuw Jong Nederland seizoen begonnen. De kinderen uit groep 3 

die bij Jong Nederland willen komen, hebben zich bij ons aangesloten. Daarnaast zijn er twee 

nieuwe vrijwilligers om de groep mee te begeleiden; Anke en Indra. Welkom allemaal, we gaan er 

een leuke tijd van maken. 

 

De eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaken; kennismaken met elkaar en met de 

Bolster. We speelden levend 'Wie is het?' (best lastig om met je hele team te beslissen welke 

vraag gesteld moet worden) en deden een speurtocht door de Bolster. 

 

Vanaf de tweede bijeenkomst begonnen de kinderen aan een reeks activiteiten om kennis te 

maken met zoveel mogelijk facetten van Jong Nederland.  Een vuurtje maken mag dan natuurlijk 

niet ontbreken. Om het feest compleet te maken holden de kinderen sinaasappelen uit welke 

werden gevuld met cake mix. Goed inpakken in aluminiumfolie en bakken maar. De ophalers 

moesten nog even wachten omdat het bakken wat langer duurde dan verwacht. Het resultaat ging 

mee naar huis. Het ene kind vond het lekkerder dan het andere.  

 

De laatste bijeenkomst van deze maand speelden de kinderen bosmidgetgolf. Met pionierpalen, 

stenen, stokken en andere materiaal dat in het bos gevonden werd, legden ze in kleine groepjes 

een eigen golfbaan aan. Ze waren zo fanatiek aan het bouwen dat het golfspel spelen er bijna bij 

in schoot. Helaas konden niet alle groepjes alle banen afleggen. De tijd vliegt! 

 

De aankomende weken gaan de Bosbengels verder met hun ontdekkingstocht van Jong Nederland 

activiteiten.   
 

UIT DE GROEP: BOSBENGELS 



 

UIT DE GROEP: BBC 

Vrijdagavond 25 september was 't zover de BBC ging weer voor de eerste keer dit 

seizoen weer groepdraaien. De week er voor hebben we gebrainstormd over wat we dit 

seizoen allemaal willen doen.  

 

Ondanks dat we nog geen nieuwe leiding hebben gevonden gaan we toch gewoon door! Iedereen 

had z'n oude kaarsen meegenomen en Jolanda een grote deken. Eerst zijn we de takken gaan 

zoeken en de kaarsen gaan smelten. Toen de kaarsen waren gesmolten was het tijd om de doeken 

er in te soppen en ze om de takken te doen. Even uit laten harden en dan aansteken! Het was een 

mooi gezicht en we hebben nog een paar leuke foto's gemaakt! Kortom geslaagde avond! 

 



 

  

VRIJWILLIGERSDAG 
 

Je zou bijna alleen al voor de jaarlijkse vrijwilligers dag  van het Landelijk Bureau 

vrijwilligerswerk voor “het Landelijk” gaan doen! Mijn bijdrage is het aanleveren van spellen 

voor het clubblad vrijwilligers dat elk kwartaal op de deurmat valt van alle vrijwilligers van 

Jong Nederland.  Dit doe ik samen met Olaf, Marielle en Marjo die ik nooit zie. We 

communiceren via de mail en komen nooit samen. Handig, zo kan iedereen zelf inplannen 

wanneer hij/zij werkt aan de spellen. Maar, ook jammer, je weet niet met wie je te doen 

hebt. 

 

Vandaar is de vrijwilligers dag al leuk, je komt 

je collega’s tegen. (Al noem ik ze liever mijn 

Jong Nederland broeders en zusters  

met als Moeke natuurlijk de voorzitter!)  

Dit jaar werden we verwacht op het parkeerterrein 

van het Willem 2 Stadion. Voetbal en Kim, jaja!?!  

De meeste vrijwilligers kende ik wel, maar onder  

Andere Marjo zag ik voor de eerste keer.  

Binnen werden we opgewacht door de “tour guide” 

en na een drankje werd de rondleiding ingezet. 

Na een gang vol foto’s van “jaren Willem 2”, het 

spelershonk, de stinkende kleedkamers bereikten 

we de “ik wist niet dat ze dat ook hadden in een 

stadion” ruimtes. Natuurlijk had ik echt wel ooit gehoord van “hokjes waar bedrijven gasten uitnodigen” 

maar dat het er zo uit zag?!  

Na de rondleiding kon ik maar twee  conclusies trekken voor mij zelf, het is toch leuk om een keer een 

stadion zo gezien te hebben” maar wat ben ik blij met een vereniging als Jong Nederland! 

 

Bij het Landelijk Bureau werden we daarna weer opgewacht door Leon en Robert van JongNL, de 

Limburgse versie van Jong Nederland. Zij hadden een stellage neergezet met daarom heen kookgerei, 

houten kisten met daarin nog meer kookgerei en tafels met banken. Dat zag er gaaf uit! Dit is nou Jong 

Nederland dacht ik! Fikkie stoken, samen koken! 

Trots vertelde Leon over de workshop en na de uitleg over de verschillende hapjes die we gingen maken 

gingen we koken. Maar, niet nadat we eerst groepen hadden gevormd met “mensen die je nog niet 

(goed) kent”. Aangezien de meeste gelijk zeiden mij wel te kennen heb ik mensen gesprokkeld die ik 

nog niet kende. Bram, Marjo en Peter en ik vormde de groep “de smullers” (tja, die naam heb ik dan 

weer niet bedacht, al hebben we echt wel gesmuld!). Per tafel waren er 3 gerechtjes die bereid konden 

worden. En, wij hadden de tafel met de vleesmolen! Stoer, zelf gehakt draaien! Twee soorten vlees, wit 

brood, kruiden en naar eigen idee, ook wat champignons en draaien maar! 

 

Van het gehakt maakten we worstenbroodjes en hamburgertjes. Terwijl Marjo en ik “draaiden” 

ontfermde Peter zich over het deeg en Bram maakte de quacamolle. Om ons heen werd er ondertussen 

pizza en appeltaart gebakken, speciale fruitflapjes bereid, wentelteefjes en breekbrood gefabrikeerd! En 

alles werd vers afgebakken boven het voor of in Dutch ovens met brikketten.  

In eerste instantie leek de hoeveelheid niet maagvullend, maar, ondanks dat de appeltaart heerlijk was 

had ik er toch moeite mee om die nog op te krijgen! 

Zoals eerste Jong Nederlanders verliep het opruimen gesmeerd! De corvee taken waren zo verdeeld en 

binnen een korte tijd kon iedereen aanschuiven aan de bar om de te proosten op een zeer geslaagde 

dag!  

 



WAAR:   

Hercules  

WANNEER:  zaterdag 17 oktober 2015 

TIJD:  13.00 tot 16.00 uur       
VOOR WIE:  voor iedereen die spullen 

samen wilrepareren met onze vrijwilligers om  

ze een tweede leven te geven!     

We hebben werkhoeken electra, kleding, hout, fietsen en 

diversen. 

Gratis =  Toegang + eerste kopje 
koffie/thee  

Reparatie voor leden Wij-wel gratis (exl. 

Materialen) 

 Voor niet leden bepaalt het RAD van AVONTUUR 
de prijs 

Materialen/onderdelen moeten betaald worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie op www.wij-wel.nl    of bel Marian  Hoozemans 013 5041399 

Weggooien 
mooi niet 

http://www.wij-wel.nl/

