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BOLSTER BODE 

Ken je het woord VANZELFSPREKEND?  

 
Het komt niet ineens, het spookt vaker de gedachten als de Bode in de maak is. Hoe 

vanzelfsprekend is het dat we elke maand weer een Bode vol krijgen? Dat er dus 
elke maand vrijwilligers zijn die van alles organiseren en regelen voor de leden, voor 

de vereniging? Vrijwilligers die naast groepdraaien ook in en rond de Bolster gaan 
klussen, in hun vrije tijd, om kosten te besparen en alles in goede staat laat.  

 
Hoe “gewoon” is het dat er district activiteiten worden bezocht op dagen dat 

vrijwilligers vrij zijn? Dat er nu al gedacht word aan kampen die pas plaats gaan 
vinden in 2017, 18..19.. 

 
Als mini bedrijfje runnen we de kiet en vinden we zelfs het van elkaar 

vanzelfsprekend dat dingen geregeld worden.  
 

En waarom? Omdat we weten waarvoor we het doen!  

Hoe mooi is het, om elke maand terug te kunnen blikken op alle leuke dingen die 
zijn geweest en kunnen vooruit blikken op wat gaat komen! 

 
Veel leesplezier! 

 



24 December, kerstavond, nodigen we iedereen uit om naar de Bolster te komen. 

Leden en vrijwilligers gaan weer een kerststal maken en we gaan de vuurkuil 

officieel in gebruik nemen.  

 

Het was zo gezellig en sfeervol, dat we gelijk besloten na de vorige kerststal avond om er 

weer een te organiseren. De Dihart groep is al bezig met de planning voor het bouwen van de 

stal. De BBC groep is al bezig met een onderdeel van de kerstgroep en de meeste andere 

grepen gaan hen daar snel in volgen.  

 

De vuurkuil zal deze avond ook officieel in gebruik genomen gaan worden. Iedereen kan 

komen kijken waar de laatste maanden hard aan gewerkt is en waar we enorm trots op zijn.  

Onder het genot van de warmte van het kampvuur, een kop chocomel, koffie, thee of ranja 

kan iedereen de stal en kuil bewonderen en gezellig bij kletsen.  

Later maken we de tijden bekend. (Houd hiervoor ook Facebook in de gaten.)  

 

 KERSTSTAL AVOND 



 
Ook via deze weg willen we iedereen bedanken die 

op Jong Nederland Diessen heeft gestemd of 
stemmen gesprokkeld heeft bij de Hart voor uw 

Club actie van de Rabobank. 
 

Met deze actie hebben we €2926 euro opgehaald wat we 
willen besteden aan het bospad. Het pad is al langer toe 

aan een flinke opknapbeurt. 
 

Eerlijk, we hadden niet verwacht dat we zoveel zouden 
ophalen! Naast blijdschap zijn we ook trots. Jaren hebben 

we er kaai hard aan gewerkt om als vereniging een 
plaatsje in de gemeente te krijgen en uit de stemmen 

blijkt dat we steeds zichtbaarder en meer gewaardeerd 
worden.  
 

 

  DANK JE WEL!! 



Zondag 1 november togen we met 18 maxioren 

van Jong Nederland Diessen naar het 

Maxiorenfestival in Hapert. Voor de Knerten al 

gesneden koek, maar voor de Bosbengels nog 

best een beetje spannend zo voor de eerste keer. 

Wat kunnen we allemaal verwachten? 

 

Toen alle groepen binnen waren werden we 

verwelkomt door een lieveheersbeestje. Zij vertelde 

ons het verhaal dat moeder natuur de kleuren van de 

regenboog kwijt was. Ze had al haar spullen ingepakt 

voor een verhuizing en wist nu niet meer waar ze de 

kleuren van de regenboog had gelaten. Nu vraag je je 

misschien af of dit erg is, maar als je weet dat het 

lieveheersbeestje erg chagrijnig was zonder al deze 

kleuren, kun je zelf het antwoord wel invullen.  

 

In en rond D'n Tref konden de kinderen 20 spellen 

gaan doen. Als ze het spel goed speelden kregen ze 

een flesje toverwater. Met dit flesje gingen ze dan naar 

het lieveheersbeestje of moeder natuur. Zij goten het 

toverwater dan over in een bekertje en voilà: het 

toverwater kreeg een van de kleuren van de 

regenboog.  

 

De spelletjes waren zeer gevarieerd.  

• De rups: met 4 kinderen tegelijk skippyballen op 4 

skippyballen achter elkaar met een stuk zeil er over 

(dat valt nog niet mee hoor) , 

• het wormhappen: peperkoekhappen, maar dan met 

dropveters, en   

• het neusverven (lekker kliederen dus) waren 

favoriet bij de kinderen.  

 

  MAXIOREN FESTIVAL 

Volgens de kinderen moesten ze veel te 

vroeg stoppen met de spelletjes. Ze 

hadden immers nog niet alle spellen 

gedaan. Gelukkig hadden ze met het 

toverwater wel zo veel kleuren 

verzameld, dat moeder natuur weer een 

regenboog kon maken.  

 

Om de kinderen te bedanken voor hun 

hulp lieten lieveheersbeestje en moeder 

natuur nog een aantal proefjes zien die 

ze ook eens thuis of op de groep 

kunnen doen.  

 

Toen de chauffeurs gearriveerd waren, 

keerde de kinderen voldaan weer 

huiswaarts. 

 

Via deze weg willen we alle vervoer 

ouders bedanken voor het brengen en 

halen!  
 



Wat is er nou leuker dan vieze woordjes mogen zeggen als ‘kak’ en 

‘pies’? Om lekker gek te mogen doen?! 

In de Bende van de Groene Hand van de Minioren hebben we zo onze 

eigen regels! 

 

21 november stond in het thema “poep, kak, pies…”. Wel moesten de leden 

beloven dat het ze de vieze woorden alleen maar bij de Bende zouden zeggen.  

We speelden verschillende spelletjes en na de ranja pauze knutselden we een 

tegelspreuk-voor-op-de-wc bord.   

 

Bij de bende kan veel, niet alles! Maar, een beetje anders als anders leek ons 

niet gek! Wat we de volgende maand gaan doen is nog een geheimpje! Houd 

Facebook in de gaten, daar zal op te zien zijn wanneer we weer samen komen! 

 

De foto’s van de Minioren staan op:  

Fotoalbum.eu/miniorendiessen 
Ons bende lied is van de TV serie MADELIEF (alleen dan zingen wij MINIOOR). 

MINIOREN 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Om de verenigingskas wat te spekken hebben we 
op 7 november met een aantal vrijwilligers 

Garderobe diensten gedraaid.  

In de middag zijn al wat vrijwilligers de rekken klaar gaan zetten 

bij Hercules waar het die avond de 6 kernen cup was. Tot diep in 

de nacht hebben andere vrijwilligers weer er voor gezorgd dat alle 

jassen keurig werden weggehangen en met de juiste eigenaar 
mee gingen. Op zondag is de boel weer opgeruimd.  



  

 

  NIEUWE SMOELTJES 

De afgelopen weken en de komende maanden 

draait Inge mee met de Frekkelgroep. Zo 

leert ze de groep en de vereniging kennen en 

leren wij haar. Als het goed bevalt zal ze 

daarna ingeschreven worden als 

vrijwilligster.  

 Hallo Allemaal, 

Sinds kort ben ik ook te vinden bij Jong 

Nederland.  

Ik ben vrijwilliger bij de groep de Frekkels. 

Mijn naam is Inge Maas en ik ben 21 jaar oud. 

Ik woon in Hulsel bij mijn ouders. 

Doordeweeks studeer ik de opleiding 

pedagogisch medewerker niveau 3 in Tilburg. 

Mijn hobby's zijn fitness en leuke dingen doen 

met vrienden en vriendinnen. 

Ik heb er heel erg veel zin in! 

Met vriendelijke groet, Inge Maas 

 

Ik ben Indra Elings, ik ben 17 

jaar en woon in Diessen. Toen ik 

8 of 9 was, zat ik bij de Di-Harts, 

daar stopte ik toen ik 12 jaar was. 

Nu ben ik met veel plezier 

leiding bij de Bosbengels!! 
 



 

         

 

 

 

 

KNERTEN 

Wat hadden we een lol op onze 3e Knert verjaardag die we dit jaar vierden op 7 november! Na het 

bereiden van verschillende salades, het versieren van de feestzaal en het klaar maken van de tafel 

hadden we een gezellige brunch die afgesloten werd met een hagelslag gevecht! Hilarisch! Het was 

het poetsen waard! 

 

14 november gingen we popcorn poffen in zeefjes boven het vuur. De Knerten vonden dat de 

vrijwilligers er maar lang over deden om het vuur aan te krijgen. We gingen daarom een battle met 

ze aan. Wie kon het snelste vuur maken en popcorn poffen, leden of leiding? Geweldig hoe de leden 

als team probeerden een vuur te krijgen. Iedereen had of kreeg een rol.  

 

Wat was het koud, de 21e november! We speelden een bosspel wat we nog nooit hadden gespeeld, 

maar zijn daarmee gestopt. Binnen in de gymzaal hebben we het spel hervat waarna we nog wat 

andere spellen speelden.  

 

Op 28 November rook het heerlijk in de Bolster. De Knerten speelden voor Hulppietjes en bakten 

pepernoten. Dit deden ze als verassing voor iemand die ze graag wat wilden schenken als een lieve 

oppas, oma en opa en broertjes en zussen. Voor we gingen bakken maakten de Knerten eerst van 

papier zakjes die ze mooi versierden. Daarin konden de pepernoten worden verpakt.  
 



 

 

 VUURKUIL 

Geïnspireerd door de Rabobank 

avond “Durf te vragen” zijn we 

vol goede moed begonnen aan 

de bouw van een nieuwe 

kampvuur kuil. 

 

Er waren mensen die zich het niet 

konden voorstellen, maar dit 

project heeft ons geen cent gekost!  

 

Met tweedehands stenen (die we 

zelf ergens uit een tuin mochten 

halen), geschonken materiaal en 

geleend werkmateriaal kwamen we 

al een heel eind. Daarnaast hebben 

verschillende vrijwilligers zich 

enorm ingezet om dit geweldige 
project te doen slagen!  



                                    

De bosratten kwamen met het idee om pinda rotjes te maken. De  
meiden deden de boodschappen en de jongens maakte vuur. En 

het resultaat 
 mocht er ook zijn... Mmm lekker smullen !! 
 

BOSRATTEN  



 DIPLOMA BOSBENGELS 



                              
 BOSBENGELS 

De eerste bijeenkomst van de Bosbengels deze maand was een feestelijke 

bijeenkomst. Na een paar maanden ontdekken wat Jong Nederland nu 
eigenlijk inhoud, heel veel leren en kennismaken met nieuwe spellen, was 

het dan zover: de kinderen kregen hun Jong Nederland diploma. Papa's, 
mama's, broers en zussen kwamen mee naar de bijeenkomst om getuige te 

zijn van dit bijzondere moment. De Bosbengels van het eerste uur kregen 
een oorkonde omdat zij vorig jaar hun diploma al hadden ontvangen.  

 
Van harte gefeliciteerd allemaal! Enne... nu laten zien dat jullie echte Jong 

Nederlanders zijn, hè?  
 

Tijdens de bijeenkomst van 13 november hebben de kinderen net voor de 
buien bloembolletjes gepland in het bos. Als het goed is, verschijnen er 

volgend voorjaar naast de witte en paarse krokussen die er al stonden, ook 
gele en gemengde krokussen in het bos.  Nog niet alle bolletjes waren 

gepland, toen moeder natuur er al zorg voor droeg dat ze water kregen. Snel 

naar binnen en een plattegrond tekenen. Je moet in het voorjaar natuurlijk 
wel weten waar je jouw bloemetjes moet zoeken.  

De tijd werd vol gemaakt met in de gymzaal spelen en kapla bouwen in de 
hobbyzaal.  

 
20 November konden we gelukkig weer lekker buitenspelen. We begonnen 

met hout sprokkelen voor een kampvuur. Helaas was het hout allemaal erg 
nat, maar uiteindelijk hadden we een vuurtje. Ondertussen speelden de 

kinderen een smokkelspel. Hier konden ze maïskorrels mee verdienen om te 
poffen boven het kampvuur. Omdat dit best wel even duurde, stiekem ook 

een beetje popcorn in een pan gemaakt. Verrukkelijk. 
 

In de bijeenkomst van 27 november zijn we met onze Sint activiteiten 
begonnen. De kinderen hebben eerst pepernoten gebakken. Dat valt nog niet 

mee hoor om de juiste ingrediënten precies af te wegen en te mengen. Het 

had even tijd nodig maar het lukte. Het resultaat smaakte heerlijk.  
Ondertussen dat de pepernoten in de oven stonden speelden de kinderen in 

de gymzaal of deden ze gezelschapsspelletjes van Sinterklaas in de 
hobbyruimte.  
 



De eerstvolgende keer dat het weer Minioren is zullen 

alle aanwezige Minioren een uitnodiging krijgen voor de 

Miniorendag in Januari (die in Diessen plaats vindt). 

Mocht je al informatie willen of al weten dat je in 

december niet aanwezig kunt zijn, mail dan naar 

bolsterbode@hotmail.com en ontvang alvast een 

uitnodiging! De uitnodiging hier is er een die naar alle 
afdelingen van ons district is gestuurd. 

MINIORENDAG 

mailto:bolsterbode@hotmail.com


Er heeft een oproep in de Bolster Bode gestaan, maar we 

hebben nog niet veel PLASTIC materiaal binnen waarmee 

we een kroonluchter kunnen maken! 

 

Heb jij iets van plastic wat weg mag? Maak het goed 

schoon, verwijder het etiket en lever het in bij de 

vrijwilligers van Jong Nederland/neem het mee naar de 
Bolster! 

LAMP 



BBC 

De BBC groep is aan het sparen voor een 

groep activiteit. De eerste karweitjes om 

geld op te halen zijn gedaan. Zo gingen ze 

voor JN naar het repair café en poetsten 

ze deze kaai gave motor. In het voorjaar 

staat er nog een "auto poets klus" 

gepland. 

Wie heeft er nog een klus voor deze 

groep? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


