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BOLSTER  BODE 

Heb je de kaft gezien? Kijk eens goed, zie jij daar ook echt JONG NEDERLAND DIESSEN in? 

 

“Samen komen we die sloot wel over”! 
 

De leden op de foto, bij de vereniging omdat ouders vertrouwen in ons hebben.  

Het maakt niet uit of je het alleen lukt of niet, we* helpen je wel en het is prima! *Leden en 

vrijwilligers 

In dit geval staat de Rabobank op de hesjes, maar zeg dat dat staat voor alle financiële en 

materiële  hulp die we krijgen via o.a. de Rabobank actie, bedrijven die cartridges doneren, mensen 

die knutsel en spel materialen aanbieden zoals Vugts gordijnen aan ons gaf. 

 

Het buiten zijn wanneer het goed weer is, samen zijn en ‘avonturen’ beleven. 

 

Samen 

 

Zo moeten we er ook samen voor zorgen dat Jong Nederland Diessen nog heel lang zo kan blijven 

bestaan. 

Waarom we hier over beginnen over ‘blijven bestaan’? 

 

Omdat we op zoek zijn naar vrijwilligers om onder andere een nieuwe groep op te kunnen starten. 

 

Omdat we nog heel veel kinderen de komende jaren het gevoel van Jong Nederland willen laten 

ervaren. Een uniek iets van niet hoeven presteren, het mogen zijn wie je bent, avonturen beleven en 

genieten!  

 

Ga jij mee op zoek naar vrijwilligers? Help jij ons over de sloot met een vrijwilligers tekort? Bereiken 

we de overkant zoals we het willen! 

 

Heb je een idee hoe we aan vrijwilligers kunnen komen, ken je iemand die ons team wil komen 

versteken? 

Laat het ons weten: Bolsterbode@hotmail.com 

 

 

We zijn op zoek naar vrijwilligers: van 18 jaar of ouder, die naast het groepdraaien ook mee 

naar een enkele district activiteiten willen, mee op kamp gaan… kortom, het hele pretpakket 

wat Jong Nederland te bieden heeft graag met beide handen aannemen en er met volle teugen 
van mee gaan genieten   

mailto:Bolsterbode@hotmail.com


  
Wij zoeken voor het 

komende seizoen nieuwe 

vrijwilligers van 18 jaar of 

ouder die ons team komen 

versterken bij een van de 

volgende groepen; 

 

Minimaal 2 vrijwilligers voor: 

Nieuwe groep (groep 3)- 

Vrijdagmiddag 

 

Minimaal 1 vrijwilliger voor: 

De Bosbengels- 

Vrijdagmiddag (het is nog 

niet bekend wat het rooster 

van Anke word vandaar) 

 

Minimaal 2 vrijwilligers voor: 

De Frekkels- Vrijdag avond 

 

Minimaal 1 vrijwilliger voor: 

De Bosratten- Vrijdag avond 

 

Ook zijn we op zoek naar 

iemand die de Verhuur van 

de Bolster wil regelen. 

 

Ben of ken jij iemand die die 

een meerwaarde voor onze 

vereniging heeft en die 

enthousiast hiervoor is? 

Mail ons; 

Bolsterbode@hotmail.com 
 
 

VOLGEND SEIZOEN 

4 van onze vrijwilligers zijn op 13 

maart naar de  introductie cursus 

geweest van Jong Nederland. 

 

Bram, Jacqueline, Evelien en Elin 

hebben nu ook het certificaat binnen 

van deze cursus die alle vrijwilligers 

een dag moeten volgen. 

 

 

  MEDEDELINGEN 

Hallo allemaal,  

Ik Bianca van Hamont ga na een paar 

jaar als leiding bij de Frekkels stoppen 

bij deze groep. De groep werd te druk 

voor mij en heb er voor gekozen om 

met jongere kindjes groep te gaan 

draaien. Ik ga nu bij alle jongere 

groepen een kijkje nemen en een paar 

keer mee draaien om te kijken of het 

iets voor me is. Natuurlijk zie ik de 

jongens en meisjes van de Frekkels 

vast nog wel een keer op kamp of als 

ik misschien een keer kom invallen.  

Jongens en meisjes van de Frekkels 

hartstikke bedankt voor de leuke en 

grappige momenten.  

Groetjes,  

Bianca van Hamont  
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Op zaterdag 12 maart zijn we bij de 

Bolster gaan klussen in het kader van 

de NLdoet actie. Het was een 

geslaagde dag! 

 

Allereerst willen we graag iedereen 

bedanken voor het helpen deze dag. 

Jammer genoeg viel de opkomst wat 

tegen, maar we hebben toch heel wat 

taakjes af kunnen strepen van ons lijstje. 

Lampjes vervangen, schilderen, 

ventilatierooster ophangen, bloemetjes 

planten, opruimen, zijn enkele van de 

klussen die gedaan zijn.  

 

Gelukkig waren er ook een aantal 

mensen bereidt voor wat lekker te zorgen 

bij de lunch, mama Liesbeth bedankt 

voor de heerlijke soep en bakkerij Van 

Hulten voor de lekkere broodjes! En 

daarnaast naast natuurlijk alle ouders en 

vrijwilligers die geholpen hebben. 

 

Volgend jaar hopelijk weer een gezellige 

en productieve dag met een grote 
opkomst, ons lijstje is nog niet leeg! 

 NL DOET 



 MINIOREN 

Maar liefst 16 kleuters kwamen op 19 maart naar de Minioren 

bijeenkomst! 

Heel fijn dat ouders elkaar motiveren en reclame voor ons maken! 

Daarvoor in ieder geval al HARTELIJK dank! 

 

De Minioren hebben een bende, de Bende van De Groene Hand. De 

belangrijkste regel van de bende is ‘lekker gek doen’. Deze keer was het 

thema ‘Klerezooi’ en speelden we een renspel met hoedjes en maakten we 

van stof mooie pakken!  

 

Er werd langer en fanatieker geknutseld dan we verwachten en de creaties 

waren goed bedacht! Zo was er een ‘Freek Vonk vissenpak’, een feeën jurk, 

een superhelden cape, een ridderoutfit en er waren zelfs jongens die slager 

wilde worden! 

 

We hielden snel een pauze tussendoor om daarna door te gaan met een 

modeshow waarbij iedereen mocht laten zien wat hij/zij gemaakt had.  

 

De tijd..die vloog voorbij!  

 

Het was weer een gezellige en geslaagde middag en we hopen de volgende 

maand weer iedereen te zien!  

 

 

Foto’s van de Minioren staan op: 
Fotoalbum.eu/miniorendiessen 



 

Op 7 maart zijn we met een groepje 

vrijwilligers de kamplocatie en omgeving 

gaan verkennen. De vele ideeën die we 

hebben voor de invulling van het kamp 

kunnen nu uitgewerkt worden. 

 

Alle opgave/afmeldingen zijn nu binnen! Een 

aantal nieuwe leden twijfelen nog of ze mee 

gaan of niet en wachten het groepsweekendje 

af.  

 

De kampsite is ondertussen weinig aangepast 

nog, de vrijwilligers weten het kampthema 

maar voor de leden blijft dat nog even geheim!  

 

 

KAMP 



                

 

 KNERTEN 

Op 5 maart hadden we een wijkspel gepland maar de weersvoorspellingen waren niet bepaald plezierig. 

Vandaar dat we in de gymzaal verschillende nieuwe spellen gingen spelen waarbij we veel hebben 

gelachen!  

 

De week erop, op 12 maart was het wel mooi weer maar was alleen Kim aanwezig. Niet handig voor een 

wijkspel. De Knerten hielpen super goed met het stippenspel waar ze bloedje fanatiek hielpen en speelden. 

Afgemat zijn ze daarna gaan chillen in het bos.  

 

We hadden van Sandra en Peter knutselspullen en spellen gekregen die de Knerten op 19 maart hebben 

nagekeken. Alles is gesorteerd en opgeruimd! Fijn dat ze goed hielpen en ze het ook leuk en normaal 

vonden om een keer de spullen mee op te ruimen. We hebben gelijk de stiftenbak uitgeruimd ( stiften die 

het niet meer deden weggedaan) etc. Na het ruimen zijn we een kampvuur gaan maken waar we op het 

podium om de beurt raadsels en moppen vertelden.  

 

Wij vinden het elke week leuk bij de Knerten, maar je hebt van die dagen dat het nog leuker is. 26 maart 

was zo’n dag. We draaiden van 10 tot 1 groep omdat we in januari een keer geen groep hadden. De zon 

scheen, iedereen was vrolijk en we gingen een favoriete traditie activiteit doen. Spek Spek tocht, wandelen 

naar de scharrelvarkens bij den Elshorst. Een simpele activiteit maar zo leuk! De meeste kinderen 

probeerden de tocht achterste voren te lopen ;-) 

Over het zandpad, langs het weiland af, slootje over. Een heel avontuur! Nadat we een half uurtje varkens 

hadden bekeken, speelden we wat spellen en daarna hadden we een frietjes picknick. Martijn van Kerkzicht 

had meer dan voldoende friet en snacks wat we heerlijk opaten. De terugtocht verliep iets sneller om keurig 

om 2 minuten over 1 weer bij de Bolster terug te zijn. 

 
       Foto’s staan op: fotoalbum.eu/jndknerten   





 

 

 De afgelopen maand zijn we bij de Bosbengels weer creatief bezig geweest! Eerst hebben we 

van 2 plastic bordjes mooie frisbees gemaakt waar we erna spelletjes mee speelde. De frisbees 

werkten goed en zagen er erg mooi uit! 25 maart was de dag dat de ouders een middagje mee 

zouden draaien, om te kijken wat we zoal doen bij de Bosbengels. We hebben de week ervoor 

planken geschilderd waar we de week erna met de ouders spijkers in timmerde en met wol 

vormen maakte! We de ouders goed aan het werk gezet! Als afsluiting hebben we paaseieren 

gezocht, helaas niet allemaal! Maar dat is niet erg, ze waren lekker! Het was weer een leuke 
maand bij de Bosbengels! 

 BOSBENGELS 


