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BOLSTER  BODE 
 
We hebben weer een Bolster Bode vol gekregen! Een aantal groepen hebben weer leuke 
verslagen ingestuurd! 
 
Zo zijn de Bosbengels een weekendje samen op pad geweest, hebben de Bosratten hun naam 
veranderd en zijn de Knerten op zoek naar mannen! 
 
Lees snel verder en kom zo alles te weten! 
 
Maar, eerst willen we je bedanken voor het Tanken en Schenken!   



  

 
               

                   

Wij zoeken voor het komende seizoen nieuwe vrijwilligers 

van 18 jaar of ouder die ons team komen versterken bij 

een van de volgende groepen; 

 

Minimaal 2 vrijwilligers voor: 

Nieuwe groep (groep 3) – voorkeur Vrijdagmiddag 

 

Minimaal 3 vrijwilligers voor: 

De Bosbengels – 1 

De Bosbengels- 2 

 

 

Ben of ken jij iemand die die een meerwaarde voor onze 

vereniging kan zijn en die hierover enthousiast is? 

Mail ons: Bolsterbode@hotmail.com 
 
 

VOLGEND SEIZOEN 

Op dit moment hebben we nog totaal geen 
zekerheid voor een nieuwe Jong Nederland groep 

voor het komende seizoen. 
 

We zijn bang dat, als we voor de nieuwe groep 3 
geen groep hebben, we deze kinderen nooit 
meer bij Jong Nederland zullen krijgen. De 

toekomst van de vereniging wordt daarmee ook 

erg onzeker. 
 

We hopen dan ook dat iedereen serieus mee 
kijkt en nadenkt over oplossingen. 

 

 

We hebben iemand gevonden 
die hulp aangeboden heeft 

rondom de verhuur van de 
Bolster. Zij gaat samen met 
Corrie in gesprek over de 

mogelijkheden. 

mailto:Bolsterbode@hotmail.com


 MINIOREN 

In juni vierden we met de Minioren de verjaardag van goudvis Boris. Voor een 
vis was het prima weer, lekker nat. Voor ons was het wat minder, maar ach we 
hebben ons vermaakt! 
We maakten feestvis mutsen, speelden spelletjes en maakten daarna een 

bellenblaasstokje om prachtige feestbellen te kunnen maken. 
 
 
De tijd vloog voorbij!  Leuk dat er weer verschillende kinderen voor de eerste 

keer kwamen kijken! De mond op mond reclame werkt goed in Diessen!  
 

De foto’s van de Minioren staan op: fotoalbum.eu/miniorendiessen   



 

 KNERTEN 

De foto’s van de Knerten staan op: fotoalbum.eu/jndknerten 

 
De eerste 3 zaterdagen van de meimaand stonden in het teken van  
“vriendjes zoeken voor Marloes, Madelon en Kim”.  
 

 
We vroegen de kinderen een paar weken terug wat ze graag nog wilden doen dit seizoen en dit was wat 
wilden. Niet wetende dat ze er zo serieus werk van wilden maken lieten we hen hun gang gaan. Er 
werden flyers gemaakt en vragenlijsten, hartjes geknipt en “date kapsels” gevlochten. 
Helaas kwam er geen man opdagen tijdens de date, de zaterdag erop, wel een mevrouw van een ’dating 

bureau’ die de kinderen nog voorzag van wat nuttige tips.  
De Knerten waren er helemaal klaar voor, de nepkaarsjes branden, de “romantische cd” (met gitaar les 
voor beginners) stond op en de hartjes lagen verspreid op het pad. 
Gelukkig kregen we ze zover dat we de 3e zaterdag spelletjes gingen spelen..het wachten waren we wel 
zat. Onder voorwaarde dat we gelijk zouden stoppen met een spel als er een man zou komen hebben we 

heerlijk buiten gespeeld.  
 
 
 

 



 BOSBENGELS 



 
 

Welkom in 'Het Wilde Westen' 
 
24 juni was het dan eindelijk zover. Het weekendje van de Bosbengels, met dit jaar als thema 
'het Wilde Westen'. Rond 19.00 uur kwamen de kinderen aan bij de Bolster. Vol spanning keken 

zij of de tenten er stonden. De leiding had immers beloofd dat ze in tenten mochten slapen. 
Helaas had het de dag (en de weken) daarvoor zoveel geregend dat er grote plassen in het bos 
stonden. Toch maar in de gymzaal slapen dus, om niet het risico te lopen een waterbed te 
krijgen in de loop van het weekend.  
 

Spullen naar de gymzaal, bedden klaarmaken en afscheid nemen van papa en mama. Daarna 
even het bos in om uit te rauzen. Tijd voor een spel; levend kwartet. Eerst moesten er tipi's 
gepionierd worden. Daarna was het de bedoeling dat de verschillende groepjes gekleurde 
veertjes bij elkaar gingen roven. Helaas waren de kinderen tijdens de speluitleg met zoveel 

andere dingen bezig, dat dit niet helemaal verliep zoals de bedoeling was. Dan maar op naar 
het kampvuur. Iets lekkers er bij en liedjes zingen.  
Natuurlijk moest er nog even gekletst worden en een kussengevecht worden gehouden, voordat 
er geslapen kon worden.  
 

Zaterdagochtend stond er een speurtocht op het programma. Al lopend kwamen we er achter 
dat het noodweer van de donderavond meer wateroverlast had opgeleverd dan wij verwacht 
hadden. Al vrij snel zaten kinderen uit het eerste groepje vast in de drek van de buiten zijn 
oevers getreden Reusel. Dan de route maar aanpassen. Omdat er eendjes zwommen op de plek 
waar de post gepland was, was een tweede aanpassing van de route nodig. Gelukkig bereikten 
de kinderen toch allemaal het Turka, al waar een vlot op hen lag te wachten voor een heus 
vlottochtje over een stukje van het watertje door het Turka.  
Moe en hongerig, maar vooral nat kwamen de kinderen terug bij de Bolster. Na een droog pak 
aan te hebben getrokken en een broodje knakworst kon werden worden gegaan met het 
middagprogramma. De kinderen maakten een indianenshirt / jurkje en / of een indianenketting. 

Daarna stond er nog een spellencircuit op het programma. Omdat het inmiddels weer was gaan 
regenen moest dat helaas binnen.  
's Avonds zorgen de kinderen voor hun eigen avondeten. We hebben de meest vreemde pizza's 
voorbij zien komen.  

Na het avondeten gingen de kinderen naar het casino in de saloon. Ze kregen allemaal een 
aantal muntjes om in te zetten bij de diverse spellen. De een was het geluk beter gezind dan de 
ander en sommige moesten nog wel eens terugkomen naar de bank.  
Gelukkig was het inmiddels weer droog geworden en konden we deze dag afsluiten bij het 
kampvuur.  

 
Zondagochtend rustig opstarten. De vermoeidheid begint stiekem toch wel toe te slaan. 
Ontbijten, spullen opruimen ("waar is mijn ...?", "van wie is deze ....?", "mijn rits wil niet dicht", 
'wie kan mij helpen") en dan nog een laatste spel voordat papa en mama weer komen om op te 
halen.  

 
Moe maar voldaan gaat iedereen om 12.00 uur weer naar huis. We kunnen terugkijken op een 
geslaagd weekend in 'Het Wilde Westen'. 
 

Met een gemeend 'dank je wel' aan alle ouders, collega vrijwilligers en senior leden die ons zijn 
komen helpen tijdens ons weekendje.  
 

 BOSBENGEL WEEKEND 



 
De Bosbengels draaiden deze maand maar 2x 'gewoon' groep. De eerste keer was op 3 juni. 
Deze bijeenkomst mochten de kinderen hun 'bakkunsten' tonen. Tafels werden buiten gezet, 

koekjesdeeg verdeeld en het 'kneden en boetseren' kon beginnen. Voor sommige Bosbengels 
was het best lastig dat koekjesdeeg geen klei is en dat je dat dus niet te lang in je hand moet 
houden, omdat het dan verschrikkelijk gaat plakken. Er werden mooie creaties gemaakt. Toen 
de koekjes in de oven lagen speelden de kinderen in het bos. Tot slot lekker smikkelen van de 

eigen baksels.  
 
Vanwege de vrije dagen in juni draaiden we de week daarop geen groep. De 17e regende het 
helaas weer en zochten we een binnenactiviteit op. Dat werd graspoppetjes maken. De 
poppetjes gingen allemaal kaal mee naar huis, maar binnen een week hadden er een aantal al 

een groen kapsel. Inmiddels zijn de eerste poppetjes ook al naar de kapper geweest.  
 
De 24e draaiden we geen groep omdat we op weekendje gingen. Een verslagje daarvan kunnen 
jullie in deze Bode lezen.  
 

 BOSBENGELS 



  

We hebben voortaan een andere naam 
HNZI (hebben nergens zin in) 
 
De HNZI's hebben met fire sticks vuur gemaakt en hierna lekker frikandellen warm gemaakt ! Het duurde 

even voordat we vuur hadden, maar het is ze gelukt, TOP bezig !! 

 BOSRATTEN 



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ardennen weekend 1.0 

De HNZI’s zijn voor het eerst op Ardennenweekend geweest, het was een super gave ervaring!!              
                                                                                                                                
Vrijdag hebben we verzameld bij de bolster, de laatste dingen verdeeld zoals pannen, want ze 
moesten alles meedragen. Hierna de auto ingestapt en de papa’s en de mama’s uitgezwaaid. 
Helaas had de trein vertraging, waardoor we een uurtje moesten wachten. Na een reis van 3 
uur, waren we aangekomen op het station. We kregen een stafkaart en moesten de weg zien 
te vinden naar onze slaapplek. Na het pad kwijt te zijn en wat extra rondjes gelopen, waren we 

toch na twee en half uur op de slaapplaats, tent opgezet nog even opwarmen bij het kampvuur 
en pitten. Want het was ondertussen al 03:00. De tent was kleiner als verwacht, dus het was 
lekker knus. 
                                                                                                                                   
Zaterdag moesten we vroeg uit de veren, om op tijd te zijn bij de activiteit. Klimmen stond op 
het programma, ze vonden het allemaal geweldig! Iedereen was erg enthousiast en na vier uur 
te hebben geklommen, moesten we helaas toch gaan. Complimenten van de organisatie, door 
jullie goede inzet J! We mochten nog een tochtje lopen van ongeveer 12 kilometer, dit viel erg 

tegen. We hebben nog gezegd, oefen goed voor de Ardennen. Maar natuurlijk hoeven ze dit 
niet, want het is een eitje. Hier kwamen sommige toch van terug, erg leuk om gelijk te 
krijgen… HAHA ! Na de tocht, zelf vuur gemaakt om te koken. We hebben ze een klein handje 
geholpen door te koken voor ze, want ze waren erg tam en moe. Hierna lekker bij het 
kampvuur gezeten. 
                                                                                                                                    
Zondag hebben we alles opgeruimd, klein tochtje naar de trein en we gingen alweer richting 

huis.  
Het was een super tof weekend en allemaal goed vol gehouden!! Volgend jaar zijn we weer van 

de partij. 
Danny & Suzan. 

 


