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BOLSTER  BODE 

Bijzonder? De 100e editie is geen 100e verjaardag (de Bode is deze maand 8 jaar geleden 
voor de eerste keer de mail opgegaan). Geen Burgemeester die een hand komt schudden, 
geen zaaltje afhuren en de bakker de lekkerste taartjes laten bezorgen. 
 

Nee, gewoon, de 100e editie. Die ene die tussen de 99e en de 101 verschijnt. Eén die niet opvalt tussen 
de vorige Bode’s. Al is hij wel wat “hipper” dan de eerste die de mail opging in oktober 2008, dat 
durven we wel toe te geven. 
 
Al wordt er wel werk besteed aan het uiterlijk, de inhoud is van groter belang. Elke Bode weer wordt er 

geprobeerd om iedereen te informeren maar ook om verslagen te archiveren.  
 
Jonge leden willen we laten zien wat hen te wachten staat als ze oudere leden worden. Ouders willen 
we informeren over het reilen en zijlen van de vereniging en stiekem is er de hoop dat over een aantal 

jaar er een Bode terug bekeken word om herinneringen op te halen. Als een soort dagboek. 
 
Of het nu de 1e, de 100e of welk getal er dan ook op de kaft staat is, aan elke Bode wordt aandacht 
besteed.  
 
Bijzonder, 100? Nee! Bijzonder is wat we meemaken bij de vereniging. Want ook al komt de Bode elke 
maand uit, echt ervaren hoe het is kun je alleen door er bij te zijn.  
 
Wie het toch als iets bijzonders ziet, de 100e editie raden we aan “er eentje op te pakken”, proost! 

Enne, voor wie toch vind dat het gevierd mag worden, een taartje gaat er wel in hoor ;-)  



 

 

 

Hoewel we tot het eind van december voor elke week een oplossing hebben zijn we met  

SPOED OP ZOEK NAAR 
1 of 2 personen van 18 jaar of ouder die wekelijks of om de week de Bikkelgroep mee wil 

begeleiden op woensdagmiddag van 13:30 tot 15:00 uur. 
 

Zonder vrijwilligers is de kans aanwezig dat de groep op zal moeten houden met bestaan. 

We willen dit heel erg graag voorkomen. 
 

Ben of ken je iemand die ons team wil komen versterken? 
Mail naar: Bolsterbode@hotmail.com 



De Minioren, oktober 2016 
In oktober kwamen de Minioren voor het 
eerst samen dit seizoen. 
 

We hebben met de groep een nieuw thema, 
DE VERKLEEDKIST. 
Elke maand zit er een ander pak in! 
 
Deze keer kwam er een piratenpak uit de kist 
en speelden de Minioren verschillende 
piratenspelen waarmee ze steeds stukjes van 
een schatkaart konden verdienen.  
De kaart wees ze naar de schat die ze later in 

de middag ook vonden! 
 
 



 

De Bikkels, oktober 2016 
 
Zo de nieuwe groep is opgestart, met als stoere naam de BIKKELS.  Het kwam een 
beetje moeizaam op gang met het aantal leden. Maar we hebben inmiddels 14 
kinderen! Wat we super leuk en gezellig vinden.  
 

De kinderen hebben al vele dingen van Jong Nederland gedaan.  
De eerste keer werd de Bolster verkend. Hoeveel wc’s,  douches, banken, deuren en ramen 
heeft de Bolster? Dat was toch wel even goed tellen. En natuurlijk hoeveel rondjes kun je 
rennen door de gymzaal in 30 seconde, dat waren er bij de meesten 12!  
 

Verder hebben we nog lekker in de bossen en in de gymzaal spelletjes gedaan, want het wordt 
buiten toch weer wat frisser.  
Bij Jong Nederland mag het kampvuur natuurlijk niet ontbreken. Lekker marshmallows boven 
het vuur roosteren. Smullen hoor.  

Creatief bezig zijn hoort er natuurlijk ook bij, we hebben samen met de kinderen herfstleeuwen 
gemaakt.  
 
Iedereen heeft zijn Jong Nederland diploma gekregen, om thuis goed te kijken of hij/zij alle 
dingen die bij Jong Nederland horen heeft gedaan. Bijvoorbeeld: hutten bouwen, in de bossen 

en gymzaal spelen, knutselen en goed luisteren naar de leiding. 2 kinderen hebben dit al 
helemaal afgevinkt, onder hun diploma staat nu een officiële handtekening. Goed bezig 
jongens! 



Jong Nederland Festival, de Frekkels, de Bosbangels, de Knerten, 2 oktober 2016, Speelland de 
Beekse Bergen 

 
Na weken van zon en mooi weer records was het dan zover, het eerste weekend met regen en grijze wolken. 
Het weekend van het Jong Nederland Festival! 
Maar, wat kon ons het schelen, dat rare weer! De leden, Frekkels, Bosbengels en Knerten, kwamen keurig op 

tijd aan bij de “vertrek locatie” en hadden zoals we hadden gevraagd allemaal een setje droge kleding bij 
zich. 
Daar waar we twee jaar geleden het nog nodig hadden vanwege het mooie weer hadden ze nu handdoeken 
bij om zich tussen de buien door even te drogen om daarna weer heerlijk te gaan spelen. 

Bij het Speelland werden we opgewacht door Martijn (we wisten al dat “de hond” zoals een aantal leden 
Kleppie noemt, niet aanwezig zou zijn, die vraag hadden we gelijk met de opgave al doorgestuurd), die de 
kaartjes overhandigde waardoor we gelijk vlotjes door konden naar het park zelf. Daar zochten we een 
centrale plek,  met fijne stoelen voor de vrijwilligers, waar de leden de hele dag de tassen konden laten 
staan.  We wilden de vraag stellen wie graag eerst een rondje over het terrein wilde lopen met de 

vrijwilligers. Deze hoefden we niet te stellen, binnen een minuut of twee waren de leden al uit beeld! De 
meesten kenden het terrein en wisten precies wat ze als eerste wilden gaan doen. 
“Hey, Kim, hier kun je echte rijbewijzen halen, kun je met alle wagens hier over het terrein rijden, super 
cool”.  “ja ja, super cool” (maar wij als vrijwilligers vonden de Splash toch echt cooler).  “Ga je mee op het 
springkussen”?  “Denk je dat het nog warmer gaat worden dat we weer zandkastelen kunnen bouwen en 

maak jij dan weer een brug voor me”?  Wie een rondje, of meer, rondliep zag alleen maar kinderen die zich 
prima aan het vermaken waren en dat ze de tijd wel zouden doorkomen met alle plannen.  
En niet alleen de leden van JN Diessen hoor! Ondanks dat de leden van de verschillende afdelingen elkaar 
niet echt in beeld hebben en onderling geen contact gezocht wordt doen sommige vrijwilligers dat wel. Even 
een kort praatje met collega vrijwilligers, herinneringen ophalen aan de Kaderschouw, dingen plannen voor 

in de toekomst (fijn dat we al weten wie over 4 jaar de Kaderschouw wel wil organiseren). Voor de 
vrijwilligers is het JN Festival zeker ook geen straf. 
Na de lunch maakten we met de afdeling een groepsfoto. De fotografe, een collega vrijwilligster van Loven 
Besterd, heeft prima kiekjes geschoten van onze “we willen niet op de foto wij willen spelen leden”.  In de 

middag hadden we de eerste natte kleren. Niet van de regen, nee, leden vonden het warm genoeg om bij het 
water te spelen.  Moet kunnen!  Een aantal had zwemkleding bij en ging ook echt even zwemmen. Anderen 
gingen een rondje met de boot mee of met de waterfiets het water op.  Opvallend was dat in de middag de 
schommels die in de ochtend nog de stempel “saai” kregen nu wel bemant waren. Zo ook de handfietsen en 
de waterspuit voor de ballen.  
Net wat te vroeg kwam er een flinke bui die eigenlijk perfect getimed aankwam. De meeste leden kwamen 
terug naar de centrale plek en kleden zich nog even om. De spullen werden bij elkaar gezocht, de “auto 
groepjes” ingedeeld en de laatste snoep opgesnoept (mee naar huis nemen is natuurlijk niet de bedoeling!). 
Precies om 17:00 uur stonden we weer bij de poort waar de ouders ons al opwachten. Op de vraag of het 
niet koud was en of het toch wel een leuke dag was geweest waren de kinderen duidelijk. Zij hebben er geen 
last van gehad en wij als vrijwilligers ook niet. We kijken uit naar de volgende activiteit! 

Foto’s staan op: fotoalbum.eu/jndknerten 
 

 



 

 

Maxiorendag, de Knerten, 9 oktober 2016, Reusel 
 
Ach welja, 2 “zondag activiteiten” in een maand . Erg? Nee, helemaal niet 
als je met zulke enthousiastelingen op pad mag! 
 
Helaas kon niet iedereen van de groep mee naar de Maxiorendag. De Knerten 
die meekonden gingen op pad met Madelon terwijl Bram, Pleun, Jochem en 
Kim ingedeeld waren bij een spel in de wijk.  
Alle aanwezige afdelingen gingen met de eigen groep Reusel in, op zoek naar 
de spellen en speelde deze. Bij elk spel konden ze munten verdienen. 
 
Toen de speeltijd afgelopen was kwam iedereen weer samen bij het clubhuis 
van JN Reusel waar we werden getrakteerd op een broodje hamburger en een 
slush puppy. 
Deze gingen er vlot in waarna we mega roulette speelden. De gewonnen 
munten konden ingezet worden! 
 
De Knerten waren wat voorzichtig maar Kim en Jochem kregen ze zover dat 

ze bij de laatste ronde alle munten op het zelfde inzetten (het was toch 
winnen of verliezen.. of alles binnen, of alles weg).  
 
Wat was het spannend.. het balletje bleef maar rollen in het roulette spel. Het 
was muisstil op het veld. Alleen een vreugde kreet van een Knert kwam er 

even uit toen bekend werd waar het balletje op gevallen was.  
 
Zekerheid was er nog niet dat we ook gewonnen zouden hebben. Wellicht 
hadden andere groepen bij de andere ronde al meer gewonnen.. dus, weer 

even spannend, wachten op de uitslag. Nu het tellen van alle muntjes werd de 
winnaar bekend gemaakt.. 
DE KNERTEN, JONG NEDERLAND DIESSEN!! Esmee gilde haar longen bijna uit 
haar lijf van blijdschap  
 

De taart die we wonnen hebben we gelijk opgesnoept. Ondanks dat we altijd 
mee doen voor het plezier en winnen niet voorop staat was het stiekem toch 
best stoer dat we een keer wat wonnen!  
 
De leuke invulling van de dag, het heerlijke weer en de enthousiaste leden 

maakten het een geslaagde dag! 
Foto’s staan op: fotoalbum.eu/jndknerten 
 



 

Klussen, oktober 2016 

 
Zo fijn als jeugdleden vrijwilliger 
worden, vooral als ze zich dan ook 
geweldig inzetten! 
 
De Dihart mannen hebben in het 
kamphok de lang gewenste klusbank 
gemaakt! 



Knerten, oktober 2016 
 
Daar de Knerten ook “testen” hebben moeten afleggen voor ze echt zich 

Knert mochten noemen hebben ze op 8 okt. Ook Jochem en Pleun getest. 
Zij maakten een Bosspeurtocht die Jochem en Pleun moesten lopen met 
een blinddoek op, ze moesten binnen 5 minuten een hut bouwen en nog 
wat kleine opdrachten uitvoeren, voor de groep besloot dat ze beide van 
harte welkom zijn! Wij, het Knertteam, zijn erg blij met Jochem en Pleun 

als hulpleiding bij onze groep!  
 
De 15e okt. Vierden we onze 4e verjaardag als Knertgroep. Terwijl de 
jongens de winkel in gingen voor wat lekkers gingen de meiden aan de 

slag om leuke stukjes te maken. We kregen dans, zang en toneel te zien 
voor we de champagne ontkurkten en proosten op een lang en gelukkig  
Knert bestaan ;-)  
 
22 okt. Maakten de jongens katapulten en de meiden kettingen van 

eikeldopjes en knikkers. Wat een creatievelingen!  
 
 
Foto’s staan op: fotoalbum.eu/jndknerten 
 



                      

Gilderally 22 oktober, Diessen 

 
Eens per seizoen organiseert een aantal vrijwilligers een Gilderally voor de andere vrijwilligers. 
Dit jaar zijn we na een ieniemienie fietstocht gaan handboog schieten op de Gildeweide. 
Gildebroeders van Sint Sebastiaan leerden ons hoe we de boog vast moesten houden en richten. 
Een zeer geslaagde activiteit! Na de “broodje knakworst lunch” was er een gps tocht in Goirle.  

Als dineer werd er gegourmet waarna de dag werd afgesloten rond het kampvuur. 

 



  

Bosonderhoud 
 
De rotte bomen zijn om, het stoepje is 
aangelegd, de puin geruimd. Het gras 
groeit netjes. 

 
Niet van al het werk worden foto’s 
gemaakt, niet al het werk is direct 
zichtbaar. Pas als het niet meer gedaan 

word, dan zal het opvallen en dat willen we 
voorkomen. 
 
Zo zijn de Diharts ijverig geweest, gaat Luc 
vaker het gras maaien en de vuurkuil 
vegen. Kim loopt geregeld een rondje om 
het vuil uit het bos te halen en veegt met 
enige regelmaat de peuken van de stoep 
weg.  
De bramen krijgt ze niet zo snel weg als 

dat ze had gehoopt, maar, zolang het mooi 
weer is, kan er buiten geklust worden!  
 



 

                                    

 Bosbengels, Oktober 2016 
 

De Bosbengels begonnen de maand oktober met kastanjes poffen. Wat een werk: hout sprokkelen, kastanjes 
zoeken (en waarom zitten die in zo'n vervelend prikkelende bolster?), de kastanjes op een schaal in de as 
leggen en dan wachten... om te smullen van het resultaat. Het ene kind vond het resultaat beter geslaagd dan 
het andere. 

Gelukkig was er toch voor iedereen iets lekkers omdat Indra afscheid kwam nemen van de Bosbengels. Helaas 
kan zij geen groep meer mee draaien vanwege school. Indra, bedankt voor je inzet en wie weet tot ziens. 
 
14 oktober was er weer een traktatie vanwege een jarige. Ja, er wordt wat afgesnoept.  
Maar... er moest ook hard gewerkt worden. Iedereen ging aan de slag om een mooi herfststuk te maken. Eerst 

moest er een geraamte worden gemaakt (pionieren voor beginners ☺), daarna werd er een egeltje geknutseld 

en werden er kastanjes en eikeltjes aan draad geregen. Het egeltje en de snoeren op het geraamte en klaar. De 
Bosbengels hadden er hun handen aan vol en moesten echt flink doorwerken. Maar het resultaat mocht er echt 
zijn. Goed gedaan Bosbengels! 
 

21 oktober liep de groep een fototocht waarbij ze met aanwijzingen letters moesten verzamelen uit de 
straatnaam bordjes. De puzzel op het einde van de tocht maakte van deze letters een zin die “vertelde” dat we 

een ijsje gingen eten bij Martijn… heerlijk!  



 

 

De Oekels, oktober 2016 

Na weer een aantal weken groep te hebben 
gedraaid, gaat het weer zeer goed. 

We zijn nog met zevenen over en verzinnen 
samen met de kinderen wat we gaan doen, zo 

hebben we al kampvuur, voetbal, verstoppertje 
en casino gespeeld. 

Een paar zorgen er ook voor dat we iedere week 

muziek of herrie erbij hebben door boxjes en hun 
telefoons. 

We gaan zo lekker verder en mocht je nog 
interesse hebben om bij deze zeer leuke groep te 

komen ben je op vrijdag avond van zeven tot half 
negen van harte welkom. 

 


