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BOLSTER  BODE 

Voor we het vergeten.. 
 
Wij kregen de felicitaties van Jong Nederland Landelijk en afdeling Reusel voor de 100e Bolster Bode!  
Leuk dat ze aan ons denken en de Bode ook lezen.  

 
Even denken, wat is er nog meer te vertellen… 
Dat er weer een leuke maand op zit als je zo leest wat er allemaal weer gedaan is! Er zijn weer leuke 
programma’s gedraaid! 
 

De Sint viert bijna zijn verjaardag en dan, is het kerstmis!  
De Dihart groep is al begonnen met de stal en bijna alle groepen beginnen nu ook snel met het maken 
van “beelden”.  
Op Kerst avond is iedereen weer van harte welkom om het eindresultaat te bewonderen! 

 
Eens zien, wat nog.. 
Tja, er gebeurd op zich niet heel veel en toch weer van alles! Bij Jong Nederland Diessen is er altijd wel 
wat te doen en te beleven! Simpele dingen als dat er vrijwilligers voor nieuw touw aan het zorgen zijn 
voor het pionieren, dat er achter de schermen al flink nagedacht wordt over nieuwe activiteiten.. 
 
We houden ons zelf wel bezig   
Maar, hopelijk neemt ook iedereen weer even de tijd om deze Bode te lezen!  

Voor wie het gemist heeft, het was een leuke, grappige 
maar zeker ook leerzame avond. Twee vrijwilligsters 
zijn namens Jong Nederland gaan luisteren en kijken. 
We waren ook uitgenodigd. Wij zijn dan wel niet 

allemaal ouders, we hebben wel te maken met 

jongeren.  



 

 

 

 

Gardarobe dienst, 5 november, Diessen 
 
Ook dit jaar zijn we weer benaderd door de 
Stopnaolden om de garderobe bij te houden 
tijdens de 6 kernen cup.  

 
We hebben een leuk “zakcentje ”verdiend voor 

de vereniging! 



 

De Minioren, November 2016 
 
Deze maand zat in de verkleedkist van de Minioren een 
Labjas en een veiligheidsbril. Wij werden 
ONDERZOEKERS!  
 
We hebben o.a. bekeken of we een raket konden 
maken, schilderden met melk een “geheim schilderij” 
wat we later tevoorschijn toverden en maakten een 

mini vulkaan en limonade.  
 
De tijd vloog voorbij!  
We kijken nu al uit naar de volgende maand en zijn 

benieuwt wat dan in de verkleedkist ligt!  

Foto’s staan op: fotoalbum.eu/miniorendiessen 



Bikkels, November 2016 
 
Na de herfstvakantie zijn wij 
begonnen met hutten bouwen, nog 
niet iedereen had dit gedaan. Zo 

konden er weer wat vinkjes worden 
gezet op de diploma’s. Samen met 
z’n alle hadden we een grote hut 
gemaakt, waar iedereen in paste 
zelfs de leiding.  
 
De week erop hebben we proefjes 
gedaan. Maak zo groot mogelijke 
bellen en in spiegelbeeld tekenen en 
wat zinkt er nu eigenlijk en wat blijft 
drijven. We zijn allemaal weer wat 
wijzer geworden.  
 
16 november was het lekker weer. 

Dus lekker buiten in de bossen 
levend cluedo gedaan. De kinderen 
moesten een raadsel oplossen van 
een feest. Een plaatje was niet te 
zoeken helaas maar niet erg dan 

hadden we gewoon twee niet 
uitgenodigde op de lijst staan.  
Inmiddels is sinterklaas in het land 
aangekomen. Een Piet was bij de 
bolster geweest maar had al zijn 

pepernoten ingrediënten verloren in 
de bossen. Gelukkig hebben de 
Bikkels deze allemaal terug kunnen 
vinden. Al zaten er ook gekken 

dingen zoals krentjes deze hebben 
we er maar niet ingestopt.  
Pepernoten bakken was goed 
gedaan. Nu moesten de Bikkels ook 
laten zien dat ze hulppietjes konden 

zijn. We hebben schoorstenen 
gebouwd, over daken gelopen en 
met pepernoten gesjoeld.   



Afdelingsraad, 6 november, Erp 

 
Eens per jaar worden alle afdelingen uitgenodigd voor de 
Afdeling raad, een vergadering voor alle Jong Nederland 
afdelingen. Diessen heeft ook een afgevaardigde 
“gestuurd”. 

 
Dit jaar was de raad in Erp. Na “even nieuwsgieringen hoe 
het er hier uit ziet” en iedereen gedag te hebben gezegd 
begon de vergadering. Hierin kwamen punten aan bod als 
evaluatie van landelijke activiteiten, de financiën en de 
vacatures die er zijn in het landelijke bestuur. 
 
Tussen de middag was er voor alle aanwezigen een lunch 
en in de middag werd een spel geïntroduceerd. Een echt 
spel bleek het niet te zijn, in ieder geval niet zoals wij een 

spel zouden doen. Wel was/ is “je vereniging onder de 
loep” een zeer bruikbaar middel om punten binnen de 
eigen vereniging helder te krijgen en bespreekbaar.  
 



DE JONG NEDERLAND PIETEN OP PAD 
 “Hij is voor groot en klein, groot en klein..”. Sinterklaas is er niet alleen voor 
kinderen.. 
Op 30 november stuurde hij twee Jong Nederland Diessen Pieten op pad. Twee weken 

daarvoor had hij zich ineens bedacht dat er nog wel wat mensen in de gemeente een 
“hart onder de riem”, “opkikkertje” of “wel verdiende attentie” mochten ontvangen.  
 Hij schakelde de hulp in van de twee Pietjes die op hun beurt weer de inwoners van 
Haghorst, Baarschot en Diessen inschakelden.  
Via het mailadres van Jong Nederland Diessen kon iedereen een   adres opgeven waarvan 
zij dachten dat het wel een “bezoek adres” zou kunnen zijn.  Daarnaast hebben de Pietjes  
de oren en ogen goed open gehouden om eens te bekijken wie nog in aanmerking zou 
kunnen komen.  
Naast het zoeken van adressen zijn zij ook op pad geweest voor wat pakjes. Ze waren 

immers al in Nederland en hadden er in Spanje nog geen rekening mee gehouden dat ze 
deze bezoekjes gingen afleggen. 
De Emte/Heb, Bakkerij van Hulten, De Laarhoeve, BinnenHuys en van Ham waren direct 
enthousiast en schonken allemaal iets! Via Facebook maakte Jong Nederland ook bekend 
dat ze pietjes hadden ingeschakeld en via de mail en berichtjes melden ook Hans van 
Veldthoven, Petals Masage, Paard en Pony Plezier en Heemskerk zich.  
Geweldig, al die hulp! Het deed de Pieten erg goed dat zij geholpen werden! Dankbaar 
werd alles aangenomen en netjes ingepakt . Hierbij kregen ze hulp van Mariëlle en Sven, 
vrijwilligster en lid van Jong Nederland Diessen.  De Pieten hebben hun garage als 
tijdelijke opslag gebruikt. 

De bezoekjes waren voor alle mensen een verassing en de verbaasde gezichten aan de 
deuren maakten het voor de Pieten ook leuk! Naast dankbaarheid was er ook 
nieuwsgierigheid. Wie zou “de Sint” zijn die de Pietjes had gestuurd. De Pietjes hebben 
niet bekend gemaakt wie “de Sint” is en maakt ook niet bekend in de gemeente waar ze 
geweest zijn.  Wie niet thuis was kreeg toch een pakje met een kaartje aan de deur. 

Gelukkig hadden de Pieten een hoop pakjes bij zich, terwijl ze op pad waren kwamen er 
nog “verzoekjes” binnen!  
Pepernoten, grote zakken pepernoten, dat hadden de Pieten wel uit Spanje meegekregen. 
Deze deelden ze uit aan de Hulpboeren van de Laarhoeve en de Donkhorst en aan de 

mensen van de Wederloop. Daar werden spontaan knuffels uitgedeeld en kregen de 
pieten niet alleen vragen of ze op de foto wilden maar ook vragen als of ze Spaans 
konden praten en hoe de bootreis was geweest.  
Jong Nederland wil de Pieten volgend jaar weer inschakelen, zij zijn van mening dat het 
mensen goed doet, een pietenbezoek.  

Bij deze wil de vereniging “de Sint” bedanken voor de aanmeldingen en de bedrijven voor 
hun bijdrage aan deze Pieten actie.  
Mariëlle en Kim mogen namens de Pieten ook iedereen hartelijk bedanken voor de hulp, 
de leuke reacties en de motivatie om de Pieten volgend jaar weer uit te nodigen.  
Tot volgend jaar!!  

 

 

 
 





Knerten, november 2016 
 
Wat hebben we er weer een leuke maand op zitten! 
De eerste zaterdag van de maand regende het een beetje maar dat 
weerhield ons niet om lekker buiten te blijven. We hadden voor het 
programma kampvuur nodig en dat kregen we door een klein wedstrijdje 

tussen de leden en de leiding. Wie zou als eerst vuur hebben? We 
hebben het vaker gespeeld en tot op heden wonnen steeds de 
vrijwilligers, maar, we zien wel duidelijk dat de leden steeds beter 
worden in het maken van een kampvuurtje! Eenmaal het vuur aan 
maakten we allerlei hapjes. 

 
Het weekend daarop hadden we een dropping.  Jozef van Bijsterveldt 
verzorgde het vervoer en daarom maakten we op de 3e zaterdag van de 
maand een bedankje in de vorm van een terugBLIK, een blik vol met 

tekeningen en brieven over de dropping en zakken DROPping.  
 
Voor het laatste weekend van de novembermaand hadden we een beetje 
een grapje als programma. “Wat doen we dit jaar met de sinterklaastijd” 
was de vraag toen we programma gingen maken? “Iets met een 

paashaas”? En zo geschiede. We speelden een “pepernoten roof spel” 
waarin pepernoten gesmokkeld moesten worden zonder dat de paashaas 
( die een gruwelijke hekel heeft aan pepernoten) de pepernoten zou 
vermorzelen.  
 

Foto’s staan op: fotoalbum.eu/jndknerten 
 



KNERT-DR    PPING 
11-12 November 2016 



Knertdropping 11/12 november 2016 

Ze hebben er zeker niet om gezeurd, dat hoefde ook niet! De Knerten vroegen of we een 

dropping wilden organiseren en dat hebben we beloofd. In het eerste beste weekend dat het 

voor het Knertteam mogelijk was werd er een gepland! Weer of geen weer, we zouden gaan 

ook! 

De Knerten ontvingen een officiële uitnodiging waarin o.a. vermeld werd dat ze enkel een 

slaapzak en schone onderbroek mee hoefden te nemen.  Vrijdag avond, 11 november 

arriveerden ze dan ook bij de bassisschool met in ieder geval een slaapzak. 

Jozef van Bijsterveldt had aangeboden om ons met de huifkar te droppen, en dit aanbod 

namen we maar al te graag aan! Na het uitdelen van de veiligheidshesjes en de zilveruitjes* 

werd er door een aantal nog een kus en knuffel uitgedeeld aan de ouder en ging iedereen de 

huifkar in.. op naar? 

Tja, we vertelden de Knerten dat we in België zouden gaan lopen: “daar kennen jullie de weg 

niet”. Bij een echte dropping hoor je de weg niet gelijk te weten he! Niemand was bang en 

niemand vond het spannend, wel werd er steeds harder gezongen…toch niet een klein beetje 

een teken van spanning? Ach ja, het klonk gezellig en het was ook gezellig!  

Jozef bracht ons naar een zandpad midden in het bos en toen hij weg was met de huifkar 

gingen we op pad. We spraken wel af, omdat niet iedereen zijn ID kaart of paspoort bij zich 

had, dat we “bels” zouden praten als we iemand tegen zouden komen. Want anders hadden we 

kans dat we ons moesten legitimeren. 

Madelon had het GPS systeem zodat de rest zich kon concentreren op het pad, wat hier en daar 

meer op een mini vijver leek. Het was fris en al snel schitterden de ijsdruppeltjes op het gras 

als we er met de zaklampen over schenen, ”net als in droomvlucht”, volgens een aantal 

Knerten. 

Onderweg testen we de zilveruitjes en deelden verse uit aan diegene die een nieuwe wilden. 

We bekeken eventuele slaapplekken ( want 35 km lopen konden we ook wel verdelen in “nu 

lopen, dan slapen en dan weer lopen”) . We twijfelden even of we wel met de groep bij elkaar 

moesten slapen of dat twee aan twee toch niet verstandiger was. De groep besloot om bij 

elkaar te blijven en in ieder geval niet te gaan slapen daar waar de eventuele belse zwijnen de 

eikels kwamen opeten die overal lagen. 

De sloten waren te modderig, het veld te koud ( het ijs lag over het gras!) en we wilden ook 

niet midden op het pad blijven liggen. 

Na een poos kwamen we aan bij een bosje. Terwijl de vrijwilligers gingen bekijken of ze daar 

bereik hadden met de GSM mochten de kinderen gaan bekijken of het bosje geschikt was als 

slaapplaats. Oei, dit was toch wel wat spannend.  “Knerten, als jullie bij en rond ons komen 

staan hebben we geen bereik, loop het bosje maar vast in. Verdwalen kan niet, kijk, aan elke 

kant grenst een veld”. Daar stonden ze dan, alle Knerten op een rij. Wie zou als eerste het 

donkere bosje ingaan? Zouden ze wel gaan? Nee, niemand was bang, echt niet! Maar, jeetje.. 

een donker bosje! 

Na elkaar even te hebben aangekeken trokken ze elkaar toch maar mee. Rafke kwam als 

eerste terug “dit bos lijkt wel op het bos van Natuur Avontuur!” “Hier liggen ook stenen rond de 

bomen”. “Tja Rafke, sommige mensen steken een kaarsje aan als ze in een kerk zijn en 

sommige zullen een steen bij een boom leggen.. dat kan echt overal he”. En, hop Rafke schoot 

weer terug het bos in naar haar Knert maatjes. Een aantal moest nodig plassen dus werd gelijk 

de “boom wc” getest op deze locatie. Er werd “rustig wild geplassen” om te voorkomen dat de 

pies de kleren op zou schieten en dat gaf een hoop plezier! Zo,  de spanning was er wat af. 

Hier konden we wel een zeiltje ophangen. 

 



 

 
 
 
 
 

Dus, hop, zeil en touw uit de tas van Kim en een slaapplaats maken. Al snel bleek het zeil wat aan de 

kleine kant. Bram, Madelon en Kim offerden zich op om dan “buiten” te slapen. Dit werd van de ene kant 

wel gewaardeerd al vonden een aantal de nabijheid van ons toch wel prettiger.. dus, oké: zeil inpakken en 

op naar het veld van de boer. Daar hadden we uit voorzorg extra zeil neergelegd. Al moesten we dan nog 

wel een kilometer of 20 lopen. 

Fanatiek gingen de Knerten, niet wetende dat ze in Baarschot waren, weer op pad. Na een minuut of 15 

zagen een aantal Knerten een kerktoren die verdomd veel leek op die van Diessen. Maar ja, welke toren 

heeft geen spitse punt en een klok?! Nee, we waren nog steeds in België. 

En daar was opeens een pad naar rechts en daar was licht.. en een gebouw dat leek op..NEEEE…echt?! 

“zijn  we nu bij de Bolster”?!?! 

Vol ongeloof en totaal gedesoriënteerd renden ze het pad op. De hesjes en slaapzakken werden in de 

hobbyzaal gelegd en iedereen ging gelijk rond het kampvuur zitten, wat Luc had gemaakt voor ons, om 

wat op te warmen.  “Iemand al bij de meiden wc’s geweest?” 

Iedereen stoof daar heen.. NEEEE, wisten onze ouders dit al?? Alle tassen met slaapmatjes, pyjama’s etc. 

stonden netjes klaar! 

Stomverbaasd nam iedereen weer plaats bij het kampvuur waar we ze gelijk maar vertelden dat ze ook 

echt geen 35 km hadden gelopen maar maar 6 ( en dat geloofden ze dan weer niet!). Dat we niet in 

België  waren geweest maar dat je juist met een dropping niet mag weten waar je bent.  

We moesten gelijk beloven dat er een tweede editie van een dropping zou komen. De Knerten waren heel 

blij dat we ze niet echt op een veld zouden gaan laten slapen vanwege de kou maar, als het beter weer is, 

dan willen ze dat wel. ( prima, regelen we ooit nog wel een keer. Eerst maar weer eens een Badmuts 

weekend, wat de Knerten dan weer prima vonden). 

We maakten chocomel warm en deelden ook broodjes met warme knakworsten uit. Er werd gezongen bij 

het vuur en bedacht dat de hele nacht wakker zijn wel stoer was. “Worden jullie daar leuker van dan?”. 

Nee, dat niet…dus, dan toch maar gaan slapen om 12 uur.  

Na 8 uur en 15 minuten slapen hoorden we de eerste Knerten gezellig buurten en na een half uur was 

iedereen weer fit genoeg om te gaan opruimen. Onder het mom “hebben we dat maar vast gehad” 

werden de matjes weer opgerold en de sokken weer bij elkaars slaapplek weggeplukt.  

Tijd voor een picknick ontbijt bij het kampvuur wat we nog moesten maken maar wat verdraaid snel 

lukte. Er werden boterhamen met “chocoladebrokken” klaar gemaakt, kaas gesmolten boven het vuur en 

marshmallows  “gebakken”. De tijd vloog en net nadat de meiden hadden besloten dat ze YouTube helden 

wilden worden en wij ze filmden kwamen de eerste ouders al weer aan. 

 

*Zilveruitjes schijnen mooi als je er met een zaklamp op schijnt. Mocht je de groep kwijt raken 

dan houd je die vast. De leiding ziet je dan snel weer staan. Je denkt “je neemt toch een zaklamp 

mee”. Dat kan ja, maar daar kunnen de batterijen van leegraken. Ook houd de geur van uitjes 

ongedierte op afstand.. en wat denken jullie?! Er is niemand geprikt of gestoken tijden de 

Knertdropping! ( als wij muggen zouden zijn die al rond zouden vliegen met vriesweer, zouden 

we van die lucht ook op een afstand blijven ;-)) 

 

Ondanks dat sommige leden een koude neus en koude tenen hadden vonden ze het, zo zeiden ze, wel 

leuk, de dropping. Wij als Knertteam hebben ook genoten. Zo gezellig, als groep op pad! Deze ervaring 

pakken ze ons niet meer af! 

We hebben gelachen om de grapjes en zijn blij dat de Knerten ook inzien dat dit bij een dropping hoort ( 

ja, wat dacht jij dan? Dat, als we zouden weten dat we bij de Bolster zouden slapen, we echt die 35 km 

hadden gelopen?!? “neeeheee…we hebben er maar 6 gelopen!) 

 

 
 



 

Diharts, november 2016 

 
 
Het is pas november, de Sint is in het land maar zijn verjaardag moet 
nog gevierd worden.  
 

Toch zijn de Diharts al flink aan het plannen, tekenen en berekenen 
geweest. Het ontwerp van de kerststal voor de Kerststal avond was 
halverwege november al klaar en eind november gingen de mannen 
aan het sjouwen en knopen. 
 

De basis van de stal werd in de gymzaal geknoopt zodat niemand de 
kou al in hoefden. Dat was helaas in de 2e week wel anders. Maar, 
ondanks het gure weer gingen ze fanatiek buiten aan de slag en staat 
er nu al een mooi frame klaar. 

 
De komende weken bouwen zij verder terwijl de jongere groepen de 
beelden gaan maken. 
 
Op 24 december mag iedereen weer komen kijken naar het eind 
resultaat. 



 

Bosbengels, november 2016 
 
Deze maand hebben we weer een viertal leuke bijeenkomsten gehad met de 
Bosbengels. Gelukkig konden we nog 2 x naar buiten en speelde toen een keer 

een variant v levend stratego. Het viel niet mee om te luisteren naar de uitleg 
maar toen er uiteindelijk gespeeld mocht worden ging het er fanatiek aan toe.  
Een week later kon er nog lekker in het bos gespeeld worden en er werd 
geknutseld. In eerste instantie werd er alleen geknutseld door de meiden maar 
toen de jongens door kregen dat er ook leuke katapulten gemaakt konden 

worden kwamen zij ook mee knutselen. De week erna was het erg nat in het bos 
en deden we zitvoetbal en vuilniszak volleybal in de gymzaal dit vergde veel 
samenwerking maar na wat oefening ging het best goed.  
We wilden graag onze Sint activiteit nog in de Bolster Bode, vandaar dat we iets 
later ons stukje in mochten leveren. Op 2 december speelden we een soort 

spelshow na.  
 


