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Het is nog winter, een flinke storm heeft verschillende 

bomen omgeduwd waardoor de wortels bloot kwamen te 

liggen. 

 

Een poosje is het ook erg nat geweest in het bos, 

drassig en modderig. Op zulke momenten zijn we extra 

blij met het nieuwe pad waar geen verraderlijke kuilen 

in zitten gevuld met water. 

 

Langs het pad komen de bloemen al langzaam uit. De 

bollen zijn de grond ingegaan, daar de bollen die er 

eerst 25 jaar in de grond zaten zijn verdwenen met het 

verwijderen van wat bomen en de werkzaamheden rond 

het pad. 

 

Natuurlijk is er niet alleen rond de Bolster vanalles 

gebeurd ;-) In deze Bode lees je weer leuke verslagen 

en ook een aantal bijdrage van ouders. 

 
Wij wensen alle lezers weer veel leesplezier!  



Redactie lid erbij!  

 

Vanaf dit jaar is Anke bij de redactie gekomen van 

de Bolster Bode.   

 

Naast de ingezonden verslagen van de groepen 

proberen we ook de nieuwtjes, aankondigingen en 

bijzonderheden elke maand weer te verzamelen.  

 

Groepen, vrijwilligers, leden en ouders, iedereen is 

uitgenodigd om materiaal in te sturen voor de 

Bolster Bode.  

 

Anke gaat een nieuw onderdeel oppakken; Leden 

interview. Ook kijkt zij (of Joep) de Bolster Bode na 

voor hij naar de lezers gaat.  

 
Tof Anke, dat je dit wil gaan doen!  



Op 6 januari braken Joep, Elia, Luc en Kim de kerststal af. Het was een flinke 

klus die gelukkig wel in een ochtend geklaard was. Sunt dat de mooie stal weg 

is, maar ook dit jaar zullen we weer een mooie stal gaan maken.  

 

Na het ruimen stond er nog een klus op de agenda. Een  nieuw bord werd 

gemonteerd aan het hek voor bij de Bolster.  
 



Stef kijkt er iedere keer weer naar uit om naar 

de minioren te gaan. Hij kan niet wachten tot 

het zover is. Hij vond het de laatste keer erg 

leuk om piraten kleding te maken en om het 

piraten spel te doen. De schatkist was 

beneden verstopt onder de deksel van de 

prullenbak zei hij erg vaak. Het smullen van 

de chocolade munten en de ranja was erg 

lekker. En hij vindt het zo leuk om boven door 

het grote raam naar buiten te kijken. Lekker 

op de bank rustig even een boekje lezen vindt 

Stef ook erg fijn. Maar hij vindt het ook leuk 

om te ravotten in de gymzaal! 

 

 

Stef vindt het dus erg leuk om naar de 

minoren te gaan. Vooral het afwisselende 

programma maakt het erg leuk. Het is ook fijn 

dat het 1x per maand is en dat het niet 

verplicht is, want dat houdt het leuk voor deze 

kleuter. Lieve leidsters Kim en Suzan bedankt 

voor de fijne zaterdagmiddagen! Ik kom de 

volgende keren weer. 

 

 

Liefs Stef 

 

Hartelijke groet, 

 

 Noortje van Gestel 



Januari 2018, Bikkels  

Januari de wintermaand, dus niet echt weer voor buiten te spelen. Gelukkig kunnen we lekker in 

de Bolster warm binnen zitten. Voor de Bikkels was de maand januari een knutselmaand!  

Op 11 januari begonnen we met plankjes verven en een ontwerp maken voor de week erop. Want 

we gingen spijkerplankjes maken. Nadat we dat hadden gedaan was er nog even tijd voor de 
gymzaal waar we verschillende spelletjes speelden.  

18 januari konden we verder aan ons knutselwerk, want de plankjes waren droog. Er werd flink 

getimmerd, daarna werd dit mooi met touw geweven tussen de spijkers. Iedereen heeft een erg 

mooi kunstwerk gemaakt!  

25 januari, gingen we aan de slag voor carnaval. Het lijkt voor sommige nog ver weg maar over 

een paar weken kan er weer gefeest worden. Net als vorig jaar gaan wij met de Bikkels meedoen 

aan de Bonte Battle. Maar we zitten vol van de ideeën en enthousiaste kinderen dus gaan we dit 

jaar ook meedoen aan de optocht. Dus kom tijdens de optocht maar eens kijken wat de Bikkels 

hebben gemaakt. Dit betekent ook bouwen en knutselen. Dus hebben wij alvast ons eigen 

muziekinstrumenten gemaakt, want het thema is natuurlijk daar zit muziek in!  

Daarna hadden we zelfs nog tijd om te oefenen voor de Bonte Battle. Dat dansje zit er al aardig 

in. Nog een paar weken te gaan voor de carnaval, dus de Bikkels hebben in februari nog een vol 

programma!  

Hopelijk allemaal tot de optocht zodat we naar jullie kunnen zwaaien langs de kant ;) 

 



Januari 2018, Minioren 

 

Schip Ahoy landrotten! Wij, de Minioren, hebben ons vermaakt met het avontuur van 

Woeste Willem! Suzan las ons het boek voor, over Piraat Woeste Willem die veel mopperde 

en gromde. Gelukkig kwam daar verandering in, wil je weten hoe? Lees dan net als dat wij 

deden het boek maar eens! 

 

Na het lezen hebben we piratenpakken gemaakt en zijn we geschminkt. Wie wilde kreeg een 

litteken, ooglapje en stoppelbaard. Oogschaduw was ook geen probleem!  

Nu we eruit zagen als piraten konden we gaan schat zoeken. We zochten overal en vonden 

na een poosje een schatkist met heerlijke snoepmunten. Deze hebben we opgesmuld onder 

het genot van Piratenmelk (warme chocomel). Terwijl deze werd opgewarmd hebben we 

piratenliedjes geluisterd en gedanst. 

 

Onze buiken waren goed gevuld voor de zeereis die we toen gingen maken. In de gymzaal 

stond een bank die met een beetje fantasie een boot werd. Met peddels ( tennis rackets) 

peddelde we eerst rustig de zee over, tot een groep haaien ons wilde opeten! We peddelden 

sneller, links/ rechts tot de haaien uit beeld waren.  

Even was het rustig op de zee tot hoge golven ons van de boot beukte. Gelukkig kon 

iedereen “zwemmen” en bereikte iedereen de boot weer. Tijd voor een piratenmaaltijd wat 

we zogenaamd op aten met onze haak handen.  

 

Een hoop fantasie! 

 

Op onze tocht over zee kwamen we ineens ouders tegen, bleek het al weer tijd te zijn om 

het schip te verlaten en huiswaarts te gaan.  

 

Het was weer een gezellige, ontspannen, sfeervolle en grappige middag met de Minioren!  
 



Ouder interview Januari 2018; Kamp ervaring vanuit een ouder.  

Dorette, jij vond het spannend om jullie Fiene op kamp te laten gaan. Wat 
vond je precies spannend?                                                                                                                                                  
Ik (lees Willie en ik haha) vond het heel spannend om Fiene mee op kamp te laten 
gaan, dit kwam vooral omdat het nu niet om een nachtje ging maar om een bijna 
volle week. Ook omdat het in tenten was en niet in een bestaand gebouw. Het 
voelde echt dat ik haar "los moest laten". 

Wat heeft je doen besluiten Fiene mee op kamp te laten gaan?                                                                              

Doordat ik zelf als kind en later als leiding veel op kamp ben geweest met Scouting 
Hilvarenbeek, wist ik dat ze mee moest! Hoe gaaf die weken zijn, wat voor mooie 
herinneringen je hier kunt maken met elkaar, en vooral wat ze er van leert! Ook 
wist ik dat Fiene hier echt een kind voor is, hoe ze hier van zou gaan genieten. 

Wat waren je verwachtingen voor het kamp en welke bleken juist?                                                                           
Mijn verwachtingen waren dat het overeen zou komen met mijn eigen ervaringen 
als kind. Dat het soms heel moeilijk kan zijn (heimwee) maar dat je er ook een 
onvergetelijke tijd hebt met elkaar. Dit bleek achteraf te kloppen voor Fiene. Ze 
heeft het moeilijk gehad, maar is hier met de juiste hulp en lieve ondersteuning 
van de kampleiding en leden door heen gekomen!! En dat het een onvergetelijke 
tijd is geweest klopt ook want zelfs nu na zoveel maanden komt het kamp nog veel 
ter sprake bij Fiene. Er komt steeds wel iets naar boven waar ze weer om moet 
lachen of waar ze een leuke/mooie herinnering over heeft. 

Hoe heb jij als ouder de kampweek ervaren?                                                                                                                  
Ik vond het rete spannend! Loslaten....tja hoe doe je dat? Ik dacht als ons mam 
het vroeger kon zonder whats appjes te krijgen van de kampleiding dan moet het 
ons helemaal lukken met de lieve geruststellende whatsappjes die we deze week 
kregen van de leiding!! 

Hoe heeft Fiene de kampweek ervaren?                                                                                                                           
Fiene heeft het die week zelf zwaar gehad, maar heeft ook zeker weten super 
genoten!! Dat proef je uit hoe ze er nu nog over praat!! Ze vond het zo gaaf dat ze 
nu al met haar vriendinnen die bij de Bikkels zitten het over het komend kamp 
heeft en wie er mee gaat (de tentindeling is bij de dames al bijna rond hahaha!!) 

Hoe hebben jullie je voorbereid op het kamp?                                                                                                         
Fiene stelde veel vragen...waar slaap je dan? Wat eet je dan? Wat gaan we dan 
doen? etc....Ik heb veel verteld vanuit mijn eigen ervaringen van vroegere 
kampen. Hierdoor kreeg ze een wat betere indruk wat het nu inhield.  We hebben 
ook een schriftje gemaakt, met daarin voor elke dag een bladzijde, zodat ze zelf 
een soort "dagboekje"bij kon houden met haar belevenissen op kamp. HIerin 
hadden we per dag een paar vragen gesteld waar ze dan makkelijk op kon 
antwoorden. Dit was voor haar heel prettig om te doen, zo kon de ze dag goed 
afsluiten en heeft ze een leuke herinnering gemaakt, en was het thuis ook erg leuk 
om dit samen met haar eens door te lezen, zodat de verhalen los kwamen. 

Wat heeft je eventueel geholpen voor/ tijdens de kampweek?                                                                                        
Het vertrouwen krijgen in de kampleiding. Je geeft tenslotte je grootste en 
dierbaarste bezit mee!Ik vond de voorspreking van het kamp heel fijn, dat ze aan 
de ouders en kinderen lieten zien wat je kunt verwachten op het kamp, hoe het 
ongeveer uit gaat zien etc... 

Ook het whatsapp contact dat we met de leiding hadden was erg fijn! Het toch een 
beetje op de hoogte gehouden worden is fijn!! Zeker toen er slecht weer op komst 
was!  

De groepswhatsapps waar de kampleiding dagelijks een verhaaltje over de dag op 
zetten, was erg fijn!! HIerdoor voel je je toch verbonden met het kamp, en blijf je 
op de hoogte hoe het gaat! En bij thuiskomst van de kids weet je al een beetje het 
verhaallijn... 

Wat wil je kwijt aan ouders die twijfelen over de deelname aan kamp?                                      
Laat los! Het komt goed echt waar!! (ik spreek uit ervaring haha!!) Bespreek je 
dingen waar je tegen aan loopt met de juiste persoon, en maak afspraken over 
wanneer je gebeld wilt worden b.v.  Mocht het niet lukken, ze kunnen altijd 
opgehaald worden! Als je het niet probeert.....weet je nooit of het lukt! Zelfs een 
paar dagen mee is al een feest!! Het is zo'n mooie herinnering die je de kids mee 
kunt geven!  

Via deze weg willen we Dorette bedanken voor de open, eerlijke en oprechte 
antwoorden die ze ons gaf.  

 

 



 

 

Januari 2018, de Knerten 

13 januari, we mochten weer! Nadat we even bij gekletst hadden vertelden we de 

Knerten wat we gingen doen. Een juich ging op toen we vertelden dat we spellen zouden 

gaan spelen uit de Jong Nederland boekjes. Er werd even flink overlegd, “op welke 

bladzijde stond ook al weer het spel Vleeshoop”? Een voor een mochten de leden een 

boekje aanwijzen en een nummer noemen. Het nummer stond voor een bladzijde uit het 

boekje.  We speelden “kinderachtige spellen” voor kinderen vanaf 6 jaar ( waar we wel 

met zijn alle heel hard om gelachen hebben) en nieuwe spellen die we vaker willen gaan 

doen. Toevallig noemde ook iemand het nummer op van het spel Vleeshoop, een favoriet 

spel van de Knertgroep. Een lomp spel maar daar de Knerten goed hun grenzen kunnen en 

durven aan te geven en met respect voor elkaar het spel kunnen spelen, spelen we het 

toch! 

20 januari-"Notendag" voor de Kiddos en de Knerten. Voor Cv De Stopnaolden hebben 
we een begin gemaakt met pur-muziekNOTEN die als decoratie in Hercules komen hangen. 

Daarnaast probeerden de leden kruidNOTEN te bakken op kampvuur. We hebben 

geNOTEN van de warmte van het vuur, wat ze zelf maakten..de kruidNOTEN 
waren...waren niet om van de "genoten" 

27 januari-Stond Spel kaart Cluedo op het programma. Nadat Madelon tweetallen had 

gemaakt ging ieder tweetal het bos in op zoek naar de spelkaarten.  

 

 



 SPEL; VLEESHOOP, Een van de 
favoriete spelen van de Knerten 

Nodig: Niets 

Voorbereiding: Schoenen moeten uit, 

sieraden af, lange haren op een 

staart/knot/vlecht.  

Ruimte: een ruimte waar geen obstakels in 

de weg staan (gymzaal) 

Spel: Op 1 kind na gaat iedereen op de 

grond zitten dicht bij elkaar. Pak elkaar 

goed vast. Het ene kind probeert nu 

iemand uit de groep te trekken/duwen. Is 

er iemand los, helpt hij/zij het ene kind. 

Dit gaat door tot iedereen los is van 
elkaar. 

Lomp? Ja. Vandaar dat we met de Knerten 

ook duidelijke regels en afspraken maken 

en deze elke keer herhalen als we het spel 
spelen.  

* Elkaar pijn doen (bijten/schoppen/ 

krabben) is niet toegestaan 

* Stop is gelijk stop het spel voor 

iedereen. Diegene die wil stoppen kan uit 

het spel of mee helpen de andere uit het 

spel te trekken/duwen. 

* Gillen en krijsen mag niet, dan weten de 

vrijwilligers niet of er iets is of dat het 

“gewoon meiden gedrag is”.  

We spelen het spel bewust maar een paar 

keer achter elkaar, dat iedereen voldoende 
energie heeft en niemand “doorslaat”.  

Tot op heden spelen de Knerten het heel 

erg graag ( gelukkig vergeten ze wel 

steeds het bladzijde nummer zodat we ook 

andere spellen spelen uit de Jong 
Nederland spelboekjes) 

Wij vinden het een echt Jong Nederland 

spel. Ravotten met grenzen, elkaar kunnen 

vertrouwen, grenzen opzoeken en 

aangeven, samen een.  

De spelboekjes SPELFEEST en SPELMIX 

zijn te koop via het Landelijk bureau. Het 

zijn korte spellen waar vaak niets tot 

eenvoudige materialen voor nodig zijn. 

Ideaal voor opvuller van een “loos 
moment”.  

 

 

 


