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Dat was het dan… 

 

Het seizoen zit erop. Deze Bolster Bode is 
niet zo dik daar we deze maand nog maar 

amper groep draaiden. Dat wil niet zeggen 

dat we niets meer gaan doen! Er staat een 

alternatieve kamp week voor de deur! 
 

 

 
 

 





BIKKELS BEDANKT VOOR HET AFELOPEN 

SEIZOEN.  

Wat zijn jullie toch groot geworden.  

Wat gaat de tijd toch snel, dit seizoen is voorbij 

gevlogen, maar ook de tijd met de Bikkels. 

Laatst was ik foto’s  aan het terugkijken en ja 

wat zijn jullie veranderd. Veranderd, groter 

geworden, maar ook in jullie gedrag. Stoere 

jongens en echte dametjes worden jullie. Soms 

hebben we moeten mopperen op jullie dit 

seizoen, maar gelukkig was het meestal 

gezellig met elkaar en hebben we een gezellig 

jaar gehad. Wel een raar jaar, met het 

ongewone groepdraaien, maar als leiding 

zijnde heb ik daar ook erg van genoten en 

jullie van een andere kant gezien. 

 

VOOR DE MEESTE TOT VOLGENDE WEEK IN 

ONZE ALTERNATIEVE KAMPWEEK MET ELKAAR. 

DAAR GAAN WE EEN LEUKE WEEK VAN MAKEN. 

 

Anke 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bikkels, Juli 2020 

 

Nog maar twee keer groep gedraaid en toen was het seizoen weer omgevlogen.  

 

2 juli splitsen we de groep in tweeën. De jongens waren buiten en maakten een kampvuurtje en 

speelden daarna in hun hut. Terwijl de meisjes boven spijkerbroektasjes maken, iedereen had een 

oude spijkerbroek mee en de pijpen werden afgeknipt en gebruikt voor handvaten. Daarnaast 

werden de spijkerbroeken nog versierd met bloemetjes en kraaltjes. De jongens hadden buiten het 

kampvuurtje aan gelaten, zodat we konden afsluiten met heerlijke marshmallows!  

 

De week erop, extra lange Bikkels. We hadden ook volop dingen te doen. De spijkerbroekjes 

moesten nog afgemaakt worden, de platen moesten nog versierd worden. Alles werd opgeruimd 

zodat we nog tijd hadden voor een Bingo en afsloten met heerlijke tafelfriet! 

 
 

 

 

 



SJORS SPORTIEF 2020 

 

In de zomervakantie draaien we geen groep. Wel organiseren we een programma voor ZOMERLOL. 

Zomerlol is een initiatief van de gemeente Hilvarenbeek om kinderen in onze gemeente activiteiten 

aan te bieden nu wellicht minder mensen op vakantie gaan i.v.m. de Corona maatregelen. 

 

 

 

 

 
 

 



 

Spullen van Jong Nederland Reeshof  

 

Luc en Kim hadden gehoord dat Jong Nederland de Reeshof spullen weg deed voor een “prikkie”. De 

afdeling stopt en met de spullen werd niets meer gedaan. Maar liefst 2 avonden zijn we daar gaan 

“hamsteren” met wat vrijwilligers. 3 aanhangers, een bus en 2 auto’s volgeladen met materialen 

kwamen we weer naar Diessen.  

 

Een leuke klus zullen de meeste denken. En, eerlijk is eerlijk, dat was het ook wel een beetje. Toch 

voelde we echt wel aan dat het voor de vrijwilligers van de Reeshof alles behalve leuk was! Voor hen 

was dit een bevestiging van wat er te wachten staat, een definitieve stop van alles wat ze hebben 

opgebouwd.  



PELIKANOS BEDANKT 

 

Een van de Pelikanos moeder gaf aan het wel jammer te vinden dat er niet elke maand iets in de 

Bode staat over de groep. Ze trok de “stoute schoenen aan” en stuurde een berichtje. “Of deze 

bijdrage”  iets voor de Bode is”? ( De foto’s) 

Ze wil Niels, Bastiaan en Geert in het zonnetje zetten. Dit is al gebeurd door een heel leuk cadeau wat 

verzorgd werd door alle Pelikanos maar, natuurlijk willen we dat ook in deze Bode plaatsen! 

  



 

Knerten, Juli 2020 

 

Voor de 4e juli was er een opdracht vanuit de vereniging. Daar we geen gezamenlijke afsluiting hebben 

dit seizoen was er voor alle groepen een opdracht. Er waren houten platen met Kleppie erop ( mascotte) 

die in stukken waren gezagen. Elke groep kreeg een aantal platen die ze moesten invullen met verf, 

bierdopjes, veren, takjes, kraaltjes..wat de leden maar wilden. Per vakje van 10 bij 10 cm moest er voor 

een ander materiaal gekozen worden. 

Alle Knerten gingen gelijk aan de slag. En, het was een gezellige ochtend. Beetje knutselen, kletsen, 

chillen. De borden worden later door de organisatie weer bij elkaar opgehangen.  

 

Dit seizoen sloten we af met de Knerten op 11 juli met een “Esmee’s Suikerfeest voor de Knerten”. 

Iedereen nam wat te snoepen mee wat werd gedeeld na de Quiz die Tara en Iris hadden voorbereid.  

Daar de Bolster was verhuurd kwamen we gezellig samen op de Gildeweide. Met voldoende suikers voor 

de komende week in hun lijf sloten we het seizoen af. 

 
 

 



 

 

 

 

“Kleine kindjes worden groot”.  

 

Ze waren nog lid toen ik al vrijwilligster was. De ene liep met zijn “Dopkes maatjes” in een 

legerpakkie rond in het Bolster Bos en de ander zat bij mij in de groep als Dihartje. “Die ene 

van het legerpakkie”, Ward, werd later hulpleiding bij de groep van dat Dihartje, Romy. Zij 

stopte bij de vereniging om later ook vrijwilligster te worden. 

 “Kleine kindjes worden groot”. En nu, na weer een aantal jaren stoppen ze beide bij de 

vereniging.  

Beide, bedankt voor wat jullie gedaan hebben voor ons mooie clubke!  

 

Nog een “Dopke” die rond sjouwde als lid, doorstroomde naar het vrijwilligersteam en nu 

(tijdelijk?) voorzitter is..Joep, gegroeid in een zeer korte tijd naar een gewaardeerde 

voorzitter! “Kleine kindjes worden groot”… 

 

Wat gaan “mijn” Minioren doen? Gaan ze ook groeien in de vereniging? Groeien doen ze 

sowieso, niet alleen in de grootte van de groep, ook als individuen. Waar de meeste wat 

verlegen het seizoen ingaan sluiten ze als dappere avonturiers het seizoen mee af. Samen 

hebben we onder andere hutten gebouwd, gespeeld met ECHT water, frietjes gegeten zoals 

de Stampertjes, ONgewoongroepgedraaid met een Sokken en Kamp programma. 

 

En dan, “mijn”  kleine grootte leden, de (pre) pubers die niet alleen de lengte in groeien 

maar ook als groep! De Knerten. Hoe ze bij de eerste keer groepdraaien (na de Corona tijd, 

toen we niet samen mochten komen), elkaar hartelijk begroeten en toegaven elkaar te 

hebben gemist. Ze zijn gegroeid in hun vriendschap voor elkaar, beste vrienden hoeven het 

niet te worden, maar zoals ze elkaar accepteren en respecteren, samen werken en lol 

maken…echt mooi!  

 

 En zelf ik groei van trots, maar zeker ook van de leermomenten en de ervaringen in de 

vereniging. De vereniging maakt mij rijker en de leuke herinneringen groeien en groeien met 

hulp van (Knert) ouders, collega vrijwilligers en de leden.  

 

Het seizoen zit erop, de kampweek staat voor de deur en daarna…gaan onze leden groeien. 

Elke keer, bij de start van het seizoen verbaas ik me er over dat er in een aantal weken tijd 

zoveel centimeters bij komen.  

 

Mijn grootste wens, de (kleine) kindjes groot zien worden bij de vereniging ( met het idee 

dat we altijd JONG Nederland blijven)  

 

Het was een bijzonder seizoen, een die ik niet ga vergeten! Het lintje, de 

ONgewoongroepdraaien weken, het kamp wat anders zal zijn.. 

 

DANK JE WEL ouders, leden, collega vrijwilligers en iedereen die op wat voor manier een 

bijdrage geleverd heeft aan dit seizoen! 

 

Dat we binnen ons mooie cluppie allemaal nog maar (een beetje) kind mogen zijn en blijven 

groeien!  

 

Kim  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


