


Soms heb je het he...even geen inspiratie. Even totaal geen

idee..

Gelukkig hoeft een voorwoord niet veel inhoud te hebben.
Vooral niet als alles wat daarna komt al zoveel zegt.

Veel lees plezier!



Bosbengels April 2022

7 april speelden we 'de alleskunner'. Elia had verschillende opdrachten bedacht, welke voor de een "n
grotere uitdaging bleken dan voor de ander. Aan het eind van het programma bleek er niet 1 echte
alleskunner te zijn, maar was iedereen wel een keer de beste geweest bij een opdracht. Wat een team!

De week daarna was het tijd voor het €3,50 spel. De helft van de groep zorgde voor een vuurtje in de
stookbakken terwijl de andere helft bij de Plus boodschappen ging doen voor maximaal €3,50 om iets
lekkers te halen voor op het vuur. De keuze viel op ‘s mores. Er werd heerlijk gesmuld. De laatste
bijeenkomst voor de vakantie konden er helaas maar een paar jongens zijn bij het groepdraaien.

Net voor de vakantie hebben we nog een dropping gedaan, maar deze keer een beetje anders als
anders. De jongens werden gedropt, en kregen daar te horen dat ze niet naar de Bolster maar naar de
Flaestoren moesten lopen. Dit lukte ze in een goede tijd! Daarna nog even genoten van het mooie
uitzicht op de Flaestoren.







Minioren April 2022

Een keer geen boekje waar we mee starten, maar wel een hele fijne Miniorenmiddag.
Danny ging een hele mooie hut bouwen en bij Kim aan de tafel konden de Minioren die dat
wilde komen knutselen.

Er werd gesjouwd en gebouwd en er werden kralen geregen aan binddraad waar mooie figuren
van werden gevouwen.

Op tijd een drink en snoep pauze om dan nog even heerlijk te kunnen rennen en ravotten.
Danny was met zijn lange reuzen benen natuurlijk een stuk sneller dan de Minioren met hun
korte kabouter beentjes.

Als afsluiter een paar “potjes” verstoppertje. Super simpel, maar super leuk!







Bikkels April 2022

5 april was het weer niet al te best. We hadden een kampvuuravondje in gedachte, maar voor de
zekerheid speelden we op safe en gingen we koekjes bakken. Maar goed ook, want het regende stiekem
nog best veel. Maar wij zaten binnen heerlijk droog en aan het smullen van de koekjes. Er was nog wat
tijd over, dus speelden we ook nog een potje trefbal.

12 april deze keer liet het weer ons niet in de steek. Dus hadden we deze avond een
kampvuuravondje. Het vuur was zo aan, bij de heren, uiteindelijk lukte dit bij de meiden ook. Bij
kampvuuravond hoort natuurlijk ook iets lekkers. Warme chocomelk met popcorn. De chocomelk werd
op het vuur klaar gemaakt. De popcorn was ook de bedoelding maar dit lukte niet helemaal. Binnen
maakte we de popcorn klaar, het smaakte gelukkig goed!

19 april lekker weer buiten dus laten we iets actiefs doen. We speelden slagbal achter op veld.
Iedereen deed sportief mee. We kregen er wel erge dorst van, dus wat ranja. Daarna werd er nog
gevoetbald en kubb gespeeld.




Knerten April 2022

2 april mochten de Knerten de GSM weer meenemen. Dat doen ze graag. We speelden een soort
kwartet spel waarbij de Knerten in groepjes op pad werden gestuurd. Maak 4 foto’s van...en dan elke
keer een ander onderwerp.

Het hoeft niet moeilijk te zijn, het programma. Een paar eenvoudige bordspelen op tafel en we
vermaakten we ons wel op de 9¢ april. 30 seconds en Hali Gali waren favoriet.

16 april , blauwe lucht, heerlijk zonnetje...en een ijsje eten op het Vrijthof.

Koeien spotten bij Boerderijwinkel WIEKS scharrelmelk met de Knerten....en natuurlijk...eten! In dit
geval een ...ijsje van Gewoon verse "Romme". De ochtend vloog voorbij op de 23¢ april.







30 april 2022 Gilderally
(Een verslag van groep 2- Aimee, Femke, Niels en Kim)

Er mag en gebeurd weer meer, na 2 jaar corona. Nu was het weer de eerste keer Gilderally,
vrijwilligers dag, van Jong Nederland Diessen.

We kwamen samen bij Luc, die samen met Ward de dag had georganiseerd ( Ward is gestopt
maar wilde dit graag nog een keer doen).

Het lot besloot dat wij samen een team mochten vormen en dat was vanaf de 1¢ seconde goed!
“Ja, pakken we de auto, of gaan we echt fietsen?” vroeg de enige man van het gezelschap.
Femke wierp een blik van “yes, goeie vraag” en stelde gelijk voor dat het haar auto mocht zijn
die ons de dag door reed.

Prima! In de auto werd nog even benadrukt dat het echt niet Kim haar idee was, maar dat ze het
wel relaxed vond als “ik hou niet van fietsen, maar als het moet dan moet het” mens.

De opdrachten die we meekregen?

In elke kern van de gemeente Hilvarenbeek een promotie filmpje maken zodat toeristen zouden
weten wat DE reden zou zijn om die kern te moeten bezoeken. Bij elke kern zat nog een extra
opdracht.

In Haghorst moesten we van de Hoge Haghorst zand versjouwen naar de Lage Haghorst. Hoge
Haghorst bestaat niet, maar er is een filmpje gemaakt waarin we het deden lijken of we hier flink
mee bezig waren geweest.

De enige echte Sinterklaas komt aan in deze kern en dat hebben we als DE reden voor een
—\ bezoek aan Haghorst in beeld gebracht.




In Esbeek moesten we een vis vangen. En, het mooie was dat er aan het kanaal een
viswedstrijd gaande was waarbij 2 mannen het wel grappig vonden dat we bij hen kwamen
filmen. Kim mocht het tentje in, werd gewekt door een haan en daarna begon het korte vis
avontuur met schepnet..de vangst, een doosje vissticks.

We reden letterlijk een rondje in Esbeek, in de Kikkerspeeltuin. De speeltuin waar we vroeger
al kwamen!

En dan..op naar Hilvarenbeek. Als je mensen verteld waar Diessen ligt...dan zeg je toch
“vlakbij de Beekse Bergen”. Dus, wij naar de Beekse Bergen. Daar mochten we na een korte
uitleg over wat we kwamen doen met Ranger Tom aapjes gaan kijken. Wij dachten dat we
binnen 5 minuten weer buiten zouden staan..maar na een half uur was Tom eigenlijk nog niet
klaar met vertellen. Kaai leuk, maar we moesten weer verder.

De 2¢ opdracht, een ansichtkaart maken met dingen die je NIET naar deze kern zouden
brengen. Tja, sorry...de scouting kwam er niet goed vanaf. Hier is het Echt...ruk maakten we
van het Hilvarenbeek VVV logo. En..we hebben echt niets tegen onze collega’s die toevallig van
een andere vereniging zijn!

We kochten worstenbroodjes van het lunchgeld en aten deze in Diessen waar alle groepen voor
de lunch even samen kwamen.

Nog 3 kernen te gaan.
In Esbeek moesten we in een “duitse auto” locals vervoeren. Esbeek staat bekend om
Esbach...maarja, de locals praten natuurlijk gewoon Nederlands. Niels regelde een gave wagen
van een vriend en een dame van Schuttershof wilde wel mee spelen in de video.

We reden een rondje Esbeek met flink wat stofwolken achter ons aan maar wat was ook dit
heerlijk. Even bij “"de koe” van Esbeek gaan kijken waar we “van mond naar kont” liepen.

En, wat is DE locatie van Esbeek?? B
Donders natuurlijk!

Elk seizoen mogen we een zeecontainer van hen
lenen voor het kamp. Hele fijne mensen,
hartelijk en zij zagen de lol er ook wel van in
dat we daar even kwamen filmen.

Mooie mannen, mooi bedrijf!




Van Esbeek ging de reis naar
Baarschot. En klein “gat” zou je
denken, maarrrr...er is wel van alles
te doen! Meer dan dat we konden
filmen zelfs! Koeien kijken, ijsjes
tappen, nog meer koeien kijken...en
ook biggen knuffelen. Van Thea,
van de Elshorst, mochten we wel
bij de biggen. “sloffen aan”( van
die plastic zak laarzen over de
schoenen), stofjas over de kleren
en dan van die lieve biggen op
schoot.

Een BIG party in Baarschot,
vertelde Niels voor de camera.
Van Thea mochten we langer
blijven, maar na een dik half uur
besloten we toch maar dat het
beter was dat we de volgende
opdrachten zouden uitvoeren. We
konden nog uren blijven genieten
van de biggetjes. Heerlijk
rustgevend, we gingen alle vier
opvallend rustig weer naar de auto
( al schoten we daarna weer
gewoon in het drukte van het
enthousiasme)

De opdracht in Baarschot: Ga op
bedevaart naar Baarschot

Brouw je eigen “witte kruis bier”
door water uit de stroom te tappen,
de benodigde ingrediénten toe te
voegen voor optimale kleur en
smaak beleving. Laat het
vervolgens heilig verklaren in de
grot.

We schepten water wat Aimee
mocht “proeven”. Zij vond het niks.
Gelukkig had Kim chilikruiden bij (
Ja ja, voorbereid) want “waar Niels
is, zijn chilikruiden”. En Niels, hij
deed de kruiden in een grooooote
hoeveelheid bij het water wat het
tot bier maakten ( Niels staat
bekend om zijn nogal pittige chili
een paar jaar terug op kamp).
Helaas kon Joep, de invaller bij de
Minioren en DE vrijwilliger die je
eigenlijk moet hebben voor “onzin
stukjes” niet maar Jac speelde met
zeer veel overtuiging pastoor van
Baarschot. Hij verklaarde het bier
heilig!



En dan, de moeilijkste, Diessen zelf! Het mooiste en fijnste plekkie? De Bolster natuurlijk. Maar daar
hadden we een andere groep al gespot en de locatie was verhuurd.

Niels bedacht toen Hercules..hier komen veel verenigingen samen en er is altijd van alles voor
iedereen te doen.

We mochten daar de gymzaal lenen en zetten een “apenkooi spel” uit. Super leuk!

En de extra opdracht: Een liedje maken voor Diessen1652 met clip. De Romeinen van Diessen1650
stonden er nog en daar hebben we een mini clip opgenomen, lekker onnozel en eerlijk..ook niet heel
bijzonder. Maarja, wat kon de andere activiteiten nog overtreffen?

We belde de organisatie en mochten nog even het terras op voor we bij de Plus met een budget een
avondhap mochten uit gaan zoeken.

Het avond eten was al verzorgd. Elke groep kreeg een stookbak op de avondlocatie, bij familie van
de Schoot die zo gastvrij was om ons een avondlocatie te verzorgen.

Het vuur was als eerste aan, maar dat was geen onderdeel meer van de wedstrijd. Terwijl
kippensoep in blik opwarmde op het vuur en het stokbrood gaarde was de jury ( organisatie) druk
bezig nog met de laatste beoordelingen over de filmpjes en foto’s. En wij, wij hebben gezellig zitten
kletsen en een oventje gebouwd voor het hoofdgerecht. Een beetje primitief, met blokken hout, een
snijplank en aluminiumfolie..maar het werkte wel! De pita broodjes werden er echte pizza’s in!

Tijdens het toetje werden de filmpjes van alle drie de groepen geshowd en de prijzen uitgereikt. Als
team waren we het volledig eens met de 2¢ plek! We hadden er een unieke dag opzitten en dat was
ons grootste prijs!




Door te “durven vragen”, door enthousiasme, door plezier in wat we deden gingen er
deuren voor ons open, ontmoeten we mensen die ons wilde helpen en hadden we veel
lol.

Een heel fijn gevoel wat ook echt motiverend werkt voor ons vrijwilligers voor alles wat
we nog willen doen in de toekomst!

Heerlijk om dat in de avond rond het kampvuur te delen met de andere groepen,
vrijwilligers.

Ward en Luc, bedankt voor de leuke opdrachten. Annemiek en Karel, tof dat we op jullie
terrein mochten. En echt IEDEREEN bedankt die op wat voor manier ons deze hele fijne
dag door geholpen heeft!

Wij hebben een KAAI leuke, fijne en dag vol herinneringen! Dank je wel!

Aimee, Femke, Niel en Kim




