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Hallo,


Wij zijn de leiding van de bosratten en willen alle bosratten bedanken voor het fantastische zwemfestijn voor de maxioren! We zijn samen met de moatjes gegaan. Toen we daar aankwamen stonden er 22 spelletjes voor ons klaar waar ook pauze’s in zaten waar we ranja, snoep en chips kregen. De spelletjes gingen ook allemaal heel goed maar waren wel erg zwaar. Uiteindelijk waren we bijna zeker net buiten de prijzen gevallen maar dat maakte niks uit, de middag was toch al meer dan geslaagd. Dit was ons laatste jaar bij de maxioren maar volgend jaar bij de junioren zullen we er zeker weer bij zijn!

Groetjes de bosrat leiding!!

















B   LSTER-BODE
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Lieve Sophie,


S = Sophie, ik vind het


heel jammer dat je weggaat.


O = Op elke woensdag is 


het gezellig met jou.


P = Prettig is het niet 


dat je weggaat.


H = Hoe kan ik zonder je?


I = Ik lach me dood als 


jij er bent.


E = En een fijn jaar


 in Hilvarenbeek.


-xxx- Tess


               








Bolster Bode





Voor deze Bolster Bode kregen we een verzoekje. Joost, gek op schildpadden, vroeg ons of we een Bode wilde maken met het thema: schildpad. 





Als voorbeeld namen we een van Joost zijn schildpadden. 





















































Mocht jij ook een leuk idee hebben voor de Bode? Dan horen we dat graag! Natuurlijk mag ook dit jaar de mailbox van de Bode weer flink gevuld worden met stukjes, tekeningen en ideeën voor de Bode!





Veel leesplezier!





Het Bolster Bode Team 

















In de Kerst Bode stonden 3 foto’s van 3 Jong Nederland groepen die mee wilde doen aan de foto wedstrijd. Het Bode team kreeg iets later nog een foto ingezonden, van de Stuiters. Deze staat op deze bladzijde. 


We zullen een onpartijdig jury lid vragen welke foto een prijsje wint..dit zullen we bekend maken in de volgende Bode!








Prijs





Ik vind het erg jammer dat Sophie stopt bij Jong Nederland. Ik ga je erg missen (.


    Groetjes, Valerie





Vraag maar raak





 De Mo@tjes hebben hun “breintjes weer laten kraken” en zijn weer met een paar goede vragen gekomen waar het Bode team antwoord voor zocht!





Robin- Hoe lang zit Bram, de voorzitter, al bij Jong Nederland? 





Sil- Waarom deden de Mo@tjes mee aan drie koningen zingen? Ik vond het wel erg leuk, maar waarom?


Drie koningen zingen is een traditie waarbij eigenlijk iedereen mee zou moeten doen. Hellaas is het de laatste jaren zo dat er steeds minder kinderen aan mee doen. De leiding heeft bij al hun groepen mee gedaan en dachten dat deze generatie, de Mo@tjes dus, het ook wel leuk zouden vinden om er aan mee te doen. Gezellig, als groep, de straat op. Samen leuke dingen ondernemen maakt van de Mo@tjes, echte Mo@tjes! We zijn blij dat je het leuk vond!





Jorn- Hoe groot is de gymzaal?


Onze gymzaal heeft de grote van een volleybalveld. Dit is 9 bij 18 meter. Natuurlijk gebruiken we de zaal niet alleen om volleybal in te spelen! 





Karlijn- Hoe jong is alle leiding?


De jongste van de leiding is 17, de oudste begin 30. De “rest” zit daar tussen in. De meeste zijn jonger dan 25 jaar. Ben je tevreden met dit antwoord? 





Dirk- Op welke dagen is er leiding bij de Bolster?


In ieder geval op de dagen dat er groep gedraaid wordt. Dat zijn de maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Nu met de bouw zijn er bijna elke dag wel mensen bij de Bolster te vinden. De algemene vergaderingen vinden meestal op de woensdagen plaats. Al vergaderen de groepen zelf op een dag dat ze willen. De mensen die komen poetsen zijn er vaak op de donderdag en als er geklust moet worden, doen de “onderhoud” mensen dat wanneer ze kunnen. Het komt er dus op neer dat er weken zijn, waar elke dag leiding te vinden is bij ons clubgebouw!





Wouter- Hoelang duurt de bouw nog?


We hopen eind april helemaal klaar te zijn met de bouw. Dan is het alleen nog niet gedaan met het werken! We willen de Bolster eens even flink onder handen nemen zodat we in Juni een feestje kunnen geven in een “pikkobello” Bolster! Houd 18 juni maar vast vrij in je agenda!!





Bart- Wie maakt de Bolster schoon?


Goede vraag Bart! Want we hebben niet alleen leiding die groep draait en een onderhoudsteam, maar ook een schoonmaakploegje! Ze poetsen al jaren samen de Bolster, maar dit zal, waarschijnlijk, het laatste seizoen zijn. Meneer en Mevrouw van Roovert zijn de mensen die er voor zorgen dat de Bolster schoon blijft. Jullie snappen natuurlijk wel, dat we hen niet nu laten poetsen, tijdens de bouw! Nu is het al een tijdje stoffig bij de Bolster, maar dat ligt zeker NIET aan hen hoor!


Natuurlijk moeten alle groepen, als ze klaar zijn met groep draaien er voor zorgen dat het netjes is voor ze naar huis gaan. Even vegen, afwassen..je kent het wel!





Door een aantal fanatieke vrijwilligers is er afgelopen weken weer hard gewerkt aan de Bolster bouw. Vooral Danny en Bram zijn de afgelopen tijd vaak bij de Bolster aan het werk!





In de kerstvakantie zorgde zij ervoor dat het dak netjes dichtgemaakt werd met de platen die ze netjes vastschroefde. Het was behoorlijk koud en glad, maar ze zette door. Resultaat, een mooi dak op het nieuwe gedeelte van de Bolster. 


Huub zorgde ervoor dat de schoorsteen netjes boven het dak uitkwam.





De vloeren zijn hoogte gebracht, het plastic de betonijzers en de dupanel liggen erin, dus nu kan de vloer gestort worden. ( Deze dingen zorgen ervoor dat er een stevige vloer gestort kan worden die de kou buiten houden en de warmte binnen)


Binnen is er nog wat gesloopt door Rik, Danny en Stijn. Rik zorgde er, samen met zijn grote vriend “Herman”, voor dat de meeste stof snel weg was. 





Alle vrijwilligers die tot nu toe hebben geholpen hebben van Jong Nederland Diessen een nieuwjaarsgeschenkje gehad. We zijn ze namelijk dankbaar voor de hulp..en wie weet hebben we ze nog wel een keer meer nodig!


We zijn namelijk nog niet klaar! Maar, zoals iedereen al kan zien, begint het al echt ergens op te lijken!





De eerste vergadering voor de “opening/promotiedag” is dan ook al achter de rug en binnenkort zal er ook voor alle vrijwilligers een feestje in elkaar gezet worden! Op naar juni..dan zal alles er helemaal “tip top” er uit zien!





 





Op 6 januari was het “Drie koningen zingen”. Drie “Frekkels”, 3 meiden (waarvan 2 “Bosratjes” zijn) en 8 Mo@tjes deden hier aan mee. 





Om 2 uur verzamelde alle kinderen zich bij de Bolster. Daar vertelde Koen, “van het goede Doel”, over het Langtang Kinderhuis in Nepal. Hij liet foto’s zien van de kinderen waarvoor we geld gingen inzamelen.





De Frekkels hadden 3 stoere koningen die een lied zongen dat Joost voor hen gemaakt had. Hij begeleide hen ook op zijn ukulele ( een mini gitaar). Bram zong fanatiek mee en het klonk erg goed. Ze haalde flink wat geld op in de buiten wijk van Diessen.





De “ Drie koninginnen” zongen een echt “drie koningen lied” waarin alle koningen werden benoemt. De meiden zagen er prachtig uit en waren dapper, door de regen en over de gladde wegen, gaan zingen in Diessen “centrum”. 





De Mo@tjes zijn, na een hapje eten, op pad gegaan in de “nieuwbouw wijk”. De groep bestond naast koningen uit een koningin, een politie en twee bodyguards. 





Om half 5 kwam iedereen weer bij de Bolster. De welverdiende kop chocomel en koek ging er bij de meeste snel in!


Nadat er gezongen was voor de jury en iedereen een prijsje had gekregen, was het tijd…


Om uit te kijken naar Drie koningen zingen 2012!





We hopen dat de “ koningen” een leuke dag gehad hebben en volgend jaar weer mee doen!





Drie koningen








De Minioren waren maar met zijn viertjes. Vier stoere jongens, die het liefst “stoere mannen dingen” wilde doen. Rondjes rennen, “bowlen”, stoere kleurplaten kleuren en chocomel drinken, meer hadden ze niet nodig! Gijs vermaakte iedereen met zijn “Maikel Jackson” optreden, Tom kletste gezellig, Marijn liet zien hoe goed hij was in memorie en Rens was goed in “bowlen”! 





De Mo@tjes maakte in december een “drie koningen lied” die ze gelijk ook goed hebben ingestudeerd. Op 6 januari kwamen ze samen in cafetaria Kerkzicht, om voor het Drie koningen zingen, eerst lekkere friet en een snack te eten.


In januari speelde ze “snoepjes” Bingo. Met de snoep die ze ophaalde met het zingen. 





De Poema’s namen voor de kerstviering allemaal lekkere hapjes mee naar de Bolster. Die hebben ze samen heerlijk op zitten peuzelen met een glaasje drinken en natuurlijk een hoop geklets en gebabbel! Het eerste programma van het nieuwe jaar was het “ ik hou van Holland” spel. 





 





Sophie,


Ik vind het jammer dat je naar Hilvarenbeek gaat. Mis je super de poeper!


        -x-  Yentl





Lieve Sophie,


Ik vind het echt heel jammer dat je weg gaat van de jeugd en van onze omgeving. Sophie heel veel succes in Hilvarenbeek!


        -xxx- Nancy








Op 18 juni zal er een promotiedag zijn voor alle mensen uit de gemeente! Voor jullie, kinderen, zal er een leuk en stoer programma zijn!


Die dag kun je ook al je vrienden en familie leden laten zien wat Jong Nederland is en in wat voor mooi gebouw we (dan) zitten!


Meer info, komt nog!





Zwemfestijn





Agenda





Datum �
Wat te doen�
Voor�
Informatie �
�
20 februari 2011�
Zwemfestijn junioren�
Alle junioren�
Uitnodiging + leiding�
�
27 februari 2011�
 Maxiorenfestival�
Alle maxioren�
Uitnodiging + leiding�
�
20 maart 2011�
Juniorendag�
Alle junioren�
Uitnodiging + leiding�
�
23 maart 2011�
Stafvergadering


�
Alle leiding�
Agenda: zie mail


Aanvang: 20.30 uur�
�
9 april 2011�
Miniorendag�
Alle minioren�
Uitnodiging + leiding�
�
4, 5 en 6 juni 2011�
Juniorentoernooi�
Alle junioren�
Uitnodiging + leiding�
�
24 juni 2011�
Laatste stafvergadering van het seizoen�
Alle leiding�
Agenda: zie mail


Aanvang: 20.30 uur�
�
24, 25 en 26 juni 2011�
Ardennenweekend�
Leden vanaf 16 jaar�
Uitnodiging + leiding�
�
10 t/m 15 juli 2011�
Groot kamp�
Alle leden van Jong Nederland�
Uitnodiging + leiding�
�









Heej!





Ik ga van Jong Nederland af! Omdat ik ga verhuizen….   Doei!!!   


-X-  Sophie














Helaas gaat “Sopje” stoppen bij de Poema’s. Ik heb er geen woorden voor….


Snik, Snik..


Koen











Kerstborrel











Op 17 december hield de leiding van Jong Nederland Diessen hun traditionele “Kerstborrel”.





Sinds een aantal jaar komt de leiding, net voor kerstmis bij elkaar om samen een gezellige avond te hebben. Iedereen neemt wat te eten mee en diegene die het dat jaar organiseert zorgt voor het drinken. 





Joost en Harm versierde de hobbyzaal en zorgde voor een muziekje. Voor alle leiding was er ook een cadeautje, een “ mooie momenten boekje” met herinneringen en foto’s van de laatste jaren bij JN. Het boekje was nog niet vol, iedereen gaat nog veel meer mooie momenten “sparen” in de komende jaren!





Het was een gezellige avond waarin we samen veel hebben gelachen!





In 2011 gaan Rik en Bram de Kerstborrel organiseren, zij hebben “letterlijk” het organisatie stokje overgekregen. 














Zwemfestijn





De Bosratten en de Mo@tjes zijn op 16 januari naar het zwemfestijn geweest. Het “ Pieter van de Hoogenband bad” was “omgetoverd” tot een groot spelparcours.


 


Nadat iedereen zwemoutfit aangetrokken had kon het festijn beginnen! Sil stond te trappelen om het water in te mogen, hij had er, net als de andere, erg veel zin in! 


Het was maar goed dat we Dirk bij hadden, zijn spierballen kwamen goed van pas bij het “bootje trekken”. Hij en Robin twijfelde of ze het wel leuk zouden vinden, maar beide hebben er van genoten!


Robin, die elke week in de sportschool te vinden is, ging als een speer! Net als Syp, ook al had hij het soms wat koud en was hij net beter van een paar daagjes ziek zijn, hij liet zich niet kisten en deed fanatiek mee!


Omdat maar een iemand van de leiding mee rond kon, omdat de andere bij een spel “ moest” zitten, was het erg handig dat we Ties bij hadden. Die had na elke spelronde genoeg adem over om te vertellen hoe het spel gegaan was en hoe goed de groep was! 


Julia, de enige meid van onze groep die mee kon, schitterde in haar stoere bikini en deed niet onder voor de mannen. Ook zij zorgde er voor dat we heel wat punten binnensleepte!


Jorn wilde het water niet uit, voor hem mocht het allemaal nog wel wat langer duren. 





Eenmaal in de auto’s was het anders toch opvallend stil! Na het omkleden werden de winnaars, waar we net niet bij hoorde, bekend gemaakt. Iedereen kreeg nog een lekkere appel en een prijsje en keerde huiswaarts.





Het was een geslaagde middag en we kijken al uit naar het volgende zwemfestijn!





We willen alle ouders die hebben gereden, bedanken! We vinden het erg fijn dat er elke keer weer ouders bereid zijn om ons te vervoeren. 








Afscheid..





De Poema’s zijn een beetje verdrietig want we moeten helaas afscheid gaan nemen van Sophie.





Sophie Peek is een gezellige en vrolijke meid die nu twee jaar bij de Poema’s is. Ze is er iedere week en ze heeft er altijd heel veel zin in! Sophie is erg sportief en zet altijd haar beste beentje voor. 


Sophie moet helaas stoppen met Jong Nederland omdat ze in de kerstvakantie gaat verhuizen. Ze gaat in Hilvarenbeek wonen. 


Wij willen Sophie bedanken voor haar geweldige inzet bij de Poema’s! Het was altijd erg gezellig. Heel veel plezier en succes in Hilvarenbeek, en we hopen je nog eens terug te zien bij de Bolster. 





Stijn-Koen-Marloes











Uit de groep





De Bolster Bouw








