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Het is niet altijd “appeltje eitje”. Vrijwilliger zijn vraagt behoorlijk wat, niet alleen 

tijd en een beetje creativiteit.  

 

Daar de jongste leden vaak alles nog leuk vinden wordt de wenslijst van de grotere 

steeds een tikje langer. Erg? Nee, het is een uitdaging. Net als het dealen met 

verschillende leden met verschillende achtergronden en dus ook verschillende 

ideeën. 

 

En daar er voldoende mensen niet tevreden zijn met enkel een appel en ei zijn we 

dat bij Jong Nederland wel. Van niets iets maken en dat ook nog naar tevredenheid 

van de leden… 

 

We zijn een team ( soms ook met ouders en/ of leden) waardoor het vaak dan 

toch weer “appeltje eitje” is.   





 

 

  

Knerten- November 2018 

The Young Dutch Festival  

 

 

Een aantal Knerten namen deel 

aan de 1e editie van The Young 

Dutch festival, georganiseerd door 

het landelijk van Jong Nederland. 

 

Op zondag 4 november ontvingen 

we om 10:00 uur een link van de 

organisatie naar een website waar 

vragen en opdrachten stonden in 

verschillende onderwerpen. 

 

We maakten eerst de breinbrekers 

en gingen daarna de doe 

opdrachten voltooien, nou ja, een 

aantal dan. We gingen op de foto 

met een brandweerman ( toch 

handig als we een brandweerman 

binnen de vereniging hebben die 

wilde helpen). Verzamelden 

handtekeningen en alvast 

materiaal voor de middag 

opdrachten.  

Na de lunch maakten we o.a. een 

kampvuur met de juiste 

materialen, bakten we er een eitje 

op zoals werd omschreven in het 

spelboekje en bakten we een 

zelfgemaakt koekje voor een 

bejaarde. 

 

Verschillende vrijwilligers en 

ouders hebben ons een heel klein 

beetje geholpen. Zo mochten we 

bij Rafke thuis vuur maken daar 

de Bolster verhuurd was en zijn 

we bij Esmee thuis een hinkelbaan 

gaan maken. 

 

Er zaten hele moeilijke vragen bij 

waar we soms wat hulp bij nodig 

hadden. De Knerten zijn dan wel 

pubers, soms zijn dingen nog 

lastig..wisselkoersen bijvoorbeeld.. 

 

Klokslag 17:00 uur moesten we 

stoppen. Balen, we wilden nog niet 

stoppen en hadden nog lang niet 

alle opdrachten gedaan.  

 

Het was een hele leuke dag, de 

Knerten willen volgend jaar weer 

mee doen! 

 

De week erop hoorden we dat 

Jong Nederland Zijtaart gewonnen 

had.  

 

  

 

 



 

Knerten- November 2018. 

 

Op 4 november maakten we 

spookjes voor de Griezel avond. 

Van oude voetballen, gordijnen en 

oude kledinghangers maakten we 

een groepje spoken die 

opgehangen konden worden tussen 

de bomen. 

 

Op 10 november was er ook 

spanning bij de Bolster, niet van de 

spoken of de griezeltocht…we 

speelden roulette met de Knert 

groep. Er werd nagel gebeten, 

gejuicht, gebaald en ook heel wat 

gelachen bij het spel.  

 

De 17e hebben we als leiding 

stiekem toch wel gelachen. De 

Knerten dachten slim te zijn door 

vals te spelen bij het wijkspel maar 

liepen daardoor met zijn alle de 

prijs mis. Nu is mee doen 

belangrijker dan winnen, dus geen 

ramp! ( al hopen we wel dat ze in 

de toekomst de spellen eerlijk mee 

spelen)  

 

24 november hebben we met de 

groep heerlijke wafels gebakken. 

Het klaarmaken en opruimen van 

de boel koste meer tijd dan het 

eten..maar ach, het was gezellig!   

 

 

 

 

  

 

 



 

Op de planning 
 

 
15 en 22 december gaan we weer knutselen, timmeren 
en bouwen aan de Kerststal. Binnenkort komt hier over 

een planning rond. Leden en ouders kunnen zich aan ( of 
afmelden) om te komen helpen. 

 

24 december 
De uitnodiging komt nog, we gaan reclame maken via 

Facebook, Whatsapp en o.a. de Hilverbode voor de 
KERSTSTAL AVOND. We hopen dan iedereen te zien 

tussen 19:00 en 21 uur uur. Meer info volgt dus nog… 
 

De leden hebben al wel een mail gehad om zich op te 
geven, nog geen reactie gegeven? Laat ons z.s.m. weten 

wat je kunt betekenen.  



 

Bedank gourmet 24 november 

 

In plaats van een bedank BBQ hielden we dit seizoen een bedank 
gourmet avond met alle vrijwilligers.  

Joep, Mariëlle en Kim zorgen voor de boodschappen/het klaar zetten 
van de spullen. Elia had voor Evelien, Elin en Levi voor een 

afscheidscadeautje geregeld.  
Na het eten hebben we de foto’s van Kaderschouw bekeken…en foto’s 

“uit de oude doos”. Heel leuk om samen herinneringen op te halen.  
 

 

 



Jong Nederland Pieten actie 2018 
 

Op 30 november gingen de Pieten van Jong Nederland Piet met een extra pietje op pad. Zij 

hadden pakjes bij die ze kregen van de lokale bedrijven die zo gul waren geweest dat er weer 

mooie pakketten samengesteld konden worden. 

 

De pieten bezochten 13 adressen waar ze om diverse redenen een bezoek brachten. De 

adressen kregen zij van verschillende “sinten” die ze niet bekend gaan maken. Ook maken ze 

niet bekend bij wie ze allemaal geweest zijn.  

 

Naast de 13 bezoek adressen zijn ze ook even binnen geweest bij de Laarhoeve en de 

Donkhorst (traditie!) Dit jaar bezochten de Pieten ook de oud bewoners van Diessen in de 

Clossenborg.  

 

De reacties waren heel mooi, de Pieten zijn dankbaar dat ze, met hulp van de bedrijven, dit 

klusje weer mochten oppakken en kijken uit naar de Pieten Actie in 2019! 

 

 

 



Minioren november 2018 

 

Dat was me wat, de Bakpiet had teveel gesnoept en had van de dokter piet het advies 

gekregen om een dag uit de keuken te blijven, soms ook van het fruit te snoepen i.p.v. 

alleen de pepernoten en op zijn tijd ook eens te gymmen. 

Daar er toch pepernoten gebakken moesten worden schakelde hij middels een brief de 

Minioren in. De Minioren bedachten eerst voor wie zij, als hulppiet, de pepernoten 

wilden bakken. Daarna maakten ze een reuze grote tekening/ brief en bakten zij de 

pepernoten.  

Om het goede voorbeeld te geven maakten zij, om direct op te snoepen, fruitspiesjes. 

Tijd om te gymmen was er niet meer. De ouders stonden al weer klaar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bikkels 

 

Op 1 november speelden we in de gymzaal verschillende spellen. We begonnen met voetbalpool, 

voetballen en poolen in een spel samen gebracht. Een nieuw spel wat we nog niet eerder met z’n 

alle speelden. Daarna deden we emmerbal, er moest overgegooid worden om zo de bal in de 

emmer van de tegenstander te kunnen gooien. Als laatste deden we hoekhockey in tweetallen, 

ieder tweetal had een bank in de hoek die verdedigd moest worden. Er werd actief goed 

meegedaan.  

 

Op 8 november begonnen we in de gymzaal met wat spellen. Daarna gingen we knutselen voor 

Halloween. Iedereen verzon zelf iets wat zij konden maakten. Zo werden er spinnenwebben, 

poppen en pompoenen gemaakt.  

 

Op 16 november splitsen we de groep in tweeën namelijk de jongens en de meisjes apart. De 

meisjes gingen make-up op doen en elkaar gek schminken. Begin dit jaar mocht iedereen iets 

opschrijven wat ze graag nog eens willen doen bij de Bikkels en ook elkaar gek opmaken stond 

hier tussen. De jongens begonnen met blokjesvoetbal, daarna gingen we buiten timmeren. Een 

begin aan een knikkerbaan werd gemaakt, deze moet nog eens afgemaakt worden.    

 

22 november waren Sint en Piet weer in het land. Dus gingen we met z’n alle pepernoot 

pepernoten bakken. Onze bakpieten waren erg snel, met kneden en pepernoten maken. Daarna 

werd met z’n alle zo goed mogelijk opgeruimd en afgewassen. Er was nog even tijd om ons uit te 

leven in de gymzaal, met slingertikkertje, museumpje en Chinese muur.  

 

29 november wilden de Bikkels graag pietengym doen. We hadden in de gymzaal drie onderdelen 

klaargezet. Bij een onderdeel moesten we pakjes in de schoorsteen gooien nadat we op het dak 

waren geklommen. Bij het andere onderdeel moest zo groot mogelijke schoorsteen met 

kaplablokjes gebouwd worden. En als laatste moest je met een wijsknijper in je mond een 

chocolademunt doorgeven en daarna de chocolademunt zo goed mogelijk op de mijter van 

Sinterklaas mikken. Daarna deden we nog Party en Co spel versie Sinterklaas. Er werd gezongen, 

vragen beantwoord, uitgebeeld en getekend. Wie verdiende de meeste pepernoten en sjoelden 

daarna de meeste punten bij elkaar?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Maxiorenfestival  

 

Op 4 november gingen we met verschillende Maxioren naar het Maxiorenfestival in Hapert. 

Het thema was de Efteling. Helaas waren de attracties nog niet geopend dus hadden ze 

verschillende spelletjes voor ons in elkaar gezet, zodat we wel in de Efteling konden 

speelden. We moesten met proppen papier gooien, een doolhof geblinddoekt lopen en met 

water ballon verder weg spuiten. We speelden alle spellen fanatiek mee. Nadat we alle 

spelletjes hadden gedaan, moesten we wachten op de prijsuitreiking. Ondertussen kregen 

we wel een lekker broodje knakworst. We vielen niet in de prijzen, maar hebben wel 

genoten van de ochtend. Dat is natuurlijk het belangrijkste! 

 



 

Bosbengels, november 2018 

 
 

1 nov we zijn poffertjes gaan bakken op een leeg frisdrankblikje op de onderkant werd wat olie 

ingedaan en daarna het beslag, aan de onderkant van het blikje hadden we een stuk afgeknipt 

en een waxine lichtje eronder gezet. Dan is het wachten geblazen gelukkig hadden we ook nog 

een groot poffertjes apparaat ondertussen deden we een dierenquiz en het cadeauspel. 

 

8 nov vandaag stond onze bijeenkomst in het teken van Halloween 9 nov werd er een 

Halloween tocht georganiseerd bij Jong Nederland en alle groepen zouden hier iets voor maken 

wij van de bosbengels hebben een spinnenweb gemaakt, pompoenen uitgehold, potjes 

versierd en een deur versierd. 

 

9 nov een aantal bosbengels deden mee aan de spooktocht die weer erg mooi was opgezet 

organisatie bedankt. 

 

15 nov vandaag nog een keer een buitenactiviteit gedaan we begonnen met omgedraaid 

verstoppertje daarna wasknijper tikkertje en als laatste met een waterpistool waxine lichtjes 

uitgespoten. Het was toch best koud op het laatst volgende bijeenkomst toch maar een binnen 

activiteit. 

 

22 nov vandaag begonnen in de gymzaal effe lekker uitleven met een voetbal. 

Daarna lekker boven een film kijken deze was helaas nog niet helemaal afgelopen binnenkort 

kijken we deze af. 

 

29 nov deze bijeenkomst stond in het teken van Sinterklaas eerst pepernoten gebakken. En 

daarna in de heerlijke geur van pepernoten het ruilspel gespeeld. Het zat voor sommige niet 

mee. Maar uiteindelijk kwam alles goed en had iedereen een leuk cadeautje mee naar huis. 

 

Groetjes de Bosbengels. 

 

 

  

 

 


