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BOLSTER BODE 

 Een penningmeester 

 Een 18 plusser die eens in de maand de Minioren groep wil draaien. De 

groep draait op zaterdag middag van 13:30 tot 15:30 UUR. Als vrijwilligers 

zijn we er om 13:00 uur om alles klaar te zetten en hebben we vaak voor 

16:00 uur alles weer opgeruimd. Eens in de paar maanden komen we 

samen om programma’s te bedenken. 

 

Voor meer informatie om je aan te melden mail naar: 

bolsterbode@hotmail.com 

 

 

GOED NIEWS!! 

 

We hebben iemand gevonden die de Bolster komt poetsen. Anke Schriders 

gaat er voor zorgen dat de algemene poetszaken bijgehouden gaan 

worden!  
 

 

Zo, de carnavalsvakantie is in zicht! Een aantal zal op vakantie gaan, een aantal blijft 

hier en gaat hossen, dansen en lekker zot doen en weer anderen gaan lekker 

uitrusten. Hopelijk geldt wel voor iedereen dat ze even wat tijd inplannen om weer 

eens door de Bolster Bode te snuffelen. 

 

Wie dat doet is weer op de hoogte van de laatste nieuwtjes, weetjes en feitjes en zal 
het weekje “afkicken van Jong Nederland” als minder heftig ervaren  

 

Vervelen hoeft niemand zich de komende week. Verslagen, tekeningen, moppen, 

versjes, (als het maar met Jong Nederland te maken heeft) mag weer op de mail 

gezet worden voor de Bolster Bode van de maand maart! 

 

 WIJ ZOEKEN.. 

mailto:bolsterbode@hotmail.com


 INTRO 

Madelon, leidster bij de Knerten, heeft op 9 februari haar 
certificaat gehaald voor de introductie cursus van Jong 
Nederland. 
 
Namens alle vrijwilligers en leden,  

PROFICIAT MADELON  

 

Ik ben Madelon en ik ben leiding bij de Knerten. Ik heb 9 februari de introductie 

cursus van Jong Nederland gedaan. Nu ben ik een 'echte' leiding bij Jong 

Nederland, in plaats van hulpleiding. Tijdens de cursus heb ik geleerd waar ik op 

moet letten tijdens het groepdraaien. Ook moesten we opdrachten uitvoeren zoals 

een programma in elkaar zetten voor een bepaalde leeftijd. Tussendoor deden we 

spelletjes. Veel dingen die ik leerde, wist ik eigenlijk al, maar ik zou er niet gelijk 

aan denken. Ik vond het een leuke dag. Verder hoop ik nog lang leiding bij Jong 

Nederland te zijn. 

 

 INTRO 



 

                                                                                                                        

 

  

  

UIT DE GROEP: FREKKELS 

  7 feb Olympische kanjers???? 

  

De frekkels hebben laatst een duo programma gehouden. De groep werd in 2 groepen 

gesplitst. 1 team startte met badminton en het ander team is naar het casino gegaan. In 

beide takken van topsport hebben we toch wel wat talenten ontdekt, dus wie weet voor de 

toekomst. Halverwege de tijd wisseling van de groepen, en zoals altijd was de tijd om 

voordat we er erg in hadden. 

  

14 feb Een goede voorbereiding ligt zo in het water.  

  

Het valt niet altijd mee hoor. Denk je als leiding van de frekkels een leuk programma te 

bedenken, blijkt het weer niet mee te zitten. Om 4 uur begint de groepswhatsapp te 

rinkelen met de vraag of het wel haalbaar is om kampvuur te houden en hutten te bouwen. 

Een snelle check op buienradar bevestigt jammer genoeg dat kampvuur geen succes zal 

worden. Snel even schakelen, omdat je toch een gevarieerd programma wil bieden en niet 

elke week in de gymzaal wil zitten, is het idee geopperd om te gaan waterverven. Snel nog 

even inkopen doen en eten om alles op tijd klaar te hebben staan.  

  

Om 18.50 staan de eerste kinderen al binnen. Snel jas en schoenen uit en lekker ravotten in 

de gymzaal tot de club compleet is. Snel een kopje koffie en een kort overleg hoe we de 

bijeenkomst in gaan vullen en dan zijn we er klaar voor. Eenmaal compleet, de frekkels op 

een rijtje en luisteren naar wat de activiteit van vanavond is (lees: de leiding moet 2 

minuten wachten tot het kippenhok rustig is =p), met z'n alle naar de hobbyruimte en aan 

de slag met potlood, schilderdoek en waterverf.  Fanatiek gaan onze frekkels aan de slag. 

Natuurlijk is de één sneller klaar dan de ander maar goed. Ieder z'n kwaliteiten. Al met al 

heeft iedereen een mooi schilderijtje gemaakt. Al waren er ook frekkels niet overtuigd van 

hun creatieve carrière waren. Niet getreurd wij hebben ze bewaard, mochten jullie ooit 

beroemd worden dan hebben wij het eerste werk en zullen wij zeggen; "Die hebben wij nog 

in de groep gehad.".  

  

Hopelijk stopt de regen snel en kunnen we snel weer naar buiten om onze programma's, die 

zijn blijven liggen uit te voeren.  

  

Groeten van de frekkelleiding 
 



ARTIKEL RABOBANK 



 

 

 

Op donderdag 20 februari is er een ouderavond 

georganiseerd door de leiding van de Bosratten. De 

ouders waren uitgenodigd om langs te komen. In deze 

oudervergadering hebben we het gehad over het 

juniorenweekend. Dit is een weekend waar de Bosratten 

nog nooit zijn geweest. Afgelopen jaar mochten zij 

hieraan mee doen, maar dit wilde de leden niet.  

 

Dit jaar hebben we er als leiding ervoor gekozen om naar het 

juniorenweekend te gaan. Wij vonden het belangrijk een keer de 

kinderen met ouders erbij te hebben, om uit te leggen wat 

juniorenweekend inhield. De ouders en kinderen waren erg 

enthousiast. Ze vonden het fijn dat we ze hiervoor hadden laten 

komen, omdat ze zo beter weten wat het inhield. Er was 

voldoende ruimte om vragen te stellen. De ouders vonden het 

fijn dat er een keer een ouderavond werd georganiseerd, niet 

alleen voor het juniorenweekend maar ook om eens te praten 

met de leiding. Zo weten de ouders ook wie hun kinderen 

begeleiden. 

 

Toen de kinderen zijn gaan spelen hebben we nog even met de 

ouders wat gekletst. Wij vonden het wel grappig dat ze bepaalde 

opmerkingen maakte en complimenten meegaven.  

“Hoe houden jullie het toch vol met al die stuiterende kinderen” 

“Als die van ons thuis komt, is ze nog een half uur aan het uit 

stuiteren” 

“Leuk dat jullie er ook tijd in willen steken voor ze” 

  

We hebben de ouders meegegeven dat er altijd ruimte is voor 

vragen via de mail of telefoon. En dat het fijn is dat ze de 

ouders wilde komen. De ouders hadden gedacht dat er iets aan 

de hand was op de groep. Zoals ruzie of pestgedrag, of dat het 

erg druk was. Dit was gelukkig niet! 

 

Wij hebben de vraag aan hen gesteld of er wel eens kinderen 

thuis zijn gekomen dat ze erg gepest worden of dat er iets niet 

goed is gegaan. Ouders hebben dit nog niet meegemaakt. Wij 

vinden het fijn om dit te horen. Maar mocht het zo zijn dat er 

wel iets gebeurd is het fijn dat dit gecommuniceerd wordt met 

de leiding en/of ouders.  

 

Het was voor ons allen een leerzame avond, zo praat je toch 

meer als over de mail! En leuk dat de ouders zijn gekomen! Wij 

als leiding vinden dat we een super groep hebben! Gezellig 

clubje wat onderling hartstikke goed gaat!! 

  

Groetjes! 
Danny, Suzan en Suzan 

OUDERAVOND BOSRATTEN 



          

 

 

 

 

 

 

 

De Stopnaolden hebben ons weer gevonden! Ook dit seizoen zijn we weer benaderd 

om platen te schilderen voor de carnavals kindermiddagen.  

Fanatiek zijn de Knerten aan de slag gegaan en hebben de Jungle tekeningen netjes 

ingekleurd met verf. Niet alleen de platen kregen een kleurtje, een aantal Knerten zat 

zelf ook onder en.. het Knertteam heeft ook een hele tijd staan schrobben en boenen 

om de vloer weer zuiver te krijgen. Maar ach, het resultaat is geslaagd en het waren 

gezellige ochtenden (2 en 15 februari). 

 

Een meiden programma.. nee, dat was het zeker niet! De 7e februari ging de stoere 

cowboy muziek aan en stelden we ons op in rijen om te gaan dansen als “cowboys and 

cowgirls”!  

Handen aan de broekriemrand, een beetje “cowboy loom” achterover leunend en toen 

goed opletten hoe Marloes de pasjes voor deed! 

Line dance zit er misschien makkelijk uit, dat is het zeker niet hoor! Het duurde even 

voordat we de passen onder de knie hadden, maar toen het zo ver was, waande we 

ons bijna echt in de saloon! Onze jongens Knerten deden echt niet onder bij de meiden 

die wekelijks zijn te springen en dansen tussen de bedrijven door! Als echte stoere 

kerels stapten ze stoer alle passen mee! 

 

De laatste zaterdag van de maand was het fris maar droog buiten. We speelden 

verschillende bosspelen met kleine gekleurde ballen. De tijd vloog zo hard dat voor we 

het wisten, we alle ballen al weer moesten verzamelen en opruimen. 

 

Foto’s van de Knerten staan op: fotoalbum.eu/jndknerten 
 

UIT DE GROEP: KNERTEN  



  

                              

  

 

 

 

 KNERTEN  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VAN DE KNERTEN 



VAN DE KNERTEN 



 

De Minioren hebben lekker in het bos gespeeld. 

Door miscommunicatie was in eerste instantie 

enkel Judith aanwezig. Gelukkig voor haar 

kwamen er ook maar 5 minioren. Evelien sloot 

later aan. 

 

Met het clubje hebben ze lekker buiten in het bos 

gespeeld en geravot.  

 

Op naar de volgende maand waar we weer ons 

best gaan doen om weer veel Minioren bij elkaar 

te gaan sprokkelen! Het thema is natuurlijk voor 

die middag weer zoals het hele seizoen, TOVEREN 

maar deze keer zit er wel een luchtje aan!  

 

Nieuwsgierig? Houd je mailbox weer in de gaten.. 

we sturen weer een mail rond wanneer we weer 

samen komen! 

 

Nog nooit bij de Minioren geweest en toch 

interesse? Stuur een mail naar de groepsmail. Je 

komt dan in de maillijst te staan en ontvangt elke 

maand een uitnodiging voor die maand! 

 

miniorendiessen@hotmail.com 

 
 

 UIT DE GROEP: MINIOREN 
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 ZWEMFESTIJN  JUNIOREN 



 

                                                                         

 

 

 

 

  ZWEMFESTIJN  JUNIOREN 

De week voor carnaval hebben de Bosratten deelgenomen 
aan het zwemfestijn (Ook de Mo@tjes hebben deelgenomen 
aan deze activiteit). We hadden een mooi groepje van 10 
kids. Sinds dit jaar zijn we junioren, dus weer de jongste. 
 
Eenmaal daar aangekomen stonden er 20 spelletjes voor ons 
klaar, daartussen ook een aantal pauzes waar we ranja, 
snoep en chips kregen. Het was een ontzettend leuke dag, 
de kids het super leuk gehad en ook de leiding heeft weer 
genoten! 
 
Helaas zijn we niet in de prijzen gevallen, maar dat maakte 
niks uit, want we hebben een super gezellige dag met elkaar 
gehad! Wij willen alle Bosratten; Britt, Mirre, Daphne, Wies, 
Toop, Kevin, Koen, Martijn & Jens bedanken voor deze dag. 
Helaas was Thijmen ziek waardoor hij niet mee kon maar 
volgend jaar gaan we gewoon weer!  
 
Hopelijk allemaal weer tot volgend jaar!! 
Groetjes Suzan, Suzan en Danny 
 
 



 

 

AANDACHT VOOR.. 



 

 

 

 

 
 


