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BOLSTER  BODE 

 
Ondeugend kijkt hij me aan, staand bij een modderplas. Zal hij springen? Een knipoog later vliegen de 
modderspetters rond en heeft hij een glimlach van oor tot oor. Alsof er net iets wonderlijks gebeurd is, 
iets wat eigenlijk niet mag maar wel heel leuk is. 
Al snel zijn meer dappere bereid om de speelkleding eens echt goed vies te maken. Daar waar eerst 
nog voorzichtig met de handen wat gekliederd werd in wat modder, zijn nu de meesten helemaal los. 
Wat gaat dat mooi, springen in een eigengemaakte modderplas.   
 

De zon die schijnt en een warme wind laat ons denken dat we midden in de zomer zitten, wat is het 
toch heerlijk, in de bossen, met elkaar. Een beetje rond sjokken en zoeken naar bosschatten in de 
vorm van dennenappels, rupsjes en veertjes. Graven, kliederen, bouwen en lachen met op tijd een 
glaasje ranja en wat lekkers erbij. 
 
Wie vrijwilliger is bij Jong Nederland weet dat het beste salaris wat een vrijwilliger kan krijgen, een 
groep enthousiaste leden is die je blij maakt met een activiteit als een zelfgemaakte high tea, een ijsje 
op het terras, een nieuw spel, … 
 
Wie gaan er de komende maanden vertellen wat er bij hun in de groep gebeurd? De mailbox is 24/7 

bereikbaar!  
 
 
 



  

 
               

                   

Wij zoeken voor het komende seizoen nieuwe vrijwilligers 

van 18 jaar of ouder die ons team komen versterken bij 

een van de volgende groepen; 

 

Minimaal 2 vrijwilligers voor: 

Nieuwe groep (groep 3) - Vrijdagmiddag 

 

Minimaal 1 vrijwilliger voor: 

De Bosbengels - Vrijdagmiddag (het is nog niet bekend wat het 

rooster van Anke word vandaar) 

 

Minimaal 2 vrijwilligers voor: 

De Frekkels - Vrijdag avond 

 

Minimaal 1 vrijwilliger voor: 

De Bosratten - Vrijdag avond 

 

Ben of ken jij iemand die die een meerwaarde voor onze 

vereniging heeft en die hierover enthousiast is? 

Mail ons: Bolsterbode@hotmail.com 
 

 

VOLGEND SEIZOEN 

Op dit moment hebben we nog totaal geen 
zekerheid voor een nieuwe Jong Nederland groep 

voor het komende seizoen. 
 

We zijn bang dat als we voor de nieuwe groep 3 
geen groep hebben, we deze kinderen nooit 
meer bij Jong Nederland zullen krijgen. De 

toekomst van de vereniging word daarmee ook 

erg onzeker. 
 

We hopen dan ook dat iedereen serieus mee 
kijkt en nadenkt over oplossingen. 

 

 

We hebben iemand gevonden 
die hulp aangeboden heeft 

rondom de verhuur van de 
Bolster. Zij gaat samen met 
Corrie in gesprek over de 

mogelijkheden. 

mailto:Bolsterbode@hotmail.com


21 mei nam Ruud afscheid bij de Minioren. Het laatste seizoen was 
hij, ivm het klussen in zijn eigen huis, minder actief en daarom 
begrijpen we zijn keuze om te stoppen ook wel. 
 
We kijken terug op een leuke tijd met Ruud als Minioren collega! 

 
Zelf heeft hij het ook zeker leuk gehad bij de vereniging. Vooral de 
tijd met Rob, Esther, Stefan en Kim vond hij erg leuk! “Toen hebben 
we echt veel gelachen”, blikt hij terug.  
 
Naast het groepdraaien was Ruud ook bij verschillende klussen 
aanwezig. Fijn, want Ruud kan sjouwen!  
 
Ruud, vreemd nu we helemaal ‘manloos’ zijn in het Miniorenteam, 
dank je wel voor je inzet! 

 
Groetjes van  je Minioor collega’s  

  

 BEDANKT! 



 MINIOREN 

Goed weer, enthousiaste Minioren, zand en water samen geeft een hoop plezier! 
Zaterdag 21 mei hielden we een modderdag bij de Minioren. 
 

Eerst werden en slootjes gegraven en werden er kanaaltjes aangelegd tussen 
de dorpjes van hout, dennenappels en takjes.  Daarna ‘bouwden’ 
we een dierentuin van gevonden insecten en tot slot ging er water  
in de slootjes en door de kanaaltjes. 

 
Geweldig, een eigen modderland waar ook fijn gekneld en gedabd kon worden. Met de handen in 
de modder, springen in de plassen, wat zagen ze er uit, onze Minioortjes! Zwart van top tot teen! 
 

De foto’s van de Minioren staan op: fotoalbum.eu/miniorendiessen   



 

 KNERTEN 

 

21 mei speelden we verschillende versies van boter, kaas en eieren. Dit hebben we bijna drie kwartier 
gespeeld! Daarna was het tijd voor een nieuw spel; eend, eend, koe. Een kringspel waarbij steeds twee 
kinderen moeten strijden (rennen) om een plaatje in de kring. Na verloop van tijd kwamen er dieren bij als 
schaap en varken. Bij elk dier moesten de renners wat anders doen.. te ingewikkeld om kort uit te leggen. 
Vandaar dat we het verderop in de Bode vertellen, hoe het gaat. 

 
28 mei hadden we zin in een feestje. We gaven de groep de opdracht er direct er eentje te regelen. Een 
aantal Knerten ging boodschappen halen terwijl andere een feestlied maakten, een stuk bos versierden en 
spelletjes bedachten. 
Er was volop lekkers, het was mooi versierd en te weinig tijd om alles op te eten en alle spellen te spelen. 

En dan zeggen ze “de tijd vliegt wanneer het leuk en gezellig is”.  
 
De foto’s van de Knerten staan op: fotoalbum.eu/jndknerten 



                      

Bij de Knerten speelden we een spel wat we nog niet 
eerder hadden gespeeld. Het komt van internet en we 
hebben er zelf nog wat aan. 
 
Het spel heet EEND, EEND, KOE en het gaat als volgt. 

 
Op één lid na, de boer, maken alle leden een kring. Zij gaan 
zo zitten dat ze elkaar niet aanraken. 
Het ene lid, de boer, gaat klokgewijs rondlopen. Elk lid wat 

hij passeert raakt hij even aan terwijl hij zegt “eend”. Bij 
een kind zegt hij “koe”. Dat kind moet nu in 
tegenovergestelde richting de kring rond terug naar zijn 
eigen plek in de kring. De boer doet dit klokgewijs. Diegene 
die als eerste terug is op de plek en zit heeft gewonnen. 

 
Het lastige aan het spel is dat als de boer en de koe elkaar 
tegenkomen ergens halverwege de kring, ze gaan staan als 
een koe en twee keer zeggen “boe ik ben nu een koe”.  
 

Steeds kan er een dier bij komen.  
 
Bijvoorbeeld:  
Schaap: niet het kind wat aangeraakt word moet rennen, 
maar het kind links van hem 

 
Paard: niet het kind wat aangeraakt word moet rennen, 
maar het kind rechts van hem 
 

Kip: de boer en de kip treffen elkaar tijdens het rennen. 
Tikken elkaar aan en rennen de eigen weg weer terug. 
 
Een leuk spel waarbij je goed op moet letten!  

 SPELTIP 



  

De eerste bijeenkomst na de meivakantie speelden we bosmidgetgolf. Nadat de kinderen hun eigen 
bouwploegjes hadden samengesteld konden ze beginnen. Er werd druk gesjouwd, geschept, geharkt en 
geveegd om dé perfecte baan te maken. Toen de banen van alle groepjes klaar waren kon er gespeeld 
worden. Omdat het erg warm was, besloten we met waterballonnen in plaats van balletjes te spelen. De 
bedoeling was om aan het eind van het circuit zoveel mogelijk hele waterballonnen over te hebben. Met 
deze ballonnen werd een traditioneel waterballonnen gevecht gehouden. De tijd vloog. De kinderen waren 
nog druk bezig met de restjes van de ballonnen opruimen toen de eerste ouders al weer kwamen. Gelukkig 
hielpen zij de banen mee op te ruimen.  
 
De volgende bijeenkomst stond mastermind op het programma. Het duurde even voordat we daar mee 
konden beginnen omdat enkele kinderen een speciale gast in de vuurkuil ontdekte. Er liep een muis in de 
stookkuil. Deze moest eerst even uitgebreid worden bestudeerd en bekeken voordat hij zijn vrijheid terug 
kreeg.  
 

De laatste bijeenkomst van de maand speelden we diverse varianten trefbal. Best lastig om onder de knie 
te krijgen als je het nog nooit gespeeld hebt. Het laatste half uur van de bijeenkomst speelden een aantal 
kinderen nog trefbal terwijl de rest verstoppertje of achtervolgertje ging spelen.  

  

 BOSBENGELS 



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
            De meiden hebben een 8 gekregen voor de spreekbeurt  
                             die ze op 27 mei hielden 


