[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.jpg]



[image: image4.png]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.png]


[image: image10.jpg]




[image: image11.jpg]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]














 




B   LSTER-BODE





Naam bedrijf





Naam bedrijf





Seizoen 2008-2009-Nummer 9





In deze Bode onder andere:





* Een klein beetje informatie over het Z@P kamp!


* De vaste blokken “ Even voorstellen” en “ Uit de groep” 


* Ardennen weekend





Bolster Bode





Hoi Hoi Allemaal!





Hier weer een “verse” Bolster Bode! Wisten jullie dat de Bode niet alleen gelezen wordt door mensen in Diessen?!





Elke keer sturen we de Bode ook naar het landelijk Bureau van Jong Nederland. “ Diva Idea” bekijkt en leest alle clubbladen die ingezonden worden. 


In het blad dat de leiding van Jong Nederland krijgt heeft “ Diva Idea” elke keer een stuk tekst over de clubbladen.





In het laatste stuk wat ze schreef vermelde ze dat ons clubblad met de tip aan de lezers, om eens naar de Bolster Bode mail te mailen. 


Via onze mail kunnen ze dan ons clubblad “aanvragen”.





Wist jij, dat niet alleen volwassen mensen naar de bode mail mogen mailen, maar ook leden!?





Elke keer zet de PR de Bode in elkaar. We vragen de groepsleiding wat ze gedaan hebben. Vaak  maken we hier zelf een verslag van. Terwijl onze leden hier natuurlijk ook de kans voor krijgen!





Je hoeft niet bang te zijn dat wat je stuurt stom, raar of dom is! Maak je spelfouten..geen probleem, dat doen wij ook wel eens. Esther gaat ze er voortaan voor ons uit halen! 


Niks te vertellen?!?! Onzin..vertel iets over wat je leuk vind bij “ de jeugd”, maak een verslagje van een groepsbijeenkomst, een uitstapje.


Tekeningen zijn ook welkom! Deze scannen we netjes in en hangen we daarna op bij de Bolster!





We hebben al eens genoemd dat we een Bolster Bode Brieven Bus gaan ophangen bij de Bolster. Nog even geduld en dan kun je ook daar de tekeningen en brieven in stoppen. 


Tot die tijd, mailen of wat je gemaakt hebt, afgeven bij je leiding. Deze zorgt dat het bij de PR komt!





We zijn benieuwd naar wat er komen gaat!





Tot de volgende Bode!





Groeten


De PR



































Voor alle kinderen die komend schooljaar naar groep 3 gaan is er goed nieuws!





Er wordt weer een nieuwe groep “opgezet”. Speciaal voor jullie!





De groep gaat op zaterdag ochtend “draaien” van 10.30 tot 12.00 uur!





Suzan Timmermans en Kim van Korven gaan de groep starten.





Ga je naar groep 3 dan hopen we dat je in onze groep komt.





Ben je al lang groep 3 uit help ons dan om de nieuwe groep gezellig groot te maken, door kinderen te vertellen hoe leuk Jong Nederland is(!





Voor informatie kun je mailen naar:


� HYPERLINK "mailto:bolsterbode@hotmail.com" ��bolsterbode@hotmail.com� 





























        Nieuwe groep





Met de Qksks naar de Ardennen. 





Wij zijn met onze groep de qksks naar de Ardennen geweest. We gingen hier op vrijdag avond met de trein heen. We verzamelden in Turnhout en vanuit daar zijn wij met de trein naar het plaatsje Melreux gegaan. Hier moesten we met een stafkaart en coördinaten naar onze slaapplaats lopen. We hadden een mooi tochtje gelopen en na één keertje verkeerd te zijn gelopen hadden we dan ons terreintje gevonden. Het was niet groot maar veel hadden we dan ook niet nodig. Na onze tenten te hebben opgezet zijn we bij het kampvuur gaan staan. Hier hebben we nog frikadellen gebakken en zijn we gaan slapen. 


De volgende ochtend moesten we alweer vroeg opstaan om ons tentenkamp op te breken en naar het verzamelpunt voor de adventure tocht te lopen. Deze tocht begon met een pendule. Dit gaat als volgt. Er hangt een touw tussen twee bomen. Je krijgt een klim tuigje aan en wordt vastgemaakt aan dit touw. Vervolgens klim je op een ladder en spring je daarvan af. Je maakt dan een vrije val. Dit was al super gaaf. 





Vervolgens moesten we een kompastocht gaan lopen. We hadden alleen één probleempje. De tocht klopte niet helemaal. Na ongeveer 3 kilometer verkeerd te hebben gelopen en gevraagd te hebben waar we wel moesten zijn, zijn we maar omgedraaid en hebben de we de route hervat. Na nog enkele kilometers berg op en berg af te hebben gelopen kwamen we bij het punt aan waar we op het vlot moesten. Klein probleempje, we waren te laat. Na wat met de organisatie gesproken te hebben hadden we het voor elkaar dat we toch nog anderhalf uur konden vlotten. Hier konden we uitrusten van de lange tocht (het was eigenlijk ook maar een kort stukje)





Toen we op het einde van het vlot avontuur waren, hebben we ons omgekleed en zijn we richting het hoofdkampterrein gelopen. Onderweg kwamen we een winkeltje tegen waar we wat konden kopen. (ze hadden er zelfs energiedrank die net zo duur was als bij de Albert Hein in Nederland. Aldus Levi) 





Toen we de laatste klim naar het kampterrein hadden gehad waren we op onze slaapplaats. We hebben de tenten weer opgezet en zijn een vuurtje gaan maken om te koken. We hebben soep, aardappels, worst en (Erwten) met worteltjes gegeten. Dat ging er wel in na zo’n lange tocht. ’s Avonds was er een groot kampvuur voor alle groepen. De kinderen waren zo moe dat ze liever in de tent gingen kletsen. Na een broodje frikadel te hebben gegeten zijn de kinderen gaan slapen.


 De volgende ochtend konden we uitslapen dit was heerlijk. We hebben onze spullen weer ingepakt en zijn naar de trein gelopen. Deze vertrok om half 2. Na enkele keren overstappen kwamen we om kwart over 6 aan in Turnhout vanuit waar we terug gingen naar Diessen. 





Tijdens het weekend zijn er een paar domme uitspraken gevallen. We hebben belooft om deze in de bolsterbode te zetten dus hier zijn ze dan: 


- Staat de maan onder de zon????


- De maan is blauw.


- Als we gaan vlotten krijgen we de vraag of we er ook nog een keer vanaf moeten stappen.   (tuurlijk niet, blijf maar de hele tijd zitten) 


- mijn voeten zijn kapot maar ik ga geen lange sokken aandoen. Dat ziet er toch niet uit!!!!!!!!





We hebben allemaal genoten van het weekend en kijken dan ook met een moe maar zeer voldaan gevoel terug op het weekend. 





We willen twee mensen bedanken. Helma, bedankt voor het bellen naar de ouders om te zeggen dat we later aankwamen. En Merel bedankt dat jij bij alles de schuld op je hebt genomen.


Qksks jullie ook heel erg bedankt voor het gezellige en leuke weekend. Wij zijn trots op jullie.





Groeten van de Qksks leiding Bram en Joost





 








Pio..watte???








Pionieren! 


Bij Jong Nederland Diessen hebben we palen en touw om te kunnen pionieren.





Pionieren is palen aan elkaar maken met touw. Dat knopen we niet zoals we schoenveters knopen, maar met speciale knopen die de kinderen dan leren.


Als je palen aan elkaar maakt kun je een hoop dingen maken als tafels met banken, vlotten en speeltoestellen. 





Vaak is in het begin het knopen best moeilijk. Maar na een tijdje gaat het steeds makkelijker en kunnen de groepen mooie bouwwerken maken!
































Zit jij ook graag lekker voor de tv, onderuitgezakt, zak chips erbij??


Krijg je ook wel eens te horen dat je “vierkante ogen” krijgt van al dat tv kijken??


Zou jij wel eens “in de tv willen kruipen” en alles echt willen mee maken…


 


JOEPIE..dan hebben we goed nieuws!


 


Met de leiding hebben we een super prijs gewonnen: we mogen een week achter de schermen gaan kijken bij alle bekende, stoere en gezellige tv programma’s.


Omdat het net in de week valt waarop we eigenlijk kamp gepland hadden..gaan we het gewoon combineren. We hebben toestemming gekregen om jou mee te nemen naar Media park Z@P!


 


Nu kregen we wel te horen dat net die week alle presentatoren vrij zijn. Niet slim gepland van het media park maar geen probleem voor ons. Doen we alles lekker zelf! We hebben een Kookstaf en leiding die verstand heeft van TV programma’s dus…. Het komt helemaal goed!


 


Wij zijn er klaar voor, laat de spelshows maar beginnen!


 








Z@P Kamp





Dat de Hyves van Jong Nederland bezocht wordt kunnen we zien. Lange tijd kwamen er alleen geen berichtjes op. Maar, net op het moment dat we dachten dat de hyves “niet veel zin had” zette Mike er een Poll op!





Mike zit bij de Kabouters en vraagt zich af wie er mee op kamp gaat!





Ga je mee? Laat het Mike weten via de Poll op onze Jong Nederland Diessen Hyves!





Wil je zelf ook een vraag stellen aan de leden van onze club? Grijp je kans!














Ardennen weekend











Nog enkele weken en het JN seizoen 2008-2009 zit er op. Na een paar weken zomervakantie zien we jullie natuurlijk allemaal weer terug voor het nieuwe seizoen!





Vond je het afgelopen seizoen leuk, heb je veel gelachen, ga je Jong Nederland missen in de zomervakantie??





Laat het weten! Stuur een verslagje van het afgelopen seizoen. Vertel ons wat je erg leuk vond, ideeën voor komend jaar groep draaien of een boodschap voor je leiding of groepsgenoten. Wij zorgen dat het in de volgende Bode geplaatst wordt!


� HYPERLINK "mailto:bolsterbode@hotmail.com" ��bolsterbode@hotmail.com�














DRUMMEN





ZE HEBBEN HET GEHAALD! 36 uur drummen!





In de vorige bode hebben we het  al aangekondigd. In het weekend van 30/31 mei zouden Koen en Bas proberen het vol te houden om 36 uur te drummen. Het is ze gelukt!





Koen, leiding van de Poema’s, en Bas hebben het niet makkelijk gehad maar hebben dapper doorgezet! Bezoekers hebben een heel leuk en gezellig weekend gehad waarvan Koen ook mee van kon genieten na de 36 uur!





Leiding van jong Nederland Diessen is Koen, en natuurlijk Bas ook, aan gaan moedigen en gaan kijken. 





Leuk dat er ook kinderen van onze club zijn komen kijken!











Agenda





Datum �
Wat te doen�
Voor�
Informatie �
�
4/5 Juli�
Workshopdag�
Leiding JN Diessen�
Dit is een dag voor de leiding van Diessen. �
�
4 Juli�
MINIOREN VERVALT�
�
De minioren krijgen bericht wanneer we dit seizoen voor het laatst groepdraaien! �
�
19 juli�
Baarschotse jaarmarkt�
Iedereen�
JN Diessen heeft ook een stand. Komen jullie allemaal gezellig naar ons??�
�
26 t/m 31 juli �
Kamp�
Maxioren en Junioren �
Via eigen leiding of kamp organisatie


(� HYPERLINK "mailto:bolsterbode@hotmail.com" ��bolsterbode@hotmail.com�)


Kinderen die zich hebben opgegeven krijgen nog informatie!�
�






Ouderverklaring Kamp





Ja hoor, weer een stukje over het KAMP!


We leven er helemaal naar toe en hebben er erg veel zin in! Maar…voor dat het echt kamp is moeten we nog wel het een en ander regelen.





Binnenkort krijgen alle kinderen die mee op kamp gaan een ouderverklaring. Dit is een brief waar op ouders belangrijke gegevens in kunnen vullen. 





Ze schrijven daar bijvoorbeeld op waar we heen moeten bellen als er wat is, of je ergens allergisch voor bent en of er nog dingen zijn waar we rekening mee moeten houden.





De brief wordt door iemand van de eigen groep opgehaald. Die komt dan even kletsen over het kamp en kijken of er nog vragen zijn. Zit je ergens mee of wil je dingen kwijt…dan heb je mooi de kans! 





Als je alles ingevuld hebt en het kampgeld is overgemaakt krijg je de kamp informatie!





In de kampinformatie staat alle informatie die belangrijk is om te weten; wat je mee moet nemen, waar we precies heen gaan, telefoon nummers van leiding etc.

















Hyves





Even voorstellen





Hallo kinderen, ouders en leiding. Van de makers van de Bolsterbode 


kreeg ik het verzoek me even voor te stellen aan iedereen die me (nog) niet kent.





Ik ben dus Rob van Bijsterveldt en binnen Jong Nederland geef ik samen met Esther, Kim en Ruud leiding aan de Minioren, oftewel de jongste groep. Vele ouders zullen me waarschijnlijk alleen herkennen met een ‘te koop’ bord of schrijfblok onder mijn arm, of hebben me wel eens een paar noten horen zingen, maar ik ben ook al eerder betrokken geweest bij deze mooie vereniging.





Vroeger, en dan praat ik gezien mijn leeftijd over al heel wat jaren geleden, ben ik zelf als kind nooit lid geweest van Jong Nederland. Mijn eerste aanraking met de club was dan ook toen ik gevraagd werd in te vallen bij de Maxiorengroep waar o.a. Mariëlle Linnemans leiding was. Zij ging voor een hele tijd op stage in het buitenland en ik mocht haar plaats innemen bij de leiding. Ik heb dit destijds gedaan en ik moet zeggen dat ik er een hele leuke tijd heb gehad.





Vervolgens ben ik weer gestopt totdat ik jaren geleden met Esther zat te praten over de club. Ze zochten wederom leiding, maar nu bij de jongsten, de Minioren. Nu ben ik dus al weer een aantal jaar, één keer in de maand in touw om de kleuters bezig te houden met allerlei leuke spelletjes en knutselwerken. Omdat het geen vaste groep is, moeten we elke maand weer afwachten hoeveel en wie er komen.





Persoonlijk vind ik het leukste aan deze kinderen dat er geen rem op zit. Ze flappen er alles uit, of je het nu wilt horen of niet. Dat heeft vaak hele vermakelijke discussies tot gevolg. De kinderen krijgen van mij veel vrijheid. Wel vind ik het belangrijk dat we met z’n allen bezig zijn en dat er geen kinderen hun eigen plan trekken of buitengesloten worden. Ik moet zeggen dat we als leiding bij de Minioren dan ook een uitstekende mix hebben die ervoor zorgt dat we het maximale uit de twee uur per maand kunnen halen.





Voor dit jaar zit het er alweer bijna op en net als andere jaren hebben we voor de laatste bijeenkomst weer een heel leuke trip die de kinderen zeker niet snel zullen vergeten. En als straks iedereen weer terug is van vakantie, sta ik samen met de andere leiders weer helemaal klaar om er een fantastisch jaar van te maken!








Uit de groep





                                              





 De Minioren hebben een pijltjes tocht in het bos gelopen, stoepkrijt tekeningen gemaakt (en zich zelf “ geschminkt” met krijt), gevoetbald, spekjes gesnoept en een kleurplaat gekleurd. De middag vloog voorbij!





De Rakkers te jong om te pionieren?! Mooi niet. De leiding heeft de kinderen al wat knopen geleerd. Over een tijd kunnen zij ook mooie bouwwerken maken! Goed blijven oefenen Rakkers!





De Poema’s zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden voor de groep. Tot nu toe heeft de contact advertentie ze nog niet erg veel opgeleverd. 


De dames zijn erg creatief geweest met papier machee, kraaltjes en verf! 





"De Qksks hebben vorige week een vlot gepionierd. Komende week gaan we �hem uitproberen op de Reusel. We hopen dat we droog blijven, want we moeten volgende week in de Ardennen tijdens het weekendje ook een vlot bouwen en er een wilde stroom mee afdalen. Het is dus een goede oefening voor ons!"





De Dopkes kregen van de leiding een vragenlijst/quiz, met omschrijvingen van plaatsen. Ze moesten er dan achter zien te komen over welke plaatsen het ging.





De Stuiters hebben het Smokkelaars en Spionnenspel gedaan, waarbij 'geld' naar het hoofdkwartier gesmokkeld moest worden. Daarna hebben we nog even een puzzelestafette gehouden en tot slot hebben we de verjaardag van Bram gevierd. Het spel  ‘meer, nog meer meest’ was ook een succes!





De Di-harts vinden pionieren niet leuk, zeggen ze. Maar eenmaal bezig met vlot maken zijn ze erg fanatiek en creatief! Vaten werden waterdicht gemaakt, er werd gesjouwd en gesjord. En het resultaat…. Dat moet nog getest worden.





De Kabouters hebben ook eens kampvuur gehouden. Als “ de grote dat mogen, dan wij ook”. De kabouters lieten zich de “kampvuur frikadellen” goed smaken! 





Leiding Enquête





Een tijdje geleden kregen alle leden een enquête, een vragenlijst, mee naar huis. Ouders mochten deze lijst invullen en inleveren.


Nu heeft het bestuur ook een vragenlijst voor de leiding gemaakt.





Het bestuur vindt het belangrijk dat iedereen het naar zijn zin heeft bij de club. Ze vindt het belangrijk dat iedereen overal zijn of haar mening op mag geven.





Binnenkort gaan we de antwoorden bekijken en kijken wat we kunnen verbeteren bij de club.





Van de ouders hebben we ook verbeterpunten gekregen. Al vonden ze veel ook al goed gaan bij Jong Nederland Diessen!








Misschien heb je op het prikbord bij de Bolster de bouwtekeningen al eens zien hangen. Misschien heb je er al eens iets van “opgevangen”….





We willen de Bolster gaan verbouwen!





Een speciale ‘bouw werkgroep’ is in het leven geroepen. Verschillende mensen zitten in die groep en gaan er voor zorgen dat een deel van de Bolster mooi verbouwd wordt. Dat doen ze niet alleen. Er komen verschillende werkgroepen. Alle groepen krijgen taken die ze uitvoeren. Zo gaan we er samen aan werken dat de Bolster beter wordt!





Als er nieuws is over de verbouwing hoor je dat natuurlijk via de BOLSTER Bode!


























        Verbouwing





Ardennen weekend








