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Je ziet het nog niet heel veel: Halloween versiering. Toch wordt het steeds bekender.
Al verschillende jaren zijn er groepen bij onze vereniging die er toch een beetje aandacht aan schenken. Ze maken bijvoorbeeld van pompoentjes mooie kaars maskertjes.
Halloween lijkt een beetje op een griezelfeestje met spinnen, spoken en enge maskers. Maar het is niet als griezelfeest bedoeld. 

Vind je het leuk om te weten waarvoor Halloween gevierd wordt, wil je meer informatie? 

Kijk dan eens op het internet.

Hieronder hebben we al wat links gezet waar je maar op hoeft te klikken. Natuurlijk zijn er nog veel meer pagina’s! Ook met knutseltips en rare griezel recepten!

Misschien leuk voor jou groep!?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Halloween
(site met informatie)

http://members.home.nl/john.demmers/halloween/
(hier vind je informatie. Er zijn wel griezelige plaatjes bij, hoor..brrrr)

http://users.telenet.be/HappyHalloween/Knutsels.html
(leuke knutsel dingen!) 
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Bolster Bode





Wie is die jongen op de kaft zul je denken?? In een ‘raar’ uniformpje..oude foto..





Nou, we zullen het je eens vertellen. Op de foto zie je Guido! Guido is sinds zijn 6e jaar bij Jong Nederland. Van lid naar leiding en daarna in het bestuur. 


Vrijdag 2 oktober hebben we een feestje gehad met de leiding. Een afscheidfeestje. Guido stopt met Jong Nederland.





Deze Bode is eens een keertje extra goed gevuld, dit met dank aan de STUITERS, die erg fanatiek leuke stukjes hebben geschreven! Een aantal Stuiters maakte er een tekening bij. Een paar van die tekeningen konden we netjes inscannen en hebben we er bij geplakt. 





Eva, Iris en Madelon van de QKSKS zijn ook erg creatief geweest. Ze hebben een stripverhaal gemaakt. Echt gaaf meiden, dank je wel! 



































Super druk was het niet. Jammer! Maar we zijn wel tevreden over de ‘info-inloop avond’. Sommige ouders zijn al jaren bekend met Jong Nederland en konden we niet veel nieuws geven. Toch hoor je in gesprekjes wel aandachtspunten en tips die voor de club waardevol zijn.


Ouders die minder bekend zijn met onze vereniging, hebben we hopelijk een basis aan informatie kunnen mee geven.


Leuk vonden we het dat er ook leden zijn komen kijken!





Dank je wel aan diegene die gekomen zijn!





     Info avond








    Feest!





            Aniek 





Laatst hebben we het brievenbus spel gedaan, dat was super gaaf. Je kreeg een kaartje en dat moest je in de goede brievenbus stoppen. De bussen waren verstopt in het bos. De leukste leiding vind ik: Riki, Rik en Kim





Lotte 








Hallo ik ben Sari.


Het kamp van Jong Nederland is Super leuk. Er zijn hele leuke spelletjes zoals:


(mijn lievelingsspel) het kaarsjes spel.


Het gaat zo.


Ergens in het bos ligt een pannetje met een kaarsje. Alle kinderen moeten kruipend het pannetje zoeken. Maar in het bos zit leiding verstopt. Die hebben een zaklamp bij. Als ze je zien dan schijnen ze.


Dan ben je af. Die als eerste het kaarsje heeft uitgeblazen is de winnaar.











Sari





Ik vind kamp heel leuk omdat je onder kamp nacht spelen mag spelen! Heel leuk!


Soms moet ik naar de wc, en een keer dacht ik dat ik vast zat.


Het allerleukste is?? Iets en dat zeg ik niet..hahahahahahahahahahahaha


Doei


(((





Jong Nederland is leuk. Je kan er veel spelletjes spelen. Het brievenbus spel was leuk.  Je kan er ook goed verstoppertje spelen.








  Bram





  De Minioren met de maskers. Meer foto’s op:http://jndiessen.hyves.nl/





De Stuiters zijn op kamp geweest en hebben ook een keer voedsel gevecht gedaan,  kampvuur gemaakt, het stippenspel, drie is teveel en het brievenbusspel. Kleppie is een grappig poppetje!





Agenda





Datum �
Wat te doen�
Voor�
Informatie �
�
24-10/1-11�
Herfst vakantie�
-�
De zaterdag groep draait nog wel groep op 24e! �
�
31-10�
Halloween�
-�
-�
�






Uit de groep 





                                  De minioren hebben hele mooie kikker- en vogelmaskers gemaakt. 


Met het weer hadden we geluk, we konden mooi even naar buiten. Verstoppertje gespeeld en daarna natuurlijk, hoe kan het ook anders....een hele gave takkenhut gebouwd!





De nieuwe groep houdt het spannend. Nog steeds maken we de naam niet bekend. De groep is bezig om van allerlei JN testen te ondergaan om te zien of ze wel bij de club passen. 3 oktober hebben ze een vogel voederplank getimmerd. Speciaal voor dierendag, maar hij komt zeker de hele herfst en winter van pas!


Tochten lopen kan de groep ook al, dat hebben ze ook al bewezen! De groep is intussen al gegroeid!





De Bengels zijn me een stelletje bengels zeg. Nu heten ze weer de Stuiters. Ze konden toch geen afstand nemen van die naam. Gelukkig kunnen ze met die naam erg goed slagbal spelen! Dankzij de Stuiters is deze Bode ook een heel stuk gevuld! Dank je wel Stuiters, voor jullie leuke verhaaltjes!!! De Stuiters hebben trouwens ontdekt dat ze hun neus moeten volgen, of de voelsprieten uit moeten zetten als ze verstoppertje gaan spelen. Dat werkt!





De Di-harts hebben een fietstocht met opdrachten gedaan. Dat ze van hutten bouwen houden is wel duidelijk nu. Toen het een keer regende, bouwden ze gewoon in de gymzaal een ‘fort’! 





Onze Dopkes zijn snel tevreden, kopje koffie en buurten over..jaja..tractors! Popcorn erbij en hun avond kan niet meer stuk!





De Kabouters hebben ‘fiets-band-voetbal’ gespeeld. Als een hoepel zat de fietsband rond 2 kabouters, ieder van een ander team. Leuk, lomp en lachwekkend!





De Rakkers mochten maken wat ze wilden. Met het materiaal wat ze maar wilden. Als het maar met dieren te maken had. Dit natuurlijk omdat het dierendag was in oktober! 


Het zijn mooie knutselwerkjes geworden!





De Poema’s hebben er nieuwe leden bij; ze zijn aan het groeien. We hebben gehoord dat er zelfs een jongen is komen kijken! We zijn nog niet op de hoogte of hij er ook bijgekomen is of niet.





De QKSKS hebben een spel gespeeld met verschillende onderdelen erin. Kompas, vuur en iets 


   met touw?! Dames en heer...we zijn benieuwd naar jullie activiteiten! 





Eens in de zoveel tijd krijgt de leiding van Jong Nederland een clubblad vanuit het landelijk. Daarin staan alle nieuwtjes, verslagen, tips en ideeën van, voor en over de leiding. Elke keer als de Bolster bode uitkomt, sturen we deze ook naar de IDEE, het clubblad. Diva Idea, leest onze Bolster Bode en schrijft er soms een stukje over in de Idee. Deze keer schreef ze:





BOB de Bouwers.


In de Bolster Bode van Jong Nederland Diessen lees ik dat er al tekeningen zijn om het gebouw te verbouwen. Ik weet niet of iedereen daar even handig is of dat ze dat laten doen, wat ik wel weet is dat de redactie van de Bolster Bode weer een pracht exemplaar heeft geleverd! Als iedereen daar zo creatief is als deze redactie dan zal de verbouwing geen probleem opleveren!





Benieuwd wat Diva Idea van ons clubblad van het Z@p kamp vond en van alle andere nummers!


Wanneer we hier iets over lezen, laten we jullie dat natuurlijk weten!





Zouden ze ook zien dat eigenlijk de hele club deel uit maakt van de redactie?


Deze keer zal ze dat zeker zien: alle Stuiters hebben geholpen! 





Mocht jij ook een stukje willen maken voor de Bode? Dan kan dat!


Als het maar te maken heeft met Jong Nederland. Knutseltips, mededelingen, een verslagje…stuur het op naar:


� HYPERLINK "mailto:Bolsterbode@hotmail.com" ��Bolsterbode@hotmail.com�








        Pleun 





Ik vind de spellen leuk!


En zeker schaken, 3 is teveel en omgekeerd verstoppertje!


Alles is leuk!


Ik vind jullie ook leuk!





Bijna elk seizoen neemt er leiding afscheid van de club en komen er nieuwe voor in de plaats. Niets bijzonders.





Elke vrijwilliger zet zich het hele seizoen in voor de club.


Niet vaak wordt er een feestje gegeven voor een leider of leidster. 


Toch, dit seizoen is het er een keer van gekomen.


We hielden een feest voor Guido. Dit omdat hij al sinds zijn 6e jaar bij Jong Nederland Diessen zat..BIJNA 40 jaar!


 En dat is natuurlijk wel bijzonder! 





We hebben een gezellige avond gehad met alle leiding samen, lekker gegeten, gelachen en plezier gemaakt.





Om Guido niet te vergeten hebben we vlak bij de vuurkuil een boom omgetoverd tot ‘Guido Boom’.








    Kim 





Ik vind de spelletjes leuk dus ik blijf op Jong Nederland. Ook omdat de kinderen leuk zijn en de leiding. Ik hoop dat er nieuwe spelletjes komen en ik hoop dat we nog een keer boomtikkertje doen.


Groeten Kim




















De leukste leiding is: Kim, Rik, Riki en Koen.


De aller-leukste spelletjes vind ik: Levend stratego en het kruiwagen spel.


Riki is verliefd op Rik (onze leiding)


De mascotte Kleppie is ook leuk voor in de Bolster Bode. En ik vind prijsvragen leuk.


Groeten Bram





  Niels 





            Wilke 





We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de verbouwing van de Bolster. 





Werk groep ‘acties om geld op te halen’ heeft een actie bedacht die niet alleen goed is om geld op te halen, maar die ook onze uistraling als club verbeterd. Ze zijn bezig met het opstellen van een soort bestellijstje. Alle leden krijgen dit lijstje nog dit jaar via de eigen leiding.


Op dit bestellijstje staan dingen die je kunt kopen. 





T-shirtjes (die alleen Jong Nederland Diessen zal hebben) pennen, sleutelhangers en tasjes.





Bram en Danny zitten in de hoofd-werkgroep van de verbouwing. 











Hallo, 





Mijn naam is Danny, een hele leuke leider bij de kabouters en de Di-harts. Ben zelf ook lid geweest van Jong Nederland Diessen en begonnen als leiding bij de Dopkes, een aantal jaar geleden. Ik ben al enkele jaren actief in het bestuur van onze club en nu druk bezig met de plannen voor de verbouwing. 





Ik woon in BAARSCHOT centrum, ben 24 jaar en werk door de weeks in Moergestel. Daar werk ik bij een “groenvoorziening/bestratingbedrijf.





Veel leden zullen mij wel kennen omdat ik afgelopen kamp “getrouwd” ben!





De leukste leiding vind ik: Kim, Rik, Harm, Dan en Koen.


Ik zit als sinds groep 2 op de jeugd. Nog steeds vind ik het leuk. Het leukste spel vind ik, omgekeerd verstoppertje: één iemand gaat dan verstoppen en de rest moet hem zoeken.


In het donker vind ik de spellen het leukst!





Jong Nederland is cool en vet!


Je kunt er leuke spelletjes doen en de leiding is gaaf!


Mijn favoriete spel is slagbal. Ik ben het beste in slaan.


Vooral in het bos is het leuk, je kan er verstoppertje doen. In de gymzaal kun je basketbal doen!











Ik vind Jong Nederland heel leuk. Knutselen en hutten bouwen vind ik leuk. Met mijn vrienden bouw ik meestal hutten. Ik heb ook wel eens een fotolijstje gemaakt.





   Mees





Bij de Rabobank konden alle verenigingen een idee insturen om een geld prijs te winnen. Wij hebben het idee gestuurd om geld in te zamelen voor de verbouwing. We zitten bij de 3 genomineerde!





Binnenkort komt er een filmpje op de Rabobank website waar leden op kunnen stemmen. Natuurlijk hopen we dat mensen die mogen stemmen op ons gaan stemmen!


In de volgende bode volgt meer nieuws hierover!





   Maartje





     Luuk 





Diva Idea





Ik vind Jong Nederland HEEL LEUK. De spelletjes en het knutselen zijn SUPER.


Het is echt leuk en cool!


Ik ben op kamp geweest, was heel leuk, echt, heel leuk.





Sebastiaan 





Jong Nederland is leuk. Je kunt er leuk spelen en veel plezier maken en heel veel spelletjes doen. Mijn lievelingsspel is verstoppertje. Mijn groep heet de stuiters. Onze leiding heet: rik, riki, dan, harm en Wieke.


Jong Nederland is tof





Stein 





Ik vind het leuk. De spelletjes: drie is teveel, boomtikkertje en slingerlesje zijn het leukst. De leukste leiding vind ik Kim en Rik. Het leukste kamp vond ik “ op een onbewoond eiland” en “ het Z@P kamp”.











Ik vind de jeugd leuk. Het kaarsjes spel en 3 is teveel is ook tof+super en cool. En owja VET. De leukste leiding is Kim, Riki, Harm en Rik.


Groetjes van coole Ilse


((





   Ilse 





Jeremy





Het bouwen van hutten is het leukst. Jong Nederland is dus veel leuker dan sporten. Het is SUPER leuk. Alle leiding is leuk. Het kamp was SUPER vet!!! Ik word lekker vies op de jeugd dat is super!


Het leukste is het kaarsjes spel!








Ik ben Dave.


Het is SUPER leuk.


Mijn lievelingsspel is boomtikkertje.


Ik vind het zoooo leuk(





   Dave





  Tinus





         Tekening van : Bram





  Tekening van: Mees





Acties





We zijn heel benieuwd hoeveel leden nu eigenlijk de Bolster Bode lezen. Om daar achter te komen vragen we iedereen die de Bode leest, een berichtje te sturen naar:


� HYPERLINK "mailto:Bolsterbode@hotmail.com" ��Bolsterbode@hotmail.com�.





Vermeld je naam en in welke groep je zit. Dan maak je kans op een klein prijsje.








  Stem! 





Dan laat van uit Hongarije weten dat hij blij is dat de Stuiters gewoon Stuiters blijven heten!


Hij zegt


 dat ze lekker moeten blijven doorstuiteren.


Hij denkt elke vrijdag even aan de Stuiters..en ziet ze in januari weer!





Dan maakt het goed in Hongarije! 








 Dan  





Lampje 





Halloween 





In plaats van pompoenen kun je ook paprika’s gebruiken om een leuk sfeerlampje te maken.





Snijd de bovenkant van de paprika. Met een stift teken je een gezicht op de paprika dat je er daarna heel voorzichtig met een mesje uit snijdt. 





Zet een kaarsje in de paprika.





LET OP: ga nooit zomaar met mesjes snijden. Zorg dat er een volwassen persoon in de buurt is!





Kaarsjes mag je alleen aanmaken met toestemming van je ouders. Zorg ervoor dat de paprika niet om kan vallen!








JAMMIE… 





Wil je een griezelig hapje maken special voor Halloween? Maak dan afgehakte vingers…brrrr…griezelig!





- Amandel schijfjes (nagels)


- Knakworstjes (vingers)


- Ketchup ( bloed)





Maak kleine sneetjes in de worstjes. Verwarm nu de worstjes. Haal aan één kant het uiteinde eraf. Aan het andere uiteinde duw je nu een amandel schijfje als een nagel in het worstje.


De ketchup is het bloed.





Griezelig eten allemaal!








Even voorstellen








