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  BOLSTER BODE 

Het bos ruikt naar paddenstoelen. De grond is bedekt met prachtig gekleurde bladeren, 

eikeltjes en kastanjes.  

Gelukkig hangen er aan de taken ook nog bladeren die nog mooier zijn als de lucht 

blauw kleurt en de zon er mooi op staat. Herfst op zijn mooist bij de Bolster! 

 

En dan te bedenken dat in het begin van oktober de bladeren nog groen kleurden en er 

nauwelijks paddenstoelen zichtbaar waren! 

 

Een maand waarin we weer veel hebben ondernomen en die weer voorbij is gevlogen. Om nog 

eens te bekijken wat we hebben gedaan, hier weer een Bolster Bode! 

 

Veel leesplezier! 
 



 

Op 17 oktober kwamen we voor de eerste keer van het seizoen 
weer samen met de Minioren. Samen met de leden gaan we een 
bende oprichten. 
 

De Bende van de Groene Hand heeft al een Bende Boek en 
 een Bende lied! 

Als bende gaan we dit seizoen maffe, stoere en 

 grappige dingen doen. 
 

Via Facebook maken we bekend wanneer het weer  
Minioren is. 

 

Ruud, Evelien, Elin, Femke en Kim   

UIT DE GROEP:MINIOREN 



UIT DE GROEP:MINIOREN 



  

KINDERPRAAT 

Heerlijk, kinderpraat! Onschuldig, eerlijk! 

 

Op de terugweg van het Jong Nederland festival zitten 3 jongens 

achter in de auto. Ze hebben het over van alles en nog wat en ineens 

gaat het over “verliefd zijn”. Eén van de jongens vind dat maar niets 

“dan moet je zoenen”.  

De jongste van het stel zegt dan “oww, ik kan dat wel, ik doe dat zo 

vaak”. De andere twee kijken hem aan en even is het stil in de auto. 

De jongste verteld “ja, mijn moeder zoent mij als ik naar bed ga en als 

ze me naar school brengt ..” 

“.. en twee jongens die kussen is ook niet raar hoor. Mijn papa geeft 
mij ook wel eens een kus, dat kan gewoon hoor”.  

VOG 
Via het Landelijk Bureau van Jong Nederland kregen alle Jong 

Nederland afdelingen een gratis VOG aangeboden.  

 

De afkorting VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Voor alle 
vrijwilligers hebben we er een aangevraagd.  



 

         

 

 

 

 

UIT DE GROEP: KNERTEN 

3 oktober hebben we Kubb, Jeu de Boules en omgekeerd verstoppertje gespeeld. Toen we wat tijd 

over hadden hebben we snel “SPOON” er bij gepakt!  

 

Kwam dat even leuk samen, Dierendag en het Jong Nederland Festival in de Dierentuin. Natuurlijk 

zijn we met de Knerten naar het festival gegaan! Verder op in deze Bode staan verslagen en 

tekeningen over deze dag. 

 

De Knerten begrepen het al snel, waarom we met de Rabobank actie geld willen inzamelen voor het 

onderhoud van het bos. Vooral het bospad is flink toe aan een reparatiebeurt. Ze gingen dan ook 

snel aan de slag met het maken van een script voor een oproep filmpje. De toneelstukjes namen we 

op en plaatsen we op Facebook op 10 oktober. 

 

Niet 4 maar 10 vrijwilligers voor de Knerten op 17 oktober! Naast Bram, Marloes, Madelon en Kim 

kwamen ook Karel, Geert, Luuk, Frans, Elien en Joep mee groepdraaien. We willen graag de Knerten 

leren pionieren en dat gaat het beste als ze in kleine groepjes de knopen krijgen voorgedaan. Zo 

kan iedereen goed zien hoe het moet en kan iedereen helpen. Elke vrijwilliger had twee leerlingen 

die ze de knopen konden leren.  

Al snel stonden er drie poten die werden omgetoverd tot tafels, klimrekken en huisjes. De tijd vloog 

voorbij! 

 

Op 24 oktober maakten een paar Knerten bedank kaarten voor de vrijwilligers die beloofd hebben 

om nog een keer te komen helpen! 

Terwijl er geknutseld werd speelden de andere Knerten in de gymzaal verschillende spellen uit het 

Jong Nederland Spelboekje.  

 
                                                          De foto’s van de Knerten staan op: fotoalbum.eu/jndknerten 



 

   KNERTEN 



KNERTEN 



Vanaf heden is Anke “afgevaardigde voor het 

district namens Diessen”. Samen met Danny 

vertegenwoordigd zij onze afdeling bij de 

districtsvergaderingen. 

 

Anke neemt deze taak over van Suzan die er voor 

gaat zorgen dat het PR team ook een TEAM 

genoemd mag worden. 

 

Anke en Danny wonen de district vergaderingen bij 

waar activiteiten worden geëvalueerd en 

voorbereid. Zij zorgen ook er voor dat de 

uitnodigingen voor district dagen bij de groepen 

terecht komen en de opgave lijsten terug gaan 

naar het secretariaat van het district. 

 

Suzan gaat zich onder andere bezig houden met 

de website, de Bolster Bode en alle zaken waar we 

ons als Jong Nederland mee laten zien aan de 

buitenwereld.  

 

Suzan, bedankt voor jou inzet de afgelopen jaren 

als afgevaardigde en veel plezier bij de PR.  

Anke, tof dat je deze taak op je wil nemen! 

Succes! 

 
 

 WISSELEN 



                              De Bosbengels hebben afgelopen weken hard 

gewerkt voor hun ik ben een echte Jong 

Nederlander diploma.  

 

Ik ken de Bolster: Check! 

Ik ken het terrein en het bos: Check! 

Kampvuur maken: Check! 

Ik ken de afspraken bij Jong Nederland: Check! 

Ik kan goed luisteren naar de leiding: Meestal wel, 

vooruit.. Check! 

Ik kan goed samen spelen: Check!  

Ik kan goed deelnemen aan Jong Nederland activiteiten 

zoals bosspellen, gymzaal spellen, speurtochtjes lopen 

en knutselen: 

Bosspellen: Check! 

We hebben in de wijk met groepjes autobingo gespeeld: 

Speurtochtjes lopen: Check! 

De week erop hebben we uiltjes gemaakt met de 

herfstspullen die in de bossen lagen, deze zijn super 

mooi geworden. Knutselen: Check! 

Door het slechte weer hebben we binnen in de gymzaal 

gespeeld. Ook daar hebben we ons goed kunnen 

vermaken. Gymzaal spellen: Check! 

 

Daarna moest er nog maar een dingetje worden 

afgevinkt namelijk hutten bouwen! Dit is ook gelukt 

dusss hutten bouwen : Check! 

En dat betekent dus de hele lijst afgevinkt is. Na de 

herfstvakantie krijgen de kinderen hun Jong Nederland 

diploma in ontvangst!  

 

UIT DE GROEP: BOSBENGELS 



UIT DE GROEP: BOSBENGELS 



 
Hallo allemaal, 

Wij, de BBC hadden omdat het Halloween was een workshop lotus schminken gedaan. Het was 

heel erg leuk, je mocht de wonden zelf maken en schminken. Er was iemand gekomen die dit als 

werk doet om ons te helpen. Ik vond het super leuk om te doen! Jolanda en Anke bedankt voor de 
gezellige avond. Hier zijn nog een paar foto's. 

 UIT DE GROEP: BBC 



 

  

 

 Genoten! De zon scheen, iedereen was enthousiast, het Jong Nederland Festival van 2015 is 

kaai geslaagd! 

 

Zondag 4 oktober, op dierendag, zijn we met de Bosbengels en Knerten naar het fetival gegaan wat 

plaatsvond in het Dierenrijk in Nuenen.  

 

Als snel hadden we een centrale plek gevonden waar we de bakken met tassen neer konden zetten. 

Mooi, zo konden we ook snel het park in. Binnen het half uur maakten we het al mee hoor! Een 

ringstaart makie sprong bij Jacqueline in haar nek en schoot door de groep heen en weer! Benieuwd wat 

er nog meer zou gebeuren zijn we verder het park ingegaan. Al snel waren we de kids kwijt. Zij trokken 

hun plan wel!  

 

Met de vrijwilligers hebben we de hele ronde gelopen en hier en daar kwamen we enthousiaste leden 

tegen die vaak nog geen tijd hadden voor een praatje. Ze schoten van de olifanten naar de ijsberen en 

niet veel later kwamen we ze weer tegen bij de kriebelvisjes of de apen.  

De kriebelvisjes waren toch wel bij een aantal kinderen favoriet. Met de handen in het water twee tellen 

wachten tot je hand vol hing met kleine visjes. Lachen!  

 

Zoals afgesproken kwam iedereen om half 1 lunchen zodat we iedereen weer even zagen. Natuurlijk 

hadden de meeste nauwelijks tijd om te eten, ze wilde spelen in de speeltuin, de dierenshows bezoeken 

en nog een keer naar de kriebelvisjes! 

 

Bij de olifantenshow hebben we gelachen om een olifant die reageerde op woordjes die de bezoekers 

riepen. Bij de zeehonden show mocht Knert Floor helpen en bij verschillende dieren zagen we hoe ze 

werden verzorgd en gevoerd. 
Esmee won bijna een quiz en een aantal kinderen (en vrijwilligers)  zijn op de foto gegaan met de park 

mascotte.  

 

Net voor vijf uur zijn we een ronde gaan lopen om alle kinderen te melden dat we weer zouden gaan. 

Natuurlijk ontkenden de meeste dat ze moe waren en wilde ze nog een keer van de hoge glijbaan..nog 

een keer..echt, nu nog maar een keer..please!!  

 

Het was fijn om te horen van de leden dat ze een leuke dag hadden gehad en wij als vrijwilligers hebben 

ook er echt van genoten! 

 

Het park was niet groot, maar 

groot genoeg voor onze leden. 

Ze hebben heerlijk hun eigen 

gang kunnen gaan en ze wisten 

dat er steeds wel iemand op de  

centrale plaats was mocht er  

wat zijn. Er was van alles te 

doen en we denken dat ook bijna 

alle leden alles wel gedaan hebben 

ook! Film kijken, dieren bekijken, 

 spelen in de binnen en buiten  

speeltuin alles wilde ze hebben 

 meegemaakt! 

 

De foto’s van deze dag staan op: 

Fotoalbum.eu/jndknerten 

 

 

 

Via deze weg willen we de leden die 

mee zijn gegaan nogmaals bedanken 

voor de geslaagde dag. Alle ouders die heen/terug hebben gereden, dank jullie wel!! 

 
Indra, Jacqueline, Bram, Madelon en Kim 

JONG NEDERLAND FESTIVAL 



        

Met Jong Nederland naar de dierentuin. 

 

Op zondag 4 oktober zijn we met Jong Nederland (Bosbengels & Knerten) naar Dierenrijk in Nuenen 

geweest. Om half 10 moesten we vertrekken, eenmaal in de dierentuin aangekomen kon het feest 

beginnen. Ze hadden heel veel dieren bijv. rode panda's, ijsberen, olifanten en ringstaart maki's. 

Daar kon je ook door het verblijf heen lopen. Er waren ook shows zoals: een zeehondenshow en 

een olifantenshow. Ze hadden een mascotte, die heette Pico. Het was een blauwe aap. Daar mocht  

je ook mee op de foto. Je kon ook op toer de voet dan mocht je 5 dieren soorten voeren. Je kon 

ook meedoen aan een dierenquiz en de winnaars mochten mee de apen voeren. Helaas mocht 

niemand van ons helpen. Als afsluiting kon je de olifanten mee naar bed brengen, helaas waren we 

net te laat. We hebben de hele dag rondgerend, daarom was het niet zo raar dat iedereen moe 

was. 

 

Mirthe 
Hier onder een tekening van Bosbengel Tom en Knert Esmee 



 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                         

Dierentuin  jongnederland 

beste jongnederland 
ik vond het super leuk.en vooral dat jacqueline een 

ringstaartmaakie op haar schouder kreeg.het was gewedig 

bij de kriebel visjes .en de shows van de zeehonden.   maar 

het was ook jammer dat we de olifanten niet naar bed 

hebben  gebracht. En het park was ook heel groot en leuk 

.ik zou graag nog een keer terug willen .of wonen het wat 

mijn beste dag ever . 

groetjes Knert  britt 
 





  

31 oktober is er flink gewerkt 

om zoveel mogelijk 

braamstruiken te 

verwijderen uit het bos.  

 

Bram, Luc, Evelien , Joep en Kim 

hebben heel wat uren staan 

maaien, harken en sjouwen. Het 

resultaat, een flink stuk bos wat 

weer toegankelijk is!  

 

Op de achtergrond van de foto 

zie je het resultaat aar we 

enorm trots op zijn! Enne, een 

ander deel van het bos is ook 

gedaan! 

 


