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Bolster Bode  
 

Het hele seizoen is Jong Nederland natuurlijk echt “Jong Nederland zoals het moet zijn”. 

Maar, de laatste weken en de komende weken is Jong Nederland “nog echter”!  

 

We vermaken ons in de winter echt wel hoor! Maar zodra het weer wat beter begint te worden begint 

het toch bij bijna iedereen wel weer te “borrelen ”hoor! De drang om weer naar buiten te kunnen zit 

bij de meeste leden tot in hun tenen!  

Natuurlijk, knutselen en zaal spellen zijn erg leuk! Maar toch, het bos begint weer te leven nu! 

 

De meeste groepen zijn ook al samen een weekendje op pad geweest. Helaas hebben we van de 

Mo@tjes geen verslag. De Bosratten en de Dabbers stuurden wel een verslagje zodat we een beetje 

kunnen nieuwsgierigen naar hun avonturen. 

 

 

Wil je op de hoogte blijven? Vind onze JN Facebook pagina leuk! 

https://www.facebook.com/JongNederlandDiessen 
 

  Zomerkamp 

De zomervakantie komt steeds dichter bij… KAMP IN ZICHT!! 

 

Dit jaar gaan er van de 58 leden 24 mee op kamp! Oke… we liegen nu een heel klein beetje! We 

hebben meer leden en er gaan er ook meer mee!  

 

De Dabbers en de Di-harts krijgen via de eigen groepleiding informatie over het zomerkamp. Zij 

draaien een eigen kamp aangezien ze voort “de grote” zijn!  

 

De Frekkels, Mo@tjes, Bosratten en Knerten ontvangen binnen kort een mail via de kamp mail. 

De informatie voor hen is te vinden op een website waar van we het adres binnen kort bekend 

maken. We willen eerst er voor zorgen dat alles er goed en duidelijk op staat! 

 

Voor vragen en opmerkingen kun je mailen naar de kampmail; 

Jnkamp2013@hotmail.nl 

 

Een deze dagen komt de groepsleiding ook weer om de “ouderverklaring ” te laten invullen. 

 

Het thema… nog heel even geheim… :-)  

 

 

https://www.facebook.com/JongNederlandDiessen
mailto:Jnkamp2013@hotmail.nl


                                         

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
          

Bosrat weekendje 

Bosratten weekend 2013 
 
Dag 1 
Het jaarlijkse weekend was weer gepland voor de bosratten. En wel op 26, 27 & 28 april. Dit jaar gingen alle kids mee 
en daar waren we natuurlijk hartstikke blij mee. Vrijdagavond om 19.00u waren alle kids er, even afscheid nemen 
van de ouders en we waren er klaar voor!! Ze mochten een mooie wandeling maken door de natuur van de 
gemeente Hilvarenbeek. Maar ze wisten natuurlijk niet dat ze voor de lol een rondje mochten gaan lopen, nadat ze 
terug kwamen was er kampvuur waar ze even konden opwarmen. De 1ste avond vroegen ze zelfs of ze al te bed 
mochten, we hebben een film opgezet en ondertussen vielen ze rustig in slaap. 
Dag 2 
De kids waren vroeg op voor een actief spel. Het ‘droggy spel’, dit spel deden we door Diessen. Want na de middag 
gingen we richting Gilze, helaas konden we hier geen 2 nachten terecht, want het was een top locatie! De kids 
vermaakten zich prima, in de middag hebben we ze ‘vrij’ gelaten. Ze hebben hutten gebouwd en ze hebben iets 
creatiefs gemaakt. Met spullen uit het bos hadden de meeste een mooie stok gemaakt. Deze mochten ze verven en 
versieren. Was een leuk resultaat!! 
In de avond hebben we de BBQ aangemaakt, frikadellen en hamburgers en smullen maar. En natuurlijk nog een 
beetje gezond, sla en huzarensalade. Daarna zaten alle kids in spanning want ze dachten dat we dropping gingen 
doen. Via ‘levend mastermind’ moesten ze codes maken, wie als 1ste de code had gevonden mocht stoppen. Daarna 
zijn ze allemaal naar binnen gestuurd en riep de leiding ze 1 voor 1 naar buiten. Maar wat bleek achteraf, we hadden 
geen dropping! Dus de kids hadden geluk, ze wilden graag het weerwolvenspel dus dat hebben we ook gedaan! 
Daarna was het bedtijd, het was de laatste avond dus ze moesten maar zien hoe laat ze gingen slapen. De volgende 
ochtend lekker uitgeslapen, nog even ontbeten en de ouders waren er al weer. 
 
Helaas was het weekend alweer afgelopen! 
Wij vonden het een super weekend en we hebben veel geluk gehad met het weer! Bedankt iedereen en hopelijk tot 
volgend jaar   
 
Groetjes, 
Danny, Suzan, Lars & Suzan 
 



 

Bosrat weekendje 



                   

Uit de groep  

De Minioren kregen een kaartje van Jip uit Schotland. Jip vertelde over een monster in een 

meer dat nog nooit door iemand gevonden was. Daar wilde onze Minioren wel bij helpen. Na 

enig zoeken werd er een heus dinomonster gevonden in de bossen rond de Bolster. Daarna 

wilden zij wel eens weten wie de sterkste Minioor van Diessen was en was het tijd voor de 

Bolstergames: ballen gooien, blok werpen, frisbeeën, ton rollen en op tonnen lopen. Er werd 

gestreden dat het een lieve lust was. Omdat sterke minioren ook goed samen moeten kunnen 

werken, werd er nog een potje gevoetbald. Na een wel verdiende pauze was er nog even tijd 

voor de laatste strijd: een stoelendans. Moe maar voldoen gingen de minioren weer naar huis, 

maar wie er nu de sterkste was… 

 

De Frekkels speelden afgelopen vrijdag slagbal. De week er voor probeerde ze verschillende 

soorten trefbal uit en maakten de leden tekeningen voor Joost. Hij heeft sinds kort zijn eigen 

huisje. 

Voor de meivakantie maakte de Frekkels kunstwerken van brooddeeg. 

 

De Knerten speelden “autobingo” in de wijk. Nadat de meiden zelf cijfers in gevuld hadden op 

de JN Auto Bingo lijsten gingen we op pad om de nummers te zoeken op de nummerborden van 

de auto’s. Marieke had als eerste BINGO! 

 

Een eindje verder in deze Bode lees je een verslag van “de Bolster moord” die we samen met de 

moeders van de Knerten en de Knerten oplosten. 

 

Na de meivakantie was het eindelijk een keer weer goed weer om in het bos te spelen. 

Aangezien het een beetje fris was, hadden we actieve spellen voor de Knerten. We speelden 

verschillende spellen zoals Boskwartet en “we zitten in de knoop”.  

Aangezien “kampvuur” bij de meeste groepen favoriet is, wilden we ook met de Knerten een 

keer gaan “stoken”. “Gewoon vuurtje maken” vinden we niets aan. Vandaar “Sinaasappel 

cakejes bakken op kampvuur”. 

Na het uithollen van de sinaasappelen vulden we ze met cake beslag en pakte we ze in folie in. 

Nadat ze een tijdje in de warme kolen hadden gelegen in een “van stookbakken gemaakte 

oventjes” konden de Knerten heerlijk smullen van de cakejes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op 25 mei zijn we met een groep naar het 

bruiloft feest geweest van  

Stijn en Miriam. 

Namens iedereen hebben we het kersverse stel 

gefeliciteerd! 



Dabbersweekendje 

Deze brief kregen we van Pleun.  
Dank je wel Pleun! 



                                

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moorden opgelost in Diessen 

Zaterdag 11 mei hebben de Knerten, leden van Jong Nederland Diessen, een aantal 

moorden opgelost. De lijkjes lagen in het bos rond clubgebouw de Bolster. Dat het 

gelukkig niet om mensen lijken ging, was al heel snel duidelijk.  

 

De leden en hun moeders hebben we opgewacht bij de Bolster. Buiten hing een afzetlint en lagen 

nummers op de grond. Meer zag je niet, van een afstandje af gezien. 

Toen alle leden aanwezig waren gingen we dapper op het misdaad terrein af. Een aantal vond het 

wel spannend, wat zouden we tegen gaan komen? 

 

We vonden lijkjes, braakballen, in verschillende vormen en grote die we binnen in de 

“onderzoeks zaal” zijn gaan uitpluizen. Moeders kregen een operatie muts, mondkapje en 

handschoenen om als echte moord onderzoeksters de braakballen, dus de moorden, op te 

lossen, samen met hun dochters. 

 

Martin van Mol, van de uilenwerkgroep, hadden we ingeschakeld. Nadat de meeste braakballen 

ontleed waren moest er natuurlijk goed bekeken worden van wie de botjes die we vonden waren. 

Onder een microscoop zag je duidelijk het verschil tussen de verschillende muizenkaakjes. Martin 

had voor “vergelijk kaarten ”gezorgd. Op de kaarten stonden de botjes getekend van 

verschillende muizen maar ook van een mol en hamster.  

 

Ook had Martin uilen bij zich zodat we goed konden zien wie de moordenaars waren geweest! 

Het waren de uilen die de muizen op hadden gegeten! En niet alleen muizen! De Knerten vonden 

ook schedeltjes van vogels, een kaak van een mol en hamster.  

Het was een behoorlijke opdracht maar de Knerten hebben met plezier de moorden opgelost! 

 

Foto’s zijn terug te vinden op; fotoalbum.eu/jndknerten 
 

 Knerten lossen moord op 



 
 Slaap kindje slaap… 

Het kamp komt er aan en het lijkt of ze dat in de winkels in de gaten hebben ;-) 

In verschillende folders staan luchtbedden, matjes, mummiezakken en slaapzakken in 

de reclame. 

 

Maar ja, wat ga je kopen, wat is goed?! Al seizoenen lang stellen ouders ons die vraag en al 

jaren geven we de volgende tips, we hopen dat jullie er wat aan hebben! 

 

Laten we beginnen met het bed zelf.  

Een dik luchtbed lijkt prettig, maar, niets is minder waar! Vaak zijn juist die bedden snel lek 

waardoor je op de grond ligt. Ook is een luchtbed veel moeilijker warm te krijgen met 

lichaamswarmte aangezien er veel meer lucht onder je verwarmd moet worden. Daarnaast 

nemen luchtbedden veel ruimte in beslag! 

 

Een stretcher staan we NIET toe in de tenten van Jong Nederland Diessen. Het tentzeil 

beschadigd erg snel! 

 

Dan komen we dus uit op een matje. We bedoelen dan een zelf opblazend matje en geen 

“eiermatje”. Eiermatjes zijn vaak vochtig omdat niets het materuiaal beschermd tegen 

lichaamsvocht als zweet.  

De zelf opblazende matjes hebben verschillende voordelen. Geen pomp nodig, snel warm te 

krijgen en bij kinderen kunnen we, aangezien ze vaak veel korter zijn dan het matje zelf, een tas 

achter op het matje zetten. Scheelt weer ruimte in een tent. 

 

Dan komen we op het punt, waar slaap je onder? 

 

Een deken zoals je thuis op bed hebt liggen is over het algemeen te koud. Tijdens het slapen 

draaien de kinderen vaak zoveel dat het deken maar half op ze blijft liggen. 

Een slaapzak is prima al raden we een mummieslaapzak aan! 

 

Een mummieslaapzak is naar de vorm van een lichaam waardoor er minder ruimte in de mummie 

zak is die “zinloos is”. Vandaar dat je het in een mummieslaapzak vaak warmer hebt. 

 

Voor zowel mummiezakken als slaapzakken zijn binnenlakens verkrijgbaar. Deze zijn dunne 

slaapzakken. Wanneer het te warm is kun je de mummie/slaap zak open ritsen. De binnenzak 

houd muggen buiten en zorgt er voor dat je toch bedekt bent. 

 

Natuurlijk kun je ook een (oud)hoeslaken als binnen zak gebruiken! 

 

Als tip willen we iedereen meegeven om een fleecedeken mee te nemen. Wanneer je deze om je 

slaap/mummiezak legt blijft de warmte helemaal lekker zitten waar het hoort! 

 

In de zomervakantie als we op kamp zijn, is het vaak behoorlijk goed weer. Bedenk je dan wel 

dat het in de nacht afkoelt. Warm en comfortabel slapen is een must! 

 

Wie denkt dat wat we aanraden duur is, heeft het mis! 

Luchtbedden worden vaak goedkoper verkocht, maar zijn ook weer sneller toe aan vervanging ( 

of reparatie) waardoor je toch duurder uit bent. 

 

Bij onder andere de Aldi, Xenos en Albert Hein zijn rond deze tijd deze materialen in de reclame! 

 


