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December de maand van feest en gezellig bij elkaar. 

Allereerst is Sinterklaas in het land. Elke groep doet toch wat aan 

Sinterklaas, ieder op zijn eigen manier maar gezellig met elkaar.  

De pieten van Jong Nederland gaan ook op pad, om mensen wat 

extra’s te geven of omdat ze het verdienen. Want iedereen verdient 

wel een extra steun of een blijk van waardering.  

Nadat Sinterklaas uit het land is, komt de kerst snel bij Jong 

Nederland Diessen. De kerststal moet gebouwd worden en de poppen 

gemaakt worden. Een project waarbij iedereen van Jong Nederland 

gezellig met elkaar aan meewerkt.  

Op kerstavond een feest en gezellig met elkaar, met iedereen die 

onze kerststal wil bewonderen.  

 

Na de kerststalavond zien we elkaar pas volgend jaar en moeten we 

weer wachten op de eerste keer groepdraaien voor het eerste jaar.  

 





 Hier en daar zijn er vragen rondom de Jong Nederland Pieten actie.  

 

Houd Jong Nederland iets over aan de Pietenactie? 

Nee, we krijgen cadeautjes gesponsord en betalen zelf de huur van het pieten pak. We 

verdienen er niets mee, diegene die ons inschakelt voor de Jong Nederland Pietenactie hoeft 

hier ook niets voor te betalen. Deze actie is niet bedoeld om te verdienen in geld maar om te 

laten zien waar we als vereniging voor staan. ( iedereen moet mee kunnen doen, 

samenwerken, plezier maken, denken aan mensen die het verdienen..) 

 

Hoe komen jullie aan bezoek adressen? 

Net zo min als dat we bekend maken bij wie de Pieten op bezoek gaan maken we ook niet 

bekend wie ons inschakelen. De “pietjes” houden het gehele jaar hun ogen en oren open en 

worden geholpen door “tip gevers”. Ook jij kunt een tipgever zijn! 

 

Wie bezoeken jullie? 

We maken geen namen bekend, mensen mogen dat zelf wel doen als ze bezoek hebben gehad 

en dat willen delen. (ook binnen de vereniging weten alleen de Pieten wie bezocht worden) 

De redenen voor een bezoek lopen erg uiteen. Zo zijn er mensen met een (zeer) laag 

bestedingsbudget, mensen die altijd voor andere klaarstaan (en zich zelf daarbij soms 

wegcijferen), mensen die iets heftigs meegemaakt hebben en op deze manier weten dat er 

aan ze gedacht wordt etc. 

Weet jij iemand naar wie we in 2019 kunnen gaan? Het gehele jaar door houden we een lijst 

bij, dus schroom niet om al tijdig te mailen 😊 

 

Ik wil graag een steentje bijdragen, kan dat? 

Ja hoor! We zoeken altijd bezoekadressen, dus je mag mensen opgeven. We bezoeken een 

adres maar 1 keer. Wil je pakjes schenken die we mee kunnen nemen, dan mag dat ook! Een 

geld donatie is ook welkom, hier kunnen we bijvoorbeeld snoepgoed voor kopen.   

 

Het artikel hierboven is uit de Hilverbode van 5 december  



 

     

 

 

                                                                        

Femke  Comperen 1-11-2017 

Bianca van   Hamont  1-4-2013 

Liesbeth  Hest   1-9-2016 

Gijs van den Hout  22-7-2016 

Kim van  Korven  1-2-2000 

Elia   Ooms  1-9-2016 

Danny  Riel  1-12-2002 

Luuk  Roozen  5-9-2017 

Anke   Schriders  29-8-2011 

Suzan  Tax  13-10-2008 

Niels  Verhoeven 22-7-2016 

Madelon   Tielemans 1-4-2013 

Luc  Vugts  16-11-2009 

Romy  Wentink  1-9-2016 

Jacqueline de  Wit  1-1-2015 

Marielle   Aarts   1-8-2014 

Ward   Broeders  10-12-2007 

Joep   Tax  1-9-2011 

Marian  Hoozemans 1-9-2016 

Piet  Nooijens   1-10-1994 

    Jong Nederland vierde haar 74 jarige bestaan in december! 

    Wij vierden dit als vrijwilliger mee vanaf….. 



 

Zwemfestijn District de Kempen, 9 december 2019- Bosbengels en Knerten 

 

De meeste Bosbengels en Knerten weten precies wat hen te wachten staat bij het 

Zwemfestijn, zij hebben het als maxioor of junioor al eens vaker meegemaakt. Handig voor 

ons als vrijwilligers! 

 

De leden kleden zich om, alles gaat netjes de tassen en de manden in en hop, zo met zijn alle 

naar de tribune. Als iedereen er is moet er een baantje gezwommen worden voor de 

badmeesters die bekijken of de leden goed genoeg kunnen zwemmen. Als dat niet het geval is 

worden ze bij een aantal spellen uit het water gelaten en ze worden extra in de gaten 

gehouden. 

 

Als iedereen hiervoor aan de beurt geweest is starten de spellen. Er word o.a. met bootjes 

gevaren, gedoken en een mattenparcours over het water gelopen. Tussen de spellen door zijn 

er pauzes om even bij te tanken. Dat is nodig hoor! De kinderen worden flink afgemat. 

 

Tijdens de terug weg is het dan ook een stuk rustiger in de auto 😉 

 

De leden hebben goed hun best gedaan, de Bosbengels zijn zelfs als 2e geëindigd! Zij wonnen 

een pot snoep die ze deelden met de Knerten, heel sportief! 



Gebuurt en gebabbel 

 

Heerlijk vind ik dat, het gebuurt en gebabbel van de leden. De wijsheden, de puurheid en het 

verwonderen wat ze nog hebben en wat ik hoop dat we als “grote” ook altijd nog een (beetje) met 

ons meedragen. 

 

Vanaf nu gaan we deze buurtjes en babbels delen.  

 

 

 

Met de Knertmeiden speel ik het spel “Witte Gij’t”. Er zitten wat moeilijke vragen bij maar de 

meiden laten zich niet kisten.  

De vraag “Wat is een ‘biezwam’? komt voorbij en dan komt het. 

 

“Ik weet het niet”.  

Misschien moeten we het woord opsplitsen, een bi is toch iemand die op mannen valt? 

“Ja, of op vrouwen”. , “Dus, dat is dan een homo”. “Ja, dat maakt toch niet uit op wie je valt”? 

“Nee, maar dat bedoel ik ook niet, maar dat is toch BI”?  

“Ik weet niet zeker”.  “nou, ik denk van wel hoor, ik ken een man die op mannen valt”.  

“En een zwam, dat is toch een paddenstoel?” 

 

“Zouden ze dat bedoelen”? Neeee…een homo paddenstoel?!  

 

Er word hardop overlegt en als ik na een poos vraag “En, wat is jullie antwoord” kijken ze vol 

ongeloof als ze zelf zeggen 

 

“Een Biezwam is een homo paddenstoel”. 

 

Helaas, geen punt voor het goede antwoord, wel 100 punten voor de tolerantie en 100 punten voor 

dit jullie geweldige gedachtegang!  

 

Bij de Bikkels, wordt de vraag gesteld door een van de leden wat mijn achternaam is. Dus 

antwoord terug ‘Schriders, met daarbij dat is wel een moeilijke naam hé.’ Ik zie ze denken en 

vraagt daarna ‘is dat jou meisjesnaam?’ En daarna wordt er meteen geantwoord ‘Ja toch want jij 

bent toch nog niet getrouwd met Luc?’ Waarop ik antwoord nee. Meteen de volgende vraag ‘wil jij 

ook trouwen? ‘ Mogen we dan wel op jou feestje komen als je trouwt?  

 

 

 



Knerten, December 2018 

 

Met de Knerten vieren we geen Sinterklaas. De leden geven al jaren aan dat ze al 

voldoende surprises moeten maken en we willen niemand extra kosten geven. Met 

onze groep zijn we op 1 december wel in de Sinterklaas sfeer blijven zitten. We 

speelden een uitdaagspel waarbij de inzet telkens pepernoten waren. In de eerste 

ronden daagden de Knerten elkaar uit met opdrachten. Daarna werden ze in twee 

teams verdeeld en mochten de teams elkaar uitdagen. Tussen elke spelronde was er 

een extra pepernoten spel waarbij de groepen nog meer pepernoten konden 

verdienen die ze later weer konden inzetten. Het was echt een gezellige ochtend 

waarbij iedereen goed en sportief mee deed!  

 

Soms zijn we echt erg burgerlijk, is het koud en guur buiten gaan wij knus binnen 

zitten en spelen we gezelschapspellen! Op 8 december speelden de meiden 1,5 uur 

“Witte Gij’t en de jongens haalden verschillende spellen uit het spelhok. 

 

Zowel de 15e als de 22e december bouwden de Knerten mee aan de kerststal en de 

kerstgroep.  

 

Namens alle Knerten willen we iedereen die komen 

kijken is bij de Kerststal hiervoor hartelijk bedanken! 

 

Wij wensen iedereen al het goede toe voor 2019! 
 



BOUWEN AAN DE MOOISTE KERSTSTAL VAN DIESSEN  

Ook dit jaar was er traditiegetrouw een kerststal bij Jong Nederland. De kerststal wordt elk jaar 

mooier en ook dit jaar waren er vrijwilligers om dit mogelijk te maken.  

Met twee dochters bij Jong Nederland is het geen moeite om zelf de handen uit de mouwen te 

steken en zodoende togen we op 15 december al vroeg naar de Bolster. Zoonlief hadden we ook 

opgetrommeld. Geen voetbal, dus hij kon makkelijk mee helpen. Wat geen straf is wanneer je mag 

timmeren…  

Natuurlijk werd er serieus gewerkt, maar het motto van Jong Nederland is zo fijn. Niets moet, alles 

mag. Nou ja, wel veel. Samen met een andere moeder begon ik vol goede moed aan de engel. Het 

is verrassend wat voor dingen je kunt maken met “restjes”. En dat het allemaal vrijblijvend is. Want 

een koning met een rok met “batman” erop? Geen probleem.  

Onze engel zag er verre van engelachtig uit, maar met wat sluiers en glasgordijnen als vleugel kon 

het er aardig mee door. Alleen al de lol, die Barbara en ik tijdens het maken hadden, was goud 

waard.  

Twee ochtenden mocht ik mee helpen. Wat mooi om te zien hoe iedereen elkaar helpt en hoe 

iedereen elkaar helpt. Jong en oud door elkaar. De spanningsboog is niet voor iedereen even hoog, 

maar ach, uiteindelijk komt alles goed.  

Het resultaat van al dat harde werken was er naar. Met zelfgemaakte muffins togen we op 24 

december naar de Bolster. Sfeervol aangekleed, kampvuur aan, Glühwein erbij en genieten van 

gezellig gezelschap. En stiekem een beetje trots, dat je aan de mooiste kerststal van Diessen een 

bijdrage hebt geleverd.  

Een mooie traditie op kerstavond is ontstaan. Met elkaar, door elkaar en voor elkaar. Je bereikt toch 

het meeste, wanneer je samenwerkt.  

Ik wens iedereen een liefdevol 2019.  

      Groetjes,  Tineke van Korven – van Gils 

 



In december kregen we als 

vrijwilligers ons vrijwilligers 

clubbblad, deze keer met een 

artikel van de Knerten over het 

The Young Ducth festival 



 

 
Artikelen uit de Hilverbode’s van 

December  



 

In onze herberg is plaats voor iedereen!  

 

“Mijn god, ik heb respect voor jullie hoor”. Een moeder kijkt eens rond nadat ze met een andere 

moeder de kerstengel haren heeft vastgemaakt aan de oude voetbal die dient als hoofd. Ze benoemt 

dat de kinderen druk zijn. Ze heeft wel in de gaten dat er constant vragen zijn, kinderen 

aangestuurd moeten worden en er tussendoor niet opgeruimd wordt wat ze niet meer nodig hebben.  

 

Ik hoor mezelf zeggen “Achja, het is december, dan leven ze zich extra uit he”. En denk daarbij 

“respect?” omdat we iets doen wat we leuk vinden om te doen?  

De woorden blijven op de een of andere manier hangen, eigenlijk weet ik dondersgoed dat we als 

vrijwilligers respect verdienen, net als alle vrijwilligers bij welke vereniging dan ook.  

 

Zelf heb ik dat ook zeker, maar dat een ouder het nu uitspreekt, tja, dat is anders. Ze ziet iets 

waardoor het ze uitspreekt, dat maken de woorden waardevol. Ze heeft nu ervaren hoe het is, een 

ochtend Jong Nederland. Zou ze doorhebben, net als andere ouders, dat december eigenlijk niet 

drukker is dan andere maanden? Dat ik me net zo goed schuil achter “slappe excuses” als “het kom 

door de drukke decembermaand”? 

 

Kinderen zijn altijd druk, en dat drukke…dat is niet eens erg. Constant vragen om hulp of materiaal 

wat ze zelf niet kunnen vinden, ook geen probleem. Waar ik respect voor heb is dat iedereen het vol 

blijft houden terwijl de mentaliteit aan het veranderen is. Leden (en ouders) die niet reageren op de 

mail, kinderen die hun hoofd wegdraaien als je ze vraagt om even mee te helpen met het opruimen, 

leden die een korte spanningsboog hebben die steeds gevoed moet worden met nieuwe ideeën en 

aandacht. De uitdaging om elke week weer een programma te hebben wat aansluit bij de groep en 

wat iedereen tevreden stemt. Dat vraagt geduld en energie. Daar kinderen vroeger druk waren 

hebben ze nu steeds vaker een “stempeltje” waar we als “ niet professionals” proberen rekening 

mee te houden.  

 

Tijden veranderen, maar wat blijft is (de knutsel zolder bij) de Bolster waar we vele avonturen 

samen beleven. 

 

De kop van de engel  wordt door de spelden wat slapper, we lachen er hartelijk om. We kijken nog 

eens rond en gaan daarna weer snel aan de slag. Tevreden en vol goede moed. Want of de kinderen 

nu druk zijn of niet, een stempel dragen, er eigenlijk een nodig hebben of niet…in “herberg” de 

Bolster is plaats voor iedereen.  

We doen ons best en ik geniet ervan als kinderen groeien door iets wel te kunnen, als ze elkaar 

helpen en gezellig samen zijn. Mooi toch als de jongens binnen komen met ijskoude handen maar 

snel na het opwarmen weer naar buiten sjeezen om verder te  

bouwen. En diegene die het hoofd wegdraaiden op de vraag of 

ze mee wilde opruimen komt later trots vertellen dat ze zelfs de  

kraaltjes onder de bank uit kreeg met haar korte armpjes.  

 

“Mijn god, wat heb een respect voor ouders die inzien dat de 

wereld niet perfect is, die er samen met ons vrijwilligers het 

beste van maken en ons ondersteunen door er te zijn en open 

en eerlijk te communiceren”!  

 

Ik ben graag in “herberg” de Bolster met mijn niet perfecte 

gedrag, met mijn niet perfecte manier van aanpak… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bosbengels, december 2018 

 

6 dec het springkussen stond op in de gymzaal en in de knutselzaal speelden we het spel party & go na 

3 kwartier wisselde we de groep. 

 

13 dec hadden we ouder kind bijeenkomst we gingen samen rendieren maken het was een hele 

gezellige avond ouder en kind waren erg creatief en het reusltaat mag er zijn. 

 

21 dec niet op de donderdag maar op de vrijdagavond ivm kerst we begonnen met een heerlijke 

gourmet iedereen had wat lekkers meegebracht zodat we samen lekker konden smullen toen de 

buikjes gevuld waren gingen we boven de film afkijken waar we een aantal weken geleden mee waren 

begonnen tijdens de film kregen we nog een lekker toetje. 

Toen de film afgelopen was kreeg iedereen nog een kerstcadeautje  

een eigen club t shirt. 

 

15 en 22 dec werken aan de kerststal ook hier kwamen een paar 

fanatieke bosbengels trouw mee helpen en het resultaat mag er zijn. 

Iets wat Jong Nederland trots maakt samen aan een project werken met  

een heel mooi resultaat. 

 

Het was weer een heel mooi Bosbengel jaar ook in  

2019 gaan we er samen weer een mooi bosbengeljaar van maken. 

Tot dan!!!. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

December 2018, Bikkels 

 

 

Op 6 december nadat iedereen uitgespeeld was met het speelgoed wat ze van Sinterklaas gekregen 

hadden, kwamen de Bikkels naar de Bolster. Waar we het springkussen in de gymzaal hadden staan. 

Na wat gesprongen te hebben, gingen we naar de hobbyzaal waar we zelf pizzaatjes gingen maken. 

Eerst moest alles gesneden worden, zoals de paprika, ui en champignons. Ieder mocht een eigen pizza 

maken en deze ging dan in de pizzaoven. Ondertussen kon er nog lekker gesprongen worden. De 

pizza’tjes waren lekker, sommige maakten er zelfs nog een!  

 

 

Ook de Bikkels leverden een bijdrage aan de kerststal, we maakten de os, ezel en een schaap. Met 

verschillende groepjes werd gewerkt aan de dieren. De schaap maken was in het begin favoriet maar 

toch iets moeilijker dan gedacht, waarop sommige kinderen afhaakten. Toen daarna er meer zicht in de 

schaap kwam, kwamen verschillende leden toch eens kijken om te vragen of ze konden helpen.  

 

 

20 december draaiden we eerder groep, omdat de leden ’s avonds weer naar school moesten. We 

maakten kerststukjes met dingen die iedereen meebracht. Wat fijn dat ouders aan andere kinderen 

denken, als blijkt dat deze geen groen mee kunnen nemen en dan wat extra meegeven aan hun kind 

zodat we met z’n alle een mooi kerststukje konden maken. Nadat alle stukjes in elkaar stonden. 

Speelden we in de gymzaal nog kerstbalspelletjes, zoals drie op een rij kerstballen en kamertje verhuur 

met kerstballen.  

 

Alle Bikkels tot volgend jaar en voor iedereen een goed uiteinde en een gelukkig nieuwjaar!  

Dat 2019 weer een gezellig, speels en leuk jaar mag gaan worden met de Bikkels.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minioren, december 2018 

 

We maken voor de Minioren altijd teveel programma’s! De ukkepukken vermaakten zich de 15e 

december zolang et het maken van kerstboom versiering en het versieren van de Kerststal avond 

flyers dat we nog net wat tijd tussen door hadden om te snoepen en wat te drinken. Van de spellen die 

we hadden bedacht kwam niets terecht, maar, dat vinden we niet erg hoor! 

De kerstboom zag er prachtig uit!  


