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BOLSTER  BODE 

 Meivakantie in zicht! 

 

In de meivakantie is er geen groep. Wellicht zien we 

iedereen bij het Nollie Dollie Festival op Hemelvaartsdag. 

Dit festival is op het grasveld bijde Bolster. 
 

Leuk voor Jong en Oud! 

 

Wij zien graag iedereen weer, fris en fruitig, terug na de 
meivakantie! 
 

 

 



  

Wij zoeken voor het komende seizoen nieuwe vrijwilligers 

van 18 jaar of ouder die ons team komen versterken bij 

een van de volgende groepen; 

 

Minimaal 2 vrijwilligers voor: 

Nieuwe groep (groep 3) - Vrijdagmiddag 

 

Minimaal 1 vrijwilliger voor: 

De Bosbengels - Vrijdagmiddag (het is nog niet bekend wat het 

rooster van Anke word vandaar) 

 

Minimaal 2 vrijwilligers voor: 

De Frekkels - Vrijdag avond 

 

Minimaal 1 vrijwilliger voor: 

De Bosratten - Vrijdag avond 

 

Ben of ken jij iemand die die een meerwaarde voor onze 

vereniging heeft en die hierover enthousiast is? 

Mail ons: Bolsterbode@hotmail.com 
 

 

VOLGEND SEIZOEN 

Op dit moment hebben we nog totaal geen 
zekerheid voor een nieuwe Jong Nederland groep 

voor het komende seizoen. 
 

We zijn bang dat als we voor de nieuwe groep 3 
geen groep hebben, we deze kinderen nooit 
meer bij Jong Nederland zullen krijgen. De 

toekomst van de vereniging word daarmee ook 

erg onzeker. 
 

We hopen dan ook dat iedereen serieus mee 
kijkt en nadenkt over oplossingen. 

 

 

We hebben iemand gevonden 
die hulp aangeboden heeft 

rondom de verhuur van de 
Bolster. Zij gaat samen met 
Corrie in gesprek over de 

mogelijkheden. 

mailto:Bolsterbode@hotmail.com


   

Durf jij dat, anderen er op aanspreken als ze afval 
achterlaten in het bos? 

 
Zeg jij er iets van als je iemand kauwgom onder een 

tafel ziet plakken? 
 

Meld je het, als je iemand op de muur ziet tekenen? 
 
Vind jij het normaal om thuis in de tuin afval te gooien, teken 
jij thuis ook op de muren? 
 

Bij de Bolster lijken er leden en vrijwilligers dit heel normaal 
te vinden. Elk kwartaal word het bos opgeruimd en de Bolster 
word vaker gepoetst. Gelukkig komen we het niet vaak tegen, 
kauwgom onder meubels en tekeningetjes op de muur, maar 
liever zien we het nooit. 

 
Rommel in het bos is echter een ander verhaal. Zakjes van 
chips, snoeppapier, plastic bekertjes, sigaretten peuken.. 
Niet alles zal van onze eigen leden en vrijwilligers zijn. Maar, 

wij kunnen samen wel het goede voorbeeld geven hoe we het 
bos graag zien door rommel in de prullenbak te gooien.  
 
 AFVAL 



 

               

 BOS 

In het najaar hebben een aantal 
vrijwilligers de bramen weggehaald, 
achter in het bos. Martin van Mol, lid 
van de natuurvereniging zag dat en 
bood hulp aan om het nog beter weg 

te halen zodat het minder snel terug 
komt. 
 
Samen met 3 andere vrijwilligers van de 
natuurwerkgroep is hij al verschillende 

ochtenden braamplanten weg komen 
halen in het bos rond de Bolster. 
 
Ook is er advies gegeven en hulp 

aangeboden om het bos goed te 
onderhouden.  
 
Wij zijn ontzettend blij met de hulp die de 
natuurwerkgroep ons geboden heeft. Het 
is flink wat werk geweest wat ze nu voor 
ons hebben weggewerkt.  
 
Tijdens de werkzaamheden is het bos ook 
een keer goed opgeruimd. Wat lag er 

toch een hoop afval!  



 MINIOREN 

Deze maand heeft de Bende van de Groende Hand,  de 
Miniorengroep, heerlijk pizza gebakken! 

 
Na wat apenkooi spelletjes verdeelden we de groep in twee groepjes en 
gingen we aan de slag. De ene groep tekende mega grote pizza’s en de 
andere ging ze echt bakken. 

Van pitabroodjes maakten we een bodem die we belegden met saus, 
paprika, vlees en kaas. Na 7 minuten was de pizza klaar en kon het smullen 
beginnen en ruilden de groepen van plaats. 
 
De Bolster rook heerlijk en de pizza’s waren ontzettend lekker. 

 
De foto’s van de Minioren staan op: 
Fotoalbum.eu/miniorendiessen  
 



De Bosbengels begonnen deze maand met een lekkere traktatie. De kinderen hadden de 

bijeenkomsten in februari en maart goed hun best gedaan en het 'geef me de vijf principe' 

goed onder de knie gekregen. Daarmee hadden zij vijf 'krullen' verdiend en dat betekende 

een traktatie. Vol enthousiasme gingen de ze het bos in om hout te sprokkelen en een 

kampvuur te maken. Toen het hout lekker smeulde kwamen de frikadellen en 

knakworstjes tevoorschijn en na een poosje wachten (zijn ze nu nog niet klaar?), kon er 

gesmuld worden van een broodje frikadel of broodje knakworst.  

8 april stonden er behendigheidsspelletjes op de planning waarbij de kinderen ook nog 

eens goed moesten samenwerken. Toch best lastig om met z'n tweeën een parcours af te 

leggen als je een bal tussen je buik geklemd moet houden. En weten jullie dat een spin wel 

heel lenig moet zijn om door het spinnenweb te kruipen? De kinderen hebben het ook 

geprobeerd, maar dat was best lastig.  

Gelukkig troffen wij het de afgelopen maand met het weer en konden we steeds buiten 

spelen. De 15e en 22e hebben we bosspellen gedaan. De 15e speelden we levend stratego 

en kat en muis. De 22e waren de kinderen moe wat moe van de koningsspelen. Ze 

begonnen enthousiast met het stippenspel maar na ruim een half uur waren ze toch echt 

moe. Toen werd de schmink voor iets meer gebruikt dan alleen stippen en gingen de 

kinderen met de meest prachtige creaties op hun gezicht naar huis. Of alle mama's daar 

even blij mee waren ... ?  

Sinds deze maand draait Gijs mee als leiding bij onze groep. Hij komt kijken of het iets 

voor hem is om mee te gaan draaien bij de groep. Vooral de jongens vinden het kei stoer 

dat de leiding nu niet meer uit alleen dames bestaat. Wij hopen dat Gijs daadwerkelijk ons 

team wil komen versterken.  

 

 



 

In de laatste week van april heeft de Bolster een flinke 
metamorse ondergaan. 
 

De schilders hebben flink doorgewerkt om alles weer strak 
in de verf te zetten. 
Anne-Marie Smits maakten een kleuren plan voor binnen 
bij de Bolster wat voor een groot deel opgevolgd is. Nog 
niet alles is klaar. De schilder komt volgende week terug 
en vrijwilligers zullen zelf ook nog een deel gaan 
schilderen. Wat en hoe het er uit komt te zien is nog even 
een verassing… 
 
 

Dat het lichter oogt en er frisser uit ziet is nu al een feit! 
 

 



 
1 Bosbengel en 7 Knerten vertrokken op 10 april met twee vrijwilligers naar Hapert voor de 
Maxiorendag. De zon scheen wat goed uitkwam met het programma wat in Hapert gepland was; 
een tocht door het dorp met onderweg 10 verschillende spelen in het thema Feest.  
 

Bij een kermisspel mochten de kinderen zich uitleven op een springkussen, bij een carnavalsspel kregen ze 
maffe kleding aan en er werd een kerstboom opgetuigd. Zo waren er nog meer spelen en bij elk spel kon de 
groep een letter verdienen. Aan het eind van de spelronde konden we met alle letters een woord maken. 
Nadat we dat goed hadden, gingen we zoveel mogelijk woorden maken met de letters die we hadden terwijl 

de organisatie de knakworstjes warm maakten, de broodjes open sneed en de ranja inschonk.  
Na het broodje knak zat de Maxiorendag er weer op. Nouja, de terugweg zelf is ook vaak wel een feestje! 
Gezellig kletsen en zingen in de auto ;-)  

MAXIORENDAG 



                

 

Op 8 april ging Henk van Donders met pensioen. Jarenlang reed hij de kamp container 
naar het kampterrein. Bij Jong Nederland heette hij dan ook “Cor van de container”. Joep, 
Luc en Kim zijn namens de vereniging naar het gezellige feest geweest. Daar hebben we 
hem ook namens ons allen een fotoboek aangeboden met niet alleen foto’s, maar ook 

herinneringen, bedankjes en felicitaties. Cor was er erg blij mee. 
 
Rechts op de foto staat de “nieuwe Cor”. Hopelijk bevalt zijn nieuwe rol hem en kunnen 

we nog jaren rekenen op de geweldige hulp van Donders!  

      COR 



 KNERTEN 

 We zitten al weer in April! 
De eerste zaterdag van deze maand hadden we een weekendje met de groep. Het verslag staat verder 
op in deze Bolster Bode. 
 
Vreemd hoor, de 9e april waren en maar 7 van de 24 Knerten. Niet vreemd dat ze er niet waren, de 

andere 17, die hadden zich keurig afgemeld, maar groep draaien voor een klein groepje. 
De groep wilde graag een tv serie naspelen en gingen er mee aan de slag. Dat was toch lastiger dan ze 
gedacht hadden. Vandaar dat de leiding een alternatief bedacht. De groep werd verdeeld in een jongens 
en een meiden team. Beide teams kregen per speelronde een tv programma wat ze voor het andere 
team moesten voordoen. Het andere team kon dan raden welke serie het was. 

 
De meeste Knerten vinden een wijkspel erg leuk dus hielden we er een op 16 april! In de wijk was een 
moord gepleegd en er hingen aanwijzingen van wie de moord niet gepleegd had en welke locaties en 
voorwerpen ook niets met de moord hadden te maken. Met een lijst met tips gingen de Knerten in 

groepjes rond in de wijk om de gevonden aanwijzingen weg te strepen op de lijst. Er bleven tips open 
staan en zo kwamen de groepjes er achter, wie waar door wie en waarmee was vermoord.  
 
23 april was het prima weer om buiten knikkerbanen te maken. De Knertgroep verdeelde zich in kleine 
teams die elke een eigen baan ging maken.  

Alle banen werden compleet anders maar waren allemaal even mooi en goed bedacht!  
 
De foto’s van de Knerten staan op: fotoalbum.eu/jndeknerten  



 

Wij bedanken het Willem 2 college voor de gymzaalbanken die we van hen 
hebben gekregen en Houthandel van de Wal voor de buitentafels die ze ons 

hebben geschonken! 
 
 

 
DANKJEWEL 



Badmutsweekend 2016 
Dit jaar zou het ons lukken, dit jaar zouden we een ECHT Badmutsweekend houden! De eerste 
keer dat we dat probeerden riep Klaasvaak onze hulp in, de tweede keer gingen we op zoek 

naar een bestelling van BOL.com die op het verkeerde adres afgezet was en de derde keer 
dachten we dat we een Knert hadden gevonden. 

 
Nu, 2 april 2016 zou het ons gaan lukken. Een compleet draaiboek met Badmuts activiteiten lag al klaar, 
het weer was prima en iedereen had weer een badmuts mee genomen. We begonnen weer met “De 

Badmuts chipsdip” zoals we elk weekendje beginnen. Alles leek goed te gaan en we begonnen aan een 
tweede Badmuts spel. Maar toen... 
Een telefoontje van iemand van het Landelijk Bureau. Ze zagen dat we vandaag weer een Badmuts thema 

hadden en daar waren ze het niet mee eens. Boos vertelden ze dat Kim zich moest komen verantwoorden 
namens het gehele Knertteam. Het zou nergens op slaan dat we zo oncreatief te werk gingen en niets 

nieuws hadden bedacht voor onze leden. Een uitleg wilden ze niet, ik moest komen en de kinderen, die 
konden naar huis. 
We pakten de spullen, vierden nog snel de verjaardag van twee Knertjes en waren al bijna zo ver dat we 

ouders gingen bellen toen 1 Knert zich hardop afvroeg of alleen het thema een probleem was. “Anders 
pakken we toch een ander thema!” 

Op hoop van zegen kozen we een thema en de Knerten beloofden ons dat ze er alles aan zouden doen dat 
het zou lijken dat dat ook het thema was. Het werd FEEST en terwijl Kim zich ging verantwoorden 
versierden de Knertjes de Bolster en het pad, speelden ze wat zelfbedachte feestspelletjes en werd er 

geknutseld. Het springkussen vonden ze ook feestelijk genoeg dus, hoppa, die werd ook opgezet. 
Gelukkig begrepen de bestuurders van Jong Nederland waarom we weer een badmuts thema hadden 
gekozen en mogen we het volgend jaar nog een keer proberen! Ook omdat een aantal ouders ook gebeld 

waren en ook zij hadden doorgegeven dat zij het thema prima vonden. 
Wat waren we opgelucht! Er werd nog gespeeld op het springkussen, er werd feest/gala kleding 

geknutseld terwijl Madelon, kok van de Knerten, het eten ging voorbereiden. 
Na het opruimen zetten we de tafels klaar en kon iedereen aanschuiven voor een kop tomatensoep, een 
bord spaghetti met rode saus en komkommer. We belden nog even met Marloes die helaas niet mee kon 

op weekend maar wie we wel graag op de hoogte hielden. Als toetje aten we vla. De afwas werd gedaan, 
de slaapzaal klaargemaakt en toen kon het echte chillen beginnen. We zongen rond het warme kampvuur 

en luisterden naar wat we allemaal hoorden in het bos. 
Lekker loom trokken we de pyjama’s aan en werden tanden gepoetst om daarna het bed in te duiken. Niet 
met het idee om gelijk te gaan slapen maar om een film te gaan kijken in de “bed bioscoop”.  Een aantal 

Knertjes dommelden al in slaap. 
Het was op tijd stil en rustig waar we als vrijwilligers wel blij mee waren. Zo wisten we dat iedereen de 
volgende dag weer lekker fris en fruitig op zou staan. 

Om half 9 ging de wekker. Wie nog sliep of even wilde blijven liggen lag nog en de anderen gingen in 
pyjama buiten kletsen.                                                                                                                                                                                                         

Toen iedereen goed wakker was, werd er ontbeten. 
De tijd vloog, we baalden dat het weer afgelopen was (extra nog toen bleek dat het nog beter weer was 
dan de dag van te voren). Maar, we kijken terug op een geslaagd weekend! 

We zijn trots op “ons Knertjes” die naast dat ze zo gezellig en grappig zijn ook goed kunnen helpen zodat 
de vrijwilligers niet alleen de afwas moeten doen en op hoeven ruimen! 

Natuurlijk gaan we volgend jaar gewoon nog een poging wagen om een Badmuts weekend te houden en... 
Wij hopen dat alle Knertjes er dan weer bij zijn! 
De foto’s van het weekendje staan op: fotoalbum.eu/jndknerten 

 
Bram, Madelon en Kim 

 

 

KNERT-BADMUTSWEEKEND 



 

Op 22 april was er Koningsspelen. Als 
vereniging waren we benaderd om voor 
de tweedejaars kleuters een programma 
te maken. 
  

Deze kans grepen we met beide handen aan 
en daar hebben we geen spijt van gehad! 
 
Het thema “poep en kak” sprak de kinderen 

erg aan. Door verschillende spelen kwamen 
de kinderen er achter van wie de drol niet 
was. Als eindopdracht tekende ze een dier (of 
draak, monster, fantasie beest) waarvan ze 
dachten dat de drol dan wel was.  

 
Zo konden de kinderen met nepdrollen 
“spijkerpoepen”, met een waterspuit “piesen 
als een jongetje”, dierenkaartjes zoeken die 
hoorden bij echte drollen, werd er 

voorgelezen uit een “poepboek”,  was er een 
scheetkussenspel en  werd er wc borstel 
geworpen.  
 
Leuk om op deze manier de kinderen kennis 
te laten maken met de vereniging. We hopen 
ze terug te zien bij de Minioren!  
  

  POEP 



 

De Bosratten hebben frikandellen warm gemaakt op het vuur. Smullen maar... 
  
De Bosratten gaan dit jaar voor het eerst naar de Ardennen. Hiervoor had  
de leiding de ouders uitgenodigd voor een info avond. En met resultaat;  
(bijna) iedereen gaat mee! Wordt een super tof weekend !  
  

  BOSRATTEN 


