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BOLSTER BODE 

 Een penningmeester 

 Secretaris 

 Voorzitter 

Deze vacatures komen in januari. Voorheen pakte vaak iemand uit de 

staf de taak op zich. We willen proberen om ook ouders bij het bestuur 

te betrekken. 

 

 Een vertrouwenspersoon. Erwin is namens de staf vertrouwens persoon. 

Graag willen we iemand van de ouders als 2e persoon er bij zodat het 

laagdrempelig wordt voor zowel leden, ouders als staf om iemand te 

benaderen als er wat aan de hand is.  

 

 Een eindje verder in deze Bode zie je de nieuwe “wij sparen” lijst. 

Naast inktpatronen zamelen we voortaan meer dingen in om geld 

te verdienen voor de vereniging. 

 

Voor meer informatie o om je aan te melden mail naar: 

bolsterbode@hotmail.com 

 

Elk seizoen kunnen we afsluiten met de zin “Wat vliegt de tijd”! Origineel is het niet maar het is 

waarheid. Net als dat leuke dingen veel sneller voorbij zijn, dan wachten op iets leuks! Een jaar 

uitkijken naar kamp.. een eeuwigheid! 

 

Maar goed, de laatste Bolster Bode van het seizoen (op de Kamp editie na natuurlijk) wil niet 

zeggen, de laatste Bolster Bode! Na het kamp zal de infobode voor het nieuwe seizoen weer 

rond gaan en daarna, als de groepen weer gaan groepdraaien, krijgen we weer de Bolster Bode 

gevuld met verslagen en foto’s! Tenminste, van de groepen die iets in sturen.  

We krijgen wel eens de vraag waarom er van sommige groepen nauwelijks tot niets in de Bode 

verschijnt, het antwoord, dan hebben die groepen niets aangeleverd..  

 
     Veel leesplezier met deze Bode!  

WIJ ZOEKEN…. 

Hallo, 

Op verzoek van Kim stel ik me even voor hoewel ik 

denk dat de meesten me wel kennen. 

Ben dus Corrie Hoosemans, geboren en getogen in 

Diessen,  woon samen met Corne en onze twee 

kinderen Mees en Roos. 

Wat waarschijnlijk nog niet bekend is, is dat ik vanaf 1 

juni jl de verhuur van de Bolster regel. 

In ieder geval het papier werk en de financiële kant er 

van. Piet Nooijens is nog steeds de "sleutelman". 

Ik vind het fijn dit voor Jong Nederland te mogen 

doen, "onze" Mees heeft het altijd zo leuk bij dit 

cluppie. 

Nou, weten jullie dat ook weer! 
Groet Corrie 

EVEN VOORSTELLEN… 
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UIT DE GROEP MINIOREN 

Ook de minioren hebben dit seizoen afgesloten, zij draaiden de 28e juni voor de laatste 

keer van het seizoen groep. Voor Judith en Jacqueline was het ook echt de laatste keer 

als minirenleiding. Voor hen was er een spelcirquit. 

 

Samen met de kinderen maakten we een mooie prijs voor beide kanjers die zich verschillende 

seizoenen inzette voor de kleinsten van de vereniging. Judith en Jacqueline wisten van niets en 

zetten ondertussen de ranja klaar.  

Omdat de toverpan in de juni maand zich moet opladen met magische krachten hielpen we de pan 

een beetje. De prijs was een prachtige geverfde bloempot met bloemen. Beide dames moesten iets 

in de pan doen en daarna hun uiterste best doen, samen met de kinderen die samen met hen een 

team vormden, bij de verschillende “oranje spelen” (tja, wk tijd he ). Stiekem spraken we af dat 

iedereen zijn best zou doen maar dat winnen of verliezen beide goed waren! Judith en Jacqueline 

zouden evenveel punten krijgen!  

Na verschillende balspelen en een heerlijk ijsje mochten ze bij de pan gaan toveren! En ja hoor.. 

voor beide stond er een prijs klaar!  

 

De foto’s van de Minioren staan op: 
Fotoalbum.eu/miniorendiessen  



 
WIJ SPAREN…  

We spaarden al inktpatronen met de vereniging. Nu staat er een extra doos in het 

hobby hok. Hier onder staat een lijst met alles wat we gaan verzamelen. Als de 

doos vol is word hij opgehaald en krijgen we geld er voor terug voor de 
vereniging! 

DANK JE WEL 

Dank je wel aan iedereen die het 
afgelopen seizoen inktpatronen 
mee heeft verzameld/gespaard! 



JONG NEDERLAND DIESSEN STAAT ER OOK, 

KOM JE KIJKEN? 



          

 

 

 

 

 

 Hoi 

Ik ben Geert van de Schoot en ik ben 6 

jaar. Ik zit nog maar sinds carnaval bij de 

Knerten, als derde jongen. 

 

Er zouden best nog meer jongens bij de Knerten 

mogen komen, maar het is nu ook erg leuk. Ik 

vind buiten spelen, hutten bouwen en ravotten 

erg leuk. Met slecht weer mogen we in de 

gymzaal spelen. 

Het badmutsenweekend was erg gezellig en 

leuk en  ik heb daar mijn Knerten T-shirt 

gekregen. Ik ga ook mee op het grote kamp. 

Dat is erg spannend. 

 

Afgelopen week was het papadag bij de 

Knerten. Dat was een leuke ochtend, waar we 

lekker pannenkoeken hebben gegeten, vuurtje 

hebben gestookt (en weer uitgemaakt) en de 

papa’s hebben heel veel gekletst. 

 

Volgende week is het mamadag en dan is het al 

bijna tijd voor het kamp. Ik heb daar erg veel 

zin in. 

 

Groetjes Geert 
 

VAN DE KNERTEN  



  

 

 

 

 

 

 

UIT DE GROEP KNERTEN  
 We kunnen het al een traditie noemen, de “Knert papadag”. Dit jaar kwamen de Knert papa’s mee 

groepdraaien op 8 juni. Als Knert team vinden we het belangrijk om goed contact te hebben en 

houden met de leden en de ouders. En contact begint met, ontmoeten!  

Toen iedereen er was kregen de Knerten de opdracht om hout te sprokkelen. De papa’s hielpen in 

tussen met het klaar zetten van de tafels en banken. Toen alles klaar stond gingen al de takken in de 

strookbakken en werd het beslag gemaakt voor PANNENKOEKEN!! 

Het verliep erg soepel, iedereen pakte gelijk het werk mee op waardoor al snel gesmuld kon worden 

van de heerlijke pannenkoeken.  Er is gelachen, gebuurt, er zijn grapjes uitgehaald en er is met 

pannenkoeken gegooid (en weer gevangen met de pan) kortom, een geslaagde ochtend!  

Natuurlijk ken je de papa’s niet in 1,5 uur en kennen ze ons als Knert team ook niet, wel hebben we 

een beetje een beeld bij de papa’s. We weten welke gezichten horen bij de namen die voor bij komen 

in mailtjes en ouderverklaringen maar toch is het goed en erg leuk om eens per seizoen zo elkaar te 

ontmoeten! Op naar de Knert papadag van 2015! 

 

 

Wie kent het nog van vroeger, VILLA ACHTERWERK, ACHTERWERK IN DE KAST? Het tv programma 

waarin kinderen in een soort kast hun verhaal mochten vertellen voor de camera. Zoiets, maar dan 

net wat anders deden we 14 juni. Wij noemden het “Knert in de kattenbak”.  

Het idee: Knert in de kattenbak van de auto, klep dicht, klep weer open en camera aan en.. buurten 

maar!  

Wat hadden de Knerten een lol! Een beetje verlegen begonnen ze te vertellen over het 

Badmutsweekendje, de uitstapjes en over elkaar (de jongens over de meiden ;-)) Maar al snel doken 

meer Knerten samen de kattenbak in om te zingen, moppen te vertellen en te geinen.  

 

Natuurlijk bestaat er ook de “Knert mamadag”! We stuurden de mama’s al een meeneem lijstje 

waardoor het al geen geheim meer was wat we zouden doen. Een aantal mama’s had haar twijfels bij 

het programma (en in hun eigen kunnen als crea bea).  

Alle Knerten hadden hun mama en gereedschap meegenomen de 21e juni, en voor iedereen lag er 

een gipsblok klaar. Hier in werden in anderhalf uur prachtige beelden uit gezaagd, gehakt en geveild! 

Het zelfvertrouwen in de creatieve handen begon te groeien en de resultaten logen er niet om! Het 

kostte wellicht wat zweet, een klein beetje bloed maar zeker geen tranen! Na de groepfoto hebben we 

van alle Knerten en hun mama een foto gemaakt met het beeld. Deze kun je terug vinden op de foto 

site van de Knerten. Mama’s, dank je wel voor jullie gezellige inzet! We hebben al vernomen dat het 

toch wel mee viel, het beeldhouwen ;-) Hopelijk zien we jullie allemaal weer bij de volgende Knert 

mamadag!  

 

28 juni was de perfecte dag voor een rondje “KNERT KIEN” (Bingo) met prrrrrach-tig-ge kamp prijzen! 

Wat dacht je van een “multifunctionele toilettas”? Ook gebruiken als badmuts en lunchzak! Ooit 

gehoord van een “knijpkat”, wie kan nog zonder op kamp? Een prachtig boek.. met letters en plaatjes! 

“Ja, ja, de letter en plaatjes hoorden gewoon BIJ de prijs!”. Na een prijsdemonstratie van Miss Bingo 

en haar assistente kon het spel beginnen! Spannend was het zeker.. maar.. uiteindelijk had gelukkig 

iedereen BINGO! 

 

5 juli draaiden we voor de laatste keer groep (van dit seizoen). Helaas regende het waar door het 

buiten programma niet door kon gaan. Het alternatief, KNERT MAP VULLING maken. De Knerten 

schreven op wat we hadden gedaan en kregen dat in een hoesje mee naar huis om het in de Knert 

map te kunnen doen. Ook maakten we een Knert brief. Iedereen kreeg een vel papier waar de naam 

opgezet werd. Daarna mocht iedereen bij iedereen er iets op schrijven (nu al leuk om te lezen, laat 

staan hoe we er over een paar jaar naar terug kijken). De tijd vloog om en net voor we afscheid 

namen hebben we nog een groep foto gemaakt (de eerste met alle Knerten en Knert leidsters er op). 

Van Yente en Tigo kregen we nog een mooi zelf beschilderd sieraden doosje met een zelf gemaakt 

armbandje (dank je wel!) en we hebben heel wat handen geschud met “dank je wel.. we hopen jullie 

weer in het nieuwe seizoen terig te zien”. 

Wat we de ouders nog niet vertelde was dat we al de première van de KNERT FILM hadden gezien. Na 

het groepdraaien hebben we die op Facebook gezet.  

 

Het filmpje staat op Facebook, de foto’s staan op : fotoalbum.eu/jndknerten 

KNERTEN, TOT ZIENS OP KAMP/IN HET NIEUWE KNERTSEIZOEN! DANK JULLIE WEL VOOR ALLES!! 
HET KNERTTEAM 



 

 

KNERTEN  



                                                                         

 

 
 

 

 

 

KNERT OUDERS..BEDANKT! 

Dank je wel Knert ouders 

 

 Voor de prettige communicatie (opgave/afmelden/vragen etc.)! Erg prettig dat dit zo 

soepel verloopt!  

 Voor de medewerking die we kregen bij het halen en brengen naar uitstapjes, het maken 

van stukjes voor de Bolster Bode en het wekelijks halen en brengen van de Knerten! 

 Voor het vertrouwen naar ons toe! 

 De gezellige “buurt momentjes” bij het halen en brengen (en als we elkaar tegen komen in 

de winkel, op straat, tijdens carnaval ;-)…… 

 De geslaagde Knert papa en Knert mamadag! (ideeën voor het volgende seizoen zijn 

welkom ) 

 
We hopen volgend seizoen jullie ook allemaal weer als Knert ouder te mogen aanspreken  

 
Groeten, Het Knertteam 



 

 

 

 

 
 

BEDANKT, op naar..een nieuw seizoen! 
 

 Judith, Jacqueline en Suzan voor jullie inzet binnen de vereniging. Mochten jullie spijt 

hebben van jullie afscheid, weet dat je altijd weer welkom bent binnen de vereniging! 

 Leden, zonder jullie bestaan we niet als vereniging! We hopen dat jullie het ontzettend 

naar jullie zin hebben gehad, net als ons uitkijken naar het kamp en het volgende 

seizoen!  Dank jullie wel voor alles! 

 Sponsoren, extra handjes, iedereen die op wat voor manier dan ook zich heeft ingezet 

voor ons cluppie! Fijn dat we op jullie konden rekenen!  

 Collega vrijwilligers, het seizoen zit er weer (bijna) op. In dit seizoen is er weer een 

hoop gebeurd. Wisselingen in het bestuur, nieuwe vrijwilligers (Elin en Evelien), nieuwe 

verse start van een onderhoud team etc. Het enige wat dit seizoen ons nog te wachten 

staat is, KAMP! Dank jullie wel voor jullie inzet en heel veel plezier op kamp! Enjoy! 

 

In de vakantie zullen we weer contributie brieven sturen. Betaal je het bedrag, ben je automatisch 

lid (weer/nog) van de vereniging. De penningmeester zal jou groep inlichten, zodat ook jij dan 

weer bericht krijgt wanneer we weer gaan groep draaien.  

Heb je tips, opmerkingen of vragen kun je de gehele vakantie mailen naar: 

bolsterbode@hotmail.com 

 

WIJ WENSEN IEDEREEN DIE VAKANTIE HEEFT DEZE ZOMER een FIJNE VAKANTIE! Geniet er van!  

 

Succes voor diegene die ook echt moeten afkicken van een paar weken geen Jong Nederland! 

Houd vol, over een paar weken mogen we weer!!  
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