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Het was pas herfst toen we met de voorbereiding begonnen. 

 

Iedere groep apart en samen. 

 

Drie verschillende kampen op 1 locatie. 

 

Hoe het allemaal verliep en wat alle groepen gedaan hebben lees 

je in deze KAMP Bode. 

 

Elk kamp heeft een aantal pagina’s met foto’s, verslagen en leuke 

weetjes. 

 

Een mooi geheel om nu te lezen en om later als er herinneringen 

opgehaald worden er bij te pakken. 

 

Veel leesplezier! 



De vrijwilligers van jong Nederland 
 

Elk jaar na het kamp, kijken wij terug op een mooi 

seizoen, een jaar wat voorbij is gevlogen.  
 

Elk jaar heb ik respect voor onze vrijwilligers, een 

ontzettend leuk clubje mensen die zich buiten alle 
andere dingen die ze doen, toch maar elke week een 

mooi, grappig, stoer, leuk seizoen voor onze kinderen 

neer zetten.  
 

En dan loop ik op het kampterrein rondt en zie ik 

iedereen zijn of haar best doen om de kinderen een 
fantastische week te geven, en wat doet iedereen dat 

goed op zijn eigen manier. 

 
 Wat vindt ik het knap dat jullie toch elk jaar weer een 

week van Jullie vakantie aan onze kids geven, 

dankjewel!!! 
Trots op ons clubje en fijn om daarbij te horen. 

 

 

Mariëlle 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen zijn we op kamp geweest. 

Hebben voor Marielle gevreesd. 

Samen hebben we spellen gedaan. 

Veel gelachen en af toe een traan. 

Samen gezellig allemaal eten. 

En de muntjes gemeten. 

Samen een mooie week met elkaar 

beleefd.  

Dat is wat je hier allemaal leest. 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Onze man in het gezelschap 

zal er met zijn speer voor 

zorgen dat de bizons en 

stieren op veilige afstand 

gehouden worden.  

En als er gevaarlijke 

cowboys op ons terrein 

komen zou hij ze verjagen.  

Dus je hoefde niet bang te 

zijn op kamp. 

Gelukkig hadden we 

ook een 

geneeskrachtige indiaan 

bij ons.  

Had je een pleister 

nodig, had je en blaar 

opgelopen, wees 

gerust. 

Je liep naar 

geneeskrachtige en ze 

hielp je weer vooruit.  

Bianca zorgde ervoor dat  

we goed weer kregen.  

Anders danste we de 

regendans met z’n alle, 

gelukkig is dat niet nodig 

geweest.  

En anders met haar vrolijke 

lach toverde de zon 

tevoorschijn  

Anke hield tijdens 

kamp de wacht, zodat 

er geen cowboys op 

ons terrein kwamen.  

Maar ook ’s avonds en 

’s nachts hield zij de 

wacht, of alle kindjes 

netjes en stil in hun 

tent lagen. 

Liesbeth onze oudste 

opperindiaan, bracht al 

haar levenservaring mee.  

Haar hulp konden we van 

alle kanten gebruiken, dat 

ook onze kleine 

opperindiaantjes hulp 

kregen en boterhammetjes 

kregen. 

Onze vervangende 

opperindiaan 

jacqueline was er ook 

bij.  

Want opperhoofd 

Liesbeth had ook nog 

een tweede 

huishouden om bij te 

houden. 

 

 

 

 

Luuk, Femke, Bianca, Anke, Liesbeth en Jacqueline 

 

Het indianenteam 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joep en Niels 

 

De kookstaf 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampdeelnemers 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gaby, Lynn en Yinthe 

Kiddo’s 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
Tijn, Mika, Gijs, Toon, Jasper, Fiene, Sterre,    

                       Lenne, Rinske, Nora en Jeske 

De Bikkels 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                         
 

Luca, Nard, Job en Twan  

De Bosbengels 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampweekverslag 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 7 juli  

Nadat alle kinderen hun papa’s en/of mama’s hadden uitgezwaaid, 

kon het kamp dan echt beginnen.  

Iedereen verkende natuurlijk eerst het terrein en er werd al veel 

ontdekt zoals looptouwen, hutten en een groot genoeg bos om te 

spelen.  

Het thema van dit kamp is het WILDE WESTEN, maar dit werd in 

het avontuur nog niet echt ontdekt, tijd voor het wilde westen te 

creëren. In groepjes werden er tipitenten gepioneerd en 

totempalen geschilderd. Iedereen had zijn eigen button met zijn 

kampnaam of kampgroepje naam erop, zoals de blauwe tijger, de 

wijze uil en de toempa toempa’s.  

We waren bijna vergeten om de tenten in te ruimen, dus daarna 

werden alle bedjes gedekt, de knuffels en natuurlijk de chips en 

snoep uit de tassen gehaald.  

Een paar fanatieke voetbalfans juichte voor de Oranje vrouwen. In 

de rust werd er even een kopje tomatensoep gegeten, daarna kon 

de aanmoediging verder gaan. Maar helaas niet genoeg, maar 

voor ons was het dan wel tijd om verder te eten. 

Als afsluiting van de avond  speelden we nog het 

indianenstrepenspel. 

Er moesten 3 verschillende schminkposten afgerend worden als ze 

de drie streepjes hadden konden ze het op hoofdpunt een blauwe 

stip op hun hoofd krijgen. Voor de extra moeilijkheid liepen er nog 

tikkers rond. Alle kinderen zaten op het laatste vol met blauwe 

plekken op hun hoofd.  

Van al dat geren hadden we weer wat lekkere trek, en om Tijns 

zijn verjaardag compleet te maken was er taart en wafels met 

slagroom! 

 
Rode draad 

We vonden een usb stick in ons eten gevonden, waarop 

een filmpje stond. Marielle onze penningsmeester was 

ontvoerd door twee cowboys.  

Door muntjes te verdienen zouden we Marielle terug 

kunnen krijgen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 8 juli  

De ochtend begon vroeg voor sommige en er werd al flink 

gekletst en gelachen in de tent. Na ons ontbijt werden voor 

diegene die nog niet helemaal wakker waren, 

ochtendgymnastiek gedaan. Alle spieren werden losgemaakt en 

we smeerden ons goed in :P.  

Zodat het ochtendprogramma meteen kon beginnen. Alle 

kinderen konden zelf kiezen wat ze gingen doen er was genoeg 

keus zoals: dromenvangers maken, indianenshirt maken, 

indianentooien versieren, pionieren, en pijl en boog maken.  

De boterhammetjes werden uit het vuistje gegeten wat een luxe 

want de leiding smeerden de boterhammen!  

In de middag speelden we een handelspel. De kinderen moesten 

door handelen proberen alle ‘marktkramen’ (de leiding)  

voorzien van alle producten. Pas maar op thuis, want de 

kinderen hebben leren onderhandelen.  

Een paar kinderen hadden ontdekt dat er een klein watertje 

verderop lag, hier wilde ze natuurlijk naartoe. Vooruit met 

emmers schepnetjes en bekertjes in korte broeken en laarzen 

gingen we die kant op. Er werd gevist en er was al snel vangst 

van salamanders, bloedzuigers en visjes. Een bosje bloemen 

werd geplukt voor de leiding, ook werd er in het zand gespeeld. 

Voor de niet vissers onder ons zij speelden binnen spelletjes.  

Na dit programma hadden we wel honger gekregen. Al viel het 

hoofdgerecht bij sommige niet helemaal in de smaak, lichtelijk 

pikant. Maar gelukkig kregen we wat afkoeling door een ijsje. 

 

Met volle buikjes begonnen we aan de kookstafquizzz.. Er waren 

toch wel enkele moeilijke vragen. Voor elk team was een 

toepasselijke prijs namelijk een grote theekan en een kleine 

theekan. 

  

Het puntensysteem werd ingevuld, maar omdat we onze quiz 

niet in kampgroepjes deden waren muntjes verdelen lastig. 

Maar daar was al een oplossing voor namelijk het fluisterspel. 

Welke groep kan als we in de tent liggen het beste fluisteren. Ja 

dat fluisteren is voor sommige best lastig.  

De kinderen waren snel stil en sliepen snel of het lag aan de 

muntjes verdienen of de drukke dag dat is de vraag…  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rode draad 

Op het einde van de kookstafquiz werd we verstoord door 

een filmpje van de cowboys. Marielle en de cowboys 

waren aan het kaarten, gelukkig had Marielle het naar 

haar zin. Maar ze was niet zo goed in kaarten dat ze zich 

zelf kon vrijspelen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 9 juli 

s’ Ochtends  werd er minder gekletst  als de maandag ochtend.  

De kinderen begonnen met een lekkere boterham. 

Daarna gingen ze ochtend gymastieken met Niels. 

Toen gingen we spelletjes doen in groepjes, zoals kapla 

bouwen, belleblazen, kruiwagenrijden, waterpistoolschieten en 

katapult schieten. 

De Kiddo’s vonden een telefoonnummer in de bloemkool 

we gingen toen bellen en hij nam op en zijn was cowboy 

Diego. Toen begonnen we met middageten dat waren 

boterhammen met jam hagelslag kaas en worst. 

We kregen ook kaarten met leuke verhaaltjes erop. Toen 

gingen we een leuk spel doen in het dorp, we deden leuke 

opdrachten zoals vragen of iemand een appel heeft, een 

indianendans doen en vragen over Middelbeers. 

In de avond keken we met z’n alle een toepasselijke film over 

een jongetje die Indiaan wilde worden.  

 

Ook vandaag werd het fluisterspel gedaan. 
Made by: Lenne en Fiene 

 

Rode draad 

Door het telefoonnummer wat we gevonden hadden, 

belden we met de cowboys. De cowboys gaven aan dat er 

nog niet genoeg muntjes waren en dat iedereen extra 

zijn best moest doen om muntjes te verdienen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 10 juli  

Op het programma stond vandaag Speelland, maar de 

weersvoorspelling waren niet al te best. Dus besloten we 

speelland een dagje op te schuiven.  

Na het ontbijt en de ochtendgymnastiek, trok iedereen 

schoenen aan waarop hij/zij goed om kon lopen. Want er 

stond een tocht op het programma. Omstebeurt werd er 

vertrokken, om aan te lopen. Iedereen liep goed mee zonder 

al te veel gemopper en gezeur, gelukkig hadden we onderweg 

wat afleiding met spelletjes. De Frekkels en de Oekels stonden 

bij deze spelletjes, dankjewel hiervoor! We speelden hoefijzer 

gooien, spijkerslaan en schoten met elastiekpistolen. Op het 

einde van de tocht klom iedereen bovenop de toren. 

Uiteindelijk hebben we 8km gelopen een groepje iets meer 

omdat ze verkeerd liepen ;)  

Terug gekomen op de kamplocatie maakten we 

sinasappelcakejes. Iedereen holde een sinaasappel uit, terwijl 

de Bosbengels vuur voor ons maakten.  

Het cakebeslag werd gemaakt en in de sinaasappels gedaan. 

Helaas duurde het even voordat de cakejes klaar waren en 

was het eerst tijd om te eten.  

 

Na het eten speelden we nog een namenspel. De bedoeling 

was om onherkend naar een vak te sluipen of te rennen. We 

zagen de gekste dingen voorbij komen, iedereen gebruikten 

kleren van elkaar, slaapzakken werden uit de tent gehaald en 

dozen werden als schild gebruikt. Zelf jullie als ouders zouden 

er moeite mee hebben gehad, om je eigen kind te herkennen!  

Nadat we onze sinaasappelcakejes hadden opgegeten was het 

tijd om te gaan slapen.  

 

Rode draad 

Ook vandaag was er wat post binnen gekomen. Ook post 

voor ons allemaal. Hierin zat een kaartje van het landelijk 

met wat geld erin, zodat we morgen wel op uitstapje 

konden gaan. Want Marielle bewaakt ons geld van Jong 

Nederland allemaal.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 11 juli 

Vandaag werd het lekker weer, dus tijd voor ons uitstapje. De 

kinderen hebben heel de week gevraagd waar we met ons 

uitstapje naar toe gingen. Gingen we naar Toverland, naar 

Speelland of helemaal naar Friesland?  

De reis ging naar Speelland. Daar aangekomen wilde iedereen 

snel gaan spelen, want er was genoeg te doen! De attracties, 

het water, trampolines en in het zand spelen.  

 

In de avond moest er nog veel muntjes verdient worden, maar 

let op want je kon zo ook heel veel muntjes verliezen. Want 

iedereen mocht het casino in.  

Er werd flink gegokt en muntjes ingezet bij de verschillende 

spelletjes, zoals roulette, paardenrace, hoger lager en jenga.  

Na het casino gingen we gezellig rond het kampvuur lekker 

marshmallows roosteren zodat de jury de punten telling kon 

doen. 

Toen kwam de uitslag, de winnaars van het kamp waren de 

BOSBENGELS, maar iedereen heeft natuurlijk goed zijn best 

gedaan. 

Soms was er wel een ruzietje, maar een hele week samen met 

elkaar dan kan dat ook wel eens gebeuren.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vrijdag 12 juli 
Omdat de weersberichten voor de vrijdag regen aangaven, besloot de leiding 
om de laatste nacht met zń allen in de blokhut te gaan slapen, zodat alle 
tenten al droog ingepakt konden worden. 
Dus iedereen moest z’n tas donderdag al inpakken en z'n slaap spullen binnen 
gaan installeren. Het was een gezellige boel binnen met z'n allen, het was toch 
redelijk snel stil en iedereen sliep als een roosje. De eerste waren al wel weer 
vroeg wakker. 
De laatste dag helaas alweer het ontbijt was voor iedereen gesmeerd we 
konden lekker uit de hand eten, en daarna was het opruimen geblazen. 
We hoopte dat Mariëlle vandaag toch echt terug kon komen want we hadden 
genoeg munten verzameld met z'n allen. Maar eerst moest er voor de laatste 
keer nog ochtendgymnastiek gedaan worden. Tijdens de ochtendgymnastiek 
werden we verstoord door de insmeerbeer en 2 cowboys maar waar was onze 
Mariëlle? De cowboys wilde de munten, maar wij wilde eerst Marielle, ze zat 
ergens in het bos zeiden de cowboys dus snel met z'n allen gaan zoeken, 
gelukkig hadden we ze gevonden. Maar Mariëlle kwam pas tevoorschijn als ze 
zeker wist dat de cowboys weg waren, want ze wilde niet nog een keer 
ontvoerd worden. 
Dus jaagde we de cowboys met z'n allen van ons terrein af, zo konden we 
Mariëlle gelukkig weer snel in ons midden hebben. 
Ze had voor al onze kinderen een eren medaille gemaakt, omdat iedereen zo 
goed hun best hadden gedaan om haar te bevrijden. Alle kinderen kregen een 
mooie ketting met een echte indianenveer eraan, als kamp herinnering. 

BEDANKT KIDDO’S, BIKKELS EN BOSBENGELS VOOR HET 

KAMP! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het weekmenu 
 

Zondag 

Tomatensoep met kip 

Worstje met aardappeltjes, boontjes 

met spek of worteltjes 

Vanilievla of chocoladevla 

Maandag 

Kippensoep 

Pikante chili carne 

Ijsje en flensje met jam 

Dinsdag 

Wrap 

Hamburger of schnitzel, bloemkool 

en aardappelpuree 

Fruitsalade 

Woensdag 

Beschuitje met ragou 

Broodje vlees met groente 

Yoghurt met warme kersen 

Donderdag 

Groentesoep 

Pasta met saus 

Banaan met chocolade 

De koks hopen dat jullie ook weer gesmuld hebben van kamp, en het eten, en de avondhap, en 
de kookstafquiz. Wij in ieder geval wel! 
Voor diegene die thuis ook zo lekker willen eten, hieronder het menu. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wistje datjes en 

grappige quotes 

De kinderen lagen in hun tent en moesten eigenlijk 

gaan slapen maar dit lukte nog niet heel goed. Door 

een rondje te doen langs de tenten om te zeggen dat 

ze stil moesten zijn. Hoorde ik een kindje zeggen 

zullen we nog een snoepje pakken. Het antwoord van 

de andere waren nee hoor dat durf ik echt niet hoor. 

Als de leiding daar achter komt!  

Nee hoor zo streng zijn we niet, ze zijn gewoon 

voorbeeldig.  

 

Op gegeven moment waren de kinderen op de 

loopbruggen te spelen, zegt een kindje mogen 

we deze week ook nog een keer naar de 

Veluwe. Mijn gedachten ging de Veluwe dat is 

wel heel ver. Maar het open gebied van de 

bossen voor hem waren de Veluwe.  

 

Tijdens het vissen vangen, waren er een paar te ver 

gelopen en de laarzen zaten vol met water. Toen ze 

op het land kwam zei ze er zit een kikker in me laars 

moet je dit geluid horen. Ja het geklotst van het 

water klonk bijna zoals een kikker. Een paar jongens 

hadden zin een avontuur en rende op haar af kikker 

waar is kikker? Waarop ze antwoord moet je 

luisteren en nog een keer gingen de voeten op en 

neer in de laarzen vol met water dat geluid is net een 

kikker. Ah doe je laars uit, de laars werd uitgedaan 

het water werd geloosd en vol met verbazing werd er 

gekeken kikker waar is een kikker? Is ie heel klein 

ofzo ik zie hem niet. Terwijl het ze nog een keer 

herhaald ik bedoelde het geluid, ja toen viel het 

kwartje.  

 

Het nummer van de cowboy is gevonden op een 

briefje. Een iemand bekijkt het nummer nog eens 

goed en zet wow dit telefoonnummer lijkt op mijn 

moeder. Wij als leiding vragen ohja wat is die van 

jou moeder dan? Ja die begint ook met 06 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We vertellen de kinderen dat ze allemaal hun bikini 

en of zwembroek aan moeten doen. Vraagt een 

jongen maar mag je ook een aanelkaarbikini 

aandoen, hij bedoelde een badpak. 

Jacqueline was versteld van de tent van de 

Bosbengels dat deze zo netjes was opgeruimd. En 

zegt tegen de jongens zal ik een foto maken en 

naar de ouders sturen. Zegt iemand nee want dan 

weten ze dat ik zo netjes kan opruimen en moet 

mijn kamer ook netjes zijn.  

De boterhammen had de leiding gesmeerd voor de 

kinderen. Een boterham was met een bruine 

boterham aan de onderkant en en maisboterham aan 

de bovenkant met lekkere vruchtenhagel. De 

vruchtenhagel viel goed in de smaak vraagt iemand 

mag ik een boterham met vruchtenhagel, wij wijzen 

aan kijk deze is met vruchtenhagel. Maar die wilde 

hij niet want dat was maisbrood. Let op we kunnen 

toveren, draaien de boterham om en het is een 

bruine boterham. Vol verbazing wordt er gekeken, 

daarna wordt de boterham gepakt en opgegeten.  

Tijdens Speelland gaan de leiding ook enthousiast 

spelen en gaan in de waverider. Tegen de 

kinderen zeggen wij altijd goed uitkijken. Maar 

dat kun je ook wel over de leiding zeggen. Hop de 

slipper van de leiding viel in het water.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kamplocatie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Leiding aan het 

woord 

Zo bijna een week voorbij, kamp zit er weer op.  

Het begint al in februari met een thema verzinnen, de rode 

draad er om heen verzinnen, activiteiten verzinnen en dan 

hopen als de uitnodigingen verstuurd zijn, dat er zoveel mogelijk 

leden meegaan.  

De week van te voren worden alle spullen gepakt en de 

container ingeladen. Ja en dan is het zover op naar het 

kampterrein met alle leiding, om daar het terrein klaar te 

maken, zodat als de kinderen komen alles klaar staat.  

En voordat je het weet staan alle leden op het kampterrein en 

gaat de week beginnen vol met verhalen, spellen, gezelligheid 

en af en toe een ruzietje die je ook moet oplossen.  

En voordat je het weet is het dan ook weer afgelopen, lopen alle 

kinderen het terrein af, en proosten wij met de leiding op en 

geslaagd kamp.  

Nadat ook alles netjes is opgeruimd en rondom het kampvuur 

zitten met de leiding, bedenk ik het WILDE WESTEN KAMP zit er 

nu op. 

Nu is het tijd om te genieten van het kamp en de verhalen en 

grappige momenten op papier te zetten. Want zo weekje is zo 

kort ( al lijkt het voor jullie als ouders een eeuwigheid te duren). 

Voor mij is deze week omgevlogen en ben nu nu nog meer aan 

het genieten dan tijdens het kamp, zonder dat iedereen vraagt 

ANKE doe  je mee een spelletje, kom je even hier kijken… Maar 

dat heeft natuurlijk ook iets, want betekent wel dat ze je 

waarderen.  

BEDANKT KIDDOS, BIKKELS EN BOSBENGELS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = Van Anke die weer een super kamp programma voor ons heeft gemaakt met 
Niels en Femke. 
B = Van Bianca een van onze super leiding 
C = Van Chapeau voor iedereen die dit kamp weer zo succes vol heeft weten te 
maken. 
D = Dromenvanger die we konden maken. 
E = Van Eten wat Niels en Joep voor ons verzorgde 
F= Van Femke die samen met Anke en Niels dit geweldige programma heeft 
gemaakt. 
G = Van geluk dat we dit kamp mee mochten maken. En genoten dat we 
hebben. 
H = Honger dat kregen we van al die leuke buiten activiteiten. 
I = Indrukken die we heel de week op deden. 
J = Joep een van onze koks 
K = Kampvuur waar we de avond altijd gezellig mee deden afsluiten. 
L = Luc/Luuk ook twee van onze super leiding. 
M = Middelbeers waar ons kampterrein dit jaar was. 
N = Niels onze andere kok. 
O = Ontvoeren wat de cowboys mat Mariëlle gedaan hadden. 
P = Is van Post wat we heel veel gekregen hadden dit jaar. 
Q = van quiz die de koks voor ons gemaakt hadden. 
R = Van Romy de leidster van de froekels. 
S = Suzanne die ook nog gezellig een nachtje kwam 
T = Terug kijkend op een geweldig kamp. 
U =  Uitje dit jaar naar speelland de Beekse Bergen. 
V = Volgend jaar ben ik er weer bij 
W = Wild westen ons thema van dit jaar. 
X = LuXe dat we dit kamp mee mochten maken. 
Y = Ys waar de fam Roozen ons heerlijk op getrakteerd hadden. 
Z = zomervakantie wat we iedereen nog een super fijne toewensen!!!! 
 
Wat was het weer geweldig geweest wat had iedereen weer z'n best gedaan. 
Met alle leiding samen hebben we weer een mooi kamp gedraaid. 
Ook van de andere groepen hebben we genoten, die draaide hun eigen 
programma. Het was dan ook altijd leuk om hun verhalen te horen. 
Het is nu weer uitkijken naar kamp 2020!!!! 
 
Liesbeth 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Alle bikkels, Bosbengels en Kiddos echt super bedankt dat we weer met elkaar 
op een super gaaf, gezellig, leuk en grappig kamp zijn gegaan. Samen gaan we er 
net z’n gaaf, gezellig, leuk en grappig seizoen van maken en op naar kamp 2020 
 
Bianca 
 

 

 

Een week op pad met alle leden zit er alweer op. Dit jaar was 

het thema van de jongste leden het Wilde Westen. Een kamp 

waarbij Mariëlle, onze penningmeester, ontvoerd werd. De 

kinderen moesten zo veel mogelijk muntjes verdienen om 

Mariëlle terug te krijgen. Tot donderdag avond hebben de 

kinderen allemaal spellen en opdrachten gedaan om deze 

muntjes te verdienen. Op donderdag hadden de kinderen de 

mogelijkheid om de muntjes zo goed mogelijk in te zetten in het 

casino om de muntjes meer waard te maken. Gelukkig was dit 

gelukt en brachten de cowboys, samen met de insmeerbeer, 

Mariëlle terug.  

Wat ben ik trots op alle leden, ze hebben alles zo leuk en 

enthousiast meegedaan en hun best gedaan om zo veel mogelijk 

muntjes te verdienen. Ik kan terug kijken op weer een geslaagd 

kamp met zo veel mooie herinneringen. We hebben veel 

gelachen en soms kwam er een traantje voorbij. Iedereen heeft 

op zijn of haar eigen manier een bijdrage gehad aan het kamp 

om het onvergetelijk te maken. Nu lekker genieten van de 

vakantie en ik hoop iedereen na de vakantie weer terug te zien 

om nog eens terug te kijken op alle mooie herinneringen en 

verhalen en om er weer een super seizoen van te maken. 
 

Femke 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt! 

Wij zijn Bakkerij van Hulten Diessen ontzettend dankbaar voor 

de sponsoring van het heerlijke brood! 

Bedankt Donders, voor het wegbrengen en halen van al onze 

spullen. Dat scheelt ons heel wat ritjes ook al was het deze keer 

maar in Beers! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDANKT KIDDOS GABY, LYNN EN YINTHE  
Wat een drie giebelmeisjes zijn jullie, de jongste leden die 

mee zijn op kamp. Wat hebben jullie dat goed gedaan. 

Netjes ervoor gezorgd dat jullie tent netjes is opgeruimd 

en alle spellen fanatiek meegedaan.  

’s Avonds wordt er nog een verhaaltje door te leiding 

voorgelezen, en dan denk ik wat is het toch fijn om de 

jongste te zijn.  

BEDANKT BIKKELS, STERRE, FIENE, RINKSE, LENNE, 

NORA, JESKE, TOON, JASPER, GIJS, MIKA EN TIJN. 

Sommige van jullie zijn al vaker meegeweest, terwijl 

andere de eerste keer meegaan. Wat ging het allemaal 

vanzelfsprekend, net of jullie allemaal al jaren meegaan. 

Wat is dat fijn om jullie niet altijd te hoeven sturen en 

weten wat jullie moeten doen.  

Ja het stil zijn in de ochtend blijft een klein probleempje, 

maar dat betekent wel dat het altijd gezellig is in jullie 

tent!  

BEDANKT BOSBENGELS, LUCA, NARD, JOB EN TWAN 

Bosbengels dit jaar waren jullie als oudste van dit kamp. 

Dat merk je wel dat jullie een jaartje ouder zijn. De tent 

wordt netjes bijgehouden, jullie zijn netjes stil tijdens het 

eten. En helpen ons mee met klusjes.  

Zelfs ’s avonds tijdens het fluisterspel was jullie tent snel 

stil, lag het aan de muntjes verdienen of toch aan het heel 

erg moe waren.  

 

 

 



 

  

  

 

 

Liedje 

De insmeerbeer 
Daar is die weer, daar is die weer Daar is die weer, 
de Insmeerbeer Kijk eens wat ik van hem leer 
Smeer, smeer, smeer De Insmeerbeer, de 
Insmeerbeer Hij komt vooral met warm weer Met 
een potje insmeer-smeer De Insmeerbeer 



 

 

      

      



 

Zondag: 

We kwamen aan bij de basisschool en het was geen verrassing meer 

wat we gingen doen, maar we zagen er wel een beetje tegenop. 

Vervolgens gingen we op de fiets door de mooie natuur van het 

prachtige dorp Diessen op weg naar Gijs om een warming-up te doen en 

ons natuurlijk goed in te smeren. Daarna hebben we de fietstocht 

vervolgd en kwamen we aan bij de Blubberrun. We hebben daarna een 

uur de tijd gehad om ons voor te bereiden en ons plan van aanpak te 

bespreken. Daarna zijn we aan de Blubberrun begonnen. Na een uur en 

drie kwartier kwamen we weer aan bij de finish. Na ons een beetje te 

hebben afgespoeld zijn we naar het kampterrein gegaan. De jongens 

van de Oekels hebben de tent opgezet terwijl de dames op hun gemak 

aan het douchen waren. Hierna hebben de jongens nog even gedoucht. 

Vervolgens zijn we aan tafel geschoven en hebben we super lekkere 

groente- vlees- met een beetje tomatensoep op. Na de soep zijn we 

begonnen aan het hoofdgerecht: worst met boontjes en aardappels met 

speciale saus van Niels (recept van de saus staat op de laatste 

bladzijde). ’s Avonds hebben we de kindjes nog geholpen bij een 

avondspel en hierna zijn we onze slaapzakjes weer in gekropen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maandag: 

De zon kwam op, de lucht was bijna blauw, Froekeltjes kwamen niet zo 

gauw. De Oekeltjes hadden lekker in het verliezerskamp gegeten terwijl 

de Frekkels in het winnaarskamp zaten. Pfffff. Toen kwam de 

insmeerbeer weer langs. Nadat we allemaal goed ingesmeerd waren 

gingen we een tochtje fietsen. Na een uur gokken kwamen we er achter 

dat we gingen vissen. Eenmaal aangekomen begonnen we aan onze 

hengels en hebben daarna 31 van de 20 vissen opgevist, huh, wat, kun 

je dat eten? Jup, dat kan zeker. Lieke en Hanna hebben meegeholpen 

met het fileren van de vissen. Hierna zijn we weer terug gefietst en 

hebben genoten van onze zelf gevangen visjes. ’s Avonds hebben we 

een film gekeken en hebben daarna een dropping gehad, Maar hadden 

de Frekkels al snel gevonden. Toen we weer terug waren zijn we onze 

slaapzakjes weer ingedoken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dinsdag: 

We werden wakker op de Konijnenberg in ons tentje. We hebben lekker 

ontbeten in het winnaarskamp natuurlijk. thuh. We hebben ons weer 

goed ingesmeerd met de insmeerbeer en hebben onze 

wandelschoentjes aangedaan. We zijn naar de Roerdomp gelopen met 

de Gijs gids die de weg wel ongeveer wist… We hebben een zevenkamp 

gedaan die de Frekkels maar net hebben gewonnen. Hierna hebben we 

een siësta gehouden natuurlijk. Toen we weer wakker werden heeft 

Romy frietjes voor ons gebakken in de pataterie. Hier heeft Albert ook 

zijn naam gekregen (kindje van Suus, Hanna en Lieke). Toen zijn we 

rustig terug gelopen naar de Konijnenberg. We hebben ’s avonds het 

Froekel spel gedaan. Helaas (uhum gelukkig) mogen we hier niet over 

praten. Daarna zijn we lekker gaan slapen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Woensdag: 

Toen we woensdag weer wakker werden is de insmeerbeer weer langs 

geweest. Hierna hebben we de kindjes geholpen met een tocht. De 

kindjes hadden goed hun best gedaan. De Oekeltjes en de Frekkeltjes 

zijn daarna op hun fietsjes gesprongen en kwamen er achter dat Albert 

was geontvogeld. We zijn toen met pijn in ons hart begonnen met het 

jachtseizoen. Eén van de leiding was dan de boef en de rest moest hem 

dan vangen. Elke 5 minuten kregen we zijn locatie door en konden hem 

zo achterna. Team Lieke en Tijmen hebben de boef drie van de drie keer 

gevangen. Koen heeft dit wonder team ook erg goed geholpen. De 

Oekeltjes hadden dus gewonnen en mochten in het winnaarskamp zitten 

/ zwemmen. Hierna zijn we onze slaapzakjes in gekropen, maar niet voor 

lang! Het kussengevecht brak uit! Nadat iedereen knockie was, gingen 

we slapen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag: 

Het werd ochtend. De zon kwam langzaam op. Alles was rustig totdat 

Niels en Elia ons kwamen wekken met vanalles en nogwah. We moesten 

snel eten zodat we konden beginnen aan de men-nie-belle-tocht-2.5. 

Tijdens de wandeltocht kregen we steeds filmpjes van de ontvoering 

toegestuurd. Vlak voor het einde van de wandeling kwamen de Oekeltjes 

de Frekkeltjes nog tegen. Ze zijn toen snel samen verder gelopen. Aan 

het einde van de wandeling was er nog maar één probleem: het busje 

waar we heen moesten stond aan de andere kant van het kanaal… dus 

de Oekeltjes begonnen vlot aan hun vlot, de Frekkeltjes wat minder vlot. 

Toen de Oekels al te water waren, waren de Frekkels net klaar met hun 

eerste knoop. De Oekels waren al snel aan de overkant. Hier vonden zij 

ons Albertje weer. Vervolgens gingen we barbecueën. We hebben hier 

erg veel van gesmikkeld (Albert ook). We zijn toen terug gesjeest. Ons 

Brittje had een weddenschap verloren met Gijs, dus sprong ze onder de 

sproeier. We hebben ’s avonds nog tenten opgeruimd, terwijl Lieke en 

Britt hielpen met de spelletjes binnen. Lieke, Tijmen en Britt hebben 

daarna nog met zijn drieën een dropping gedaan (beetje spannend). 

Hierna zijn we onze slaapzakjes weer ingekropen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag: 

We zouden eigenlijk al om half elf vertrekken naar huis, maar we zijn nog 

naar Jump XL geweest en natuurlijk naar de Maccie. Hierna zijn we weer 

naar de Konijnenberg gereden en hebben met pijn in ons hart afscheid 

genomen van Danny, omdat dit zijn laatste kamp was als leiding. Hierna 

zijn we naar huis gefietst (door de regen). 

 

Wij willen iedereen heel erg bedanken voor dit geweldige kamp in Beers. 

De aftermovie komt er nog aan. 

Groetjes, 

 

Lieke en Tijmen van de Oekeltjes 

 



             



Het heeft iets langer geduurd dan gepland, maar er zit/ zat meer werk in 
het maken van een Kamp Bode dan gedacht. 

 
Maar ach, goei werk kost tijd, toch? 

 
 

We hebben geprobeerd een zo compleet mogelijk verslag te maken van het 
onvergetelijke KNERT BADMUTSWEEKEND XXL KAMP 

 
Wetende dat veel dingen niet eens opgeschreven zijn en kunnen worden. 

Wij hopen dat jullie de sfeer, de smaken, geuren etc. ook opgeslagen 
hebben. Veel dingen zijn niet te omschrijven namelijk. 

 
Wij wensen jullie veel leesplezier ( ook als je dit leest als je “oud” bent. Dat 

je dan herinn++++++++eringen op gaat halen en deze Kamp Bode dan 

weer doorneemt) 
 

 

Madelon en Kim 



Wij willen de volgende mensen bedanken 

 
 

Ingrid Reyrink, moeder van Rafke 
Voor het printen/kopiëren van de Badmuts Boekjes/Doe Boekjes 

 
 

Jan en Maria van Hulten 
Voor het heerlijke brood wat ze hebben gesponsord. 

 
DONDERS 

Voor het vervoer van de kampmaterialen 
 

Ilona en Ruud Roozen, ouders van Iris 
Voor de ijsjes, de chips en het vervoer met het taxi busje 

 

Onze collega vrijwilligers 
 

Joep en Niels voor het koken en de boodschappen. 
Luuk en Niels voor het vervoer naar het station en de Mac. 

Joep, voor het nakijken van de begroting. 
 

Romy, Bianca, Marielle, Jacqueline, Liesbeth, Anke, Luc, Gijs, Niels, Joep, Luuk, 
Femke, Elia, Danny, Suzan…voor de gezellige buurt bij het kampvuur. Het regelen 

van de algemene zaken, het samen opbouwen en opruimen..etc. 
 

Marielle voor de Heerlijke Taart die ze namens alle leden en zich zelf had gehaald 
voor alle vrijwilligers op het kamp.  

 
Marian, onze stille kracht maar zeker niet onbelangrijk, voor het regelen van de 

huur. 

 
Piet, voor je toffe appje voor we op kamp gingen. 

 
Alle Knert ouders 

Voor het inzenden van de deur/baby foto’s voor in het Doe Boek 
 

Het meegeven van jullie Knert. Wij weten donders goed dat dit jullie kostbaarste 
bezit is ( en nu horen we de Knerten gniffelen). 

 
De lieve kaartjes, appjes en cadeautjes tijdens en net na het kamp. Vrijwilligers 

werk betaald niet in geld, maar jullie woorden zijn ons zoveel waard! 
 

Madelon en Kim 



 



  

 

Zondag, 13:00 uur 

We vertrekken vanuit de Gildeweide 

naar de Zwaan in Diessen. Iedereen 

heeft de Kampwebsite doorgenomen en 

is voorzien van alle belangrijke 

informatie. De ID kaarten krijgen een 

plekje in een key koord houder met een 

“nood kaartje” waar de telefoon 

nummers op staan van de vrijwilligers.  

 

Van de Zonnebloem Diessen hebben we 

een waardebon gehad en deze gaan we 

verzilveren. Een goede start van een 

kamp, een lekker ijsje.  

De Knerten gaan op de fiets verder 

naar de volgende post. Madelon en Kim 

zorgen onderweg er voor dat bij de 

gevaarlijkere punten een post is.  

Eindelijk, het kamp gaat 
beginnen! Na maanden 

van voorbereidingen gaan 
we nu voor de 1e keer als 
“oudere groep ”op kamp! 

Pauze bij de Elshorst…helaas zijn onze “spek spek 

vrienden” ook met vakantie.. 



 

We zijn in Middelbeers bij de scouting in 

het bos van de Konijnenberg. 

 

Nadat de tenten ingeruimd zijn, het 

terrein is verkend ( de eerste beestjes 

zijn gevangen bij het vijvertje) en de 

blokhut bekeken is. Kunnen diegene die 

willen de finale van het vrouwen 

voetbal bekijken, dit hebben we op 

verzoek nog snel geregeld. 

Een aantal Knerten helpt mee in de 

keuken met het maken van…. 

..groentesoep! 

Hidde; “Doen jullie alleen maar water, groenten en ballen in de soep”? 



Tijdens de tweede helft voetbal zijn een 

aantal Knerten ijverig met het maken 

van een pasta saus en salade. De 

bodem van de pan is snel in zicht en 

iedereen heeft zijn bord goed 

leeggegeten! “Tja, dat krijg je als je 

geen groenten door de saus mengt” 😉  



 

Alle Knerten kregen een BADMUTS BOEK (Doe Boek) met foto opdrachten, puzzels, strips, 

kleurplaten, raadsels, rebussen…speciaal gemaakt voor de Knert groep. Ook kon iedereen per dag 

invullen wat ze hadden gedaan en iets over elkaar. 

 

Zowel de Knert leden als Knert vrijwilligers hadden een emmer bij de tent staan, beter bekend als de 

BRIEVENBUS. We stuurden over en weer briefjes. Als er post was kon de kookstaf deze ook in de 

emmer stoppen Zo was de kans klein dat we post per ongeluk weg zouden leggen en vergeten.  



 

 

Pleun en Jochem, oud hulp leiding bij de KNertgroep, komen op bezoek als 

verrassing. Nadat we bij gekletst hebben en hebben gelachen om wat zij mee 

maakten op hun kampen spelen we een paar potjes “weerwolven van 

wakkerdam” voor we afscheid nemen en …nog lang niet gaan slapen maar wel 

ons nest induiken.  



Zondag 

 

Zondag begonnen we ons 

kamp op de gildeweide. Bij 

de gildeweide kregen een 

kaartje waar op stond dat 

we naar de zwaan moesten 

fietsen. Eenmaal bij de 

Zwaan aangekomen was er 

nergens een volgend 

kaartje. Toen kwamen Kim 

en Madelon het gezochte 

kaartje brengen. Op dat 

kaartje stond dat we 

allemaal een ijsje mochten. 

Dit was nog een tegoedbon 

van de Zonnebloem. Op het 

volgende kaartje stond dat 

we richting de Bockenrijder 

moesten fietsen. Tijdens het 

fietsen naar de Bockenrijder 

kwamen we het volgende 

kaartje tegen, hierop stond 

dat we naar de varkentjes 

moesten fietsen. Toen we 

daar aankwamen stonden 

Kim en Madelon ons op te 

wachten. We kregen 

spekjes! Daarna moesten 

naar de Jumbo in 

Middelbeers fietsen. Toen we 

daar kwamen mochten de 

winnaars van het wijkspel 

(Yente, Frédérique en 

Esmee) 8 zakken snoep of 

chips uitzoeken. Omdat de 

groep bij het 

juniorentoernooi 8 

verpakkingen leeg gegeten. 

Op het laatste kaartje stond 

fiets naar de kamplocatie. 

Daar aangekomen stonden 

de tenten al op en hoefden 

we alleen onze spullen er 

nog in te leggen. Om 5 uur 

keken wij de finale van het 

vrouwenvoetbal. ’s Avonds 

kwamen Pleun en Jochem 

die kwamen gezellig met ons 

kletsen we hebben ook 

geweerwolfd. Daarna gingen 

we naar bed, maar we 

gingen natuurlijk niet 

meteen slapen. Toen 

uiteindelijk iedereen sliep 

was de zondag voorbij. 

 



      





 

 

 

 

Goede morgen lieverds! Post! 

Nadat iedereen zich aangekleed had, opgefrist het ontbijt achter de kiezen had 

vertrokken we naar Best. 

 

 





Ja hoor, de tienertoer/ jongerentoer kaartjes, de railrunners en treinkaartjes werken bij station 

Best. Iedereen is de poortjes door en de reis kan beginnen.  

 

Eindhoven 

Op het station speelt een man piano, dat doet hij erg goed. Geert waagt ook een poging en samen 

met deze man zijn hulp klinkt het mooi! 

We gaan op zoek naar een kringloopwinkel maar besluiten spontaan naar de Primark te gaan als we 

deze tegen komen. We moesten nog even wachten voor we binnen konden. “Kim, psst, Kim, niet 

gelijk omdraaien, maar achter ons staat een vampier” fluisterde Geert en Raf. ( Een gotic man die 

kaal was maar aan de rand van zijn hoofd lang zwart haar had en gotic kleding droeg)  

Hidde is slim, hij laat verschillende personeel leden zijn Doe Boek invullen samen met de beveiliger 

die hem wel wil helpen met de opdracht. 

De andere gaan op zoek naar badmuts spullen en komen terug met een…zonnebril! “achja”.  

De opdracht is voltooid en we gaan naar de VVV waar we denken goedkoop kaarten te kunnen 

gaan kopen. 

Voor bij de deur krijgen we als vrijwilligers de vraag “waar zijn Geert en Raf”. ‘Kak, we zijn nog 

maar net op pad en we zijn er al twee kwijt”. Geen paniek, ze hebben onze telefoon nummers en 

de Primark is op 2 minuten afstand.  

De heren worden al snel gevonden, ze waren…op de Bikini afdeling naar Hidde aan het zoeken ( die 

gewoon bij de groep was 😊) 

 

Bij de VVV waren goedkope, niets zeggende kaarten, die gretig ingeslagen werden. Hoe goedkoper, hoe meer 

zakgeld er over zou blijven. 

Voor de meesten was het de eerste keer dat ze een kaartje verstuurden. De vrouw achter de balie zag je denken  

“nemen ze me nou in de maling hier”? Vragen als “waar moet de postzegel” en “ons oma weet toch zo ook wel 

van wie deze kaart komt”? We hebben erg gelachen om hoe de adressen op de kaarten gezet werden. De kaarten 

gaven we af aan de balie waar nog een snel cursus “hoe komt post bij iemand thuis” werd gegeven voor de 

medewerkster en vertrokken toen naar het station. 

 

Breda 

Madelon haar GSM was gaan zwemmen op zondag, in de w.c.. De telefoon “arts” was de eerste stop voor we op 

zoek gingen naar een supermarkt waar een aantal leden een lunch bij elkaar zochten die we als picknick daarna op 

aten. 

Niemand wist zo een kringloop te zitten. Wel een SOLOW winkel waar weer gezocht kon worden naar Badmuts 

spullen. Er werden nog wat kaarten gekocht en 18 plus materiaal bekeken ( tja, dit staat zo in de winkel…asbakken 

in de vorm van borsten, gekke pennen..). Raf zijn zakgeld branden in zijn broekzak en het moest uitgegeven 

worden. Hij kocht buigzame potloden die hij later dacht kwijt te zijn geraakt in de trein. Gelukkig zaten ze in zijn 

tas. Hij rekende zich al rijk toen hij bedacht dat hij ze per stuk weer kon doorverkopen.  

We zagen van alles in Breda, een water drinkpaal, militairen die aan het verhuizen waren, een video ploeg, een spel 

wat we op straat mochten spelen en winkels waar sommige even wilde nieuwsgierigen.. 

 

Tilburg 

De kringloop was te ver lopen om nog op tijd de trein in te kunnen. Na een groepsoverleg werd besloten in 

Oirschot de fotolijstjes te gaan kopen bij de Action. In Tilburg was zo tijd over om stroopwafels te kopen en op te 

snoepen. Hier leerden de knerten ook hoe wiet ruikt. ( “gatsie, het stinkt hier naar WIet!”- “Hoe weet jij dat”??- 

Nou, ruik maar eens goed, dan weet je dat voor de rest van je leven”. En, er werd even flink wat lucht 

opgesnoven”) 

 

Best/ Oirschot 

Bij de Action werden fotolijstjes ingeslagen.  

 

Middelbeers 

Terug op het kampterrein ruimden iedereen de tas op voor we aan tafel gingen. Na het eten ruimden we wat op 

en speelden we SPOON. In de pauze ging de chips op tafel waardoor de hele tafel onder de chips zat. De Knerten 

leerden toen van Kim wat “lstofzuigen” is. Een Knert werd op tafel gelegd en aan de benen vast gepakt. Hij/zij 

werd heen en weer getrokken over de tafel..en zo werd de tafel weer schoon. 

De Knerten bedachten zelf om op tijd naar bed te gaan, de volgende dag zouden we vroeger op staan voor het 

volgende avontuur  

 

 



                             



 

Maandag  

Om 8 uur werden we wakker gemaakt door Kim en Madelon. We kregen van ze de brief 

waarin stond wat we gingen doen vandaag. We gingen om half 9 ontbijten en we hadden 

eindelijk hagelslag! Daarna fietsten met bijna de hele groep naar het station in Best. Daar 

aangekomen gingen we met de trein naar Eindhoven. In Eindhoven gingen we naar de 

Primark iets uitzoeken in het thema badmuts. We hadden een prachtige toy story zonnebril 

gekocht. Toen liepen we naar de VVV om kaarten te kopen, omdat dit een opdracht was uit 

het badmuts doeboek. Maar toen we daar aankwamen waren we 2 knertjes kwijt. Geert en Raf 

de vermiste knerten zaten uiteindelijk bij de bikini afdeling van de Primark. Toen iedereen 

elkaar weer had gevonden reisden verder naar Breda. In Breda zijn we eerst naar de Albert 

Heijn om lunch te halen. Toen we dat hadden opgegeten gingen we weer iets zoeken in het 

thema badmuts. Knert Rafke wist wel een winkel in Breda de Solow. In de Solow hebben we 

uiteindelijk badeendjes gekocht. Toen reisden we verder naar Tilburg in Tilburg hebben 

stroopwafels op en zijn we weer terug gegaan naar Best. In Best gingen we weer op de fiets 

terug naar het kamp. Onderweg stopten we even bij de Action in Oirschot daar kochten we 

fotolijstjes voor een opdracht. Daarna zijn we terug gefietst naar het kamp. Op het kamp aten 

we en daarna hadden we een vergadering over de spooktocht die wij gingen organiseren voor 

de leiding. De rest van de avond hebben we lekker niks gedaan. Geschreven door: Frédérique 

en Esmee. 

 



  





We weten het van andere groepen, van andere jaren. De “pre pubers” slapen net 

wat langer dan de jonkies. Ruim op tijd hebben we de Knerten gewekt/ 

aangespoord om alle spullen bij elkaar te pakken voor de nieuwe dag. In de brief 

stond genoteerd wat ze mee moesten nemen. De Knert ouders waren ook op de 

hoogte van de plannen en stuurden wat nummers door via de Whats app wat 

rollende ogen opleverden bij onze Knert meiden. “wow, echt dom” ( en stiekem 

ook erg grappig!)  

Na het ontbijt deelden we vliegers uit vertrokken we naar…ZANDVOORT!  

 





Best 

 

We zijn mooi op tijd bij het station. Vrijwilligers van andere groepen hebben ons met de auto naar het station 

gebracht. Vandaag zijn de tassen iets gevulder. Schepjes, emmertjes, badlakes..alles is netjes ingepakt. 

 

Via ‘s-Hertogenbosch gaan we naar Utrecht centraal. In Den Bosch lijkt het station wel op de Baron attractie in de 

Efteling. We missen enkel nog de thema muziek. Utrecht centraal lijkt weer op een modern vliegveld. We kijken 

onze ogen uit maar houden vooral elkaar goed in de gaten. De groep blijft netjes bij elkaar en er word telkens in 

overleg bekeken waar we plaats nemen in de trein. Dit verloopt erg vlot en we hebben het geluk dat we de meeste 

tijd bij elkaar kunnen zitten.  

 

In de trein worden de boekjes ingevuld, gesnoept, gelachen, gezongen en door Hidde voorgelezen. Medereizigers 

zie je soms wat grinniken om het geheel.  

 

Het dagje uit voelt echt als een dagje uit als we op het eindstation, ook weer een heerlijk kneuterig stationnetje de 

zee al ruiken. Nog 200 meter lopen en we staan met onze voeten in het heerlijk warme zee zand. De koele wind, 

de strak blauwe lucht en het geschreeuw van de meeuwen maakt het plaatje compleet.  

 

Nadat we ons hebben geïnstalleerd gaan een aantal Knerten met Madelon boodschappen doen. We weten al dat 

er een supermarkt om de hoek zit.  

De broodjes en de mee gebrachte lolly’s zijn zo op en de vliegers worden uitgepakt. In een razend tempo vliegen 

de eerste al hoog in de lucht.  

Er word gezwommen, over golven gesprongen, er gaan wat dames zonnen en later in de middag gaan ze in 

groepjes ook even de souvenirs winkeltjes bekijken. Niet dat er iets gekocht is hoor!  

De appeltjes in de middag waren zo op en toen we om 5 uur voorstelden om te gaan eten had iedereen hier ook 

wel oren naar. Een dagje aan zee maakt naast hongerig ook iedereen heerlijk loom. Na een korte wandeling naar 

de goedkoopste friettent in Zandvoort aan zee werden we daar gematst. In plaats van zakken friet mee te nemen 

mochten we voor een goedkoper tarief daar aan tafel schuiven. Dat we zelf saus mee hadden genomen vonden ze 

niet erg. 

Met rode wangen zaten de meeste wat dromerig te eten en het wandelen terug naar het station ging ook op het 

dooie gemakkie.  

Op het station hadden we mazzel. De trein die klaar stond was eigenlijk niet voor ons bedoeld. Wij mochten pas 

na half 7 instappen met onze kaartjes. De conducteur hoorde dat we nog wat uren reizen op de planning hadden 

liet ons meegaan.  

Een Vietnamees zorgden voor entertainment.. Nadat hij ons vriendelijk had begroet en Kim plaats had genomen 

naast hem vertelde hij, vooral onverstaanbaar, dat hij bij een soort fanfare zat. Hij liet ons de muziek met grote 

trots horen. 

De meiden zongen daarna een lied voor hem wat hem goed deed.  

 

Op verzoek van een dame werd het laatste deel van de reis “we zijn er bijna” ingezet. 

 

We werden opgehaald op het station en eenmaal terug op het kampterrein is iedereen heerlijk gaan douchen. 

Daarna zijn de Knerten een spooktocht gaan voorbereiden. Toen iedereen daar wel een beetje klaar mee was zijn 

we het kaartspel SPOON gaan spelen. Bloedje fanatiek, hilarisch..een grappige afsluiting van een zeer geslaagde 

dag. Natuurlijk werd ook weer chips gegeten en de tafel afgedaan als “stofzuigers”. 

  

 

 





  

 

 

 

 







 

 

 

 

Een super relaxte dag vandaag. Lekker uitslapen of nog wat chillen in bed in de ochtend voor we op 

ons gemakje gaan ontbijten. 

 

De Knerten denken dat we een fiets tocht gaan maken voor we naar het station gaan en stellen 

zich op in een rij, twee  aan twee. Als ze de opdracht krijgen om 7 meter te fietsen en dan de fiets 

in het rek op slot te zetten kijken ze verbaasd rond.  

Verassing! Ilona, de moeder van Iris, komt ons met een taxi busje halen. Zij brengt, verdeeld over 

twee groepen, de Knerten in het taxi busje naar Best. 

 

Daar pakken we de trein ( die wat voller zit dan andere dagen waardoor we op de trap gaan zitten 

en over twee coupes verspreid zitten) naar Zeist waar oud vrijwilligster Marloes ons op staat te 

wachten. Zij herkend de gezichten nog wel van de meeste leden maar moet even oefenen met de 

namen.  

Ze heeft een grote tas bij zich waar de picknick in zit. We lopen op ons gemakje naar een park 

waar we neer ploffen op een mooi plekje.  

Tijdens het kletsen eten we van de broodjes knakworst, het krentenbrood en de appeltjes. 

 

1 blikje gaat niet open en Kim besluit een blikopener te gaan lenen bij het kantoor pand. Dat is een 

chique pand waar ze haar een kurkentrekker aanbieden…wat ze niet aannam natuurlijk. 

 

Na de lunch wandelen we naar Marloes haar appartement, waar de meeste een plaspauze nodig 

hebben. Marloes heeft een programma bij een bezoekers centrum maar de Knerten geven aan dat 

hun zakgeld op moet. We worden naar de supermarkt gebracht waar we bijna een uur zijn 

geweest! 

De meesten waren flink aan het rekenen en tellen. “Hoeveel konden ze kopen voor zo min mogelijk 

geld”.  

Toen iedereen tevreden in had geslagen wat ze graag wilden zijn we, door een miezerbuitje, terug 

gegaan naar het station waar we afscheid namen van gastvrouw Marloes.  

 

Op de terug weg is er heel wat gesnoept! 

 

Eind van middag kwam Ilona ons weer halen en op het terrein werd de laatste hand gelegd aan de 

spooktocht voor we gingen eten. Ook werd het Knert kamplied gemaakt.  

 

Na het avond eten kon iedereen wat “aanklooien”. Lekker op het gemakje wat rondkijken, naar het 

vijvertje…wachten tot het donker zou zijn.  

 

Toen het donker was ging iedereen op de juiste plek in het bos zitten voor de spooktocht voor 

Madelon ( en Teun het vriendje van Madelon die inmiddels ook gearriveerd was) en Kim. Zij hadden 

de grootste lol om wat de Knerten hadden voorbereid en namen ook wat bange Knertjes verder 

mee op pad.  

 





  



Hallikidee Badmuts Knerten 

Alweer de laatste volle Kamp Dag van dit  jaar. Wat we vandaag gaan 
doen is weersafhankelijk 

Is het heet…zwemmen 
Is het lekker weer en niet te heet gaan we eerst 

 

CRAZY 88. 
We verdelen de groep in groepjes. Jullie maken voor elkaar een aantal 

LEUKE opdrachten en vragen. Deze gaan we uitvoeren in Middelbeers of 
Oirschot.  

Daarnaast moet er gejaagd gaan worden. We willen VLEES zien! 
Letterlijk…VLEES!  

Vanavond houden we een BBQ. Denk aan diepvries hamburgers en 
frikandellen ( duurder vlees mag..maar dan heb je niet zoveel).  

We starten met een soepje ( uit blik?), we dachten ook aan 

• Stokbrood (kuipje kruiden boter?)  

• Komkommers 

• Broodjes ( voor de hamburgers) 

• Tomaten 

• Een bak koude schotel of aardappel salade 

• ..?? 

Daar ijs best snel dooit willen we na het eten en de afwas met jullie 

in het dorp nog een ijsje gaan eten voor de kampvuur avond begint 
waar jullie een kaai mooi lied gaan zingen! 

 
Geniet van deze dag! 

Enne….we gaan trouwens eerst wat anders doen…NEEM EEN SETJE 
DROGE KLEDING MEE en een PLASTIC ZAK…vergeet je badmuts 

niet! 

 
Xx 

Madelon en Kim 
( als we vandaag al wat opruimen hoeven we morgen niet zoveel te 

doen)  



Kamp locatie 



 Op ons gemakje zijn we op gestaan vandaag. Na het ontbijt zijn 

we met de auto’s ( Madelon, Teun en Kim) naar Moergestel 

gereden waar we met de huifkar naar het startpunt gebracht 

werden waar we zijn gaan kanovaren. 

 

Het hele seizoen proberen we al te achterhalen wat de Knerten 

graag eens doen met kamp. En, kanovaren staat bij vele op de 

wenslijst. Dus, hup, kanovaren. 

 

Dit keer raakten we niemand kwijt, wel IETS. De kano van Britt 

en Hidde kieperde om en de broek van Britt verdween in de 

stroom.  

 

Het kano varen ging niet iedereen even goed af, wat hebben we 

gelachen! 

 

Na het kano varen zijn we in de winkel in Middelbeers luxe 

broodjes gaan uitzoeken die we als lunch op het kampterrein 

aten voor we aan de boterhammen gingen. 

 

Iedereen was een beetje lam en lui, zwemmen leek ons niet 

echt een goede optie. We speelden een soort Crazy 88 in 

Oirschot. In groepjes maakten we opdrachten voor de andere 

groepjes. Toen deze voltooid waren is de groep weer verdeeld in 

groepjes. Iedereen kreeg een deel van de boodschappenlijst en 

mocht de boodschappen voor de BBQ uitzoeken.  

 

We sneden zelf de groenten, bakten de frikandellen en 

hamburgers en hebben er heerlijk van gegeten. Na de afwas zijn 

we een ijsje gaan eten in Middelbeers. Een mini tochtje ter 

voorbereiding op de dropping die we later zouden gaan lopen, 

zeiden we. 

 

De meesten hadden ergens in het seizoen wel geroepen een 

dropping te willen. Nu er een zou komen hoefde het ineens niet 

zo nodig meer… 

Gelukkig maar, want we wilden naar de Mac Drive! Na jaren van 

“gaan we een keer naar de Mac” was het dan zo ver. Niels en 

Luuk gingen mee. 

 

Tussen door hebben we boven nog film gekeken. Lekker loom 

lekker lachen 😉 

 





 



 

hoi iedereen dit is mijn verhaal 

van kamp 2019. 

Het was een heel leuk kamp.we 

gingen tienertoeren het was 

super leuk en gezellig. 

Donderdag ochtend gingen we 

kanoen was supper leuk,maar 

een paar kinderen gingen 

zwemmen in de revier (ik 

ook)dus ik had mijn bikini 

al aan dus ik gooide mijn 

broekje alvast ,in de kano waar 

ik dan in ging maar iemand 

sprong er uit. de kano viel 

onderste boven en ik heb nog 

naar mijn broekje gezocht maar 

die is  waarschijnlijk met de 

stromimg mee gedreven dit is 

het grappigste en ok niet van 

kamp.we hadden ook een leuk 

doeboekje voor in de trein met 

allemaal leuke spelletjes het 

kamp was top en we hebben 

ook lekker gesapen en 

gegeten.diet was mijn stuk, 

groetjes 

 

 Britt van de groep Knerten 





Daar er flink wat regen voorspeld was en we graag de tenten droog wilden 

inpakken sliepen we binnen. Samen met de jonkies en Kim sliepen de Knerten 

boven. 

 

In de ochtend vertrokken de kleintjes naar beneden voor een ontbijt nadat ze 

hadden opgeruimd. Wij ruimden wat op en aten daarna croissant die Madelon 

was gaan halen. 

 

Het opruimen ging sneller daar de tassen de avond ervoor al ingepakt waren 

toen ze van de tent naar de blokhut gingen. 

 

We zongen voor de kleintjes het badmuts kamp lied en de jongens playbackten 

nog twee indianen nummers die ze daags er voor op Kim haar auto radio hadden 

gehoord.  

 

En toen, was het ineens tijd. 

 

We vroegen alle ouders en Knerten naar boven te komen voor een gezamenlijke 

afsluiting. 

 

We riepen een voor een de Knerten naar voren en vertelden kort wat over hem/ 

haar. Naast het Doe Boek als kampherinnering kreeg iedereen een (zelf 

uitgekozen) fotolijstje ( wat iedereen al weer vergeten was) met een Badmuts 

groep foto.  

 

Wij, Madelon en Kim, werden verast door een paar cadeautjes. De taart en 

drank hebben we gedeeld met de collega vrijwilligers. De kaartjes bewaren we. 

Wat ontzettend attent en lief!  

De bijdrage in de fooienpot is in de avond, na het opruimen, poetsen en het 

wegbrengen van wat tenten die wat lap werk nodig hebben, opgegaan aan 

heerlijke maaltijden. Deze nuttigden we rond het kampvuur waar we na het eten 

even van weg gingen voor een welverdiende ijsco. 

 

Erg attent, namens de kamp deelnemers en zich elf had Marielle een taart 

geregeld. Ze riep iedereen bij elkaar en bedankten alle vrijwilligers waar de 

leden bij waren. Lief!  

 





 

 
Het weekmenu 

 
Zondag 

• Heerlijke zelfgemaakte groentesoep met ballen 
• Spaghetti met tomaten/gehakt saus 

• Tomaat/komkommer 

• Vanille en chocolade vla 
 

Maandag 
We eten mee op het kamp 
• Kippensoep met groenten 

• Pittige chilli con carne met rijst 
• Ijsjes van DIETAX en een flensje met jam 

 
Dinsdag 

• Patat met een snack 

 
Woensdag 

We eten mee op het kamp 
• Beschuit met dikke ragout 

• Broodje kip/groenten/sate saus 
• Yoghurt met kersen 

 

Donderdag 
• BBQ 

• Ijsje 
• Avond Mac Drive 

 







 

Wat hebben we toch een fijn cluppie!  

 

Op de volgende bladzijden staan alle Knert Badmutsweekend XXL Deelnemers. 

 

Over de een valt meer te vertellen dan de ander. Bij de ander staan meer foto’s. En, dat wil 

niets zeggen! 

 

Al “men” Knertjes zijn mij  (ons) even dierbaar. We houden van jullie 

 

Britt, wat ben jij toch heerlijk sociaal. Gelukkig heb je ook een weerwoordje en laat jij het kaas niet van 

je brood eten! Jou gegiebel zit als een oorworm in ons oor, we herkennen het met onze ogen dicht! 

 

Raf, wat ben jij gegroeid zeg! Je trekt voort echt op met de mannen en bent niet meer zo verlegen. Top 

hoe jij het gesprek aanging met de blinde vrouw, we kregen het er warm van van trots! 

 

Geert, wat fijn dat je niet meer zo miept over het eten 😉 Je hebt dit kamp dan ook wel erg veel gesnoept van 

de chips. Maar, ach…in een groot lijf hoort ook veel eten! Tof dat je, net als jullie pap vroeger, zo van het kamp geniet! 

 

Yente, met jou ogen kun jij precies duidelijk maken wat je ergens van vind. We kunnen jou voort “lezen”. Erg grappig 

en handig! Vooral als je zat te genieten en lol te trappen vonden we dat erg mooi om te zien! 

 

Esmee, jij bent stilletjes aan ook een echte puber aan het worden. Het draaien met de ogen lukt al bijna. Blijf zo lief, 

dan vinden we dat oog rollen wel best!  

 

Tigo, geen een keer kwijt geraakt 😉. Fijn dat jij altijd zo lekker meesjouwt! Je vind alles wel best en prima. Vooral als 

de mannen in de buurt zijn. Mooi om te zien hoe jij bent als je ergens enthousiast over bent! 

 

Rafke, is er iets wat Rafke niet leuk zal vinden? We weten het hoor! Van droppings is ze geen fan. Al roept ze hard dat 

ze het wel durft en wil. Toen ze hoorde dat we er een gepland hadden zonder leiding en met spookposten keek ze 

toch benauwd en de opluchting later toen het een grap bleek was groot. Voor de rest doet ze echt overal vrolijk aan 

mee, een echte Jong Nederlander.  

 

Romy, je hoort haar nauwelijks, maar ze is er echt bij hoor! En als ze eenmaal start met giebelen, dan zie je haar wel! Als 

oudste van de groep is ze al 1x meer mee geweest op kamp dan de andere. En, dat merk je. Romy kent en weet het 

allemaal wel. En wat ze niet weet, weet ze aan de juiste te vragen!  

 

Hidde, heeft het vaakst van iedereen de badmuts op gehad! Enne Hidde, we hopen dat je deze nog vaker op kampen 

op gaat hebben! Fijn om te zien dat jij zo genoten hebt! Dank je wel voor de ontzettend lieve kamp brief die we op 

kamp in onze emmer kregen van je!  

 

Kim, terug van weggeweest! En, we denken dat ze er geen spijt van heeft. Wat kan ze toch heerlijk lol trappen. Gelukkig 

kan ze tegen geintjes als het spel SPOON even erg spannend word….;-)  

 

Fréderique  is voor de eerste keer mee op kamp gegaan. Niet wetende wat ze kon verwachten stapte ze zo het 

avontuur mee in. Een lieve zorgzame meid die nog vaker mee mag!  

 

Iris, onze stuiterbal die ook serieus kan zijn. Deze editie geen natte broeken ( ze valt altijd in het water of heeft haar 

broek op een andere manier nat). Een echte Jong Nederlander die voorop staat als het gaat om liedjes maken ( weer 

leuk gedaan hoor!) .  

 

Tara, de knuffelkont. Komt ze tegen je aan hangen, arm om je heen en hoofd in je nek..ons knuffelkontje kletst de oren 

van je kop! Lief en behulpzaam en…wij merken nog niet veel van puber gedrag!  

 

Madelon, brandende rots, wat ben ik blij met je! Samen sterk voor ons Knertjes, goede communicatie, 

lachen… 

 



Alles wat Britt ziet is 

SCHATTIG 

Ze schreef er zelf al een stukje over. Onze Britt 

raakten tijdens de kano tocht haar broek kwijt! 
Hoe kan het gebeuren he!? 

Maar ach, als het goed is krijgen de leden oude 
kleding mee en we weten dat ze meer broeken 

heeft gelukkig! 

Beter een broek kwijt, dan een Britt kwijt! 



De laatste nacht sliepen we met 

zijn alle binnen. Toen Kim ging 

slapen wist ze niet goed wat ze 
zag. Rafke was in haar slaap in de 

lucht aan het slaan 



 

 
 
 

Raf heeft een hele tijd rond gekeken in 
Breda in de winkel. hoewel de meesten 

hun zakgeld nog goed bij hielden wilde hij 
het maar wat graag uitgeven. Hij kocht 

flexibele potloden. Na een tijdje dacht hij 
dat hij ze kwijt was, ze in de trein had 

laten liggen. Gelukkig voor hem zaten ze 
in zijn tas! Hij rekende zich al rijk..hij 

wilde de potloden per stuk gaan 

doorverkopen.. 

Raf was kwijt in Eindhoven. Daar iedereen 
onze telefoon nummers bij had was er 

geen paniek. De Primark was de enige 

winkel waar we nog waren geweest. En ja 
hoor, daar werd hij samen met Geert 

terug gevonden…op de bikini afdeling. 
 

( Kim, daar hingen foto’s van..En dan zijn 
handen voor zijn borst in de vorm van 

borsten) 

Op weg naar het kampterrein, vanuit 
Diessen komt Raf naar Kim toe.  

 

Bloedserieus zegt hij 
 

“Kim, ik heb een probleem” 
(owjee, wat dan?) 

“Ze fietsen te sloom, dadelijk val ik van 

mijn fiets”  

Raf had een mooi gesprek in de trein met 
een blinde vrouw. We vroegen haar of we 

wat vragen mochten stellen daar we 

daags daarvoor het al over “reizen als je 
blind bent” gehad hadden. Raf stelde 

goede vragen en kreeg duidelijke 
antwoorden terug. Een mooi leerzaam 

moment bij een lieve mooie hond.   

Raf in Utrecht 

centraal station 
 

“kijk dan Kim, die 
vent heeft wel een 

dure Loes Ton tas 
maar dan draagt hij 

van die goedkope 
kleren. Dat hij dan 

geld uitgeeft aan wat 
normaals in plaats 

van een witte jurk. 

Louis vuton tas/ een 
moslim man in 

gewaad  



 

Geert dacht dat Madelon het serieus 
meende toen ze zei dat Hidde nog op de 

bikini afdeling was bij de Primark toen we 

wilden gaan. Samen met Raf is hij daar 
heen gelopen terwijl wij ons al 

omdraaiden om naar de VVV te gaan. 
(Hidde stond gewoon bij hem). 

Gelukkig waren we ze maar even kwijt en 

heeft hij ons niet gemist.  

De Knerten maakten een spoortocht voor 

Madelon en Kim. Geert zou in een boom 
gaan zitten. Maar, omdat de onderste tak 

afbrak is hij maar bij de andere gaan 
zitten..zei hij. 

 
Wat we al wisten, en wat hij de dag erop 

ook toegaf..hij vond het te spannend om 
“alleen ”in het bos te zitten. 

 
Geeft niets Geert, wij vonden de tocht erg 

leuk en niemand hoeft zich stoerder voor 

te doen!  

Geert en Raf kwamen 
fluisterend wat vertellen toen 

we bij de Primark voor de deur 
stonden. 

 
“Niet gelijk achter je kijken 

Kim, maar daar staat een 
vampier”. 

 
Onze “wereld vreemde 

jongens” zagen een man in 
Gotic stijl gekleed..en tja, 

eerlijk is eerlijk, zijn gezicht 

had wel wat weg van een 

vampier…  



 

We wisten het al, maar 

als je 24 uur 5 dagen bij 
elkaar bent zie je het 

echt.. 
Yente rolt met haar ogen 

als een echte puber! 
Als ze iets dom of 

kinderachtig vind draaien 
haar ogen zoals alleen 

pubers kunnen. Heerlijk 
om haar hier mee te 

plagen!    

Het is niet geturfd maar 

we denken dat Yente wel 

250 x “huh” heeft gezegd 
in de vragende vorm. 175 

x zei ze daarna “o wacht, 
ik weet het al”. De andere 

keren hebben we 

antwoord gegeven 😉     

In het Doe Boek stond 

een tekening met daarin 
spreekwoorden getekend. 

Volgens Yente is het 
 

“Beter 1 beest in de 
hand…dan…iets met 

lucht”    



Esmee 

Esmee was de enige die wel echt een 

dropping wilde. En, deze gaat er vast nog 
een komen in de toekomst hoor Esmee! 

    

Wij denken dat Esmee later 

 (Minioren )leidster gaat worden. Het 
staat nu zwart op wit! 

We wachten het af..    

De meeste “bak uren” gaan naar Esmee. 

Heerlijk op een badlaken lekker luieren, 

geef haar eens ongelijk!     

Tara en Esmee mochten elke dag even 

Kim haar telefoon gebruiken. Dit was voor 
het kamp al afgesproken. Op die 

voorwaarde zouden ze hun telefoon thuis 
laten (GSM is een ouderwets woord, we 

weten het)     
Beide gaven aan het wel te begrijpen dat 

een telefoon mee op kamp niet erg leuk is 
voor de groep sfeer. 

Tof dat we zo een compromis hebben 

kunnen sluiten!  



 

Tigo had volgens Hidde gezegd “kijk, 

een steentje” terwijl hij een stuk 

kaugom omhoog hield..iewww    

Met Tigo maak je het mee hoor! 

 
Zitten we op het strand horen we ineens 

Tigo roepen “mijn vlieger, mijn vlieger” 
 

Is dat ding met een duikvlucht op het 
terras beland op een tafeltje. Die 

mensen zaten lekker te chillen. 
In plaats van gelijk de vlieger halen 

staat Tigo er bij te roepen.  
Gelukkig is hij daarna de vlieger gaan 

halen, niemand boos, wel lachende 

mensen. En Tigo, die is daarna weer 

gewoon gaan vliegeren.     

Oeps….    

Voor Tigo geen goedkope niets zeggende 

kaart van de VVV. Hij kocht een mooie 
kaart later in een andere winkel. Een die 

met meer zorg uitgekozen was. Er was 
meer keuze, maar deze kaart vond hij 

het beste bij zijn ouders passen, lief 

toch!    



 

Tara en Esmee mochten elke dag even 

op Kim haar telefoon gebruiken. Dit was 
voor het kamp al afgesproken. Op die 

voorwaarde zouden ze hun telefoon thuis 
laten (GSM is een ouderwets woord, we 

weten het)     
Beide gaven aan het wel te begrijpen dat 

een telefoon mee op kamp niet erg leuk 
is voor de groep sfeer. 

Tof dat we zo een compromis hebben 

kunnen sluiten!  



 

We trappen er niet meer in.  
Romy antwoord vaak wel 

met “weet ik niet” maar wij 
weten wel dat ze het wel 

weet! 
We geven haar gewoon even 

wat bedenktijd voor een 
antwoord, komen er veel 

leukere gesprekken 😊  



 

Wat bestel je als je bij de Mac Drive even 

niet meer weet wat je moet bestellen?? 
 

Water! 
 

Het overkwam Hidde en de andere Knert 
jongens volgden. Toen Kim het raam 

dicht had kwam er een paniekerige 
mededeling van de achterbank, dat dit 

toch niet de bedoeling was. Gelukkig kon 
de medewerkster van de Mac er erg om 

lachen en heeft ze het water 

geannuleerd. Even later, gelukkige Knert 

jongens met een Mac Flurry 

Hidde zijn vlieger hangt 
(hing) vast aan het dak 

van het strandtentje. Ze 
vonden het wel grappig 

daar en hij hoefde van 

Hidde niet los gemaakt te 

worden.  



  

Kijk eens hoe blij Kim kijkt nu ze een 

vlieger heeft 😉  

Pas op, Kim is goed in het 

spel SPOON! Waar ze ook 

zit….ze verslaat je!  



 

Eten we dan toch kreeftensoep zoals de 

vrouw in de trein zei??  



  

De meeste zing minuten zijn “gewonnen 

door”…. 
 

IRIS!  
 

Gefeliciteerd, bij het volgende kamp mag 
jij weer gezellig zingen! 

 
 

 

  



  

Madelon is ontzettend gegroeid in haar 

rol als vrijwilligster. Echt, petje af! 
Zij heeft de treinkaartjes geregeld en 

hield precies bij hoe laat we waar 
moesten zijn. Het reizen verliep zo erg 

soepel! 
Dit is ons eerste kamp “met de groten” 

en we regelden nu alle dagen en 
programma’s met zijn tweeën. Fijn als 

dat dan perfect verloopt! 
 

Madelon, blij dat je bij de Knerten bent 

en gelukkig noemen ze jou MAMA en mij 
TANTE..hahahaha ( Mama, omdat 

Madelon als een echte moeder er voor 
zorgde dat we tijdig in de juiste trein 

terecht kwamen) 
 

Madelon heeft niet alleen goed voor de 
Knerten gezorgd, ook redde zij een 

meeuw uit de vliegerlijn!  



                                                                                                            

Op het kamp terrein gevonden voor 

het kamp startte  

Mijn Knert collega, “brandende 

rots”( grapje van ons) 

Knerten op het “nacht 

kastje”, voetjes omhoog.. 

Een kaai mooi kamp als 
herinnering in mijn 

koppie! 

GENOTEN  

TOT OP  

HET BOT 



De Knerten sliepen 

achter de vuurkuil, 

eigen stekkie! 



Knerten en mede vrijwilligers bedankt voor het leuke/gezellige/grappige/coole kamp.  

 

De knerten hebben tijdens het kamp meerdere dingen geleerd, zoals het versturen van een 

postkaart en het reizen met de trein. Door hun onwetendheid van deze dingen en hun 

uitspraken die zijn dit kamp maakten hebben wij als leiding stiekem in ons zelf zitten lachen. 

Ook hebben onze pubers het erg leuk gehad tijdens het kamp. We maakte weer de gekste 

dingen mee tijdens de treinreizen en niet te vergeten het kanovaren. Dit kan niet volgens plan 

gaan met de knerten. Deze keer raakten we geen knerten kwijt, maar een broek . Geert, Raf, 

Tigo en Hidde, bedankt voor jullie grappig uitspraken en jullie nieuwsgierigheid tijdens het 

kamp. Rafke, Britt en Frederique bedankt voor jullie lieve brievenbuspost. Esmee en Tara, het 

zag er grappig uit hoe jullie bezig waren met het bijhouden van jullie "snap string" . Romy 

bedankt voor jouw oplettendheid tijdens het vinden van de weg naar het treinstation. Iris 

bedankt voor het brengen van sfeer in de groep met je gekke liedjes en dansjes. Kim de held in 

het spel SPOON, ik blijf jouw Knert mama. Niet te vergeten knert Yente, bedankt voor het 

mooi invlechten van mijn haren. Niet te vergeten mede knert mattie 4 life Kim, brandende rots, 

bedankt voor het soepel verlopen van badmutsweekend xxl.  

 

De leiding van het froekelkamp en indianenkamp bedankt voor alle gezelligheid savonds bij 

het kampvuur. Kookstaf bedankt voor de heerlijke chili con carne...  

 

Bedankt allen!! 

 

Madelon 
 



Kleine kindjes worden groot 
Net zoals kleine Knertjes groeien 

In 2013 gingen de Knert groep voor het eest op kamp. In Middelbeers. 

Nu is het 2019, ons eerste kamp “als grote. In Middelbeers. 

Niets geen thema verhalen, geen bedtijd rituelen en zeker ook geen heimwee meer ( In ieder 

geval laten ze het niet blijken) 

Gelukkig nog wel de kinderlijke onschuld, verwondering en enthousiasme. 

Maanden terug starten we met de voorbereidingen. Plannen maken, een Doe Boek in elkaar 

draaien, materiaal regelen, ouderverklaringen verzamelen, een budget plan opstellen…en 

dan, eindelijk is het zover. Het kamp start. We ervaarden geen spanning rond de planning, 

we zijn wel wat kampen verder. Wel was het afwachten wat de Knerten van het programma 

zouden vinden. We hadden nog veel meer plannen en ideeën, maar helaas konden we maar 

een week vullen. 

Als de Knerten net zo genoten hebben van het kamp als dat ik zelf deed, dan zit het wel 

goed! 

Emoties, schoten van links naar rechts, hatseflats van hart naar hoofd en terug! Genoten tot 

op het bot! 

(weer) een kamp beleefd die niet in woorden uit te drukken is aan gevoel en beleving! 

Trots op hoe de Knert groep als groep zich gedraagt naar elkaar en andere. 

Blij, met alles wat we gedaan hebben, de keuzes die gemaakt zijn, de hulp van de andere 

vrijwilligers en onze eigen leden 

Opgelucht, dat zowel leden als ouders aangegeven hebben tevreden te zijn met het kamp, 

het programma was goed 

Dankbaar, ik blijf het zeggen, ik ben zo ontzettend dankbaar dat ouders ons hun kostbaarste 

bezit meegeven voor een week. Dat ze het vertrouwen in ons hebben, we de Knerten nog 

beter mogen leren kennen en wat mee kunnen geven als herinnering. 

Ook dankbaar voor de lieve, grappige, oprechte reacties van de Knerten voor, tijdens en na 

het kamp. En, de woorden via de ouder app, wat doet dat goed! Vrijwilligers werk betaald 

niet, maar deze woorden zijn zo waardevol. 

Ontroerd door wie de Knerten zijn, hoe ze doen, hoe ze elkaar helpen, elkaar kunnen 

vervelen en tegelijk de beste vrienden zijn, hun geduld, de wijsheid,                                                 

de onnozelheid, de verwondering…zelfs de eigenwijsheid…                                                                             

heerlijk jong, ons Knertjes. 

Dank je wel allemaal! Ik hou van jullie 

Kim 



 


