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Wie goed doet, goed ontmoet 

 

Jong Nederland Diessen 

Voor iedereen, van iedereen. 

Iedereen verdiend een plekje en heeft een talent. 

 

Al verschillende jaren organiseren we de Goede Doelen 

Dag. We willen leden daarmee, naast een activiteit waar de 

samenhorigheid flink naar boven komt, ook leren dat het 

fijn is om voor andere klaar te staan op een leuke manier.  

 

We vragen nooit iets terug, wat we geven doen we vanuit 

een goed verenigingshart. 

 

Als vereniging hebben we wat moois terug gekregen. 

Nadat bleek dat we niet waren in geschreven voor de Rabo 

Supportactie is de Zonnebloem afdeling Diessen, Haghorst, 

Baarschot voor ons gaan kijken wat ze konden betekenen.  

Ze hadden meer voor ogen, maar voor ons is het gebaar 

dat ze gemaakt hebben van hele grote waarde.  

Wij hopen oprecht dat iedereen dat in wil zien. Dat we als 

verenigingen samen wat moois neer zetten voor en met 

elkaar voor de gemeenschap. 

 

Mocht je een stem over hebben voor de Rabo Support 

actie, willen wij vragen om dan te denken aan de 

Zonnebloem Diessen.  

 

Natuurlijk wensen wij iedereen een succesvolle actie toe! 

 

 

 

Veel leesplezier weer met deze Bolster Bode en tot de 

volgende        

 





 

Rabo Club Supportactie 2019 

 

We wilden gaan sparen voor tenten. Helaas bleken we 

niet te zijn ingeschreven. Deze “tenten” bewaren we 

voor 2020.   



Bedankt Piet  

 

Vanavond voor de stafvergadering namen 

we afscheid bij Jong Nederland Diessen van 

onze collega vrijwilliger Piet. 

 

Al heel wat aan generaties vrijwilligers heeft 

Piet in zijn Jong Nederland Diessen carrière 

voorbij zien komen. Hij heeft de tijd dat er 

in T Stuk en in de Tukaa een blokhut stond 

meegemaakt!  

 

Zijn start was bij het jongens gilde wat 

overging naar Jong Nederland Diessen. 

Volgens Piet heeft Kim hem in 1994 

ingeschreven bij het Landelijk bureau (best 

knap op 8-jarige leeftijd        ). Maar het was 

nog voor hij met Ine trouwde dat hij al deel 

uit maakte van het cluppie. 

Piet was een soort conciërge, een 

klusjesman die daarnaast ook een aantal 

"verhuur taken" in zijn pakket had zitten.  

 

Hij regelde goeie messen (waar hij van af 

moest begrepen we vanavond...maar wij 

zijn er blij mee), zorgde voor een werkbank 

en maakte dingen als ze kapot waren. 

Tijdens de bouw, een paar jaar terug, was 

Piet dagelijks te vinden bij de Bolster. Hij 

bouwde liever dan dat hij sloopte en dat 

vond iedereen prima. Heel wat metsel uren, 

met op tijd soep, broodjes en koffie, zitten 

in de aanbouw waar we maar wat blij mee 

zijn. 

Helaas hebben we de laatste jaren steeds 

vaker Piet gaan bezoeken, (hij had liever 

gezien natuurlijk dat hij naar de Bolster kon 

komen). Hij waardeerde het bezoek. 

Piet, altijd in voor een praatje kon niet vaak 

meer bij de Bolster komen vanwege zijn 

gezondheid.  

 

We brachten de nieuwtjes naar hem, namen 

af en toe een bosje bloemen mee voor Ine 

(waarvan we weten dat ze via Piet ook echt 

wat betekend heeft in de verhuur taken) en 

haalden naast "gewone" buurt ook 

herinneringen op aan vroeger. 

 

Piet heeft de keuze gemaakt te stoppen. We 

vinden het erg jammer maar begrijpen zijn 

keuze helemaal.  

 

We zijn blij dat hij voorlopig nog mooi in de 

vrijwilligers app groep blijft. De verjaardag 

appjes, in hele zinnen, met emotions 

en...ook van Ine kunnen we niet missen. 

                                 

We hebben Piet bedankt met een mooie foto 

taart die we samen op aten en een bon die 

hij samen kan besteden met Ine aan een 

etentje....dit heeft hij dik verdiend!  

 

Piet...BEDANKT! 

 

https://www.facebook.com/JongNederlandDiessen/?__xts__%5B0%5D=68.ARDriFWZMgXvS4PGA72ihFPliJZ0EVMdCRv9rbQ8mze8IFsQKqknL3eYz7-_4Du4EtOsZiglJS08ahpgTFKcM8WzdlyyVo1OjSj2GDVEo50wpeUUHPWMQmUf30L74fbEhPrR1F_tJV_BmxXJzkdDdqychxmNr1MF6nvQ77bRiUuKR1CKFQKAynVmp4mg7ZUPuUnthG-shNjVxXbsqZ0j2BI-k17fOEt3d6eHyaNkFmnRSGYDi2GzK61GoEFQN48CN9-SIG2UQ-SOpaYjin6SC-2akTEEvSJxG_jl-8T_82bS8j_W9f3qHuakfKp13LYiissBx2ZsZ1Gv982m0WhIIkyuxw&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARD3GzPjhnNxCaJB1xkIqvRW1X9-f24lJrxb60L1lZmD0TkAJqILV3vu7vuARl5kBS0c4GbxtC4zUSEu
https://www.facebook.com/piet.nooijens.3?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAKTyBgS7FMRm9gVBntlUn_a46BQOdJEooo_b3DjreAY6m3YTjgUi7uu0LcB45yDBPMmLVQzPKmRh1s


Tijdens de bouw werkzaamheden was Piet erg 

actief. 

 

Zijn hoofdtaak bij Jong Nederand Diessen was 

het verhuur. Huurders konden bij hem de sleutel 

halen, hij gaf een rondleiding en genoot van de 

buurt. Vooral als het “de vaste” huurders waren 

of bekende, dan kwam je niet zomaar weg bij 

hem.        



Bedankt Danny  

 

Na 28 jaar gaat Danny het cluppie verlaten…en denken en hopen we dat hij zo af en toe nog eens laat 

zien. We mogen hem in ieder geval benaderen voor verschillende dingen en daar zijn we blij mee! 

 

Danny is begonnen als 6 jarig “menneke” als lid bij de vereniging. Hij vermaakte zich prima tussen de 

jongens en rolde zo door naar de volgende stap, vrijwilliger. 

 

Als Danny een dagboek zou bij hebben gehouden zou deze ver vol staan met grappige, ludieke en mooie 

Jong Nederland verhalen.  

 

Over een vlot tent tocht over het kanaal met de vrijwilligers, de boerenbruiloft op het Z@pp kamp met 

zijn inmiddels officiële vrouw ( die hij bij Jong Nederland Diessen leerde kennen), de zoektocht naar 

hem op een van de Kaderschouwen, het slopen en bouwen bij de Bolster, het etentje met De Diharts bij 

Etenstijd, het afscheid kamp met de Oekels, over zijn verjaardagen op kamp ( met de mooie roze dolfijn 

pyjama)…. 

 

De laatste jaren bleven de bladzijde van Danny zijn zogenaamde dagboek vol maar iets minder met 

Jong Nederland Diessen. Begrijpelijk. Ondanks dat zijn hart bij de vereniging ligt zijn er ook nog andere 

dingen in het leven. 

 

Hoewel zijn besluit om helemaal te stoppen toen onverwacht kwam zagen we het achteraf wellicht toch 

een beetje aankomen.  

 

Danny weet dat de Bolster deur open blijft staan voor hem en wij weten waar we hem voor kunnen 

benaderen.  

 

Danny, bedankt voor alles! Wellicht heeft de laatste lichting vrijwilligers het iets minder door, maar in 

het verleden was het mede dankzij jou dat Jong Nederland Diessen weer op de kaart gezet is na een 

klein dipje.  

 

DANK JE WEL! 

 

 





Minioren, september 2019 

 

Niels las een boek voor over dieren die zich hadden verstopt in de Jungle. Elke Minioren 

bijeenkomst beginnen we met een verhaal uit een mooi kinderboek.  

Daarna gaan we op een leuke manier aan de slag met het thema van dat verhaal. 

 

Deze keer starten we met de jacht op (knakworst) vlees. Minioor Pleun mocht met 

Suzan mee naar de winkel nadat ze iedereen hadden geteld. Zo wisten ze precies 

hoeveel (jungle) broodjes en (knakworst) vlees ze moesten gaan “vangen”.  

 

In de tussen tijd maakten de andere Minioren samen met Niels en Kim een vuurtje. Ze 

sprokkelden hout en oefenden met vuurstaafjes. Dat was nog een moeilijke klus! 

Gelukkig hadden Niels en Kim ervaring en met dat en wat geduld ontstond een mooi 

vuurtje. Iedereen kreeg een stok waar de broodjes aan gingen voor ze boven het vuur 

kwamen te hangen. Echte STOKbroodjes waar door de stok een gat in zat ( voor het 

knakworstje)..en wat smaakten ze goed! De jungle sap ging er ook goed in.  

 

Het Bolster bos had wel iets weg van een jungle, maar, we misten sloten, watervallen 

en rivieren. Er werd daarom flink geschept en gegraven om daarna de kuilen te vullen 

met water wat het bos meer op een jungle liet lijken. 

 

Tijd voor de andere activiteiten hadden de Minioren niet. Druk met in het water 

springen, kuilen graven en sjouwen vloog de tijd voorbij. 

 

Kliedernat, goed zwart en “nog geen zin om te gaan” namen we daarna afscheid van de 

Minioren. 

We hebben met de ouders een app groep gemaakt. Hiermee houden we ze op de 

hoogte. Wil je in de app groep? Meld je bij Bolsterbode@hotmail.com 



Bikkels, September 2019 

September Bikkels Na een lange zomervakantie, zijn we weer terug bij de Bikkels! Gezellig, de eerste keer 

kwamen er al verschillende nieuwe kindjes kijken. Daarvoor hadden wij een speurtocht/quiz bedacht. In 

kleine groepjes moest er in en rondom de Bolster verkend worden. Hoeveel wc’s zijn er, tot hoever mogen 

we in de bossen komen en welke regels hebben we ook alweer? Ook werd er gevraagd wat we nog meer 

buiten het groepdraaien doen, natuurlijk kamp, maxiorenfestival en zwemfestijn. Waar we dit jaar ook 

allemaal naar toe gaan. Daarna was er nog tijd om verschillende kleine spelletjes in de gymzaal te doen.  

De week erop deden we een andere activiteit wat natuurlijk ook helemaal bij Jong Nederland hoort, 

namelijk kampvuur. In groepjes werd er zelf vuur gemaakt toen er genoeg vuur was, kregen we beloning! 

Lekkere broodjes afbakken boven het vuur met daarna een knakworst erin. We hebben er met z’n alle 

heerlijk van gesmuld! Omdat er zo snel vuur was, was er nog tijd voor een bosspel, namelijk levend 

stratego met kaartjes van dieren, er werd vol op gerend getikt en slim gespeeld.  

Om alle kanten van Jong Nederland te laten zien, speelden we de week daarop een wijkspel. We startten 

vanaf het speeltuintje in de wijk. Daar was een QR-code speurtocht uitgezet. Door papieren met QR-codes 

te zoeken, en te scannen kwam er een vraag tevoorschijn die beantwoord moest worden. Verder moesten 

er nog verschillende opdrachten voldaan worden, kwartet van foto’s van rode auto’s, dieren en honden, 

ook moest er iemand verkleed als mummie terugkomen. We waren precies op tijd terug bij het 

speeltuintje, de tijd vloog voorbij.                                                                                                                                                       

Door het mindere weer speelden we in de gymzaal verschillende (sport)spellen. We begonnen met 

hoekhockey in tweetallen, daarna speelden we nog trefbal. Er werd fanatiek meegedaan! Als laatst was er 

nog tijd over voor kat en muis. Het laatste kwartier hadden ze de keus of even naar buiten, hutten bouwen 

en in de bossen spelen of binnen nog even spelen in de gymzaal. De ene helft ging naar buiten de andere 

helft speelden in de gymzaal hun favoriete spel museumpje.  

 



Opendag.  

 

Eerlijk, heel druk was het niet. Maar, we vonden het toch een geslaagde opendag. Na jaren vonden we 

het wel weer eens tijd worden om een opendag te organiseren. Niet alle ouders kennen de Bolster, niet 

alle vrijwilligers kennen de ouders en er zijn ook mensen die nog nooit van Jong Nederland Diessen 

hebben gehoord. 

 

Verschillende gezinnen die nieuw in Diessen zijn vonden de weg naar de Bolster. Voor oud leden was de 

bedoeling dat ze zich weer konden inschrijven voor het nieuwe seizoen en een aantal had dat goed 

begrepen. 

 

De vrijwilligers hadden verschillende “echte Jong Nederland” dingen klaar gezet en alles was voorzien 

van informatie slingers met foto’s en tekst.  



Bosbengels, September 2019 

 

Het nieuwe seizoen 2019 - 2020 is weer begonnen en zo ook voor de Bosbengels. 

5 sept draaiden we weer voor de eerste keer groep na de zomervakantie. We begonnen helaas 

met 1 lid dat gestopt is maar mogen ook gelukkig een nieuw lid verwelkomen. 

De eerste avond gingen we vuur maken met de fire-sticks een van onze bosbengels favoriete 

activiteit, daarna nog iets lekkers op het vuur daar zijn onze jongens wel voor te vinden. 

Iedereen mocht zeggen wat hij dit seizoen graag wilde doen daar maakte de leiding een lijstje 

van. 

12 sept nog heerlijk weer dus we gingen een bosspel doen vuur water steen met vlag veroveren 

de vlaggen waren goed verstopt maar met een kleine aanwijzing werden ze toch gevonden. 

19 sept vandaag een wijkspel een QR tocht gedaan, een tocht waarbij je de telefoon nodig hebt 

dat vinden ze allemaal leuk, leuke vragen en opdrachten moesten ze doen onderweg in 3 

groepjes. 

26 sept eigenlijk zouden we gaan paintballen maar groep 8 van de willibrordusschool is op kamp 

dat zou betekenen dat niet iedereen mee kon doen, snel een nieuwe datum geprikt en wel 

zaterdag 5  okt dus dat houden ze nog tegoed. 

 

 

Vanavond ga aan we lekker in de gymzaal ons uitleven mister mind voetbal ook een vd favoriete. 

 

 



 

Knerten, September 2019 

 

 

Eindelijk, we mochten weer groepdraaien!  

 

7 september starten we “lekker chill”. De Knerten mochten aangeven wat ze graag 

dit seizoen willen doen rond een zelf gemaakt kampvuur. We kletsen bij over de 

vakantie, haalden nog herinneringen op aan het kamp en buurten wat over “koetjes 

en kalfjes”.  

 

“Mwa, wel leuk” was de reactie de 14e september. Het programma moest even 

warmdraaien voor iedereen fanatiek mee deed. De groep werd gesplitst in groepen. 

Elke groep kreeg de opdracht een lege emmer water in een stoepkrijt kring te vullen 

met water uit een andere emmer in een kring verder op. De emmers mochten niet 

aangeraakt worden met het lichaam en niemand mocht in de kringen komen. 

Teambuilding, daar kwam op het op neer. Daar eerst nog wat gelanterfant werd en 

de hersenen nog even moesten opstarten kwamen langzaam wat ideeën boven. 

Eenmaal aan de slag met de uitdaging gingen alle groepen toch fanatiek aan de slag! 

Er werden creatieve oplossingen bedacht.  

 

21 september vierden de Knerten hun verjaardag bij hun vrienden de (feest) 

varkens. De traditionele Spek Spek tocht kwam dit seizoen vroeg in beeld en was erg 

geslaagd. Iedereen nam een traktatie mee die werd gedeeld nadat we de tocht 

hadden gelopen.  

 

En, wat maken we elk seizoen…Appelmoes! De 28e september namen verschillende 

leden appelen mee, een schilmes en glazen potjes. Of de appelmoes smaakte weten 

we nog niet nu we met deze Bode bezig zijn. Wel dat hij erg goed rook! 

Raf trakteerde deze ochtend. Niet omdat hij jarig was geweest maar omdat hij de 

Knert vrijwilligsters voorbij gegroeid is! (We hangen echt vast van tradities)  

 

 

 



 

 

 

 

Burendag, September 2019 

 

Elia bracht alle spullen die nodig waren op 28 september naar Haghorst waar Tijmen, Liesbeth en Kim Jong 

Nederland Diessen vertegenwoordigde bij de Burendag van Haghorst. 

In Haghorst houden ze al verschillende jaren een gezellige burendag samen waarin onder andere “Heel 

Haghorsts Bakt” een onderdeel is. Dit is een taartbak wedstrijd onder de inwoners. 

Voor de kinderen hadden we verschillende onderdelen waarmee zij zich in de middag konden vermaken. 

Ons aanbod bestond uit een quiz, marshmallows maken en spijkerbroek hangen.   

De winnares won een JONG NEDERLAND DIESSEN SMORES PAKKET. Bestaande uit Marshmallows, 

chocolade repen, koekjes, verschillende maten stokjes ( om de Marshmallows aan vast te maken, kaarsjes 

( als je geen groot vuur mag maken, is dit een alternatief) en een recept.  

 

 


