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De eerste maand van het jaar zit er weer op!  

Elke groep heeft weer leuke programma’s gehad. 

 

We kijken vooruit wat er nog allemaal dit jaar staat te gebeuren.  

 

- Inhalen van de burgemeester. 

- Het zwemfestijn voor de maxioren en junioren 

- De weekendjes van alle groepen 

- Het juniorentoernooi 

- Het Ardennenweekend voor de Senioren 

- Het grote kamp 

- En natuurlijk altijd het vaste groepdraaien 

 

Een seizoen nog met allemaal leuke dingen! 

 

Wij kijken er naar uit, om al deze leuke activiteiten samen met 

elkaar te beleven en mooie herenigingen te maken! 

 

 

 



Minioren, 18 Januari 2020  

 

Kim las voor uit EEN BOEK. Het boek, wat ook echt EEN BOEK heet, was een beetje raar. Op de eerste 

bladzijde stond een gele stip. 

Als er er op wreef werden het er 2! Echt! We draaiden de bladzijde om en er stonden ineens twee 

stippen.  

Elke bladzijde vroeg om een handeling die “iets in werking” zette in het boek. Zo kwamen er steeds meer 

stippen in het boek die door met het boek te schudden ook allemaal naar een kant “rolden”. 

Na het bijzondere boek te hebben gelezen gingen de Minioren spelen met echte ballen. 

 

In de gymzaal speelden we wat estafette spelletjes met gekleurde ballenbak ballen. Probeerden we 

blokjes om te gooien en schoppen.  

We maakten een “ballen bak” door met zijn alle een kring te vormen, zittend op de grond, waar de ballen 

middenin kwamen te liggen. Niels dook erin en er ontstond een ballenbak “gevecht”. Heerlijk, energie 

eruit!  

 

Tijdens het snoepen van een oranje bal ( mandarijn) toverden we met snoep balletjes. De snoepjes lagen 

op een bord, mooi in een kring. Wat water erbij deed de kleurstof loskomen en een mooie regenboog 

vormen op het bord. 

 

Mooie kleuren, net als vuurwerk! Niels nam het bord mee naar buiten en gooide alles zo de lucht in wat 

we van boven vanuit de Bolster mooi konden aanschouwen. 

 

Het was koud, maar toch zijn we nog 20 minuten buiten gaan spelen. Door het rennen had niemand het 

koud meer!  

 





De Bikkels, Januari 2020 

 

Bolsterbode januari ’20 

De eerste keer groepdraaien van het nieuwe jaar, maakten we er een klein feestje van. Het 

springkussen werd met behulp van de Bikkels opgezet, zodat we een paar minuten later konden 

springen. Met z’n alle tegelijk op het springkussen werd een beetje veel. Dus eerst was het aan de 

jongens de beurt, de meiden dansten op de muziek of speelden badminton.  

Daarna was het de meiden zijn beurt voor het springkussen.  

Op het laatste mocht iedereen nog zijn kunsten laten zien en was het alweer tijd om te gaan. 

 

6 januari splitsen we de groep in tweeën. De meisjes gingen boven een meisjesmiddag houden, met 

make-up, nagellak en maskertjes.  

De jongens bouwden beneden in tweetallen een spaghettibrug, door met elkaar samen te werken 

kwamen er mooie constructies tevoorschijn. Ze waren allemaal even sterk. Op het laatste lag alleen 

heel de ruimte vol met spaghetti, maar dit werd door de jongens goed opgeveegd.  

 

23 januari bakten we koekjes. Alle ingrediënten werden netjes afgewogen, daarna werd alles goed 

gekneed tot een grote bal. Iedereen kreeg een stukje van het deeg om vormpjes uit te halen. Er 

werden hartjes, rondjes, mannetjes en apen gemaakt. Daarna de oven in en net op tijd waren alle 

koekjes klaar.  

 

30 januari, met de kinderen die kwamen op de studiemiddag speelden we in de gymzaal diverse 

spellen. We begonnen met slagbal met hindernissen de teams waren de jongens tegen de meisjes. 

Daarna speelden we het spelletje dweilhockey, iedereen kreeg een nummer als jouw nummer werd 

genoemd in het verhaal, moest je zo snel mogelijk de dweil naar de overkant krijgen.  

Als laatste speelden we hoekhockey in de kwartet variant. Iedereen deed fanatiek en gezellig mee.  

 

 

 

Wat heb ik nodig? 

• 250g bloem 

• 100g suiker 

• 1 pakje vanillesuiker 

• 1 ei 

• 125g boter 

Hoe maak ik Zandkoekjes? 

Doe de bloem, suiker, vanillesuiker,  

ei en boter in een kom  

en kneed alles goed door elkaar.  

Vorm een bol van het deeg.  

Bestrooi het aanrechtblad met wat bloem  

en rol hierop het deeg met een deegroller uit 

tot een lap ven 1 centimeter dik.  

Snijd hier koekjes uit met een vormpje. 

Vet een bakplaat in en leg hier de koekjes op.  

Bak de koekjes 15 minuten in  

een voorverwarmde oven  van 200 graden. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Bosbengels, Januari 2020 

 

2 januari het is nog vakantie. 9 januari beginnen we weer gezellig in het nieuwe jaar met 

groepdraaien met onze Bosbengels 12 jongens hebben we! 

 

We beginnen onze eerste avond van het nieuwe jaar met het bakken van  heerlijk oliebollen. Het 

springkussen staat op en het is tijd voor het vragen spel. 

 

16 januari we gaan ons uitleven in de gymzaal. Lekker voetballen en hockeyen, het ging er 

fanatiek aan toe. 

 

23 januari splitsen we de groep in tweeën. De ene groep ging boven het roulette spel spelen en 

de andere groep in de hobbyzaal het Atmosfear spel. 

 

De 30e hadden we hetzelfde programma dan de 23e. Alleen nu speelden beide groepen het andere 

spel. We eindigde de bijeenkomst door gezamenlijk “effe lekker dollen” in de gymzaal. 



 

Knerten, Januari 2020 

 

De eerste keer groepdraaien in 2020, was op 11 januari. Daar de Knerten het spel Roulette 

zo leuk vinden en de vorige keer er niet veel Knerten waren hebben we dit als nog een 

keer gespeeld. Bloedje fanatiek en een beetje luidruchtig zijn we de ochtend doorgekomen.  

 

Het was fris de 18e januari maar gelijk ook prima weer voor een speurtocht. Madelon had 

een tocht uitgezet die door de meeste Knertgroepjes creatief werd veranderd. Iedereen gaf 

aan een leuke ochtend te hebben gehad, en daar draait het om.  

 

Groepdraaien is altijd leuk, maar genieten is het als iedereen leuk en enthousiast mee 

doet! De 25e was zo’n bijeenkomst. De spelboekjes van Jong Nederland werden erbij 

gepakt en we speelden spellen die we eerder nog niet speelden. Niet te flauw, deed 

iedereen mee met zelf de wat flauwe spelletjes die op de lachspieren doortrokken. De 

ochtend sloten we af met een paar potjes Vleeshoop waarin de Knertleden lieten zien dat 

ze met respect voor elkaar een lomp spel samen aankunnen.  

 



 

 

Wie ben jij? 

Tijn  

 

In welke groep zit jij bij Jong Nederland? 

De Pelikanos 

 

Mijn leiding is: 

Niels, Bastiaan en Geert 

 

Hoelang zit je al bij Jong Nederland? 

1 jaar 

 

Wat vind jij zo leuk aan Jong Nederland? 

De verschillende en altijd leuke dingen 

 

 

Als je iets mocht kopen voor Jong Nederland wat zou 

dat dan zijn? 

Een goede volleybal 

Wat zou jij nog eens met jou groep willen doen?  

Een nachtje kamp 

 

Wat is jou lievelingsspel? 

Verstoppertje 

Speel je liever binnen of buiten? 

Buiten 

Wat is jou leukste/grappigste moment bij Jong 

Nederland? 

Op dit moment weet ik niets, maar hopelijk komen er nog 

mooie en grappige momenten bij Jong Nederland! 



 

Knerten, GROEIEN 

 

Ze weten het al 

vanaf de 1e 

bijeenkomst van de 

Knerten. Wie de 

vrijwilligsters voorbij 

groeit moet 

trakteren.  

 

Rafke, al jaren lid 

van de bende, was 

de gelukkige die 

Madelon en Kim 

voorbij gegroeid is. 

Zij trakteerde de 

groep en dat sloeg 

niemand af. 

 

We hadden al een 

tijdje door, de enkels 

van de pubermeiden 

horen volgens de 

laatste mode bloot te 

zijn ( al vriezen de 

voeten eraf). Echter, 

bij Rafke “krimpten” 

de broeken sneller 

       

 


