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Bolster Bode  
Konden we de vorige maand nog op 

straat schaatsen, deze maand konden 

we bijna zwemmend naar de Bolster 

toe! Nou ja, een beetje overdreven 

misschien maar dat er zelfs weer 

water in de sloot rond om het bos 

bleef staan is niet gelogen!  

 

Sommige neuzen waren ook wat “waterig” 

bij de leden, verkouden en snotneuzen 

genoeg die we voorbij hebben zien komen! 

Op naar maart, waarin de lente gaat 

beginnen! 

 

Waar we nu een beetje door de drab lopen 

kunnen we hopelijk in de zomer met droge 

voeten lopen!  

Op naar de zomer! 

 

 

  

Jaarverslag    

Sinds een aantal jaar komt er vanuit het bestuur een jaarverslag in januari van het 

jaar daarvoor. Een jaarverslag is een brief waarin allerlei dingen staan die we het jaar 

daarvoor hebben gedaan met de vereniging en ook waar we aan willen werken in het 

nieuwe jaar. 

 

Er staat bijvoorbeeld in wie in dat jaar in het bestuur zaten, dat we de verbouwing hebben 

afgerond en in het kort hoe we er financieel voor staan. (Dat betekent dat er verteld wordt waar 

het geld aan uitgegeven is en of we voldoende in kas hebben en niet teveel hebben uitgegeven.) 

 

De leiding mocht in maart ook punten aangeven van zaken die beter kunnen binnen de 

verenging en dingen die al heel goed lopen. Daar hebben we ook aan gewerkt. Dat we dingen 

zijn gaan verbeteren en dat dingen die goed gaan ook zo houden.  

 

Een jaarverslag is belangrijk om precies te weten hoe we het als vereniging doen. Alle leiders en 

leidsters zien eigenlijk een soort rapport zonder cijfers. Met dit rapport gaan we dan een nieuw 
jaar in waar we dingen weer kunnen verbeteren of proberen goed te houden! 



Voor elke groep is het belangrijk dat er vaste begeleiding 

aanwezig is, maar voor de Minioren die maar eens per maand 

samen komen is het heel belangrijk. 

Zij kennen nog niet veel andere leiding. 

 

Het Minioren leidingteam is uitgebreid met nog een leidster! 

 

Wij zijn heel blij dat Jaqueline de Wit, mama van Mirthe (Frekkels) 

Tom en Bram (Minioren) het team wil komen versterken! 

 

We gaan er nu vanuit dat er elke maand “bekende” groepdraaien!  

De laatste twee keer hebben we dankbaar gebruik gemaakt van 

collega leiders en leidsters die konden invallen voor de leidsters die 

moesten werken. 

 

Via deze weg willen we Jaqueline nogmaals van harte welkom heten 
en wensen wij haar een hele leuke tijd bij de Minioren groep! 

 Aanwinst!    



                        

 
 

 

 
 
 

Hey, hallo..contact 
“Haha, moet je dit filmpje eens bekijken”.  

“Wacht even, even dit spelletje uitspelen” 

“he..zei je wat. Ik was even aan het chatten..wacht even”. 

…… 

 

Herken je dit, je bent met een groep bij de Bolster. De bedoeling is dat je het samen gezellig hebt. 

Samen een spel aan het spelen gaat, bij het kampvuur zit, bij kletst of een andere activiteit 

onderneemt.  

In plaats van dat echt iedereen mee doet zijn de geluidjes van de spelletjes en berichtjes op de GSM 

voor een aantal mensen interessanter. 

 

Een GSM verbindt mensen. Via berichtjes via de sms, Whatsapp en Facebook blijven we op de hoogte 

van elkaars leven. Maar een GSM zorgt er ook voor dat mensen geen echt contact met elkaar 

hebben. 

 

Let eens op wat er gebeurd als iemand steeds meer aandacht heeft voor de gsm in plaats van wat er 

in de groep gebeurd. 

Zie jij dat er een groepje om die persoon staat, die hard mee lacht om de leuke filmpjes? Zie je dan 

ook dat er kinderen niet bij dat groepje staan. Een beetje buitengesloten. 

Zie jij dat er geen gezellige sfeer is in de groep? Dat een leuk voorbereid programma waar iedereen 

plezier aan kan hebben verstoord word? 

 

Kun jij 1,5 uur zonder GSM? Leg hem in de keuken en geniet van je JN avondje SAMEN MET JE 

GROEPGENOTEN! 

 
 

Namens De Stopnoalden 

mogen we via deze weg de 
groepen bedanken die platen 
hebben geschilderd voor de 

kindermiddag! 
De vissen 

en 
 andere onder water figuren  

zijn een 

 “DIKKE DUIM”!  



 

 

Waarom bellen/mailen 

Alle groepen hebben een mailadres en alle leden hebben minimaal 1 telefoonnummer waarop 

ze iemand van het leidingteam kunnen bereiken. Hier onder een lijstje waar je onder andere 

voor mag bellen en mailen. 

 

*Afmelden voor het groepdraaien zodat de leiders en leidsters weten dat als je er niet bent, er niets 

onderweg met je gebeurd is. 

 

* Aanmelden of afmelden voor een activiteit. Meld je ook netjes af, dan weten ze dat je de mail in ieder 

geval gezien hebt. 

 

* Leuke programma ideeën mag je altijd doormailen. Vind je de programma’s van de leiding niet altijd 

een succes, dan kan dat natuurlijk. Niet iedereen vind alles leuk, als er maar zeker ook voor jou iets 

leuks bij zit! Wat jij leuk vind zet je op de mail en stuur je door! Bij het maken van een programma 

kunnen ze alle ideeën meenemen! 

 

*“Waar mensen werken kunnen foutjes gemaakt worden. Van fouten kun je leren”. Heb je een op en of 

aanmerking op de leiding bel ze dan (of laat je ouders dat doen). Weet dat als je dingen uitspreekt de 

ander er van kan leren en dat dingen dan kunnen veranderen! Goed om te weten, we doen altijd wat 

met klachten, op welke manier ze dan ook bij ons terecht komen! We noemen ze zelf liever 

“leerpunten”, klinkt vriendelijker en het woord zegt wat we er mee doen. We leren er van en proberen er 

echt wat mee te doen. 

 

* Heb je vragen over iets wat met JN te maken heeft, bel of mail en we helpen je verder! Vragen over 

bijvoorbeeld kamp, weekendjes of bijvoorbeeld activiteiten die voor jou nieuw zijn. 

 

Door met elkaar in gesprek te blijven  

zowel van de leiding naar de leden/ouders als anders om  

kunnen we er samen voor zorgen dat het  

gezellig, leuk en goed blijft bij  
Jong Nederland Diessen! 

  

Waar wij als vrijwilligers blij van 

worden? Wat is ons salaris? 

Een spontaan berichtje in de 

mailbox van een van onze leden! 

 

Ik vond het heel leuk bij de Knerten. 

We hebben een toverstokje en een 

soort armband mogen maken! 

Dit is mijn geluksknoop die ik eraan 

heb gemaakt. 

  

Groetjes van Pleun 
 



                   

Uit de groep  

 

Ook al was het vakantie en draaiden er verder geen groepen, voor de Minioren was het wel 

groep. 

Jip stuurde een brief vanuit Winterbergen, Duitsland. De postbode was de vlag verloren die Jip 

mee stuurde. Gelukkig vonden we die in het bos waar we ook nog wat spelletjes hebben 

gespeeld. Van al dat spelen kregen we dorst, dus, tijd voor “Bier en worsten”.  

Aangezien het best koud is in de winter in Winterberg is de kans op een snotneus aanwezig. Uit 

voorzorg hebben we prachtige zakdoeken versierd!  

Na nog wat spellen in de gymzaal was het reisje weer om. 

De foto’s staan weer online! (fotoalbum.eu/miniorendiessen) 

 

Wat doen de Knerten het liefst? Zingen, dansen en lekker gek doen! De “oude” kinderen voor 

kinderen cd’s” zijn favoriet en aangezien er mama’s zijn van Knerten die thuis ook bandjes en 

cd-tjes hebben kunnen ze sommige Knerten al een aantal liedjes mee zingen! 

Favoriet..het tietenlied ;-)  

De ochtend begonnen we met een flinke warming up, daarna van allerlei spelletjes met muziek 

om af te sluiten met een Coeling down! 

 

Aangezien we heel goed beseffen dat de Knerten heel goed ook zelf weten wat ze leuk vinden 

mogen ze ook mee beslissen in het programma. Aangezien ze nog niet veel ideeën geven en we 

eigenlijk als leiding er ook al heel veel hebben houden we af en toe een “Knert Keuze Ochtend”. 

Deze ochtend wilden ze graag knutselen en tikkertje spelen. Wat ze gingen maken, geluks-

armbandjes en toverstafjes (Die bij de leidsters nog werkten ook, werden wij even omgetoverd 

naar kikkers!) van draad, stokjes en mooie glimmende knopen. 

 

Met carnaval hebben we geschminkt.  

Eerst kregen de Knerten mooie armtatoe’s waarna ook  

de Knerten de leidingarmen mooi versierden! Meer dan  

een uur hadden we nodig om alle armen te versieren als  

echte kunstwerkjes. Gelukkig hadden we toch nog tijd  

voor Elia de ballonen clown die deze ochtend lekker in zijn  

eigen kloffie mooie ballonfiguren maakten voor zowel de  

leden als leiding. 

De foto’s zijn weer te bewonderen op: fotoalbum.eu/jndknerten 

 

 

 

 

 

De Bosratten speelden een nieuwe variant van Cluedo, een spel waarin een moordenaar, 

plaats delict en een moordwapen moeten worden gezocht. Niet dat er echt iemand vermoord 

was maar gewoon een leuk spel! De leiding heeft door heel de Bolster letters verstopt. Er 

werden drie teams gemaakt die hun eigen letters moesten zoeken (elk ander kleur). Nadat ze 

alle 17 letters hadden gevonden, moesten ze drie woorden maken. Wie het had gedaan, waar en 

hoe! Na lang puzzelen hadden ze het allemaal opgelost. 

 

De Dabbers hebben ook platen getekend voor de kindermiddag van de Stopnoalden. Het zijn 

voort bijna de oudste groep, maar nog steeds maak je ze blij met verstoppertje. Aangezien het 

koud en glad was buiten speelde de groep lekker binnen het spel! Verstopplaatsen genoeg, al 

zou je dat zo niet zeggen! 

 

De Di-harts maakten een mega grote sponge bob voor de carnavalsvereniging en speelde het 

spel “de weerwolven van Wakkerdam”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carnaval bij JN 
Een aantal leden die al langer bij Jong Nederland Diessen zitten en wat ouders was 

het al opgevallen, geen Carnaval avondje dit seizoen in de Bolster. 

Hoe dat komt? 

 

Het organiseren van een carnaval avondje lijkt makkelijk maar bedenk maar eens iets wat leden 

in de leeftijd van 6 tot 15 jaar leuk vinden. Jarenlang is het ons gelukt hoor! Vooral 

verschillende soorten tochten kwamen vaak als invulling.  

Alleen, het weer zat niet altijd mee, en nog belangrijker: bij een tocht heb je veel mensen 

nodig. 

Aangezien we altijd op tijd wilden beginnen op de avond zodat het niet te laat zou worden was 

het voor de meeste leiding racen naar de Bolster. Vaak maar “halve bak” gegeten mee op pad.  

De quizzen kwamen toen in plaats van tochten, ook hartstikke gezellig. Maar het had weinig 

meer te doen met carnaval. 

 

Vandaar dat we zijn gaan nadenken hoe we op een andere manier alle leden een leuke activiteit 

kunnen aanbieden. 

Al snel kwamen we tot het idee dat het echt niet rond carnaval zou moeten zijn. Er is immers 

op school en in het dorp ook al van alles te doen. 

 

Wat we wel gaan doen zijn we nog aan het bekijken, er zijn al verschillende ideeën! 

Ideeën die echt bij Jong Nederland passen. We houden jullie op de hoogte! 

 


