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Bolster Bode 

 Bestuur /team wijzigingen 

Nieuw jaar, nieuwe ronde! 

 

Ieder bestuurslid zit 3 jaar in het bestuur, mits hij of zij eerder wil stoppen. Elk 

jaar komen er 2 bestuur plaatsen vrij. Diegene die “moet stoppen” kan zich    

herkiesbaar stellen. 

 

In januari stopt Esther met haar taak “lid bestuur”. Ze blijft nog wel een tijdje de 

verhuur van de Bolster regelen. Erwin van Gestel neemt haar taak over. Erwin is 

vroeger lid en leiding geweest bij de vereniging. 

 

Ward stopt met zijn taak van penningmeester. Voor deze taak staat een vacature 

open. Hij gaat Joost zijn voorzitter rol dit jaar overnemen. Joost stopt na 2 jaar 

met deze taak. 

 

Danny zal zijn taak van secretariaat behouden zoals Kim haar taak “lid bestuur/pr” 

behoudt.  

 

Rik, van de Dabber groep, gaat groep draaien in Vessem vanaf januari. Wieke 
draait al weer een tijdje mee met de groep en neemt de groep dan definitief over. 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen ..oude vertrouwde Bolster Bode! 

Daar zijn we weer met een verse Bode voor en van onze leden, vrijwilligers van 

Jong Nederland, ouders en vrienden van onze vereniging! 

 

Wij wensen iedereen weer veel leesplezier! 

 

 

Hij is nog “under construction” maar de nieuwsgierigen onder ons kunnen al vast 

een kijkje nemen op:  

http://www.jndiessen.nl/ 



 

                                                                                                                        

 

  

  

 

  

 Uit de groep: Minioren  
Deze keer van zowel November als December een verslagje van de Minioren. 

 

Pietengym met minioren. 

Het was zaterdag 16 november. Ik mocht mee naar de minioren. We gingen pietengym doen 

met de kinderen, een verlanglijstje maken en een pepernotenboom toveren. Als je binnen 

was mocht je een verlanglijstje maken. De eerste opdracht bij de pietengym was een koprol 

maken. Daarna moesten de kinderen pakjes vangen en in de grote zak doen, net als een 

echte piet over daken lopen en pakjes in de schoorsteen gooien en sinterklaas helpen met 

allerlei dingen. Tussendoor gingen we een pepernotenboom toveren. Elke keer moesten we 

een sinterklaasliedje zingen, dat was best gezellig en daarom ging de boom groeien. De 

kinderen mochten op het eind even vrijspelen in de gymzaal. Het was er best druk met al die 

kinderen. Toen was het tijd om weer naar huis te gaan. Alle kinderen kregen nog een 

pietendiploma omdat ze bewezen hadden dat ze een echte piet waren en ook Sacha de 

logeerbeer, die gezellig met Syb mee was gekomen, want die deed ook mee. 

Groetjes Mirthe de wit.  

 

Minioren december.  

Na alle kunstjes en sportieve uitdagingen van de pietengym in november, was het deze 

bijeenkomst van de minioren ‘knutseltijd’. Deze keer gingen we toveren met kleuren. De 

kinderen kregen een groot stuk karton en mochten daar een kerstschilderij op maken. Wat 

kun je met een paar kleurtjes toch prachtige creaties maken! Na deze inspanning op een paar 

vierkante meter, moesten de kinderen zich toch even uitleven. Daarom deden we enkele 

spelletjes in de gymzaal. Kleurentikkertje was toch wel favoriet. Na de pauze mocht er weer 

geknutseld worden en maakten we waxinelichtjeshouders. Ter afsluiting gingen de jongens 

nog even voetballen in de gymzaal. De meiden deden nog enkele kleurenspelletjes. Het was 
al weer snel tijd om naar huis te gaan. Wat zullen we in januari weer gaan toveren? 

Via deze weg willen we de ouders 
bedanken die zijn komen helpen. Fijn 

dat we kunnen rekenen op hulp 

wanneer nodig, DANK JULLIE WEL! 
 

Het Minioren team 



“Pepernotenboom”” toveren met de Minioren  



“Kleuren/kerst” toveren met de Minioren  



 

Op 7 december was Kim weer terug van vakantie. Uit India had ze voor alle kinderen een 

“stip” meegenomen. Iedereen mocht zelf een kleur uitkiezen en Kim plakte daarna de stip 

op het voorhoofd. Na even bijgepraat te hebben gingen we van start met deel 2 van de 

KNERT SPEL RONDE.  

De groep speelde weer verschillende spel ronden. Ze beantwoorden vragen, haalden om de 

beurt met het team een blokje uit de Jenga spel stapel en knoopten zo snel mogelijk 

touwtjes aan elkaar. 

 

14 December was het Heksenfeest bij de Knerten. Inge ( van Pip for Kids) is een “echte 

heks”. Via een prijs actie uit de Kidsproof krant hadden we het heksenfeest gewonnen.  

Inge had een pan voor “griezelige dingen” bij zich. Met een enorme pollepel mochten de 

kinderen om de beurt iets uit de pan scheppen. Jakkes, de Knerten haalden muizen, 

sprinkhanen, vleermuizen en nog meer vieze griezelige dingen uit de sop soep!  

Elke keer als ze er iets uit visten kregen ze van Inge een letter. Alle letters samen vormden 

een woord. Na wat gepuzzel legden we HEKSENSOEP.  

De kinderen kregen nu ingrediënten om heksensoep te maken. Ze mochten “sprinkhaan 

poten” fijn knippen, “muizen keutels” werden gemengd met “heksen schilfers” en verwerkt 

samen met een soort van gehakt tot kleine soep balletjes.  

Voor iedereen was er ook een taakje voor het koken zelf. Iedereen mocht iets in de pan 

doen en een eigen toverspreuk er bij bedenken.  

In kleine heksenketeltjes werd de soep opgediend. Een aantal dappere Knerten proefde 

gelijk de soep, andere vonden het maar griezelig en moesten overgehaald worden 

..proeven, en als je het niets vind hoef je het niet op te eten.  

Het was een erg geslaagde ochtend. Een aantal Knerten was verkleed gekomen wat er erg 

leuk uitzag!  

 

Op 15 december zijn we naar het zwemfestijn geweest. Verderop in deze Bolster Bode staat 

een verslag hier over. 

 

De 21e draaiden we voor de laatste keer groep van het jaar. We hebben gelachen met de 

spellen die we speelden en heerlijk gesnoept van de kerstkoekjes en kransjes! 

 

 

De foto’s die we de afgelopen weken hebben gemaakt staan weer op onze Knert foto site: 

Fotoalbum.eu/jndknerten 

 

 

 

 

 

 

 Uit de groep: De Knerten  



  

                              

  

 

 

 

 

 
 

 

 Knert HEKSENFEEST  



  
 Knerten in actie! 



 
 

 15 december was het zwemfestijn voor de Maxioren. Wij, de Knerten, hebben 

deelgenomen! We verzamelden s morgens, net als de Frekkels, bij de Basisschool 

in Diessen. Iedereen was keurig op tijd zodat we ook op tijd de auto’s in konden, 

richting de Tongelreep! 

 

Helaas konden maar 4 Knerten mee, de anderen hadden graag mee gewild maar hadden 

andere “verplichtingen”. Floor was helaas ziek en kon om die reden niet deelnemen. 

De 4 meiden die mee gingen vonden het wel een beetje spannend! 

 

We waren ruim op tijd bij het Pieter van de Hoogenband bad. In alle rust konden we ons 

omkleden en instaleren op de publiektribune. We konden zo mooi zien hoe alle spellen 

werden opgezet en nog even een boterhammetje eten. 

 

Marloes en Maud (moeder van Maartje) gingen met de groep rond. Aangezien we maar met 

4 meiden waren sloten we aan bij een groep van 4 meiden en hun leidster Nicolle uit 

Reusel.  

Na het inzwemmen, zo kon de badmeester beoordelen of het verantwoord was of iemand 

aan alle spellen deelnamen, was het tijd voor de echte actie! 

 

Er werd gepeddeld in bootjes, gerent over matten in het water, gezwommen, gedoken en 

pauze gehouden.  

 

Daarna ruilden Marloes en Kim. Marloes ging bij het “gatenspel” staan en Kim mocht met 

de groep mee. We speelden het gatenspel bij Marloes. Er lagen matten in het water met 

gaten er in. Elke keer dat iemand door het gat sprong verdienden we een punt. 

 

Er volgende nog meer spellen, pauze ronden en ..de Knerten bleven fanatiek! Kon ook bijna 

niet anders. Alle Knerten hadden een Fan die kwam kijken ( mama van Femke, Jara en Iris, 

de papa van Iris en Gaby, het zusje van Iris). Erg leuk dat ze ons kwamen aanmoedigen en 

kwamen kijken naar de activiteit!  

 

Ondanks de vermoeidheid en de kou ( dat krijg je als je in en uit het water gaat en moe 

begint te worden) waren de Knerten ontzettend sportief! Ze hadden zelfs nog puf om zich 

netjes weer af te drogen en om te kleden!  

 

We hadden geen prijs, maar wel een ontzettend leuke dag! Maud, dank je wel voor het 

maken van de foto’s en alle andere ouders, dank jullie wel voor de komst! 

De foto’s staan online: fotoalbum.eu/jndknerten 
 

 Zwemfestijn 



     
 Zwemfestijn 



  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de KNERTEN 

Ik zit op de jeugd en ik ben van de Knerten. 

Mijn leiders zijn Kim ,Marloes en Madelon. 

We doen hele leuke dingen samen met elkaar. 

We gingen een keer met de bus de natuurmuseum in 

Tilburg en daar heb ik hele leuke dingen gezien. 

We mochten op de foto met dieren die we daar gezien 

hebben ,en er waren ook opdrachten die we konden 

doen. 

We hebben ook een  heksenfeest gehad. Iedereen 

mocht verkleed komen.We hebben spelletjes gedaan , 

zoals tik tik wie ben ik met een heksen stemmetje ,  

3 heksen zijn te veel en toverstafje leggen . 

Groetjes van Amber Wieskamp 

 

Amber zit nu zo ongeveer 9 maanden bij de knerten, ze 

gaat er elke week met heel veel plezier naar toe.  

Onze complimenten voor de leiding, die het elke week 

weer voor elkaar krijgen om voor de groep weer steeds 

iets nieuws te organiseren. 

Wij wensen bij deze alle Knerten en iedereen  van Jong 

Nederland  

Hele fijne Feestdagen en een heel Gezellig en Gelukkig 

2014!!! 

 

Groetjes René en Susanne Wieskamp (papa en mama 
van Amber) 

Hey hallo, 

Ik ben Femke en ik zit sinds september bij de knerten 

en ik vind het heel leuk. Ik ben 7 jaar en ik blijf nog 

heel lang bij Jong Nederland. Ik vind dat we al heel 

veel leuke dingen hebben gedaan, zoals het 

heksenfeest afgelopen zaterdag en zondag zijn we naar 

het zwemfestijn in de Tongelreep geweest. We 

moesten over matten heen en er was een trampoline 

op het water. Dat was heel leuk, omdat je daarna ook 

nog van een glijbaan af moest. Het leukste van de 

knerten vind ik dat we met veel vriendinnen zijn. Ik 

vind de leiding ook heel lief en ze bedenken leuke 

dingen. Zo zijn we ook bij het natuurmuseum in Tilburg 

geweest. We gingen toen met de lijnbus, wat ook al 

heel leuk was. Ik ben ook al mee geweest naar de 

Beekse Bergen en naar het piratenfeest. Dat is dus wel 

heel leuk allemaal in zo'n korte tijd vanaf september 

tot nu. 

Dus als je veel leuks wilt beleven met je vrienden, kom 

er dan bij. Het is echt kei leuk. Oh, ja, we hebben ook 

nog een hut gebouwd. 

 

Heel veel groetjes van Femke Rommen 



                             

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kerstkaartjes  



 

   

Vacatures 

 We hebben twee vacatures: 

 

 Penningmeester 

Meer informatie over deze functie is eerder al naar alle leden 

verstuurd. Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat 

graag! 

Mail naar: Bolsterbode@hotmail.com  

 

 

 18+ Miniorenleider/ster. 

Eind dit seizoen stoppen Judith en Jacqueline bij de Minioren. 

Kim kan vanwege werk niet vaak meer aanwezig zijn. 

Vandaar dat we op zoek zijn naar: 

 

Een enthousiaste 18 plusser die eens per maand ( zaterdag 

middag) groep wil draaien met kinderen van 4 tot 6 jaar. 

Het Minioren team maakt zelf voor elke maand een 

programma en bereid dit ook zelf voor.  

Lijkt het je leuk, wil je meer informatie? Ben of ken jij iemand 

die graag het Minioren team wil komen versterken? 

Mail naar: miniorendiessen@hotmail.com 

 

mailto:Bolsterbode@hotmail.com
mailto:miniorendiessen@hotmail.com


*2013* 

Het jaar is weer bijna om ..eens kort kijken wat we allemaal hebben meegemaakt! 

 

In januari hadden we met de vrijwilligers het eerste “feest commissie” feestje. Het idee is om 

elke maand iets te ondernemen met de vrijwilligers die willen/kunnen. Dit om naast het 

groepdraaien elkaar ook te treffen, ideeën uit te wisselen en banden op te bouwen. 

 

We riepen iedereen in Februari op om de GSM alleen te gebruiken voor noodgevallen en niet 

om tijdens het groepdraaien te chatten, spelletjes te spelen en filmpjes te bekijken.  

In deze maand zijn Judith en Jacqueline het Minioren team komen versterken. 

 

In Maart hielden we een “opruimdag” in de Bolster. Elja, jongerenwerkster van Hilvarenbeek 

kondigde haar komst aan! Ze is later bij de Di-hart groep op bezoek geweest om kennis te 

maken met Jong Nederland Diessen. 

 

De Frekkels gingen in April “op weekend” met de groep. In de Bolster zat een uil ( die helaas 

overleden is) en april is de maand van de “koop een plant voor Jong Nederland actie”. Ook was 

er de Maxiorendag waar verschillende groepen heen zijn gegaan.  

 

De Bosratten en de Dabbers hadden een groepweekend in Mei. Oud leider Stijn trouwde deze 

maand en de Knerten losten de “Bolster Moord” op ( uilenballen uitpluizen). 

 

In Juni zijn de Di-harts op Ardennenweekend geweest en hielden de Knerten een 

groepweekendje.  

 

Juli was de “kampmaand”. De Dabbers zijn gaan toeren met de groep. De Di-harts hadden een 

eigen programma in Middelbeers waar de andere groepen een “Smurfkamp” hadden. 

 

In Augustus stonden we met een aantal vrijwilligers op Baarschot Markt en de Zomermarkt in 

Diessen. Ook hielpen we de Kinder Vakantie Week met een programma. We waren weer goed 

in beeld deze maand!  

 

Elin en Evelien komen in September bij de Minioren als hulpleidsters.  Om het jaar organiseert 

“het landelijk” een festival voor alle leden. Dit jaar was het bij de Beekse Bergen waar we naar 

toe zijn geweest. 

Deze maand beginnen we met het “verzamelen” van stemmen voor de “hart voor elkaar actie 

van de Rabobank”. 

 

Oktober is de maand van het Maxiorenfestival en nog meer stemmen werven! In de Bolster 

Bode is een nieuwe rubriek die zo af en toe terug zal komen. In deze rubriek vragen we 

aandacht voor mensen, winkels etc. die op de een of andere manier ook aandacht vragen voor 

Jong Nederland Diessen. “Elkaar een beetje vooruit helpen, daar worden we beide beter van”. 

 

Hoera ..in November krijgen we een mooi bedrag van de Rabobank actie! Geweldig, iedereen 

die op ons gestemd heeft en/of reclame gemaakt heeft ..BEDANKT!! 

 

De December maand staat voor de meeste groepen voor de maand van de Kerstviering. Een 

aantal groepen regelt een “Amerikaans buffet”. Leden nemen eten en drinken mee en delen dit 

met elkaar. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aandacht voor… 



 



 

 
Wij wensen al onze leden, de ouders, 

broertjes en zusjes, onze Jong Nederland 
collega’s en Jong Nederland vrienden.. 

 
Een speels, vrolijk, Uitdagend, gezond, 

gelukkig, gezellig nieuwjaar! 
 

Team Jong Nederland Diessen 
Ward, Hendrik-Jan, Coen, Luc, Suzan, 

Danny, Suzan, Joost,                                   
Bianca, Riki, Rik, Joep, Levi, Marloes, 
Madelon, Esther, Jacqueline, Judith,                                      

Elin, Evelien, Ruud, Piet, Kim 

 


