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De eerste maand van het seizoen zit er op. Fijn dat we weer 

“gewoon” groep kunnen draaien. 
 

Wij hopen dat het Covid-19 virus ver weg van ons blijft en we 
samen kunnen blijven komen. 

 

Via deze weg willen we alle leden en ouders bedanken voor de 
goede communicatie van de afgelopen weken. Fijn dat 

iedereen zich verantwoordelijk opstelt als het gaat over het 
nagaan van de Corona maatregelen. 

 

Team Jong Nederland Diessen 
 

 



 

 

  



 

 

 
 
 

 
         

“Vers bloed” 
 

Net voor de zomervakantie konden we Anne inschrijven als vrijwilligster bij onze verenging. Na de 

zomervakantie is zij gestart bij de Bikkel groep.  
Anne, welkom in het vrijwilligersteam! 

 
Mijn naam is Anne van den Broek en ik ben nieuw bij Jong Nederland Diessen. Wie weet kom ik voor 

sommige bekend voor door de Kinder Vakantie Week. Daar stond ik vorig jaar te dansen en zingen op 

het podium. Afgelopen jaar heb ik mezelf aangesloten bij het bestuur en ik zal er volgend jaar weer 
zwierend te zien zijn. Ik ben 22 jaar oud en woon in Haghorst. Doordeweeks kun je mij vinden bij 

Bakkerij Van Hulten in Diessen als banketbakker. In het weekend ga ik graag op pad met mijn vrienden. 

Ik kijk er naar uit om leiding te gaan geven, en er samen met de kinderen een leuk jaar van te maken. 

 



 

 

  



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Minioren 19 september 2020 

 
We hadden heel bewust nog geen aankondiging op Facebook gezet daar we al wel in de gaten hadden 

dat er veel Minioren zouden komen. En, we hadden gelijk! Maar liefst 16 Minioren starten het seizoen 

mee op. Natuurlijk zijn nog veel meer kleuters welkom, maar, we wilde voorkomen dat het voor 
ineens wel veel kleuters “de eerste keer Minioren zou zijn”.  

 

Het weer zat mee, de Minioren hadden weer zin in een leuke middag, dus we konden van start. We 
begonnen met een verhaal van een papegaai. Piraten hebben papegaaien en kijken stoer ( net zoals 

de Minioren op de foto hier boven). Ze zoeken schatten wat wij ook hebben gedaan. Een bospiraat 
had een schat verstopt met pakjes drinken, broodjes en worstjes.  

 

We tekenden zelf op papier en met krijt op de stoep hele gave schatkaarten en sjouwden heerlijk 
rond. Zeepiraten weten precies wat drijft en zinkt. In kuipen water die de zee voorstelde hebben we 

eens bekeken wat we konden vinden wat dreef en wat zonk.  
 

Als echte landrotten vertrok iedereen helaas weer om 15:00 uur naar huis. Op naar de oktober 

bijeenkomst!  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Bikkels 

 
De eerste keer Bikkels na het seizoen kon helaas niet door. Heel jammer, maar ook begrijpelijk. We 

moeten er samen voor waken en oppassen voor covid-19.. 
Dus werd ons programma een week uitgesteld.  

 

De week erop mochten we weer samen bij elkaar komen. Eerst even een voorstelrondje voor Anne, 
onze nieuwe leiding. 

Daarna splitsen we de groep in tweeën, diegene die wilden ging groentes snijden en de andere groep 

zorgden voor vuur.  
Het gat graven ging wat moeizaam, maar we vonden een mooi begin, zodat het gat snel verder 

gegraven kon worden. Het vuurtje was zo aan, andere zorgden voor hout. Goede samenwerking van 
onze Bikkels.  

De groentes snijden, ging ook lekker vlot. Geen pleisters nodig gehad, goed dat we dat weten extra 

hulp voor de kookstaf op kamp.  
Terwijl de soep kookten, ruimde we samen op.  

Daarna heerlijke allemaal lekker kopje soep!  
 

De week erop speelden we een bosspel, namelijk bosbingo. Er waren 4 vakken in het bos, met 

daarin een bakje met bingoballen. Ieder groepje had zijn eigen bingokaart en probeerde alle cijfers 
op de kaart te bemachtigen.  Dit kon je doen om in een ander vak te komen, zonder getikt te 

worden. Binnen in het vak aangekomen mocht je een bingoballetje pakken, stond dat nummer op 

jouw kaart mocht je de bal meenemen. Stond je nummer niet op de kaart ging je terug naar het 
midden en mocht je opnieuw proberen. 

 
Nog tijd over, wij waren uitgedaagd door Jong Nederland Tilburg voor de jerusalema mee te dansen. 

Dus werd er nog dansje ingestudeerd voor diegene die wilden. Dansen, en filmen zodat wij weer 

andere groepen konden uitdagen!  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

Bosbengels September 2020 
 

Op 10 september starten de Bosbengels als 1e weer 

het seizoen. Zij hadden verschillende “Expeditie 
Robinson” opdrachten waarin behendigheid en 

buitenleven aan bod kwamen.  
De jongens deden goed mee! 

 

Een op en top Jong Nederland spel, BURCHTBAL. Het 
spel wat al jaren gespeeld word en wat de 17e 

september ook door de Bosbengels werd gespeeld.  

Nadat de groep eerst twee driepoten had gepionierd 
kon het spel beginnen. Het doel, de driepoot van de 

tegenpartij om gooien.  
 

De 24e september gingen de mannen creatief aan de 

slag. Geen saai papier knutselwerkje fröbelen  maar 
een gipsblokbeeld maken stond op het programma. De 

Bosbengels gingen ijverig aan de slag. Er hing een 
gezellige sfeer en het werd al iets wat zichtbaar wat 

iedereen aan het maken was. Volgende week gaat de 
groep verder met zagen, beitelen en timmeren.  



 

 

   

Knerten September 2020 

 
Yes, op 12 september mochten we weer! Eindelijk, na al die weken weer samen zijn! 

Elk seizoen starten we het zelfde op, we kletsen bij rond een kampvuurtje en delen ideeën voor het 

nieuwe seizoen. Zo leuk ( en grappig) om alle verhalen van iedereen weer te horen!  
 

Knert Geert had als “programma wens”; Een schommel pionieren. “En dat ging me een party goed”. 

We hebben erg veel gelachen om het bouwwerk wat werd gemaakt. Geert heeft een aantal seconden 
van de schommel kunnen genieten…dus tja, de wens is uitgekomen. Mooi om te zien dat de pionier 

knopen van de meeste leden steeds beter lukken. Nu nog er voor zorgen dat ze iets steviger worden 

strakgetrokken      De 19e september was een zonnige, geslaagde Knert ochtend in ieder geval! 

 
“Of we ooit wat nieuws bedenken”?  

“Ja hoor, maar succes programma’s die de Knerten zelf op het “programma wens lijstje zetten” 
keren als traditie terug. Zo ook het appelmoes maken op 26 september. Appeltjes, mesje en potjes 

mee en wij regelden de pan, het suiker en de kaneel. Het fijne zonnetje en de gezellige sfeer 

maakten ook deze Knert bijeenkomst weer geslaagd! 

 

 

 



 

 

Jong Nederland is… 

“Het hoeft niet perfect te zijn om 

plezier te hebben” 

 Knerten 



 

 

Een stukje geschiedeis.. 
Jong Nederland bestaat al heel lang, ook in Diessen. Voorheen draaiden de groepen niet gemengd. 

Voor de meisjes was er het KMG. Zat er van jullie familie vroeger iemand bij he KMG? Of bij de 

jongens variant, het Jongens Gilde? 
Later is dat Jong Nederland geworden en zijn jongens en meiden samen een vereniging gaan 

vormen.  
 

 

Bron: Fotostichting Diessen 
FOTORUBRIEK nr. 1094 

Op bijgaande foto zien we de leiding van het KMG, het Katholiek Meisjes Gilde, in 1955. Het KMG was 

de jeugdbeweging voor meisjes, de tegenhanger van Jong Nederland, dat voor de jongens was. In 
1954 kreeg het KMG een witte blokhut in ’t Turkaa, ongeveer op de plaats waar nu de (oude) 

schuilhut langs de visvijver is. Rechts op de foto staat kapelaan Maas, de assistent van pastoor Van 
der Linden, die de geestelijk adviseur ofwel de aalmoezenier van de jeugdbeweging was. Het is ons 

niet duidelijk wat de twee mannen (Piet Schilders en Jan Verhoeven), die niet tot de leiding van het 

KMG behoorden, op de foto doen. Waarom hebben verschillende dames een schort aan? Misschien 
heeft dat te maken met de jaarlijkse oliebollenactie die de leiding van het KMG en Jong Nederland 

verzorgde om de kas van de jeugdbeweging te spekken. We hopen dat iemand van de afgebeelde 
personen ons hierover kan informeren. 

 

De foto: De leiding van het Katholiek Meisjes Gilde (KMG) in 1955. 
Staande v.l.n.r. Piet Schilders M.z. – Toos van Gestel P.d. – Sjan Schilders M.d. – … Liebregts W.d.? – 

Jan Verhoeven Arn.z. – Sjan(?) Nouwens M.d. – Riek van Riel Ant.d. – kapelaan Maas. Vooraan 

v.l.n.r. Fien v.d. Hamsvoord – Annie v.d. Hamsvoord – Miet van Doormaal. 
Veel meer oude zwartwit foto’s treft u op onze website www.fotostichtingdiessen.nl. Reageren op 

deze rubriek kan via info@fotostichtingdiessen.nl, via Facebook of via telefoonnummer 013 – 504 
2413 

 

 

 

http://www.fotostichtingdiessen.nl/?fbclid=IwAR0jDkSjaKAYbUxVgZMuiZ3SCargpt_ghNe0VtJlHFhUGoSs-g5-PQuu5wk


 

 



 

 

 

Kader-Kachel 26 september 2020 

 

Kaderschouw, het vrijwilligers festival waar we om het jaar heen 

gaan, ging vanwege Covid-19 niet door. Balen natuurlijk, we kijken 
er toch met zijn alle elke keer weer naar uit. 

 
Om het “leed” iets te verzachten organiseerden we een “Kader- 

Kachel”, een Corona proof programma. 

 
Het vrijwilligers team werd verdeeld in groepjes en elk groepje 

bereidde een mini workshop voor. Net als bij de Kaderschouw 

deden we dingen die we normaal niet snel doen. 
 

We maakten popjes van sokken, pimpten een pet. We deden een 
foto bingo, kookten op kampvuur en kleiden elkaars hoofd. 

 

Alle groepjes hadden hun onderdeel goed voorbereid en zo werd het 
een gezellige middag.  

 
 


