


Dat was het weer..

We draaien geen groep meer in het seizoen
2022-2023. Geen vergaderingen meer, geen
district dagen, groep weekendjes...

Maar, erg is dat niet!

Het kamp is nu echt ECHT..maar dan ook ECHT
in zicht!

En, daarna volgt vanzelf het nieuwe seizoen!
In dat seizoen gaan we verder zonder

Jacqueline, Geert en Anne die afscheid gaan
nemen van de vereniging.

Carla, onze penningmeester, gaat nog wel een
seizoen door maar heeft aangegeven daarna
het stokje te willen overdragen. (Dat mag al
eerder zijn in verband met de overdracht)

Het afgelopen seizoen hebben we als team
weer echt zoals vanouds groep kunnen draaien.
Geen corona virus wat ons in de weg heeft
gezeten.

Ook de activiteiten buiten het groepdraaien om
waren weer echt mooi!

Met een hoop energie gaan we het kamp in en
gaan we de voorbereidingen treffen voor het
nieuwe seizoen!

Wij hebben er zin in!




Rabo ClubSupport

yamen vieren we de winst
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Seizoen afsluiting 7 juli 2023

Aan het eind van het seizoen nodigen we alle leden uit voor een gezamenlijke
afsluiting. Dit seizoen deden de Bikkels en Bosbengels helaas niet mee. Van alle
andere groepen waren er wel leden die mee deden met het smokkelspel.

Een aantal Knerten waren tikkers, oftewel agenten. Zij probeerden de groepjes
kinderen te tikken. Getikt? Dan moesten zij een zakje “gevaarlijk spul” afgeven. Dit
gevaarlijke spul kregen ze aan het begin van het spel, samen met een stapel echt
nep geld en een dobbelsteen.

In de wijk konden ze nog meer spul kopen bij “vreemde figuren” (vrijwilligers) door
te dobbelen. Hoe hoger het cijfer, hoe meer er betaald moest worden.

Wie geen geld meer had kon naar “de bank” om extra geld te regelen voor “de
duistere zaakjes”.

Het was een spannend spel wat fanatiek gespeeld werd! Voor de winnaars was er
een medaille en voor iedereen was er een lekker fris ijsje! Dat ging er wel in.
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Minioren 2023

In juli draaiden we geen Minioren
meer. Dit valt altijd de 3¢
zaterdag van de maand en dan is
het al vakantie.

We nemen in dit seizoen afscheid
van Geert. Door zijn planning kon
hij niet vaak bij de Minioren
aansluiten. Dit is ook de reden dat
hij het stokje gaat overdragen.
Het combineren van werk, privé
en Jong Nederland zit er (even)
niet in.

In het nieuwe seizoen komt Huub
Mulders het Minioren team
versterken. Huub is het afgelopen
seizoen een keer komen helpen
en ziet het wel zitten om samen
met Danny, Femke en Kim te
gaan groep draaien.

Als back up hebben we Joep en
Suzan nog bij het clubje.

Team Minioren is dan ook
helemaal klaar voor de start!

Wij wensen alle kinderen die naar
groep 3 gaan veel plezier bij de
GRUT-to’s!

Bedankt Minioren voor alle
avonturen die we het afgelopen
seizoen samen weer hebben
beleefd!

Op naar een vers seizoen waarin
we weer lekker kunnen gaan
kliederen, kladderen, spatteren,
knutselen en spelen...

Door jullie mogen en kunnen we
elke maand de wereld beleven
zoals jullie en jullie blik op ons
cluppie.



GRUT-to’s Juli 2023

Wie een kind bij Madelon en Kim in de groep heeft weet dat ze als ouder 1 keer per jaar worden
uitgenodigd om mee te komen groepdraaien (Bij de Maxioren en junioren leeftijd). Op 1 juli
nodigden we de GRUT-to papa’s uit voor een ochtendje "GRUT-to’s”. De leden en papa’s kregen
verschillende opdrachten. Zo moest er pannenkoekenmix geroerd worden, hout gezocht, gaten
gegraven, bouillonblokjes uitgepakt worden en vuur gemaakt worden.

Op 2 dakota vuurtjes werd er gekookt en gebakken. (Op de volgende bladzijde leggen we uit wat
een dakota vuur is)

De soep was heerlijk en de pannenkoeken gingen erin als (zeer) zoete koek!

Leuk om zo de papa’s een beetje te leren kennen! Tof hoe iedereen goed hielp met alles wat gedaan
moest worden!

8 juli nodigden we alle “nieuwe groep 3 kinderen” uit om vast eens kennis te komen maken met de
groep. 4 jongens melden zich (en wat andere oud minioren hebben interesse maar konden de 8¢ juli
niet).

Vanuit de Gildeweide zijn we samen naar de supermarkt gegaan waar we ijsje hebben gekocht en op
hebben gegeten. Terug op de Gildeweide hebben we zitten kletsen over de groep en wat spelletjes
gespeeld.

In het nieuwe seizoen mogen de kinderen die interesse hebben in de groep 2 keer vrijblijvend
komen kijken.
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Dakotavuur
Het plaatje hierboven hebben we van internet geplukt. Je ziet een dakotavuur.

Je graaft een gat en daar maak je vuur in. Voor vuur heb je iets nodig wat kan branden. Takjes of
plankjes bijvoorbeeld. Ook heb je iets nodig om het vuur aan te maken. Dat kan met een lucifer,
aansteker of bijvoorbeeld een firesteel. Met Jong Nederland Diessen proberen we zo vaak mogelijk een
vuur te maken met een firesteel. Dat is de stoere manier die als je een beetje oefent echt niet moeilijk
is!

Watjes en pluis uit de droger gaan makkelijk branden met de vonkjes die van een firesteel afkomen.
Met wat papier en droge takjes daarbij heb je een mooi klein vuurtje wat je groter kan maken met
grotere takken en plankjes.

Als je vuur maakt in een gat en over dat gat leg je een rooster heb je een soort van fornuis. Op het
rooster kan een pan. Alleen die pan, die kan het gat wat te dicht maken. En vuur heeft zuurstof nodig.
Daarom maak je met een dakota vuur een soort luchtpijp waar de lucht door heen kan.

Ben je klaar met koken? Gooi je gewoon het zand terug in de kuil en het vuur is uit.

De GRUT-to’s en de GRUT-to papa’s hebben soep en pannenkoeken gemaakt op een dakota vuur. Ze
deden het kaai goed!
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ik met papa was.

y

kje ale papa,s en kim en madelon.
Groetjes pien

En panekoeken gegeeten heben
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En zelf vuur gemaakt om op te baken .
Dan

Ik vond het leuk omdat
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Rangers juni en juli 2023

3 juni is Kim komen invallen bij de Rangers en zijn ze
vuur gaan maken met als lekkere snack een zelf
geroosterde marshmallow.

De week erna hadden we alle moeders en de leden
uitgenodigd om samen gezellig groep te draaien. Ieder
lid+moeder kreeg een stuk karton en mochten met zelf
mee gebrachte tijdschriften een soort moodboard gaan
maken met plaatjes die ze zelf leuk vonden en bij hun
vonden passen. Hierna met alle moeders en kinderen
levend memory gedaan hier kwamen de leukste dingen
uit.

16 juni zijn we midgetgolfbanen gaan maken en hebben
ze onze nieuwe leiding van volgend seizoen moeten
zoeken dit was Tijmen die volgend seizoen leiding wordt
bij de Rangers.

23 juni zijn we creatief bezig geweest. Alle Rangers
kregen een ei hier moesten ze iets omheen knutselen.
Toen kwam het leukste deel en mochten ze het gaan
overgooien, uit het raam gooien van een balk en vanaf een
tafel. 1 eitje heeft het overleeft.

De laatste keer met onze eigen groep zijn we gaan bingo
spelen, er was voor iedereen een prijsje en werd serieus
meegedaan. Aan het einde van deze laatste Ranger avond
werd er ook nog afscheid genomen van Aimee, omdat die
volgend seizoen naar de Pelikanos groep gaat.




Hallo,

Ik ben Fenna en ik zit bij de
Pelikanos. We doen elke week een
activiteit. Ik vind het het leukst als
we buiten iets gaan doen.

Dit is mijn top 3 van leukste
activiteiten van dit seizoen:
1. Jachtseizoen in het dorp

2. Vrij spelen in het bos

3. Hutten bouwen met hout

We hebben een leuke groep met
kinderen en gezellige leiding:
Niels, Britt en Gijs.

Ik heb altijd heel veel zin om naar
Jong Nederland te gaan!

Groetjes, Fenna
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Kiddo’s juli 2023

Alweer de laatste maand van dit seizoen, wat is het weer voorbij
gevlogen!

Op 1 juli hadden de Kiddos dan ook alweer de laatste keer
groepdraaien van dit seizoen. We zijn wat vroeger vertrokken met de
auto richting Tilburg. De dames wisten nog niet waar we heen zouden
gaan en kwamen met de gekste ideeén. Eenmaal in Tilburg stapte we
uit voor Block013, een grote klimhal waar de Kiddos zelf mochten
boulderen. De tijd vloog voorbij en voor we het wisten was het alweer
tijd om naar huis te gaan. Op 7 juli was het de laatste keer
groepdraaien met alle leden samen. Er stond een spannend
drugssmokkel spel door de wijk op het programma. Zo fanatiek als

de Kiddos waren deden ze ook nu weer fanatiek mee. Nu is het nog
toch echt eindelijk tijd voor het grote kamp, daar konden de Kiddos
echt niet op wachten. Ze zijn nu namelijk de oudste van de jongste
groepen. Wij als leiding zijn benieuwd of ze zich ook echt zo gaan
gedragen.

Ik (Femke) wil ook namens Luuk alle leiding die het afgelopen
seizoen hebben ingevallen bedanken en ook wil ik de Kiddos en
ouders bedanken voor het afgelopen seizoen. Met zijn alle hebben we
er weer een topseizoen opzitten en kijken we alweer uit naar het
seizoen 2023-2024!




Bikkels juli 2023

3 juli gingen we met de Bikkels het dorp in, met
de vraag of mensen nog lege statiegeldflessen en
of blikjes hadden, die we mochten inleveren zodat
we op kamp wat extra geld hebben voor een leuke
activiteit. Ook hadden we nog een snoeppot bij,
waarbij de mensen konden raden hoeveel
snoepjes er in de pot zat. De jongens hadden er
steeds meer plezier in hoe meer ze op konden
halen! Nog naar de Albert Heijn om deze flessen
allemaal in te leveren. Uiteindelijk haalden we 30
euro op, dus hiermee kunnen we precies een
leuke activiteit gaan doen. Wat dat lees je in de
kampbode!

Op 10 juli draaiden we de laatste keer groep met
de Bikkels voor dit seizoen. Aangezien we helaas
wat maandagen geen groep konden draaien,
draaien we nog een extra keer. We sloten af met
een lekker broodje hamburger.

Nu op naar het grote kamp, waarbij de Bikkels de
eerste keer eigen kamp gaan hebben. Wij zijn zeer
benieuwd wat ze van ons programma gaan

vinden!

Het was nog even een puzzel om te kijken hoe we
volgend jaar gaan groepdraaien. In combinatie
met andere clubjes die onze jongens gaan doen.
Maar gelukkig zijn we uiteindelijk SAMEN op een
oplossing gekomen. Dankjewel, zo kunnen we
volgend jaar weer een mooi seizoen met de
BIKKELS gaan draaien



Knerten Juli 2023

3 juli hielden we een SUIKERFEEST zoals de Knerten de afsluiting zelf ooit genoemd hebben.
Het seizoen starten we aan het kampvuur ( ideeén noteren) en sluiten we af aan het kampvuur
waar bij iedereen trakteert op iets lekkers. We kletsen bij, halen vaak ook nog herinneringen op
(en niet alleen van het seizoen zelf). Het is ook het moment waarop leden die stoppen afscheid
nemen en de kamp plannen worden gedeeld.




Dit seizoen nemen we afscheid van..

Anne, leidster van de Bikkelgroep. Anne is via
Gijs (Met wie ze inmiddels ook samenwoont)

bij Jong Nederland Diessen terecht gekomen.
Ze heeft een paar seizoenen meegedraaid en

besloten te gaan stoppen.

Geert is leiding geweest bij de Pelikanos en
heeft het afgelopen seizoen een paar keer bij
de Minioren gedraaid. Hij is tot de conclusie
gekomen dat hij zijn agenda niet kan
combineren meer met de vereniging. Geert is
zelf als lid begonnen toen hij 4 jaar jong was
dus heeft een hele geschiedenis binnen de
vereniging.

Jacqueline, leidster bij de Bosbengels.
Begonnen bij de Minioren toen haar oudste
zoon bij de Minioren kwam. Deze groep heeft
Ze een aantal jaar gedraaid en toen de
jongste zoon naar groep 3 ging is ze gestart
met een groep voor deze leeftijd. De
Bosbengels! Deze heeft ze verschillende jaren
gedraaid!

In september zullen we met de bedankt BBQ
voor de vrijwilligers deze 3 extra in het
zonnetje zetten.

Wij zijn blij met de bijdrage die zij hebben
geleverd binnen de vereniging! De ene wat
langer dan de ander. De ene met wat meer
taken dan de ander..maar allemaal met de
energie die ze erin wilden en konden steken
en dat waarderen we enorm!




“mijn kientjes”

Ze zijn er in allerlei soorten en maten. De kleinste, de oudste en wat daar tussenin. Er
is niets van mij bij, maar toch zijn het een beetje “ons/mijn kientjes”.

Nouja, mijn kientjes. De oudste, de Knerten zijn meer zusjes en broertjes geworden.
De uit de kluit gewassen kindjes delen voortaan hele andere verhalen dan toen het
nog echt “ons kientjes” waren en vragen om compleet andere “begeleiding” dan toen
ze nog van die kleintjes waren.

Na een jaar waarin we het leuk hadden maar onze twijfels een beetje hadden of de
groep zou blijven bestaan ben ik meer dan gelukkig dat we dit seizoen weer als
vanouds hebben gedraaid. Eenvoudige programma’s. Een paar keer gewoon gezellig
samen eten. Moeilijk hoeft het niet te zijn!

Trots op het feit dat het bij elkaar geraapt clubje zo mooi omgaat met elkaar. Het
respect voor elkaar en het mogen zijn wie je bent maakt de Knerten echt een hele
mooie groep.

En dan, de echte kleintjes. De echte “kientjes”. Ons Minioortjes waarbij er kinderen
waren die elke maand aanwezig waren. Sommige zijn pas net aangesloten of konden
maar een paar keer komen dit seizoen. Een hechte club is het niet en dat kan ook
niet. Maar enthousiast zijn ze wel! Heerlijk hoe deze groep ons als vrijwilligers
meeneemt in het eenvoudige. Een tak die kan speuren, kleine kriebeldiertjes in het
grote bos, eenvoudige spelletjes, kliederen en kladderen en even elke maand 2 uur
met niets grootte avonturen beleven. Hoe onwennig het kan zijn als ze voor de eerste
keer “achter gelaten” worden bij ons bij de Bolster en dat dit als sneeuw voor de zon
verdwijnt. De uren vliegen echt voorbij op een Minioren middag.

En dan, de GRUT-to’s. De naam zegt het al “ons Grut”, onze kleintjes. Bang dat het
niet leuk zou worden was ik zeker niet. Wel weer even de vraag “hoe zal het gaan”?
Gaat deze groep mij ook weer liggen. Gaan we met deze kinderen ook weer een band
krijgen? Na jarenlange ervaring en alleen maar hele leuke groepen moet dat ook nog
maar weer lukken. Een andere generatie is het toch ook weer. Maar, het is gelukt!
Misschien waren de eerste paar bijeenkomsten nog wat onwennig. Leuk, dat zeker,
maar we moesten aan elkaar wennen. Dat wennen, dat weet ik nog wel...dat ging vlot.
De GRUT-to’s en ook de GRUT-to ouders stellen zich open, delen wat ze leuk vinden,
waar ze tegenaan lopen. Stellen vragen en staan open voor vragen. De basis voor
weer hele mooie jaren die we samen tegemoet gaan!

Ik kijk terug op weer een kaai mooi seizoen en vooruit naar het kamp. En, hoewel er
ervaring is, is er toch ook wel de nieuwsgierigheid hoe het de GRUT-to’s afgaat bij hun
allereerste kamp. Hoe het na jaren "met de oudste op kamp” weer gaat zijn om met
“de kientjes” deze week in te gaan.

En, niet 1 kamp in het vooruitzicht! Ons Knerten gaven aan dat een week vrij nemen
voor een kamp best lastig zou zijn. Geen probleem. Madelon en ik kunnen ons niet
splitsen in dezelfde week ..gaan we gewoon 2x op kamp! In augustus staat een
weekendje Zeeland op de planning.

En zo, zo komt ons Kim de zomer een beetje door. Want, de ouders “moeten een
weekje zonder kindjes”...wij moeten er wel 6!! En, dat is echt te lang!

Bedankt collega vrijwilligers (in het bijzonder de Brandende Rots Madelon en de
Minioren collega’s), bedankt ouders...en vooral een dikke dank aan “mijn kientjes”.

Kaai dankbaar dat wij als vereniging een onderdeel van jouw jeugd mogen zijn,
herinneringen samen mogen maken en jullie van Jong Nederland een hele mooie
vereniging maken!

¥ Kim




Jong Nederland Diessen 2023-2024

Vrijwilligers

Dag en tijd

Eens per maand op

Groep Klas
Minioren Kleuterklas Femke van Gils
3,5 toten Huub Mulders zaterdag middag
met 6 jaar Danny van Riel van 13:00 - 15:00
Kim van Korven uur. €2,- per keer
Inval: Joep van Wezel
Suzan van Riel-Tax
GRUT-to’s | Groep 3/4 Madelon Tielemans Zaterdag
Kim van Korven ochtend
10:30 - 12:00 uur
Rangers Groep 5 Lieke Comperen Vrijdag avond
Bianca van Hamond 18:45-20:15 uur
Tijmen Albada Jelgersma
Pelikanos | Groep 6 en Niels Verhoeven Vrijdag avond
7 Britt van Dal 18:45 -20:15 uur
Aimee Ijpelaar
Kiddos Groep 8 Luuk Roozen Zaterdag
Femke Comperen ochtend
10:30 - 12:00 uur
Bikkels 2¢ jaars Anke Schriders Afwisselt de
Myrte de Wit maandag en
dinsdag-avond
Knerten 4¢ jaars Madelon Tielemans Minimaal 1x per
Kim van Korven maandag
maandag avond

19:00-20:30 uur




Wees zuinig op onze vrijwilligers..

Wist je dat...

Er in de afgelopen jaren best veel kinderen na een seizoen enkel via een
appje afgemeld worden bij de vereniging? Na 1, 2 seizoen of zelfs meer dan
10...

We als vrijwilligers team al in januari aan het puzzelen gaan hoe we de
nieuwe seizoensplanning gaan rond krijgen? (En dat dan ook al van
vrijwilligers gevraagd wordt wat ze het nieuwe seizoen doen. Blijven of
stoppen? Zodat daar rekening mee gehouden kan worden)

Het voor de meeste vrijwilligers het een vakantie week aan dagen kost om
een week mee op kamp te gaan? Ze daar gelukkig heel erg van genieten,
daar veel energie uit halen.

Een simpel “Dank je wel” in woorden, gewoon live...veel vrijwilligers goed
doet?

Wees zuinig op onze vrijwilligers.

Denk mee in oplossingen.

Benoem dingen waar jij (of je kind) tegen aanlopen bij de vrijwilligers (zodat ze er
wat mee kunnen).

Ontmoet/groet in het ECHT zoals onze vrijwilligers ook wekelijks/ maandelijks ECHT
bij de Bolster zijn.




Op de planning....

16-21 juli 2023 ZOMERKAMP!

Alles over het kamp (voor de jongste groepen) staat op de Kamp website. Deze site werken
we waar nodig bij met informatie. Dus, mis je iets? Laat het ons weten! Ook als er iets niet

duidelijk is horen we dat graag.
Alles voor het nieuwe seizoen zal in de Bolster Bode van augustus komen te staan.

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe!

Team Jong Nederland Diessen




