
 
         

 
 
 
 

 
  

 

 
 

 

B    LSTER-BODE 
Jong Nederland Diessen - 2022/2023 – Maart. – Nr. 180 



 

In oktober 2008 verscheen de eerste Bolster Bode. Dat is niet NU 15 jaar 

geleden. Maar de 180e Bolster Bode staat hier wel voor.  

 

180: 12 (maanden) maakt 15….en dat is een mini reden voor een feestje (en 

voor diegene die zegt, “nee, dat is pas in oktober”, we vieren gerust nog een 

keer mee       ) 

 

Oude Bolster Bodes zijn terug te vinden op de website van Jong Nederland Diessen. Daar 

staan ze als een soort mini archief bij elkaar. Leuk om later nog eens te lezen wat we nu 

allemaal doen.  

 

Natuurlijk is alles wat er in staat ook voor NU. Ben jij benieuwd wat we in de 

maand maart allemaal hebben gedaan en wat er nog op de planning staat..? 

Deze keer hebben we een aantal leuke verslagjes en tekeningen ingezonden 

gekregen, kaai leuk! Zo is de Bolster Bode echt van ons SAMEN! 

 

Veel leesplezier 

 

 

 

 



 

HEB  JIJ DE 

ENQUETE 

AL INGEVULD? 
 

Om het seizoen nemen we een enquête af bij de ouders van de leden. We vagen wel 

eens signalen op en hopen dat iedereen zich vrij voelt om feedback te geven.  

 

Voorheen was de enquête op papier. In de Corona tijd hadden we een digitale versie 

maar deze editie is nu dus ook online.  

 

De vragen zijn gebundeld zodat we met minder vragen, wel te weten komen wat we 

graag willen weten.  

 

Vooral bij de “open vragen” hopen we feedback te krijgen waar we wat mee kunnen. 

Meedenken, meedoen is niet alleen voor leden en vrijwilligers belangrijk maar ook voor 

de ouders menen wij.  

 

Nog niet ingevuld? Doe dat dan aub alsnog. Ook als is er iets minder positief horen we 

het graag. Wat we niet horen of komen te weten kunnen we namelijk ook niet aanpakken 

en of veranderen. 

 

Dank je wel voor diegene die hem ingevuld hebben of dat nog gaan doen.  

 

Team Jong Nederland Diessen  

 

 

 
 



Vereniging dag 

 

We hebben vrijwilligers, een plan, al wat materiaal verzameld, dus wij zijn bijna klaar voor de 16e 

april! 

 

Voor een knutselactiviteit hebben we al wat panty’s en de 18e maart hebben we gratis compost 

opgehaald bij de gemeentewerf. 

 

Met Jong Nederland Diessen presenteren wij ons als een van de vele verenigingen die meedoen.  

 

Wij hopen niet alleen onze leden maar ook hun buren, vrienden en kennissen te treffen deze dag!  



 



 



Kamp  

 

Alle groepen gaan op kamp! (Ownee, de Minioren niet, die mogen mee als ze in groep 3 zitten en 

Maxioren zijn)  

 

De Knerten gaan in augustus. De andere in juli. 

 

De aanmeldingen zijn binnen, de draaiboeken krijgen steeds meer inhoud en de kookstaf is voor de 

gehele week geregeld. 

De container waar we de materialen mee gaan vervoeren (tenten, kookgerei en spelmateriaal) 

mogen we weer lenen van Donders. En, daar zijn we kaai blij mee! 

 

Veel meer willen we nog niet delen over het kamp, dus dat doen we dan ook niet. 

 

Voor de jongste groepen gaan we binnenkort de kampwebsite weer aanvullen. Via de groepsapp 

geven we een seintje wanneer er nieuws op staat. 

 

Heb je nog vragen? Wil je nog iets kwijt?  

 

Weet ons te vinden (eigen groepsleiding of Femke of Kim van de kamporganisatie jongste groepen) 



 

Een Ienimini minioor! 

 

Tjeu is geboren! Danny (van de 

Minioren) en Suzan (contact 

vertrouwenspersoon) zijn door de 

Minioren verast met een geboorte 

huisje in plaats van een geboortebord in 

de tuin. 

 

Namens alle leden en vrijwilligers zijn 

niet alleen zij maar ook grote zus Gwen 

gefeliciteerd! 

 

 



  

Minioren Maart 2023 

 

Even leken de Minioren dikke pech te hebben. Iedereen zat klaar voor een verhaal, gezellig rond 

het kampvuur...begon het te druppelen. 

Snel naar binnen om boven plaats te nemen op de banken en te luisteren naar een heel gek 

verhaal. 

Kim las deze keer voor uit het boek zonder tekeningen. Saai? Nou, de Minioren vonden het erg 

grappig! Kim niet, ze las voor dat ze een aap was en nog meer van die rare dingen. 

Daarna was het tijd voor een megaaaa grooooote tekening. Het boek had er geen..Tjeu (de 

baby van Danny) krijgt een supergrote tekening. Femke krijgt de andere helft om zich wat 

vrolijk te voelen nu ze een hele zere hand heeft.  

Buiten maakten we vuur met Geert en op verzoek van de minioren zelf gingen de 

speelgoeddieren (natuurlijk met voerbakken en echt water) het bos mee in. Ze wilde graag weer 

een boerderij bouwen en natuurlijk hoorde daar bouwhelmen bij. Huub die kwam invallen gaf 

goede bouwtips (volgens de jongens is hij echt een stoere meneer).  

Er werd gejaagd op vogelspinnen door Minioren die zich Freek Vonkjes voelden en bekeken 

hoeveel Minioren op een boombano passen. 

Natuurlijk was er tussendoor een drink en koekjes pauze. 

Huub is goed gekeurd door de Minioren en het Minioren team...en hij zelf zegt ook graag vaker 

te willen komen. Kaai mooi! 

Deze keer kon Femke niet komen. Ze heeft haar pols heel zeer gedaan en namens alle Minioren 

mogen we haar beterschap wensen! 

  





 

Nieuwe groep Maart 2023 

 

4 maart speelden we een spel met de Kiddos en de Rangers. De Rangers hadden een 

groepsweekend bij de Bolster en ons uitgenodigd om het beroemde stippenspel mee te spelen. De 

Kiddos waren de tikkers en..man man man…de nieuwe leden en Rangers waren bloedje fanatiek! 

Zij verzamelden de schminkstippen op de handen die door tikkers er weer afgeveegd konden 

worden. Bij een goed setje stippen konden ze een stip op de wang gaan halen. Samen hadden ze 

veel meer stippen verzameld dan dat de vrijwilligers vooraf ingeschat hadden! 

 

Wie bij Madelon en Kim in de groep zit weet het, elk jaar met NL Doet helpen we een handje mee 

met opruimen met de groep. Zo hielp dit jaar voor de eerste keer ook de nieuwe groep mee op 11 

maart. Wij vinden het belangrijk dat leden betrokken worden bij klusjes (zo laten we hen na het 

groepdraaien ook mee opruimen) zodat ze zien dat niet alles van zelf gaat. Een van de leden zei al 

“dit is niet de leukste activiteit, maar wel belangrijk”. En, dat is ook zo! De groep heeft harstikke 

goed hun best gedaan het bos mee op te ruimen. 2 zaken met rommel is verzameld. Van 

snoeppapier, chip zakjes tot ballonnen en plastic rommeltjes. Ergens zijn we natuurlijk trots dat het 

opgeruimd is. Al is het ook balen dat het er lag. Deze leden zijn zich er in ieder geval weer van 

bewust gemaakt dat afval in de prullenbak hoort. Na het ruimen werden de ranja en koeken 

heerlijk opgesnoept en dat was ook verdiend ook! 

 

De 18e maart hadden we bedacht dat we Fenne zouden gaan “testen”. We hadden wat kleine 

opdrachten om te bekijken of ze een diploma zou krijgen. De moeder van Wiep had paastakken bij. 

Dus wijzigende we het plan. Kim had nog kuikentjes in de auto en met strijkkralen en binddraad 

maakten we hiervan leuke paashangers. Alle leden konden precies vertellen waarom Fenne een 

diploma verdiende, dus deze is zeker ook deze dag uitgereikt.  

 

Wie bij Madelon en Kim in de groep zit weet het, minimaal 1x per seizoen houden we een mama 

dag. Op 25 maart waren de mama’s voor de eerste keer welkom om mee te draaien. Samen met 

hun kind mochten ze een stoel versieren.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    



 

 

 

  

                                                                                                                               

 
    
  

Jong 
Nederland 

weekend 25 
en 26 maart 
 
Al komt de regen 

met bakken naar 

beneden Jong 

Nederland heeft 

altijd heerlijke 

programma’s. Met 

hier en daar een 

aanpassing zijn ze 

altijd flexibel . 
 
Zaterdag ochtend 
mocht ik (de mama 
van Pien) mee om een 
stoel te gaan 
“pimpen”. Lekker Jong 
Nederland kleren aan, 
laarzen aan en alle 
spullen die we in de 
loop van de week 
hadden verzameld 
ingeladen om heerlijk 
te gaan knutselen. We 
hadden thuis al 
bedacht dat we een 
vogel stoel zouden 
gaan maken voor in de 
tuin, waar vogeltjes 
een lekker verfrissend 
badje kunnen komen 
nemen, lekker kunnen 
komen eten of als ze 
moe zijn even uit 
kunnen rusten. 
Met mos en touw 
hebben we de stoel 
“ingepakt” en 
aangekleed met 
allemaal handige 
dingen voor de vogels 
en insecten.  
De stoel staat al thuis 
in de tuin, nu nog 
wachten op beter 
weer en dan kunnen 
ze komen. 
Team Jong Nederland 
super bedankt voor de 
goed georganiseerde 
ochtend en alle 
gezelligheid van 
iedereen! 
Mama van Pien 

 



Mama dag bij de bolster. Iris vond het 

een leuk plan dus afgelopen zaterdag 

fietste we samen naar de maxioren 

groep. Nu ja, voorbereid met verf, 

kwasten en goede zin. Een stoel 

pimpen was de opdracht. En je kon 

voelen dat de prestatie echt niet 

belangrijk was. Gewoon samen zijn, 

elkaar ontmoeten zonder dat je iets 

moet maar wel met een plezierige 

activiteit. Samen zijn. Ik heb het als 

een gezellige ontspannen ochtend 

ervaren. Ik snap wel dat mijn dochter 

graag naar de groep komt! 

 

Nina, mama van Iris 



Gefeliciteerd Fenne 

 

De groep heeft nog steeds geen naam maar wel nu officieel 8 leden. Officieel denk je? Ja, want 

naast het inschrijven en betalen hoor je bij Madelon en Kim in de groep ook een Jong Nederland 

diploma te behalen. 

 

De meeste leden hadden hem eerder dit seizoen al. Fenne is er iets later bijgekomen en heeft zich 

de afgelopen tijd ook zeker bewezen. Ook zij is een echte Jong Nederlander.  

 

De 18e maart hadden we haar ouders, zusje en broertje uitgenodigd. Fenne legde de Jong 

Nederland eed(wet)  af met haar hand op haar hart. Ze deelde de roze koeken uit en nadat 

iedereen champagne had gekregen mocht zij de fles leegdrinken.  

Fenne, nogmaals van harte gefeliciteerd en fijn dat je bij ons in de groep zit/ bij onze vereniging 

bent! 

 



 

Voor wie hem vergeten is: 

De wet van Jong Nederland  

Een jong Nederlander is: 

• Een goede kameraad. 
• Bereid om anderen te helpen. 

• Sportief bij alles wat hij doet. 
• Trouw aan zijn gegeven woord. 

• Opgewekt en blij. 

(Wij hebben er uitleg bijgegeven zodat de leden weten wat het betekent)  



Rangers Maart 2023 
 
De eerste keer van deze maand hielden we ons Ranger weekend, hierover meer in deze Bolsterbode.  
 
De week erop zijn we binnen allemaal gezellige gezelschapspellen gaan doen zoals jenga, mens erger je 
niet, halli galli en nog veel meer.  
 
17 maart zijn begonnen met hutten bouwen in het bos verdeeld over 2 teams. Van ons weekendje hadden 
we nog wat lekkers over dus hebben we gepicknickt in de eigen gemaakte hutten en daarna nog 
vrijgespeeld in het bos.  
 
24 maart zijn we de film mees kees op kamp gaan kijken deze hebben we nog niet helemaal af dus 
binnenkort het 2e deel kijken.  
 
De laatste keer groepdraaien zijn we samen met z’n alle appelmoes gaan maken. Ieder kind had appels 
meegenomen om dit te maken. Daarna buiten nog verschillende spellen gespeeld zoals lekker/viesland 
museumpje en nog een paar andere spellen. 
 



Rangers kamp 2023 
 

Afgelopen weekend ben ik voor het eerst meegegaan met het proefkamp van Jong 

Nederland. 

In het begin vond ik het een beetje spannend, maar als snel helemaal niet meer! 

Ik vond het stippenspel, marshmallows roosteren, het kletsen voor het slapen, 

kussengevecht en het theezakjesspel het allerleukste. 

Het slapen was heel gezellig, soms wel moeilijk omdat iedereen steeds ging kletsen        

Het eten was heel erg lekker en zelfs het afwassen erna was leuk om te doen. 

Kortom een geslaagd weekend! Bedankt! 

Groetjes Mila      

 

 

 

 

In het weekend van 3 tot en met 5 maart mocht ik, samen met de andere Rangers, voor 

de eerste keer mee op oefenkamp van Jong Nederland. Op vrijdag hebben we eerst ons 

luchtbed opgeblazen en de slaapzak klaar gelegd zodat we s avonds lekker in de Bolster 

konden slapen. 

Daarna hebben we spelletjes gedaan en zijn we takken gaan verzamelen voor een groot 

kampvuur. Bij het warme kampvuur mochten we marshmallows roosteren, die waren 

superlekker. Voordat we naar bed gingen hebben we nogal onze snoep verzameld en 

samen lekker opgegeten.  

De volgende dag waren we al vroeg wakker, al om 5 uur. In de ochtend hebben we het 

stippenspel gedaan. Dat vond ik het allerleukste want we hebben gewonnen van de 

leidsters. In de middag zijn we langs huizen gelopen om iets kleins te ruilen tegen 

dingentjes waarvan we het avond eten konden maken. Dit was zo goed gelukt dat we 

een hele maaltijd met z’n alle hebben gemaakt. Een grote pan soep, broodjes met 

knakworst en vla met speculaaskoekje. Die avond waren we allemaal zo moe dat 

iedereen al op tijd in bed lag. 

Op zondagochtend hebben we een lekker eitje op en daarna ochtendgymnastiek gedaan. 

Toen was het alweer tijd om alle spullen op te ruimen. Nadat we nog even buiten 

gespeeld hebben kwamen onze papa’s en mama’s ons weer ophalen. Het weekend was 

eigenlijk veel te snel voorbij. 

Beste Lieke, Bianca, Elia en Kim super bedankt voor het leuke kamp! 

 

Groetjes Lise en de andere Rangers 

 

 



 

Op vrijdag om 18:45 begon het proefkamp. Eerst spullen uitpakken en papa en mama 

gedag zeggen. Toen iedereen weg was hebben we met z'n allen vlagveroveren in het bos 

gedaan. Daarna zijn we takken gaan verzamelen en gingen we kijken wie de grootste 

stapel takken had. Met die takken mochten we vervolgens heerlijke marshmallows 

roosteren boven het kampvuur en dat was natuurlijk het allerleukst! Daarna was het tijd 

om lekker te gaan slapen. Op zaterdag zijn we opgestaan en lekker gaan ontbijten. Na 

het eten was het nog even tijd om lekker in beweging te komen door te dansen op de 

muziek. In de ochtend kwam ook de nieuwe groep groepdraaien en samen hebben we 

het stippenspel gedaan. Daarbij moesten we mensen zoeken in het bos die je een stip op 

de hand konden geven. Als je dan weer terug bij het gebouw kwam, kon je je handstip 

inwisselen voor een stip op je gezicht. Maar je moest goed uitkijken want je kon ook 

getikt worden waardoor je je stippen op je hand kwijt was. Na het spel hebben we nog 

gekleurd samen met Bianca. Ik heb een dierentuin getekend samen met Cor en nog een 

paar andere kindjes. In de middag gingen we eten verzamelen voor de avond. In 2 

groepen zijn we de wijk ingegaan om dingen te ruilen, zoals een theezakje voor groente 

voor de soep. Dat was super leuk. Bij terugkomst gingen de meisjes groente snijden en 

heb ik samen met Cor een gat gegraven voor het kampvuur. Toen de soep klaar was 

hebben we lekker gegeten. Daarna kregen we nog een broodje knakworst en als toetje 

vla. Toen waren we toch wel moe en zijn we gaan slapen. Op zondag zijn we weer 

gestart met het ontbijt en daarna weer lekker in beweging komen met muziek. Als 

laatste hebben we nog wat spelletjes in het bos gedaan en was het alweer tijd dat papa 

en mama mij weer kwamen ophalen. Toen was ik wel een beetje moe, maar dat geeft 

niet want het was een mega mega mega leuk kamp geweest en ik kan niet wachten tot 

het grote kamp! Dank jullie wel allemaal!  

Groetjes Luuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vrijdag 3 maart gingen wij op kamp. 

Het was heel leuk. 

We gingen naar het dorp om ingrediënten voor de soep te halen.  

We deden leuke spelletjes spelen. 

En we kookten op het vuur. 

In de avond hadden we een groot kampvuur. 

We bleven bij de Bolster slapen. 

Groetjes Cor 

 

Ik ben mee geweest op kamp met de Rangers in de bolster. We hebben daar twee 

nachtjes geslapen. Dat vond ik heel erg leuk. We hebben veel gedaan: marshmallows 

geroosterd boven het kampvuur  , langs de deuren met een ruilspel om soep te maken, 

het stippenspel en we deden s ochtends ochtendgymnastiek. 

Ik vond het leukste aan het kamp dat we marshmallows gingen roosteren en dat ik met 

vriendinnetjes mocht logeren bij Jong Nederland. 

Groetjes Zarah Pennartz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hallo allemaal,  

Ik mocht op oefenen kamp! Wat spannend maar ben toch gegaan en wat was het leuk! 

Ik wil nu ook mee op het grote kamp!! Met z'n alle in de grote zaal slapen met heel veel 

chips en snoep!! Zelf een vuurtje maken was erg stoer. Het stippenspel was erg leuk. 

Helaas moesten we ook afwassen maar dat hoort erbij. Op naar het grote kamp! Ik heb 

er al veel zin in! 

Groetjes Lana Schepens 

 

 

 

We zijn op oefenweekend geweest met de Rangers bij de Bolster. Op vrijdagavond 

moesten we er om kwart voor zeven zijn. Eerst hebben we onze slaapplek ingericht. 

Daarna hebben we een bosspel gedaan en takken gezocht voor het kampvuur. Waar we 

lekker marshmallows hebben geroosterd. Op zaterdag hebben we eerst samen 

boterhammen gegeten en alles samen opgeruimd en afgewassen. Daarna gingen 

gymastieken op muziek om de dag te beginnen. Verder hebben we in de ochtend nog 

geknutseld en gekleurd. In de middag hebben we samen met de nieuwe leden en de 

kiddo’s het stippenspel gedaan. We hebben ook nog het ruilspel gedaan. We moesten 

zorgen dat we eetbare spullen verzamelde om een soep van te kunnen maken voor het 

avondeten. Na het spel hebben we samen groenten gesneden voor de soep en hebben 

takken verzameld voor het kampvuur. We hebben de soep op het kampvuur 

klaargemaakt. De soep hebben we samen met een broodje knakworst opgegeten. In de 

avond hebben we nog een spel gedaan en gezellig bij het kampvuur gezeten. We waren 

allemaal zo moe van de dag dat we om 8 uur al in bed lagen. Zondag was alweer de 

laatste dag en zijn we de dag begonnen met een lekkere boterham met een gebakken 

eitje. 

Na het ontbijt hebben we het spel Viesland Lekkerland gespeeld. En nog gezellig gedanst.  

Om half 12 waren alle ouders er weer om iedereen op te komen halen. 

Als afsluiter hebben we allemaal nog een oefenkamp diploma gekregen. 

Het was een superleuk weekend. Lieke, Bianca en Aimee bedankt, wij hebben erg 

genoten. 

Guusje en Maike Hesselmans 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxiorendag  26 maart 2023 Wintelre 

 

Het beloofde niet veel goeds, de weersvoorspellingen. Gelukkig had de organisatie van de 

Maxiorendag last minute het programma omgegooid en een binnen spelletjes parcours uitgezet. 

 

Al weken vooraf gaven de nieuwe leden en de Rangers zich op voor deze dag en melden ouders zich 

die bereid waren te ondersteunen in vervoer en begeleiding. Superleuk en fijn! 

Voor het vervoer hebben we hier dankbaar gebruik van gemaakt.  

 

Het was al gezellig op de heenrit. Er werd gekletst en in Kim haar auto lagen mini puzzeltjes klaar. 

Eenmaal in Wintelre waren de meeste leden toch wel even onder de indruk van het aantal deelnemers 

en het geluid wat zij samen produceerde. Tja, dan merk je hoe fijn het is als deze dag buiten 

gehouden kon worden. Maar, Wintelre had het slim aangepakt. Na het openingswoordje werden de 

groepen verspreid over 2 gebouwen en meerdere zaaltjes. De rust keerde terug en de gespannen 

gezichtjes verdwenen langzaam. Ook de buikpijn was over toen er chipjes en koekjes in beeld 

kwamen (waarmee we niet bedoelen dat de spanning niet terecht was!).  

Voor de pauze nam Bianca plaats als spelleiding en liepen Lieke en Kim mee met de groep (we hadden 

de 2 groepen als 1 team aangemeld). Er werden liedjes geraden, voorwerpen gevoeld, er werd blind 

getekend (bij Bianca) en met koekjes gesjoeld (die je wel eerst kleiner moest eten anders pasten ze 

niet door de sjoelbanen). Super grappig en gezellig. We gingen nog zaklopen/springen in een mega 

grote zak en genoten in de pauze van ranja en de chipjes.  

Na de pauze nam Kim plaats bij het blind tekenen en is Bianca met Lieke in een ander gebouw met de 

groep spellen gaan spelen. De kinderen moesten Kim beloven alles goed te onthouden, van wat ze 

hadden gedaan…zij zat immers bij een spel.  

Dol enthousiast (de spanning was nu helemaal over en niemand had spijt dat ze toch waren gebleven) 

kwamen ze terug.  Tussen de happen “broodje knakworst” en de slokken ranja door werd er verslag 

uitgebracht. De organisatie hebben we netjes bedankt voor we huiswaarts keerden. De terugreis was 

eveneens weer gezellig! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

De juf leest een opdracht voor aan ons als Jong Nederlanders. Op de mat doen we 

kunstjes  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We moeten een bal ineen panty doen. En dan moet de panty op ons hoofd. Dan moeten 

we de pionnen raken met de   bal 



(Vervolg stukje van Iris en Marieke) En toen was het zondag ochtend en mocht ik weer mee met Jong Nederland, dit keer op 
bezoek bij Jong Nederland Wintelre samen met de leden van de Rangers. 

 
Het waren allemaal losse spellen die we met de groep samen hebben gedaan. 
Het leukste was het blindtekenen. Met een blinddoek om en dan zei Bianca iets wat we moesten tekenen. Een huis, boom, 
zon, wolken, vogeltjes, een boot en daaronder de zee. 
En dat zag er zo uit 
 
En tussen de spelletjes door hebben we lekkere chips en ranja gehad. 
Bianca, Lieke en Kim dank je wel voor de leuke ochtend! 
Groetjes Pien 

 





We zijn naar maxiorendag 

geweest en we hebben dit 

gedaan: 

Koekjes gesjoeld, liedjes raden, 

blinddoek tekenen en nog veel 

meer 

 

Cor van de Rangers 



 

Bikkels Maart 2023 

6 maart speelden we de alleskunner. Verschillende spellen werden gespeeld wie scoorde de meeste 

punten bij elk spel. We begonnen met Jeu de Schoen; Je schoen zo dicht mogelijk bij een voorwerp 

werpen, Tic tac toe met bekertje flip een favoriet spel bij de jongens, potje jenga tegen elkaar; waar 

de spanning erg hoog was. Ballon opblazen totdat deze klapt, dat was voor sommige wel iets te veel. 

Koekje op je hoofd, en deze zonder handen en zonder te laten vallen opeten. Dat waren enkele 

spellen die we speelden. Een gezellig en fanatieke avond.  

13 maart maakten we een kampvuur. Bij kampvuur hoort natuurlijk ook iets lekkers. Deze keer een 

broodje knakworst. De broodjes werden boven het vuur bruin gebakken. Bij sommige iets aan te 

bruine kant. Maar de smaak was er niet minder om.  

20 maart gingen we pionieren. We hadden hulp van Joep van Wezel, superfijn dat hij kwam helpen. 

Zodat we in 2 groepen konden pionieren. We leerden ook hoe de knopen ook alweer moesten. We 

maakten twee driepoten, deze hadden we daarna aan elkaar gemaakt. Meteen een uitdaging om 

over de balk heen te lopen op hoogte! Helaas moest er ook weer opgeruimd worden, dit ging erg 

vlotjes. Nog heel even tijd om ons uit te leven in de gymzaal met blokjesvoetbal.  

27 maart liepen we een kompastocht. Over 2 weken gaan onze Bikkels op Juniorentoernooi, waarbij 

ze op kompas moeten kunnen lopen. Dus vandaag een oefening! Na een korte uitleg ging dit erg 

goed. We liepen richting de Turkaa, waar we nog magneet gingen vissen. Waarop we een hint 

kregen, dat er iets lekkers was verstopt. Heerlijke zak chips, en daarna nog een hint dat er 

flessenpost was. In de flessenpost kreeg iedereen de uitnodiging voor kamp! Hopelijk gaan alle 

jongens mee.  

 





Bosbengels Maart 2023 

 

2 maart 

Vandaag hebben de jongens hun krachten laten zien 

tijdens een estafette waarbij ze tegen elkaar hebben 

gestreden om de winst. Uiteindelijk is er zelfs een 

Bosbengel in een brancard gehesen, en hebben ze zo 

het parcours afgelegd. Wat een gekkigheid! Het heeft 

de mannen wat denkkracht gekost om met een plan 

van aanpak te komen, maar ze zijn er samen 

uitgekomen en hebben het parcours overwonnen. 

Hierna zijn ze begonnen met het bouwen van een 

kettingreactie. Na een aantal pogingen bleek het toch 

lastiger dan verwacht, maar ze gaven de moed niet 

op! Ondanks dat het doel uiteindelijk niet bereikt was, 

hebben ze toch goed hun best gedaan. Al met al, een 

geslaagde avond! 



Knerten Maart 2023  

 

Na een kort Kamp overleg (wat willen de Knerten graag doen, wie gaan er mee?) zijn we op 15 

maart gaan sjoelen. Gewoon, gezellig en soms een beetje lomp        

 

De 27e maart wilde we de Knerten wat trucjes leren en hoopten wij dat zij er ook voor ons wat hadden. 2 

trucjes uitgelegd, 2 “geïnteresseerde” die met hun neus er boven op en uitleg het kwartje nog niet konden 

laten vallen. Achja, gezellig was het wel! We zijn weer helemaal bij in wat er zich allemaal afspeelt in het leven 

van de Knerten en hebben “genoten” van de zangkunsten met een spontaan spel wat we gingen spelen.   



Hoe heet je? Cor 

 

Hoelang zit je bij Jong Nederland? Iets meer dan een jaar 

 

Wie is jouw leiding? Lieke, Aimee en Bianca 

 

Wat vind jij zo leuk aan Jong Nederland? Leuke dingen 

vaak buiten in de avond doen 

 

Als jij iets zou mogen kopen voor bij Jong Nederland wat 

zou dat zijn? Ballen, groot en klein 

 

Wat zou jij nog eens met jou groep willen doen? 

Vogelgeluiden herkennen 

 

Wat is jou lievelingsspel? Verstoppertje 

 

Speel je liever buiten of binnen? Buiten 

 

Wat is jou leukste/grappigste moment bij Jong 

Nederland? Eigenlijk bijna alles 

 

Wil je verder nog iets vertellen? Ik kan niet wachten op het 

zomerkamp 



 

Onderhoud Maart 2023 

 

In deze maand viel NL Doet waarvoor de onderhoud groep voor 11 maart al het een en ander 

aan had voorbereid. Niet alleen werd er een planning gemaakt ook moesten de boodschappen 

gehaald worden en gereedschap worden verzameld.  

 

Gijs, Joep, Luc, Elia, Niels (niet op de foto), Bianca, Madelon en Kim hebben gepoetst, geruimd, 

geschuurd, geverfd, bedrading verlegd, een tent opgehaald, materiaal laten maken bij het Repair 

Café van Wij Wel (wat ook deze dag plaats vond), gesjouwd…en genoten van een eenvoudige 

lunch en een kampvuur diner.  

 

Wie denkt; Na NL Doet is het wel gedaan met klussen heeft het mis! 

In de weken erna is er nog meer geschuurd, geverfd, hout klein gezaagd, planken van de schuur 

vast gezet, schoongemaakt en geruimd…. 

 

Er is nog een hoop werk. Waar nodig en mogelijk willen we als vereniging ook ouders betrekken 

bij klussen en schoonmaken. 





 

Op de planning…. 

 

De data die vaststaan voor dit seizoen (en er gaan nog activiteiten bij komen)  

 

 

14,15,16 april Juniorentoernooi 

 

16 april “Hoe kom je erbij” verenigingen dag  

 

13 mei Miniorendag in Diessen  

 

9,10,11 juni Ardennenweekend Seniorengroepen  

(Door te weinig aanmeldingen gaat Diessen niet naar het Ardennenweekend)  

 

10 juni Slootjesdag 

 

7 juli Algemene seizoen afsluiting  

 

16-21 juli 2023 ZOMERKAMP!  

Data Minioren 

 

15-04 

13-05  

Miniorendag, deze dag komen ook Minioren 

meespelen van andere afdelingen van 

district de Kempen 

17-06. 


