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Buiten begint het langzaam aan winter te worden. De wind word guurder en kouder. De 

meeste kinderen wrijven eens flink de handen over elkaar als ze van de fiets stappen en 

de sjaals gaan weer aan. 

 

De Sint is weer in het land, er word weer flink geknutseld en de rijmpjes staan weer op papier.  

 

En wat gebeurde er bij Jong Nederland? Buiten werd er geklust. Het dak is afgewerkt en 

gerepareerd en de stronken bij het pad zijn verwijderd. Daarna was er vooral “binnen werk”. De 

garage kreeg een opruim beurt, de gymzaaldeur werd “vernieuwd” en wat kleine klusjes en 

schoonmaakwerk werd verricht. 

 

November is ook de maand geweest van de “Hart voor Elkaar” actie, waar verderop in deze Bode 

wat over geschreven is. 

 

En, waar het helemaal om draait, we hebben heerlijk groep gedraaid! Een aantal groepen heeft 

weer een verslagje ingeleverd.  

 

In de gang van Bolster hangt een brievenbus. Hierin kunnen voortaan tekeningen en verslagen 

van de kinderen die dat liever niet digitaal doen. Natuurlijk mag je er ook ideeën, tips en enquêtes 

in doen! 
Veel leesplezier en dan: op naar de volgende Bolster Bode! 

BOLSTER BODE 

Halverwege november hebben alle vaste leden een 

mail gehad met daarin de enquête van Jong Nederland 

Diessen. 

 

Eens per twee seizoenen houden we een enquête om een 

beeld te krijgen hoe ouders de vereniging zien. 

 

Hoe heeft iedereen de afgelopen twee seizoenen ervaren? 

Waarin zijn we gegroeid, wat kunnen we verbeteren, waar 

loop je tegen aan of welke ervaring was juist erg positief? 

 

We hebben nog lang niet alle enquêtes ingevuld terug 

gekregen. We willen iedereen die de lijst nog niet heeft 

ingevuld vragen dit als nog te doen.  
Dank aan allen die hem al ingevuld hebben.  

AL INGEVULD?? 



 
 1 November was er weer de “6 kernen 

cup”. We hebben  met een aantal 

vrijwilligers de garderobe verzorgd.  

 

Vooraf maakten we ploegen zodat we 

mensen hadden voor het klaarzetten van de 

kapstokken, de avond, de nacht en het 

opruimen de volgende dag. 

 

We hebben met deze “klus” wat geld 

verdiend wat we weer besteden aan de 

vereniging.  
 

  ZAKCENTJE 

 FEEST 

De Dihart en Knertgroep willen een kerststal gaan 

maken bij de Bolster.  

 

We hopen dat het ons gaat lukken en dat we rond de 

kerstdagen iedereen kunnen uitnodigen om de stal te komen 

bekijken. 

 

Heb jij nog materiaal waarvan je denkt dat wij het wellicht 

kunnen gebruiken? Mail dan naar: 
Jnd-knerten@hotmail.com 

 GEZOCHT 

In December bestaat Jong Nederland 70 jaar. Ter 

gelegenheid van deze verjaardag krijgen alle vrijwilligers 

die in september ingeschreven stonden een 

Speurtochtenboekje van het Landelijk Bestuur. 

Het boekje is over een tijdje ook te koop bij het Landelijk 
bureau  



   

  

DANKBAAR, ontzettend dankbaar dat we de kans hebben gekregen van de Rabobank 

om deel te nemen aan de Hart voor elkaar Actie, de hulp bij het stemmen sprokkelen, 

de stemmen en het geldbedrag! 

 

26 november zijn Elin, Evelien, Bianca, Luc en Kim naar de Rabobank avond geweest, daar werd 

na de ledenvergadering bekend gemaakt hoeveel alle projecten in de gemeente Hilvarenbeek 

hadden opgehaald.  

We zijn 2e geworden en hebben maar liefst €2949,- opgehaald! 

 

Naast het geld bedrag hebben we twee keer mogen vertellen over Jong Nederland Diessen en is 

“onze naam” weer vaak gevallen in de gemeente! 

 

Niet alleen de vrijwilligers hebben daar voor gezorgd. We kregen steun van de Diessense 

Harmonie, de Gretsch Boys, Nollie Dollie en Bij Kaatjes in Diessen. Zij maakten reclame voor 

ons. 

 

De samenwerking met Wij-wel en de Kindervakantie week was ook een succes! We hopen dat we 

in de toekomst o.a. met hen vaker dingen kunnen regelen voor de vereniging. Samen staan we 

immers sterk en gebruik maken van elkaars materiaal en kennis is alleen maar goed. 

 

Via deze weg willen we ook jullie, leden en ouders, bedanken voor het sprokkelen van stemmen. 
DANK JE WEL! 

 HART VOOR ELKAAR ACTIE 



  

             
 De natuurmappen zijn weer wat meer gevuld, deze keer met bladertekeningen! 

Het thema van de Minioren bijeenkomst was Herfstbladeren. 

 

We zochten mooie bladeren die heel waren. Deze legden we onder papier waar we daarna 

met krijtjes over heen gingen krassen. Het leek wel toveren, op het papier kwamen de 

nerven van de bladeren te staan. Trots stopten de Minioren de resultaten in de 

natuurmapjes, het worden al echte natuurboekjes zo! 

 

Het was prachtig weer, dus al snel zijn we naar buiten gegaan. We hadden van alles 

voorbereid, maar daar kwam weinig van terecht ;-). De Minioren genoten van de 

bladerstapels maken en bladerdekens. Vooral toen de vrijwilligers gingen liggen en deze 

onder de bladeren verstopt mochten worden was het dolle pret! 

 

De tijd vloog om.. 
Foto’s van deze gezellige middag staan op: fotoalbum.eu/miniorendiessen 

  UIT DE GROEP: MINIOREN 



Een maandje geleden was het Halloween. De leiding van de Bosratten had bedacht om 

pompoenen te gaan uithollen. Veel van de leden hadden dit nog nooit gedaan. Maar ze 

vonden het allemaal kei leuk!! De leiding deed ook gezellig mee en het was een gezellig 

avond. Het eindresultaat mag er ook wezen… Bedankt voor de gezellig avond allemaal!! 

Groetjes de leiding 
 

 UIT DE GROEP: BOSRATTEN 



De Bosbengels blijven fanatiek met het ontdekken van Jong Nederland activiteiten. De 

avond voor Halloween besloten we in het donkere bos te spelen, maar het niet te eng 

te maken. We wilden een heksenmemory gaan spelen, maar bleken van alle 

combinaties maar 1 plaatje te hebben. Gelukkig waren de Bosbengels zo dapper om 

gewapend met een zaklamp het bos in te gaan en daar de ontbrekende kaartjes te 

zoeken. De fluoriderende 'knakarmbandjes' bleken daarbij een handig hulpmiddel. 

Wisten jullie trouwens dat je daar een heel leuk bosspel mee kunt doen? Je legt de 

armbandjes op een hoopje in het bos, zet een 'wachter' gewapend met een zaklamp 

een stukje verderop en je laat de kinderen de armbandjes 'stelen' en naar de bolster 

brengen, zonder dat ze in het licht van de zaklamp komen te staan. Het is in het begin 

best een beetje eng om zelf zonder zaklamp het bos in te gaan en moeilijk om met 

lege handen terug naar de bolster te moeten als je 'af' bent, maar als je door begint te 

krijgen hoe het spel werkt is het echt HEEL GAAF! Het is dan ook super stoer om op je 

platte buik door het bos te tijgeren.  

De kinderen blijven het leuk vinden om een kampvuur te maken. Ze zijn nu ook 

ingewijd in het roosteren van frikadellen in het kampvuur. Dat vonden de kids maar 

een beetje vreemd. Hun mening was dan ook dat zo'n frikadel wel lekker is, maar uit 

de frituur toch lekkerder.  

De afgelopen weken hebben de kinderen ook hard gewerkt voor de vogeltjes in de 

tuin. Er werd een voederhuisje beschilderd en een heuse 'lekkernij-verwen-slinger' 

gemaakt. Met eigengemaakte vetbolletjes, pel pinda’s en extra takjes voor de 

vogeltjes om op te kunnen zitten. Bij één van de Bosbengels was de teleurstelling dan 

ook groot, toen na 1 nacht de vogels er al met zijn slinger van door waren en er een 

leeg voederhuisje aan de muur hing.  

In deze tijd van het jaar mag natuurlijk de pietengym niet ontbreken. In de gymzaal 

was een parcours uitgezet waarbij de kinderen naar hartenlust hun pietenkwaliteiten 

konden tonen. Er werd  geklommen en geklauterd, stokpaardje gereden, gebalanceerd 

en met pakjes gegooid. Het vergde wat oefening, maar uiteindelijk lukte het toch om 

enkele pakjes in de basket vast te laten steken. Wat een lol! Als klap op de vuurpijl 

troffen de Bosbengels bij het naar huis gaan nog een verrassing aan in hun schoen / 

laars. Deze was erg welkom na een avond hard werken.  
 

 UIT DE GROEP:BOSBENGELS 



             

  



 

 

    

 UIT DE GROEP: KNERTEN 

1 november hebben we gewerkt aan de “vulling” voor het schilderij wat we met de 

Knerten ophangen in de Bolster. Alle kinderen mochten de zin afmaken “Jong 

Nederland is als..”. Er kwamen leuke dingen uit! 

Daarna hebben we een gebaren spel gespeeld, erg grappig! Marloes volgt een 

opleiding tot gebarentolk en leerde dit. Wat hebben we gelachen om kinderen die een 

wasmachine nadeden, een broodrooster imiteerde of bijvoorbeeld een goudvis in een 

kom waren. 

 

Dat we “toekomstige vrijwilligers” in de groep hebben is wel duidelijk geworden op 8 

november. De groep verdeelde we in kleine groepjes die elk uitdagingen mochten 

bedenken voor de andere groepen. We “plakten” alle uitdagingen achter elkaar en elke 

groep voerde ze zo snel mogelijk allemaal uit. De groep die als eerste alle opdrachten 

had gedaan verdiende een punt. 

Daarna speelden we “10 tellen en een foto” waarbij opdrachtjes binnen 10 seconden 

uitgevoerd moesten worden. Opdracht gedaan, dan zo snel mogelijk naar de “foto 

plaats”. Na 10 seconden maakten we een foto. Diegene die binnen de tijd de opdracht 

had gedaan en op de foto plek stond kreeg een punt.  

De laatste 5 minuten hebben we blader hopen gemaakt en ons zelf verstopt onder een 

blader deken. 

 

De 15e november speelden we “ Spelletjes boekjes bingo”.  We deden nummertjes in 

eitjes, stopten deze in een zak en haalden toen elke keer een ei er weer uit. Het 

nummer wat in dat eitje zat kwam overeen met een bladzijde nummer uit een van de 

spelboekjes van Jong Nederland. We speelden spelletjes die de Knerten nog nooit 

hadden gedaan en die wel erg leuk waren.  

Zo leek een spel op een levend tafelvoetbal spel, 

raakten we in een groep knoop en waren we alert 

bij een tik-spel met sprookjes figuren.  

We hebben de Knerten beloofd om vaker 

een spelletjes bingo te spelen! 

 

22 november speelden we een spel wat we eerder in het seizoen ook al speelden, het 

Koekoek en zangvogelspel. Toen vonden de Knerten het nog een beetje ingewikkeld, 

nu begrepen ze het wel en kon het ook tactisch gespeeld worden. 

 

Wat was het koud, de 29e november. Op verzoek van de Knerten namen we de 

eieren weer mee  waar we nummertjes in stopten. De boekjes met super leuke 

spelletjes werden er bij gepakt en we waren weer klaar voor de “spelletjes boekjes 

bingo”! Kaai leuk om zo nieuwe spelletjes te leren die we nog nooit speelden als 

“vleeshoop”. Een beetje lomp, maar wel lachen.  

 
De foto’s van de Knerten staan op: fotoalbum.eu/jndknerten 



  

 

  

   KNERTEN 



 

 

 16 november was er weer een Junioren dag voor alle junioren van het district. De 

organisatie werd dit jaar gedaan door Diessen. 3 Frekkels deden mee aan deze dag.  

 

Het regende, het was fris, maar de meeste junioren en vrijwilligers deed dat niet veel. In 

groepen gingen ze in Diessen op zoek naar spellen die klaargezet waren. Bij elk spel konden ze 

punten verdienen. 

 

Aan het eind van de spel dag werden de punten opgeteld en een groep van Jong Nederland 

Hapert had de meeste punten verdiend.  
Als afsluiting kreeg iedereen een lekker warm broodje knakworst.  

  JUNIORENDAG 


