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Bolster Bode  
 

De ene keer is de opmaak van de Bolster Bode stoer, dan weer eens kinderlijk, winters, 

kneuterig of strak. De andere keer is hij weer jongensachtig of grappig.  

 

Deze keer is hij gevuld met bloemen!  

Maart, de maand van de Lente! 

 

Zou het buizerd echtpaar weer terug komen naar hun Horst in het Bolster Bos? Zouden er weer 

bloempjes uitkomen die 20 jaar geleden gezet zijn aan het pad? 

Gaan we weer vroeg in het voorjaar kunnen buiten spelen in een bos vol jong blad en zonnestralen? 

 

  Zwemfestijn  

Hoihoi, 

 

Paar weken geleden hebben de Bosratten deelgenomen aan het zwemfestijn. We hadden een mooi 

groepje van 7 kids. Dit jaar zijn de Bosratten junioren geworden dit betekend dat ze nu weer de 

jongste zijn. Dus ze moesten deze dag flink aan de bak!! Toen we daar aankwamen stonden er 22 

spelletjes voor ons klaar, waaronder ook een aantal pauzes waar ze ranja, snoep en chips kregen. 

Het was een geslaagde dag, de kids en de leiding hebben zich prima vermaakt! Helaas zijn we niet 

in de prijzen gevallen maar dat maakte niks uit want we hebben een super gezellige dag met 

elkaar gehad  Wij willen alle Bosratten; Britt, Mirre, Kevin, Koen, Martijn, Jens & Tijmen 

bedanken voor deze dag. Hopelijk allemaal weer tot volgend jaar!!  

 

Groetjes de leiding   



                        

 

 

 

 

 

 
 

 

                                           

Kleppie en Logo 

Gilderally en Feest 

Eens per jaar is er een “Gilde rally” voor de leiders en leidsters van Jong Nederland 

Diessen. Aan het begin van het seizoen spreken we af wie een verassing dag gaat 

organiseren. Dit jaar hebben Coen, Ward en Rik de organisatie van deze dag op zich 

genomen. 

 

De dag begon rustig aan met een kop koffie. Daarna werd de groep gedropt en wandelede ze naar de 

picknick plaats in “Gorp en Roovert”. Na de picknick pauze wandelden we verder naar de Boerengolf 

baan in Goirle. We hebben veel gelachen en flink ons best gedaan. De boeren outfit die we aan 

hadden had ons al in de boerensfeer gebracht, maar de de “boeren lompheid” die we nodig hadden op 

de ballen over het weiland te slaan bracht ons helemaal in het thema van de dag! 

Na het actieve gedeelte hebben we gezellig samen gebarbecued.  

Iedereen kreeg daarna de kans om zich thuis even op te frissen en om zich om te kleden. In de avond 

gingen we samen naar de Nollie Dollie Battle.  

 

Elke maand organiseren Luc, Suzan, Rik en een “gast” (deze keer Bianca) een kleine 

activiteit voor de groep. Diegene die mee wil en kan sluit aan.  

 

Deze maand hebben we Bingo gespeeld en zijn we naar de Bokkenrijder gefietst. Gezellig bij gebuurt, 

lol gemaakt, gedanst en gezongen. Een aantal zijn tussen door ook nog even bij de Fleas de Toren op 

gegaan. 

We hebben veel gelachen en plezier gemaakt. Als afsluiting hebben we lekker patat op bij Kerkzicht.  

 

Wees niet bang dat de contributie centen opgaan aan deze activiteiten! Dat gebeurt niet!  

 

 

Zo af en toe staat hij in de Bolster Bode of kom je hem tegen op de Facebook pagina. Ook in 

de Bolster is hij te zien als muurschildering, KLEPPIE 

 

KLEPPIE is de mascotte van Jong Nederland.  

 

 

 

 

 

 

 

Het logo van Jong Nederland lijkt op een bloem maar als je goed kijkt zie je dat het allemaal 

afkortingen zijn. 

Elk stukje stelt een J en een N voor. Onder het blauwe bolletje zie je het “haakje” van de J. Het logo is 
van oorsprong groen met blauw. 



                                                                   

Uit de groep  

 

De Minioren 

De koude wind waait langs onze gezichten hier. Bij Jip in Egypte was dat wel anders! De warme 

wind waaide met zandkorreltjes langs zijn wangen in het deel van Egypte waar hij nu was. 

Het leek wel een zandbak, de woestijn. 

Na het bezichtigen van de piramides met hun gangen als doolhoven en prachtige kunst was Jip 

op een kameel een tocht langs de Nijl gaan maken op de rug van een kameel. Hij zag 

Nijlpaarden en krokodillen en beelden van een soort HELE grote katten. 

 

De Minioren zochten in het bos van de Bolster ook naar mooie kunstvoorwerpen en plaatjes van 

Egypte ( zoekplaatjes die door geknipt waren zodat ze puzzelstukjes leken). 

Nadat we alle stukjes hadden gevonden was het tijd om even lekker te ravotten. We bouwden 

piramides van bladerhopen en speelde een tikspel met Nijlpaarden en Krokodillen! 

 

Binnen hebben we de puzzelstukjes in elkaar gelegd en zagen we de foto's van de 

kunstvoorwerpen en de tekeningen en foto's van Egypte. We dronken wat, snoepte van een 

snoepkrokodil en bouwde van Kapla prachtige piramides. 

 

Tijd genoeg om nog even in de gymzaal "kruip door sluip door" route te lopen/rennen voor dat 

het tijd was om naar huis te gaan. 

 

Jip heeft beloofd snel weer een brief te sturen! 

 

14 Februari kregen alle Knerten een Valentijnbrief in de mailbox. Het was niet alleen een brief 

waarin we als leiding vertelde dat we blij met hen zijn in de club, maar het was gelijk ook een 

valentijnkado. De 23e februari mochten ze zich heerlijk laten verwennen in het “Bolster 

Kuuroord”.  

De voetenbadjes, maskertjes, nagellak, handcrème, 

fruitsapjes en de snoephartjes stonden al klaar toen  

de Knerten kwamen. Schoenen en sokken uit, voeten in  

het badje wat we vulde met heerlijk warm water en 

badzout. Heerlijk, vooral omdat het buiten zo koud was.  

Na een gezichtsmassage/masker, een handmassage,  

nagellak en een haar metamorfose was het helaas weer  

tijd om naar huis te gaan. 

Fris en fruitig en helemaal ontspannen! 

Wat we de tweede maart hebben gedaan lees je verder op 

in deze Bode. De 9e maart hebben we “omgekeerd  

verstoppertje”, zoek de verschillen en 3 is teveel gespeeld. 

 

 

 

Deze maand hebben de Bosratten weer leuke activiteiten gedaan! Toen het wat slechter weer 

was, hebben we met zijn allen in de gymzaal spellen gedaan. Een keer trefbal, voetbal, hockey 

en slagbal. 

Met deze kou is warmte wel fijn, dus hebben we fikkie gestookt. Op het vuur hebben we later 

popcorn gepoft. Afgelopen week hebben we gezelschapsspelletjes gedaan en met blokken een 

mooi gebouw gemaakt. De leiding vond dit ook hartstikke leuk om weer een keer ouderwets 

spelletjes te doen! Tot de volgende keer. 

(De foto’s van deze activiteiten vind je verderop in deze Bode terug.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

De Bosratten 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderen 
 

Laatst vroeg een ouder ongeveer zo “vergaderen jullie wel eens en hoe dan”? 

 

Na haar netjes het antwoord te hebben gegeven dacht ik, wellicht willen meer mensen weten hoe het 

achter de schermen het er aan toe gaat. 

 

Eens in de 6 tot 8 weken hebben we met het bestuur een vergadering. In de vergaderingen komen de 

standaard punten als “is er belangrijke post, welke activiteiten staan er op de agenda, zijn er 

bijzonderheden van uit het District”?  

 

Daarnaast behandelen we ook de punten die ingebracht worden door de bestuursleden. Het kan zijn dat 

iemand is aangesproken door een van de leiders/sters of door een ouder met een vraag of opmerking 

waar we wat mee moeten doen. 

 

De vergaderingen waar de staf (alle leiders/sters) aanwezig zijn heet de stafvergadering. Deze hebben 

we 4 of 5 keer per jaar. Hier in worden activiteiten verdeeld, nabesproken, afspraken gemaakt en alles 

besproken. 

 

Iedere groep is vrij om te vergaderen zo vaak ze maar willen. De ene groep maakt elke week 

programma voor de week erop en overlegd dingen als “wanneer gaan we op weekendje, hoe veel geld 

zit er nog in kas en waar gaan we dat aan besteden” tussendoor. Weer een andere groep doet dit om de 

8 weken en komt eerder bij elkaar weer als dat nodig is. 

 

Een aantal mensen van JN Diessen gaat ook naar de districtsvergaderingen die eens in de 8 weken 

plaatsvinden. Daarin worden activiteiten die georganiseerd worden door en voor het district besproken 

en worden ideeën en tips uitgedeeld tussen de verschillende afdelingen. 

 

Dingen die we horen van leden en ouders waarvan we denken “dat is belangrijk” nemen we mee naar 

de vergadering. Dat kan van alles zijn.  
 

Wij zoeken leuke, stoere, gezellige jongens uit groep 3 die 
onze Knert groep 

willen komen versterken! 
Ben niet bang dat we alleen maar meiden programma’s 

maken!  
Informatie te verkrijgen via de mail 

Jnd-knerten@hotmail.com 
 

 

Wij verzamelen 
Oude GSM’s en lege inktpatronen  

in! 
Dank voor alles wat iedereen tot nu toe ingeleverd 

heeft! 
We blijven inzamelen! 

 
 

 

GEZOCHT! 

mailto:Jnd-knerten@hotmail.com


 

 

Hallo beste mensen, 

Mij is onlangs gevraagd of ik een stukje wilde schrijven over hoe ik als ouder “Jong 

Nederland” beleef. Ikzelf ben enkele jaren actief geweest bij KPJ De Beerzen zowel als 

lid als in het bestuur. Jong Nederland hadden we in Middelbeers niet. 

Tot voor kort waren ze bij ons allebei lid van Jong Nederland, maar toen de meiden de overhand 

namen bij  de “Knerten” en hij nog de enige jongen was, heeft de jongste toch maar besloten 

om de handdoek in de ring te gooien (waarschijnlijk omdat ie doorhad dat dit een onbegonnen 

strijd was). Misschien gaat dit nog wel veranderen. 

De oudste gaat inmiddels weer zijn derde seizoen in en gaat nog elke vrijdag met plezier naar 

de “Frekkels”, waarvan hij af en toe goed vies, en stinkend naar kampvuur, maar voldaan weer 

thuiskomt. 

Ook over de leiding niks anders als lof. Zij krijgen het toch maar elke week weer voor elkaar om 

iets te verzinnen om het die jeugd weer naar de zin te maken, binnen ofwel buiten. 

Dan de activiteiten: de Maxiorendagen, het zwemmen maar vooral het kamp; enkele dagen 

kamperen met vriendjes en vriendinnetjes, samen ravotten en spelen, maar ook afwassen, 

opruimen, muggenbulten insmeren en zonnebrand smeren. Om nog maar niet te spreken van 

de 3 van de 4 zuivere onderbroeken die nog net zo zuiver, gevouwen en ongeroerd terugkomen 

als ze ingepakt zijn, lachen toch! 

Ik hoop dat de oudste nog even lid zal blijven en nog vaak zal genieten van de goede zorgen 

van “Jong Nederland“. En zodra er zich meer jongens bij de Knerten aanmelden, is onze jongste 

ook weer van de partij! Dus jongens van groep 3, meld je aan! Verder wens ik alle leiding en 

betrokkenen veel succes in de nabije toekomst. 

Gullie zèt goed bezig! 

Groeten Maikel Manders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouder aan het woord 

Gijs bij de Knerten, de groep waar hij graag 

bij komt als er meer jongens bij komen! 

Sam op zomerkamp in 2012!  



                      

 

 

 

 

 

 

2 Maart speelde we met de Knerten “a minute to win it”. Allerlei opdrachten stonden 

klaar die in een minuut ( of 2 minuten) gespeeld werden en waar punten mee te 

behalen vielen. 

Een onderdeel was “vertel in twee minuten wat je van de Knerten vind”. We vinden 

het belangrijk te weten wat de Knerten leuk vinden en of ze nog leuke ideeën hebben. 

Alles wat ze vertelde schreven we snel op zodat het ook in de Bolster Bode kon 

komen. Als “Bolster Bode reporters voor 2 minuten” vertelde ze de volgende dingen; 

 

Jente; Ik vind het heel leuk bij de Knerten. Het leukste wat we tot nu toe gedaan hebben vond 

ik de spelletjes die we vandaag speelde voor “Minute to win it”. Ik vind spelletjes spelen 

gezellig. Onze groep is ook gezellig. Ik heb zin in kamp.  

 

Noor; Mijn naam is Noor. Ik vind het leuk om te knutselen en om spelletjes in de gymzaal  te 

doen. Bosspelen vind ik ook leuk. Daarom vind ik het ook fijn dat het steeds beter weer word 

zodat we weer vaker naar buiten kunnen. Onze groep vind ik leuk en gezellig. De Valentijndag is 

het leukste van wat we tot nu toe hebben gedaan. Lekker een voetenbadje en snoephartjes eten 

en lekkere drankjes drinken. 

Eigenlijk vind ik alles leuk bij de Knerten. We doen altijd leuke spellen en de leidsters doen 

grappig en soms lekker gek. Daar moet ik dan hard om lachen. Ik blijf nog heel lang bij Jong 

Nederland!  

Wat ik nog even wil zeggen, de tocht naar de varkens was pook stoer. We mochten toen over 

een weiland lopen en de varkens waren grappig. 

 

Pleun; Ik vind het heel leuk om spelletjes te spelen. Daarom blijfik nog heel lang bij Jong 

Nederland. Ik hoop wel dat ik dan altijd deze leiding houd. Onze Knertgroep vind ik heel leuk, 

we doen elke week dingen zoals knutselen, spelen, tikkertje (maar dan wel anders dan op 

school), aardbei maskertje op je gezicht smeren en pannenkoeken bakken op kampvuur. 

Graag zou ik met de Knerten op weekendje gaan ook al vind ik dat wel een beetje spannend. Ik 

denk dat iedereen het wel een beetje spannend vind om voor de eerste keer op weekendje te 

gaan.  

 

Tara; De Knert groep is heeeel leuk!! Ik vind alle spellen zo leuk. We hebben een leuke groep! 

“Minute to win it”vind ik leuk om te doen omdat we dan verschillende dingen doen. We moesten 

een bal hooghouden, een bal wegslaan met een krant en een stukje maken wat iedereen kan 

lezen in de Bolster Bode.  

 

Nadine; Tot nu toe vond ik het leukste “die keer dat we met onze voeten in warm water 

mochten en we nagellak op kregen”. Alles bij de Knerten is leuk. De groep is gezellig en ook lief 

en de leiding is lief en grappig. 

 

Marieke; Ik vind de Knerten heel leuk en we doen veel leuke dingen. De Valentijnsdag was echt 

heel leuk. De spelletjes in het bos en knutselen vind ik ook leuk. 

 

Het woord “Leuk”is vaak gevallen, daar zijn we blij mee. Net als voor de Knerten geld het voor 

alle leden dat ze stukjes mogen maken voor in de Bolster Bode! Wil je zo kwijt aan de leiding 

wat je van de programma’s vind mag dat natuurlijk ook! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knert reporters 



                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Bolster wordt elke keer netjes gepoetst en het is de bedoeling dat alle groepen de spullen opruimen 

van het groepdraaien. 

Dan lijkt het of alles netjes is, maar toch is dat niet zo! 

 

Eens per seizoen is er een opruimdag. Alles wordt uit de opbergkasten en hokken gehaald, nagekeken, 

gemaakt als het kapot is en netjes terug opgeborgen.  

 

Je komt zo eens een bal tegen in het knutselhok, een spel wat niet meer compleet is en verloren 

spelboekjes. 

 
In Maart is er een opruimdag geweest.  

We hebben er weer een stagiaire bij! Gijs van de hout zit bij de Diharts en moet voor school 

een maatschappelijke stage lopen. Hij gaat op maandag stage lopen bij de Mo@tjes! 

 

Niet iedereen laten we stage lopen bij Jong Nederland. We willen graag energie en tijd steken in 

jongeren die ook echt interesse hebben om wellicht zelf later leider/ster te worden bij de vereniging. In 

het verleden zagen jongeren ons als een “makkelijke vereniging om even aan de stage uren te komen”. 

Dat willen we niet! De leden die bij JN zitten mogen stage lopen en de volgende doen dat nu ook. 

 

Elia/Geert bij de Knerten 

Lars bij de Bosratten 

Stijn en Gijs bij de Mo@tjes  

 

De jongens mogen mee programma maken en helpen ook echt met het groepdraaien. We verwachten 

dingen van ze die we ook van leiding verwachten. “Kom met ideeën, ben er op tijd en maak er samen 

met de vaste leiding een leuke tijd van die de leden niet snel meer zullen vergeten”.  

 

 

Poetsen en ruimen 

Stage bij JN 

Luc, Bianca, Danny en Kim organiseerde voor de collega leiders/sters van het district een 

leiding weekendje. Helaas kon Danny niet mee, Hendrik-Jan hielp ons tijdens het weekendje. 

Met 4 man uit Diessen, een groepje uit Reusel, Wintelre, Hapert en Vessem hadden we een 

leuk weekend. 

 

Na een kopje koffie en thee was het tijd voor een ouderwets gezellig avondje bingo spelen, ”prachtige 

prijzen”, een zaaltje vol gezonde bingo spanning en bingo inzet maakte het een geslaagde activiteit. De 

Karaoke set hoefde we maar 1 keer in te schakelen voor een “valse bingo”!  

Later op de avond is er ook nog gezongen, gedanst, gek gedaan maar voor al bij gebuurt!  

Leuk om eens ideeën uit te wisselen, gezellig gek te doen en samen plezier te maken! 

 

 

 
 

Leidingweekend 



 
 

  

 

 

Binnen kort komt Elja kennis maken met de Dihart groep. Zij is jongerwerker. Het onderstaande 

stukje is van haar. 

Jongerenwerk R-Newt Hilvarenbeek 

 

Jongerenwerk R-Newt in Hilvarenbeek bestaat uit een jongerenopbouwwerker en een 

combinatiefunctionaris (CF) sport, die zelfstandig en samen met vrijwilligers(groepen) 

een aantal activiteiten organiseren voor jongeren. 

 

Zo organiseert de CF Sport verschillende sportactiviteiten en probeert zo de de verbinding te maken 

tussen sportverenigingen, scholen, buitenschoolse opvang, de wijk en de gemeente. 

Daarnaast staat het jongerenwerk open voor vragen van jongeren. Zij probeert vragen zo goed 

mogelijk te beantwoorden. Vragen die het jongerenwerk tegenkomt zijn: ‘Ik wil een nieuwe 

skatebaan in Hilvarenbeek voor mij, mijn vrienden en andere jongeren, hoe organiseer ik dit?’, 

‘Carnaval is een geweldig gaaf feest waarbij er flink wat bier gedronken wordt, toch maak ik me 

zorgen over dat jongeren vaak teveel alcohol drinken, hoe kan ik dit binnen de perken houden?’, 

maar ook: ‘Mijn ouders zijn een tijdje geleden gescheiden, ik mis de gezelligheid van het gezin 

ontzettend! Hoe kan ik zorgen dat ik me beter voel?’. 

 

Het jongerenwerk kan deze vragen goed beantwoorden. Dit komt in eerste instantie dat ze veel 

kennis heeft over de doelgroep. Daarnaast bevindt het jongerenwerk zich in een netwerk van 

vrijwilligersorganisaties, professionele organisaties, Centrum voor Jeugd en Gezin en de gemeente. 

Het jongerenwerk vervult binnen dit netwerk vier rollen: 1) het jongerenwerk geeft informatie en 

advies over en aan jongeren en onderwerpen die te maken hebben met jongeren, 2) het 

jongerenwerk signaleert dingen die spelen bij jongeren, waarna ze hierop ingaat, 3) het 

jongerenwerk begeleidt jongeren naar hulpinstanties toe als zij dit nodig hebben of vinden, 4) het 

jongerenwerk biedt licht pedagogische hulp aan jongeren of wijst jongeren door naar professionals 

in haar netwerk. 

 

Het jongerenwerk bevindt zich vaak op straat en heeft regelmatig contact met 

vrijwillgersorganisaties en de politie. Zo leert het jongerenwerk jongeren kennen, legt ze contacten 

en onderhoudt ze deze ook. 

 

Het jongerenwerk is dus eigenlijk een soort van coach die laagdrempelige is voor jongeren 

(vrijwilligers, organisaties en ouders) die allerlei vragen hebben over bijvoorbeeld het organiseren 

van een feest, over iets dat speelt in hun omgeving of over iets wat ze bezighoudt. 

 

Jongeren, ouders, organisaties, etc. die vragen hebben mogen altijd contact opnemen met CF Sport 

Harold: haroldvanrijswijk@contourdetwern.nl en met jongerenwerker Elja: 

eljabarten@contourdetwern.nl .  
 

Jongerenwerk 


