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Kijk en geniet 
Wat zijn wij bevoorrecht dat we zoveel mooie ruimte 
hebben om avonturen te beleven en herinneringen te 
maken.  
Lees in deze Bode wat we de afgelopen tijd hebben 
gedaan! 



Alternatief Kerststal avond- 
Project Kerststal  

 
Helaas, dit jaar geen kerststalavond bij de 

Bolster.... 
Maar, Jong Nederlanders laten zich niet 

kennen! 
 

Wij willen alle leden (en gezinsleden) en 
inwoners van Haghorst, Baarschot en Diessen 

vragen om een kerststalletje te maken en 
tussen 24 dec. en 6 januari zichtbaar (vanaf 

de weg/voetpad) neer te zetten/ hangen. 
De Jong Nederland groepen starten met een 
idee maar iedereen is van harte uitgenodigd 

om creatief aan de slag te gaan met.. 
Lego, klei, doosjes, wol, strijkkralen...etc. 

Een tekening voor het raam, een mini stal op 
de inrit, een kerstgroep in de voortuin...groot, 

klein...alles is oké! 
Natuurlijk mag je ook een "kant en klaar stal" 

neer zetten mocht je geen tijd of zin hebben 
om te knutselen) 

Voor 6 dec. willen we weten wie er mee doen. 
Mail je naam en adres naar 
Bolsterbode@hotmail.com 

Doen je buren, vrienden of familie leden ook 
mee? Laat hen zich ook aanmelden! 

 



  

Jong Nederland is… 

Er zijn voor een ander .. 

Na zelf nog te weten hoe spannend je het 

vond om de 1e keer bij de Minioren te 

komen kijken. 

 Minioren 



Rabo Club Support Actie 2020 
 

Op 9 november werd via een Life show het bedrag bekend gemaakt wat de verenigingen hadden 
“verdiend” met de Rabo Club Support actie.  
 

Tijdens de show was er een quiz waar 10 verenigingen €500,- euro extra konden winnen. En, dat 
is Jong Nederland gelukt! 

 
Wij zijn erg blij met het bedrag en willen iedereen die op onze vereniging heeft gestemd van harte 
bedanken!  



 

Minioren november 2020 

 

Hoppa, 19 Minioren kwamen de 21e november naar de Bolster. Geen reclame gemaakt op 

Facebook. Een paar afmeldingen en dan toch 19 Minioren! Kaai gezellig! 

 

Nadat Niels het boek had laten zien wat ging over Dino’s liet iedereen zijn of haar Dino grom 

horen en Dino bewegingen zien. Enge, grappige, lieve en stoere Dino Minioren hoor! 

 

Al snel werd de hele gymzaal omgetoverd tot een groot Dino dorp. Er werden stallen gebouwd 

van kapla blokken. Torens zo hoog als echte dino’s en er werd een hele lange weg, met zebra 

pad aangelegd. Niet alleen een zebrapad maar ook ijsjes en hartjes kwamen voorbij. Er werd 

een dino wei gemaakt en ook een vijver vol met vissen.  

Een bak water deed dienst als bad waar niet alleen de dino’s in mochten maar ook de 

boerderij dieren die totaal niet bang waren om opgegeten te worden. 

 

Buiten maakten we nog een mega dino nest voor het weer tijd was om naar huis te gaan.  

 

Iedereen kreeg van Pien een heerlijke snoeptraktatie. Zij vierde vast haar 5e verjaardag met 

haar Minioren vrienden. Namens alle Minioren vrienden, nogmaals gefeliciteerd Pien! En 

bedankt voor de snoepjes!  

 

2 Minioren staan niet op de foto, zij mochten fotograaf spelen en…dat is goed gelukt he!  





Pelikanos, Frekkels, Oekels november 

2020 

 

Hier had een verslag kunnen staan van een 

van de hier in de titel genoemde groep.  

 

Krijg vaker de vraag waarom er niet van 

alle groepen een verslag in de Bolster Bode 

staat. Het antwoord is simpel, omdat we 

plaatsen wat we ontvangen.  

 

Niet alle groepen zijn actief in het 

aanleveren van verslagen en of foto’s.  

 

Dit ligt zeker niet alleen bij de vrijwilligers. 

De Bolster Bode is van en voor iedereen die 

iets met Jong Nederland Diessen te maken 

heeft. Dat wil zeggen dat ook iedereen een 

bijdrage mag leveren. Vrijwilligers, maar 

ook leden en ouders. 

 

Alle bijdrage, ook van leden en ouders van 

groepen waar van groepen waarvan 

vrijwilligers wel maandelijks een bijdrage 

leveren, zijn welkom! 

 

Tekeningen, verslagen, grappige uitspraken, 

ingezonden brieven, foto’s… 

 

Stuur jou bijdrage naar 

Bolsterbode@hotmail.com  

 

Hoe vaak? 

 

Je mag elke maand een bijdrage leveren 

maar wil je maar “zo af en toe” iets maken 

is dat ook goed! 

 

Vragen en of opmerkingen? 

 

Laat het ons weten ( ook via 

Bolsterbode@hotmail.com) 
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Hallo, 

 
Ik ben Fleur van Gils en zit al 3 jaar bij jong Nederland. 

 
Mijn leiding is Anke, Anne, Bianca en Mirthe. 

 

Wat ik het leukst vind aan Jong Nederland..... alles eigenlijk. Of we 
nu gaan knutselen, buiten spelen, iets bakken, een spel doen of in 

de gymzaal spelen, het is altijd leuk. 
 

Ik vind dat jullie genoeg hebben, maar als ik dan toch iets moet 
kiezen om te kopen voor Jong Nederland, dan zou dat een 

trampoline zijn (buiten). 
 

Wat ik nog eens zou willen doen met mijn groep is slijm maken! 
En het leukste spel wat ik ooit gedaan heb is lasergamen en levend 

stratego. 
 

Als ik mocht kiezen of ik liever buiten of binnen speel, dan kies ik 
voor binnen. 

 

Het grappigste moment was toen het afgelopen jaar kamp was, de 
vervanging van het kamp(want kamp ging niet door) dat er een 

jonger kindje van een andere groep  met mij begon te kletsen en 
het was een heel grappig gesprek. Leuk ook dat we gemengd 

spelletjes deden, dus grote en kleine kinderen door elkaar. 
 

Verder wil ik vertellen dat het echt heel leuk is bij jong Nederland. 
Het knutselen vind ik het allerleukste. 

 



 
 

   

Kiddos  november 2020 

 

Op 7 november hebben de Kiddos theelichthouders gemaakt, maar 

voordat ze dat konden doen hebben ze lootjes getrokken voor de surprise 

die ze gaan maken voor 5 december. 

 

Op 14 november was leiding Femke jarig en zo was ook deze ochtend in 

het thema met het maken van een verjaardagskalender. Nu weet iedereen 

precies wie wanneer jarig is en wordt dit (hopelijk) niet meer vergeten. Bij 

een verjaardag kon een traktatie natuurlijk niet vergeten worden, dus 

trakteerde Femke op cakejes die de Kiddos eerst zelf nog mochten 

versieren.  

 

Op 21 november stond het lang verwachtte springkussen klaar om 

gebruikt te worden. De Kiddos hoorde buiten het geluid van het 

springkussen en konden niet wachten om zich helemaal uit te leven. Zoals 

altijd was het ook vandaag veel te kort en kunnen ze nu al niet wachten op 

de volgende keer dat ze weer op het springkussen mogen.  

 

28 november is alweer de laatste keer deze maand. Vandaag hebben de 

Kiddos kampvuur gemaakt en marshmallows geroosterd, dit is zeker voor 

herhaling vatbaar!  

 

  





           

Bikkels  november 2020 

 

5 november eindelijk stond daar het springkussen op. Al heel lang werd hier naar gevraagd. In 

verschillende groepjes werd gesprongen, terwijl de andere rustig spelletjes speelden. Voor diegene die niet 

van de spelletjes hielden, werd er nog getennist. We hebben ze beloofd dat dit seizoen nog eens het 

springkussen zal komen.  

 

12 november, lekker weer was het buiten. De bladeren waren wel wat nat, maar dat hield ons niet tegen 

om toch naar buiten te gaan. Al snel hadden de Bikkels in de gaten welk spel we gingen doen, sommige 

zagen de kaartjes en werden gelijk enthousiast. Pokémon levend stratego stond op het programma. De 

vlag werd verstopt de eerste ronde werd heel snel de vlag gevonden, daarna speelden we nog een ronde 

gelukkig duurde deze wat langer. Daarna gingen we nog even naar binnen waar we levend memory 

speelden. Onze voeten waren toch wel koud geworden buiten.  

 

19 november, tijd voor een gymzaal spel: Fortnuite levensecht. Iedereen kreeg zijn eigen hoek om een 

ford te bouwen van kapla blokjes. Deze kapla blokjes kon je gaan halen, maar je moest wel opletten dat je 

niet afgegooid werd, dat was het kapla blokje inleveren. Maar ook een leven inleveren. Gelukkig kon je 

ook levens terug verdienen als jij een geel dopje wist te bemachtigen.  

Wat een mooie kunstwerken kwamen uiteindelijk tevoorschijn.  

Nog wat tijd hadden, dus tijd voor hoek kwartet voetbal. Fanatiek werd hier aan meegedaan.  

 

26 november, Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het land. Dus traditiegetrouw gingen wij pepernoten 

bakken. Alles netjes afwegen, en dan kneden maar. De pepernootjes werden gerold en op de bakplaat 

gelegd om zo in de oven geschoven te kunnen worden.  

Iedereen heeft een zakje mee naar huis genomen. Hopelijk waren ze lekker!!  

  



Overdracht Verhuur Bolster 

 

Verschillende jaren heeft Marian de verhuur administratie van de Bolster bijgehouden. De 28e 

november heeft zij het stookje overgedragen aan Barbara.  

 

Marian, ook via deze weg, HARTELIJK DANK voor je inzet, de fijne samenwerking en 

betrokkenheid bij de vereniging. 

 

Barbara, welkom bij de club! 

 

 



Dank je wel! 

 

Via Facebook hadden we bekend gemaakt dat de Pietenactie niet doorgaat. Niet iedereen heeft 

Facebook. Een echtpaar, die vorig jaar een geldbedrag en wat pakketjes doneerden, belden of ze 

dit jaar weer mee mochten doen. We houden het tegoed komend jaar…maar wat mooi!  

 

 



Bosbengels  november 2020 

 

5 november we hebben ons lekker uitgeleefd op het springkussens, de Bikkels hadden het 

springkussen opgebouwd, en wij zouden het opruimen. 

12 november er is geknutseld met spaghetti en plakband hoe kun je daar een brug mee bouwen. 

Maar onze Bosbengels zijn creatief dus het lukte ze goed. 

Daarna lekker s’mores gemaakt of te wel marshmallow lasagne gemaakt van marshmallows - chocolade 

en biscuitjes. En smullen maar. 

19 november zijn we voor de vogeltjes buiten bezig geweest, kop en schotels gevuld met vogelvoer en 

gelatine. 

26 november een heerlijke avond voor een buitenprogramma eerste lekker vuur maken. 

En toen het bosspel met glow in the dark sticks. 

En nog lootjes getrokken voor het sinterklaasfeest van volgende week. 

 





Wij zijn er voor elkaar 

 

“Echt niet, ik ga die boom echt niet in!”.  

Daar sta je dan, je wil het wel, je lichaamshouding verraad je. Maar, ik begrijp het wel. Sta je 

daar, tussen alle pubers in, niet wetende of het je wel gaat lukken. Falen wil je niet.  

“Moet ik je nu juist aanmoedigen of niet” vraag ik me af. En net op dat moment hoor ik. 

“Hey, als jij je voet hier zet en je daar vast pakt, dan moet het je lukken”. Jij kijkt op en loopt 

naar de boom. Je volgt de instructies op die je net van je Knert maatje kreeg. Je Knert 

maatje komt dichter bij de boom. Zijn hand wijst precies aan welke tak bij bedoeld bij de 

volgende stap. Een tweede Knertmaatje bekijkt de boom van de andere kant en helpt je van 

die kant verder. Rustig klim je iets hoger. Een Knertje moedigt je aan op afstand, of jij het 

hoort vraag ik me af. Mij raakt het. 

Natuurlijk kun je het wel denk ik. Wat fijn dat “mijn” Knerten dat ook zagen en je, zonder 

instructies van ons vrijwilligers, je verder helpen.  

 

Even later staan we bij de “schommel”. Een stok aan een touw die net wat te hoog hangt om 

er zo op te komen, zelfs voor de langste van de groep. Hij twijfelt, je ziet het aan hem. Na 

een eerste poging die mislukt lijkt hij op te geven…tot jij daar staat. Je bent net geholpen en 

staat nu klaar voor hem. Een beetje ongemakkelijk, je weet zelf ook niet goed hoe deze lange 

jan zijn ben en zo over de stok kan zwaaien zonder jou per ongeluk te raken.  

Ik besluit om te helpen, dit “probleem” heb ik al vaker gezien. Op afstand geef ik instructies. 

En met 2 Knerten krijgen ze “de lange” op de schommel.  

 

Wat meiden zijn op een bladerhoop gaan zitten. Geduldig, ze lachen niemand uit, ze maken 

de situatie niet belachelijk…. 

 

Ik benoem wat ik zie….de pubers kijken me aan alsof ze willen zeggen “ja, en? Zo bijzonder is 

dit toch niet”? En, dat is het eigenlijk ook niet…er voor elkaar zijn is niet bijzonder, het is 

gewoon dat we dat doen. Maar, of iedereen nog weet in de wereld wat gewoon is…?  

 

- 

 

Bijna 5 jaar en wat ben je gegroeid! Een jaar geleden kwam je als Minioor heel verlegen eens 

een kijkje nemen. Ik nam je over uit je mama’s armen en je sloeg je kleine armpjes om me 

heen. Je draaide je hoofd nog een keer naar mama, die op haar fiets stapte en de pad afreed. 

Ik weet nog, je zuchtte diep en veegde een traantje met je mouwen van je wang.  

Al snel speelde je vrolijk mee en de keren daarop was het afscheid nemen steeds makkelijker 

gegaan. 

En nu, bijna 5.  

Een Minioor neem ik over uit de armen van zijn mama. Hij vind het spannend maar speelt 

goed mee. Bij de vrijwilligers zoekt hij nabijheid en als die even in een kringspel wat verder 

weg staan. Kruip jij bij hem. Je slaat je arm om zijn schouder. Bij hem zie ik aan zijn houding 

dat hij diep zucht. Ik zie zijn arm langs zijn gezicht gaan, of hij een traan weg veegt…ik zie 

het niet van de achter kant, maar ik weet dat ze samen gaan groeien in alle stappen die ze 

gaan zetten ( bij Jong Nederland Diessen) 

 

 

  



Knerten november 2020 

 

Niet alle Knerten zijn altijd gelijk enthousiast als we wat creatiefs gaan doen. Vaak komt dat na een 

paar minuten wel goed, zo ook de 7e november. We legden de creatieve opdracht 1x uit en lieten 

toen de Knerten een “beton lamp” maken. Ze hielpen elkaar en werden al snel enthousiast! 

Verderop in deze Bode leggen we uit hoe je zelf een beton lamp kunt maken. Van de beton die over 

was hebben we kaarshoudertjes gemaakt.  

 

Best spannend, zou het lampje werken? De 14e november was het beton gehard en konden we 

het geheel uitpakken en testen. Alle lampen deden het! Het test peertje was niet erg mooi, maar 

om te voorkomen dat de peertjes onderweg zouden sneuvelen werden de lampjes niet 

meegenomen maar er pas thuis ingedraaid.  

We speelden daarna “Deel 2 van de Alleskunners”. Een aantal weken terug kregen de Knerten 

opdrachten van de vrijwilligsters. Deze keer bedachten ze opdrachten voor elkaar. Er werd o.a. in 

bomen geklommen, geschommeld, koppeltje gedoken en gerent. Eenvoudige maar hilarische 

opdrachten, we hebben echt gelachen!  

 

Knutselen met Kampvuur, een goede combinatie voor creatief, kou en gezelligheid. De 21e 

november starten we met het “lichtjes project”. Voor de Zonnebloem gasten en mensen die we 

met de Knerten een lichtpuntje gunnen, maken we kopjes en mokjes met kaarsjes erin. De mokjes 

en kopjes en oude kaarsen kregen we via verschillende wegen. Knert ouders, vrijwilligers van Jong 

Nederland, de Zonnebloem doneerden er en ook Pompie Hilvarenbeek zorgde voor een voorraadje.  

Kampvuur aan, pan op het vuur en kaarsen smelten. Met keukendraad maakten we kaarslonten en 

we goten het kaarsvet in de mokjes. Best een karwei, wat ook een bende geeft, maar wat wel 

gezellig is om te doen! Ondertussen lekker chillen en bijkletsen en….hangen met de Knert mannen 

die ook in het bos hun energie er even uit rauwste.  

 

De 28e  november waren niet alle Knerten even gemotiveerd om weer aan de slag te gaan met de 

lichtjes. Een aantal Knert meiden ging in de keuken aan de slag terwijl de andere kaartjes maakten 

voor aan de kopjes. Resultaat, echt gaaf! Niets was perfect, maar juist daarom zo echt en mooi. En, 

iedereen leek tevreden. Samen kwamen we tot een mooi eindresultaat!  

50 mokjes/kopjes geven we aan Zonnebloem Diessen. De overige gaan we uitdelen aan mensen die 

een “lichtje in de duisternis” kunnen gebruiken.  

 

 

 



DANK JE WEL!!! 

 
Via deze weg willen we iedereen bedanken die 

(oude) kaarsen, mokjes en kopjes heeft 
gedoneerd voor de “lichtjes actie! 

 
De Knerten 

 
 





    

Knert Knutsel Tip 

 

EEN BETON LAMP 

 

Nodig: een snoer met fitting  

Een lamp 

Een leeg melk/ vla pak 

Beton of cement ( emmer, water, spatel) 

Schaar 

Tape 

Dubbelzijdige tape 

 

 Eventueel knikkers/glitters 

 

• Spoel het melk/vla pak uit als dat nodig is. 

 

• Knip het melk/vla pak door op ongeveer de 

helft hoogte. ( de Fitting moet er in passen en 

de snoer moet onder de beton kunnen 

komen). 

 

• Prik een gaatje op zeker 1,5 cm onder de rand 

( als de snoer los zit van de fitting) 

 

Of 

 

• Knip aan een rand een snee tot zeker 1,5 cm 

van de rand 

 

• Kleef dubbelzijdige tape onder de fitting en 

knip de randjes eraf zodat enkel de opening 

dicht zit. 

 

• Plak de fitting op de bodem. 

 

(vul nu de bodem met Knikkers als je dat 

mooi lijkt) 

 

• Haal de snoer door het gaatje of de gleuf van 

het pak 

 

• Plak tape rond het gat of de gleuf zodat er 

geen beton/ cement uit kan 

 

• Vul het bakje nu met cement/beton en laat dit 

uitharden ( Als je het leuk vind, strooi dan 

glitters door de cement) 

 

• Als het cement/beton uitgehard is kun je het 

geheel uit het melk/vla pak halen 

 

Natuurlijk kun je het geheel versieren door het 

bijvoorbeeld te beschilderen. 

 

• Draai het lampje in de fitting en geniet van je 

knutselwerk!  

 

( op de foto hebben we een test lamp gebruikt. Een 

mooie peer is natuurlijk veel beter!) 



  

     



 

Nieuws van het Landelijk Bestuur  

 

 

Kandidaat voorzitter 

Afgelopen oktober, heb ik een prettig verkennend gesprek gehad met het bestuur. De reden was, dat 

ik mij had aangemeld voor de vacature van “Voorzitter” Landelijk Bureau Jong Nederland. 

Mijn naam is Peter de Ruiter, ben 68 jaar jong en woon in de gemeente Heusden aan de Maas. Ik heb 

met veel interesse gereageerd op deze vacature omdat ik Jong Nederland van dichtbij heb 

meegemaakt tijdens mijn carrière. 

Ik hoop snel met jullie allen kennis te maken, van jullie te leren en bij te staan. 

 


