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Lekker cliché…wat is het jaar weer omgevlogen!  

 

Een vers jaar in zicht met een ritme wat we al 

jaren kennen.. 

 

Helpen bij de carnaval, slootjesdag, kamp,…en 

alles wat daarvoor, tussendoor en na komt.  

 

Saai? 

 

Voor de echte Jong Nederlanders herkenbare 

dingen waar ze naar uit kijken omdat ze weten dat 

ze er weer veel plezier aan gaan hebben. 

 

En dat wensen we iedereen.. 

Gewoon, een plezierig jaar met de grote 

herinneringen in de kleine dingen. 
 



 
 

 



 

6 december is Jong Nederland “jarig”! 



 
 

Dag van de vrijwilliger 

 

In december heb je twee dagen waarop er even stilgestaan wordt bij het vrijwilligerswerk 

wat heel veel mensen uitvoeren.  

De nationale vrijwilligers dag viel op 7 december. Twee dagen daarvoor, op 5 december 

was de internationale dag voor de vrijwilliger. 

 

Hoewel we er als vereniging niet elk seizoen hier bij stilstaan waarderen we het van elkaar 

in wat er voor inzet voor de verenging wordt gegeven.  

 





Kerst December 2024 

 

Wie had het ooit gedacht. Dat één kerststal avond uit zou groeien tot een 

traditie. Dat mensen die geen binding (meer) hebben met de vereniging 

op kerstavond naar de Bolster komen. 

Dat iemand zegt “na weken kerst op de radio en in de winkels is dit de 

plek waar het echt kerstmis is”..dat is mooi. 

 

Wie had dat gedacht, dat de kerststallen route zo zou groeien. 162 

stalletjes in Baarschot, Haghorst en Diessen die samen een route vormen 

voor kinderen maar ook voor wandelverenigingen die ruim voor Kerstmis 

al vragen naar een route.  

 

Wie had dat gedacht, dat mensen een kerst-inloop zouden maken als 

onderdeel van de route, dat Kerkzicht chocomel aanbiedt voor de 

deelnemers van de route, dat mensen creatief aan de slag gaan voor net 

wat extra’s bij of in de stal. 

 

 

Gedacht? Misschien niet.. 

 

Wel gehoopt. 

 

Een dank aan iedereen die op welke manier dan ook geholpen heeft om 

het gehele programma zo mee op te zetten en de route (deels) te lopen. 

 

  

Kerststallen route 2025 

 

Heb jij dit jaar geen stal 

gezet en wil je graag volgend 

jaar wel meedoen? Laat het 

weten, noteren we je 

mailadres in de maillijst zodat 

je tijdig op de hoogte 

gebracht gaat worden voor 

het aanmelden. 

•  

Kerststal over? 

 

Doe jij je kerststal weg? Laat 

het ons weten. We kunnen in 

de route “gaten vullen” door 

zelf stalletjes te plaatsen bij 

mensen die geen stal 

hebben/ kunnen maken en 

wel mee willen doen.  

 





Tanja en ik waren er ook dit jaar weer bij, bij de kerstinloop in de Diessense kerk. Elk jaar neem ik 

me voor er maar eventjes binnen te lopen. Maar tot nu toe zijn wij elk jaar vaak één van de eerste 

die binnen zijn en één van de laatste die naar buiten gaan. Dit komt omdat Tanja er geen genoeg 

van kan krijgen. De vrijblijvendheid dat er geen vaste begin- en eindtijd is, was voor mij de eerste 

keer (toen ik niet wist of ze het leuk zou vinden) wel makkelijk omdat ik dan weg kon gaan als ze 

het niet leuk had gevonden. Daardoor vond ik het erg laagdrempelig om de eerste keer bij de 

inloop te gaan kijken.  

 

Tanja blijkt echter dol op de kerstverhalen die worden voorgelezen. Met mooie prenten(boeken) 

worden er mooie verhalen verteld. Ook mag ze het koor met muziekinstrumenten en zang 

muzikaal ondersteunen bij de kerstliedjes die zij zingen. Het is prachtig om te zien hoe  

enthousiast de kindjes samen muziek maken en het koor toch het juiste ritme weet vast te houden 

;-).  De kindjes hoeven niet de hele tijd stil te zitten want ze mogen gewoon in de kerk rondlopen. 

Er zijn namelijk ook prachtige kerststallen zowel binnen als buiten te bekijken.  En dit jaar was er 

ook nog een leuke speurtocht in de kerk waarbij we zelfs achter het altaar mochten komen. Maar 

tijdens de speurtocht had Tanja niet alleen oog voor de opdrachten maar was ze ook druk met het 

zoeken van haar klasgenootjes. Want ze vond het erg leuk om haar vriendjes en vriendinnetjes 

weer te zien. Kortom het was weer een geslaagde editie en avond.  

 

Uiteraard steken wij als afsluiter van de avond altijd samen nog een kaarsje aan om een wensje te 

doen. Wij wensen jullie (vrijwilligers, ouders en leden) allemaal al het goeds voor het nieuwe jaar.  

Dat we allemaal weer veel nieuwe mooie herinneringen mogen maken.      

 

Maaike 



 

Lena: Ik vond het leuk dat we die speurtocht in de kerk deden. We moesten allemaal letters zoeken en 

dan kwam er een zin uit. De zin was: ‘je bent hier altijd welkom in de kerk’. Toen kregen we een 

chocolaatje, die was erg lekker. Er werd ook een verhaal voorgelezen over Jezus die werd geboren over 

de herders die kwamen op bezoek maar ze wisten niet of het de goede stal was.   

 

Roos: Ik vond het leuk dat we muziek mochten spelen met de trommel. Het orkest ging zingen en wij 

mochten lekker op de trommel spelen. Wij mochten liedjes kiezen. Ik had ‘Jingle Bells’ gekozen en het 

orkest ging dat zingen. We kregen chocomelk en een kerstkoekje. Het was erg leuk en we gaan volgend 

jaar weer.  

 

Ons broertje Sam vond het ook leuk. Hij was de kerk aan het verkennen en heeft genoten van de 

chocomelk en het kerstkoekje.  

 

Fijne jaarwisseling!                           

Groetjes familie Hamers 



 

      

Minioren December 2024  

 

Buiten was het koud en nat, binnen stond de bak met blokken klaar. De Minioren bleven bij de december bijeenkomst 

lekker binnen en starten met het bouwen van torens en kerststallen. Toen iedereen er was heeft Femke een mooi verhaal 

voorgelezen voor we aan de slag gingen. 

 

Ook de Minioren leven een bijdrage aan de kerststal avond. Dit jaar timmerden ze met Danny en Huub een kerstboom 

en maakten ze met Kim en Femke versiering voor in die boom. 

 

De tijd vloog en heel veel tijd voor spelletjes was er niet meer.  



    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Hoe heet je en vertel eens 

wie jij bent 

 

Ik ben Sari en ben 6 jaar. 

 

Hoelang zit je al bij Jong 

Nederland Diessen en in 

welke groep zit jij? 

 

Een paar keer ben ik bij de 

minioren geweest. En sinds dit 

jaar zit ik bij de Gekko’s  

 

Vertel eens iets over jouw 

groep. 

 

Wij zijn een gezellige groep en 

doen altijd leuke en grappige 

dingen samen.  

 

Als jij reclame maakt voor 

Jong Nederland, wat zeg je 

dan? 

 

Jong Nederland is superleuk!  

 

Als je iets mocht kopen voor 

Jong Nederland Diessen, wat 

zou dat dan zijn? 

 

Vuurstokken, zodat we goed 

vuur kunnen maken.  

 

Wat zou jij nog eens met 

jouw groep willen doen? 

 

Een speurtocht lopen 

 

Wat is jouw 

lievelingsactiviteit? 

 

Speurtocht lopen en knutselen.  

 

Wat is jouw leukste 

grappigste of mooiste 

moment bij Jong Nederland? 

 

Grapjes uithalen met de leiding. 

 

Wil je verder nog iets kwijt?  

Hopelijk gaan we nog veel feest 

vieren. En nog keer poepjes of 

slijm maken. 



     

  

 
 

 

Gekko’s November 2024 

 

Dinsdag 3 december, bakten we heerlijke pepernoten.  

We maakten het ons wel wat makkelijk met een pakje waarbij we alleen water bij hoeven te doen en 

dan kneden maar!  

We kneden het tot een grote bal en verdeelden de balletjes aan iedereen. Zo kon iedereen kleine 

pepernoten maken en op de bakplaat leggen. De eerste lading ging al snel de oven in. Nadat we de 

pepernoten hadden gemaakt, tijd om te afwassen en op te ruimen. Iedereen hielp goed mee.  

Nog even in de gymzaal schoorsteen tikkertje gedaan, terwijl er nog een lading pepernoten lagen de 

bakken.  

Net voor tijd waren alle pepernoten klaar, even verdelen en de pepernoten mee naar huis nemen.  

 

De week erop kwam Kerst alweer in zicht, tijd voor de kerststal te maken. Wij gingen aan de slag voor 

de schapen en de herder. De taken werden verdeeld. Schapen werden met wol geplakt. We toverden zo 

een hond om tot een schaapje.  

De herder kreeg een zelfgemaakte broek aan, en een mooi kleed. Er werden haren geknipt voor de 

herder en een riem gevlochten.  

 

Goed geknutseld volgende week maken we de engel.  

 

De engel werd samen gemaakt. Sommige zorgen dat de engel haren kreeg, andere voor een mooie 

kroon en andere voor mooie sieraden. Dus de engel zit er weer helemaal versierd uit. Tijd om nog in de 

gymzaal te spelen. 



 

  

KERSTTAL IDEE 

Misschien denk je nu “een kerststal 

idee”? Kerstmis is toch al voorbij? 

Dat klopt.  

Toch kun je nu al starten hoor, voor de 

kerststal/ kerstmis 2025         

Wie weet dat er wel meer mensen zijn die een 

stalletje van jou willen die ze in de route 

kunnen plaatsen. 

 

 

Nodig: oude (sigaren) kistjes, houten 

popjes, mooi papier, scharen, lijm, 

glitters, stof.. 

 

 Zorg dat het kistje mooi “ingepakt” is. 

Verf het of beplak het met mooi papier. 

Bedenk goed of je de binnenkant van 

de stal wil maken of dat bijvoorbeeld de 

deksel de wei is voor het stalletje is. 

 

Daarna ga je aan de slag met de 

popjes. Als je weet waar je die in het 

kistje wil plakken moet je dit niet gelijk 

doen hoor! Misschien wil je eerst nog 

wat gras of stro als ondergrond 

gebruiken. 

 

TIP: 

 Natuurlijk hoeft je kistje niet perse een 

kerststal te worden. 

Een sprookjeskasteel met een stoere 

ridder, een strand met een piraat…het 

kan allemaal! 

Heb jij een kistje gemaakt? Stuur ons 

gerust een foto. Wij zijn benieuwd naar 

de knutselwerkjes.  



 

  



Grutto’s December 2024 

 

7 december was het fris buiten droog. Dus, lekker buiten spelletjes gespeeld! Vooral het spelletje 

waarbij we een lach moesten “overgooien” speelden de GRUTto’s met plezier. En, ze wonnen ook dik van 

de leiding die veel sneller in de lach schoten bij het spel waarbij het juist niet de bedoeling was om in de 

lach te schieten. 

Waar we dachten dat de leiding het minder goed zou doen dan de leden bleken ze even goed te zijn. Dat 

was bij het spel waarbij iedereen in de kring elkaars hand moest vasthouden, moest gaan zitten en weer 

gaan staan..zonder de handen los te laten. 

Grappige spelletjes he!? Ze komen uit de spelboekjes van Jong Nederland. Deze pakken we er geregeld 

bij om elke keer weer nieuwe spelletjes te spelen.  

 

 

 

De 14e en 21e december hebben we gewerkt aan de kerststal poppen voor bij de grote kerststal voor 

buiten en zijn we kerststalletjes gaan maken. Alle GRUTto’s hebben nu een eigen kerststal (voor hun 

uitzet        ) 

De aanwezige GRUTto’s maakten voor een andere GRUTto een kerstkaart. We hadden helaas te weinig 

tijd om in alle kaarten een wens te schrijven voor het nieuwe jaar. 

 

 

 



            

Bij het opbouwen van de kerststalavond komt een 

Bikkel helpen en zijn zus die nu ook vrijwilligster is. 

Ook is een oud lid aan het helpen en nog een oud 

Knert. 

 

Kleine kindjes worden groot…wat mooi dat er weer 

een nieuwe lichting opstaat om te helpen!  

(stiekem) wel gelachen om “ik ben niet creatief”. 

Zeker niet uitlachen, maar moesten het op 

bepaalde punten wel beamen. En dat is echt niet 

erg! 

We zijn een team en samen hebben we er een 

mooi geheel van gemaakt en een gezellige dag van 

gemaakt ( uiteraard ook met de vrijwilligers die al 

wat jaren meer meedraaien)  

Nee, je krijgt als vrijwilliger niet betaald.je krijgt wel heel veel 

mooie, grappige momenten mee. Kleine dingen vaak die 

maken dat Jong Nederland groots is.  

 

Hier weer een “Kim’s momentjes”…. 

 “Kim, Kim, ik ken een mopje…” 

 

Uhmmm…. 

 

Uhmmmm…. 

 

 

“Kim, weet jij mijn mopje nog, ik weet 

het niet meer” 

Alle Minioren zitten op de banken boven bij de 

Bolster. Zoals altijd starten we het programma met 

een verhaal. 

Femke leest deze keer voor.. 

 

...buiten was het donker en...bbbbbrrrr.  

 

Femke bibbert en slaat haar armen om zich heen 

en doet als of je het koud heeft om een hint te 

geven. 

 

Dan zegt één van de Minioren... 

Bruin?? 

 

Uhmmm 

 

Buiten was het donker en bruin?        

 

De brrrr was toch als andere hint bedoeld 

 Ook kerstavond. 

Als alle bezoekers naar huis zijn en we 

opgeruimd hebben gaan we met zijn 

alle bij het kampvuur zitten. En daar 

zitten ze dan hoor “mijn Diharts”. 

Leden die nu al weer wat jaren 

meedraaien als vrijwilligers.  

En als of ik van een aantal hun 

gedachten kan lezen..kijken ze rond 

en zien ze nu ook weer vrijwilligers 

erbij zitten waar ze zelf (hulp) leiding 

bij geweest zijn. 

Mooi he…en er komt hopelijk ook 

weer een moment dat deze 

vrijwilligers bij het kampvuur zitten bij 

vrijwilligers die lid in hun groep 

geweest zijn.  



     

 
 

 

 
         

Rangers December 2024 

 

Vrijdag 6 december: 

We starten vandaag op met De Kiddo’s. We hebben heel wat potjes trefbal gedaan. Als eerste hadden 

we gemengde teams. Wat een gezelligheid was dit! Vervolgens hebben we nog een aantal potjes 

Kiddo’s geven Rangers gedaan waar de leiding mee deed. De Kiddo’s dachten dit makkelijk te gaan 

winnen, dit bleek niet zo makkelijk te gaan.. het duurde nog geen 2 minuten:) later hebben we nog 

een potje Kiddo’s tegen leiding gedaan (Tijmen, Luuk en Lieke) de kinderen vonden het fantastisch 

waardoor wij ook fanatiek mee deden. Hierna was het tijd voor een rondje ranja/ water. Dankjewel 

Kiddo’s en Luuk voor het gezellige groepdraaien.  

Later hebben we nog met onze eigen groep pionnenroof gespeeld, dit vonden De Rangers erg leuk! 

Zeker voor herhaling vatbaar! :) 

 

13 dec was het tijd om ons deel van de kerststal te maken.  

We gingen in 2 groepjes Jozef, Maria en jezus maken. Iedereen was hier heel fanatiek mee bezig en 

dat was te zien want aan het einde van de avond waren ze af en zijn ze te bewonderen vanaf 24 

december in de kerststal 

 

Vrijdag 20 december  

Alle Rangers en leiding hebben voor vanavond lekkere hapjes gemaakt! We hadden namelijk een 

kerstdiner!  

We hebben lekker gesmikkeld van onder andere; koekjes, broodje hamburger, kaasstengels, monchou 

toetjes en worstenbroodjes. Ook zijn we helemaal bij gekletst over wat De Rangers gaan doen in de 

vakantie en over hun vriendjes en vriendinnetjes van school. 1 voor 1 zaten de Rangers vol. De 

kapsalon werd geopend en de mooiste kapsels kwamen tevoorschijn.  Het was een geslaagde avond!  

 

Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2025!                                                 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weet jij niet waar jij je 

spreekbeurt over kunt 

houden? 

 

Wat dacht je van 

JONG NEDERLAND?! 

 

Wil je hulp? 

Mail Kim via 

bolsterbode@hotmail.com 





 
AGENDA 

Activiteiten district de Kempen 2024-2025 

 

LET OP: 

• Groepsleiding bepaald of een groep wel of niet deelneemt aan een 

activiteit. Als de groep mee doet zal er via de groepsapp een uitnodiging 

verschijnen.  

 

 

District Leiding feestavond 11 januari 

Staf Jong Nederland Diessen 

 

NL DOET 15 maart  

 

Maxiorendag 23 maart 

Nieuwe groep- GRUTto’s- Rangers 

 

Miniorendag 17-5-25 

 

Slootjesdag Diessen 14-6-2025 

 

Juniorentoernooi  

Pelikanos en Kiddo’s 

 

Ardennenweekend  

Bikkels  

 

6 t/m 11 juli Kamp Jong Nederland Diessen 

 

 

MINIOREN 2024-2025 

 

 

18-01 

15-02 

15-03 

19-04 

17-05 Miniorendag in Diessen 

21-06 


