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BOLSTER  BODE 

De lente komt er aan! 
Ondanks dat we het gehele seizoen ook buiten programma’s draaien is het toch extra fijn als het 

droog weer is.  
 
De krokussenbollen die 26 jaar en 2 jaar geleden in de grond gestopt zijn komen weer boven. 
Niet allemaal. De oudste krokussen en de boom waar ze bij stonden zijn weg, helaas.  
 

Er is vorig jaar meer omgegaan, bomen die bewust weg gehaald zijn om andere bomen de ruimte 
te geven om gezond door te groeien, jammer voor de boom maar gezond voor het bos. 
 
Alleen, er zijn bomen die toch wel bijzonder waren. De kromme boom met het gat erin, achter in 
de hoek, de boom met de lus bij het veld, de dikste boom van het bos die een paar jaar geleden 

met een storm al om ging, Dat zijn de bomen die de meeste leden nog wel kennen. Net als de 
boom voor aan het pad. Al aren loop je er gewoon langs en nu gaat hij ook weg.  
 
Er groeit vast weer wat anders, iets waar we nu nog geen weet van hebben maar wat er over een 
paar seizoenen staat als of het altijd zo geweest is.  
 
Dat er nog maar heel veel leden en vrijwilligers heerlijk van het bos mogen genieten. Heerlijk 

ravotten, sprokkelen, hutten bouwen, spelen…. 



  

NL DOET, 11 Maart 2017 
 

Yes, we hebben een aantal aanmeldingen voor hulp voor de NL Doet dag! Een 
aantal vrijwilligers en ouders komen klussen en poetsen en we hebben een 
lunch aangeboden gekregen! Ook de Knerten helpen een handje mee in de 
ochtend! 

 
 
 



 

STORM, 23 Februari 
 
Het ging flink tekeer op donderdag 
avond, de wind waaide flink en liet 
ook bij de Bolster wat sporen na.  
Wat meer takken in het bos, een 
hoop blad bij de deur waar het niet 
verder kon waaien en… 
 

Een boom die helaas zover om was 
dat hij om moet.  
 
Jammer, net deze boom die zo 
mooi bij de entree stond. We keken 

er wel eens naar met de leden, hij 
leek wel wat gedraaid, het schors 
zat er altijd al vreemd om.  
 

 
De gemeente hebben we verwittigd 
(de bel en herstel lijn) en zij komen 
hem omdoen. 
 

 



 

 

 

Seizoen 2017-2018  
 
Het lijkt nog zo ver weg maar toch zijn we al weer bezig met de planning voor 

het komende seizoen. We maken heus nog geen complete programma’s, dat 
niet.  
 
We zijn al een planning aan het maken wat betreft inzet vrijwilligers. Waar 

hebben we mensen voor nodig, wie gaat wat doen? 
 
Nu is al bekend dat we weer vrijwilligers extra nodig hebben! 
 
We zoeken 18 plussers die groep willen draaien. In overleg gaan we met de 

mensen die we vinden, bekijken wat mogelijk is. 
 
Ken of ben jij iemand die er mee voor gaat zorgen dat Jong Nederland 
Diessen niet gaat ophouden met bestaan? 
 
Mail naar: Bolsterbode@hotmail.com 
 

mailto:Bolsterbode@hotmail.com


Dank je wel! 
 
Van de Laarhoeve hebben we potten groenten gekregen (voor op kamp) en 
heerlijke sap. Daar zijn we erg blij mee! 

 
DANK JE WEL JUDY EN JOHN! 



 

De Minioren,18 feb. 2017, CARNAVAL 
Creatieve Minioren hebben wij hoor! We dachten, we gaan even pipo’s maken en verkleed kleren 
maar we waren al snel een uur verder met het knutselen!  
Gelukkig was er nog wel tijd na de ranja/snoep pauze, om heerlijk buiten te spelen. Daar maakten 
de Minioren een “feest hut”, speelden we een “ik tover je om tot een…” spel en oefenden we al wat 
carnaval dansjes.  
Eigenlijk waren we nog niet uitgespeeld toen de tijd er weer op zat! 
 
De foto’s van deze middag staan op: fotoalbum.eu/miniorendiessen 
 

 



  

Knerten, Februari 2017 
 
Op de 4e februari maakten we met de Knerten mooie platen voor de 
Stopnoalden. Er werden eerst tekeningen gemaakt op houten platen, in het 
thema circus. Daarna werd alles mooi ingekleurd met verf. Wat waren de 

Knerten trots op het eind resultaat!  
 
Pleun en Jochem draaien nu al een poosje mee met de Knerten. Op 11 februari 
hadden ze voor het eerst een eigen programma gemaakt. Ze bereide wat 

proefjes voor die bij de Knerten goed in de smaak vielen! En wij, collega 
vrijwilligers, zijn trots op die twee!! 
 
De Knerten zijn voor groot he, die kunnen al een hoop zelf en ze willen ook van 
alles lekker zelf doen! Prima! Zo maakten ze de 18e al vast zelf een 

afscheidsprogramma voor Bram die gaat stoppen bij de Knerten. Wat ze precies 
voorbereid hebben… dat vertellen we nog niet! 
 
25 februari was het rustig bij de Knerten. De leiding had een programma 
voorbereid maar kreeg de vraag of de Knerten het ook niet leuk vonden om te 

springen op het springkussen. Nou, dat wilden ze wel! Daar ben je immers nooit 
te oud voor! 
We hebben nog even een letterpolonaise gemaakt ( een woord maken met kapla 
wat dan omvalt als domino) om daarna weer te springen op het kussen. 
 

De foto’s van de Knert activiteiten staan op: 
Fotoalbum.eu/jndknerten 
 





Bosbengels, februari 2017 

3 Februari hadden we eigenlijk een binnenprogramma, maar in de 

loop van de dag bleek het zo'n lekker weer dat we toch besloten 

buiten te blijven. De kinderen sprokkelde fanatiek hout zodat er een 

kampvuurtje gemaakt kon worden. Natuurlijk moesten er ook 

marshmallows geroosterd worden boven het vuur.  

Met Valentijn in zicht leefde de Bonsbengels zich 10 februari 

creatief uit. De meiden maakten met o.a. strijkkralen en mooi papier 

een mobiel. De jongens gingen met hout aan de slag. Met een 

figuurzaag moesten er figuurtjes voor aan de mobiel worden 

gemaakt. We hadden voor alle jongens 3 zaagjes zodat er een keer 1 

kon sneuvelen. Wat bleek aan het eind van de bijeenkomst? Er 

waren nog zaagjes over!  

17 Februari speelden we levend stratego in het bos. Het eerste potje 

ging er fanatiek aan toe en de vlag was zo veroverd. Bij de tweede 

potje waren de vlaggen iets beter verstopt en werden ze helaas niet 

gevonden.  

De laatste vrijdag van deze maand stond de bijeenkomst in het teken 

van - hoe kan het ook anders - carnaval. De kinderen legde een 

spellencircuit af: we speelden snoepjes memory, stoelendans, raad 

het woord (een soort party & co) en - de favoriet van alle kinderen - 

jezelf lekker uitleven op het springkussen.  

 



Bikkels, Februari 2017 

1 februari hadden we inval nodig, gelukkig hielp Martin 

Mol ons uit de brand. We hebben lekker buiten gespeeld. 

Met het verhaal van Noniksie. Noniksie was een lelijk 

beestje, maar hoe die er uitzag dat wisten we niet. Door 

verschillende spelletjes buiten te spelen werd dit dier 

verzonnen. We moesten zo hard mogelijk rennen, 

geblinddoekt luisteren en allemaal spullen in het bos 

zoeken. Uiteindelijk kwam Noniksie eruit met kikkerpoten 

en hazenoren en mollenarmen. 8 februari hebben we met 

de Bikkels allemaal gezellige spelletjes gespeeld zoals 

jenga, twister, vier op een rij en knikkeren. De kapla stond 

ook klaar om lekker mee te bouwen. Het was een grote 

racebaan geworden!  

15 en 22 februari zijn we met carnaval bezig geweest. We 

hebben dieren maskers geknutseld, voor het optreden van 

de Bonte Battle. Verschillende spelletjes gedaan in de 

gymzaal. Gedanst op de muziek en stoelen/lintjesdans 

gedaan.  

Maandag met carnaval was het dan zover. Een aantal 

Bikkels hebben tijdens de Bonte Battle gedanst. Super 

stoer van ze!  

 



 

De tip van de maand…  
 
Schilderen, leuk, maar het geeft vaak zoveel 
rommel. Verfdruppels van de zaal naar de 

keuken en de spoelbakken bij de wc’s… 
 
Met de Knerten maken we al verschillende 
jaren de platen voor de kindermiddag die de 

Stopnoalden organiseren.  
 
“Dat kan anders” dachten we. We zetten de 
houten platen in de sanitaire ruimte waar de 
Knerten zich naar hartenlust konden uitleven 

met de verf en hun creativiteit. 
 
Toen zij gingen,  gingen de douches aan, de 
trekker door de ruimte… en in “no time” was 
het weer fris, schoon en rein ;-)  
 


