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Wij wensen iedereen een heel gezond, 

Corona vrij, liefdevol, gezellig, grappig, 

mooi, speels, vrolijk en uitdagend 2021 
toe! 

 

Voor de Kerstvakantie hebben we een 

speurspel gemaakt en een Doe-Boek. 

Voor de groepen die willen start er na   
6 januari weer #ONgewoongroep 

draaien. 

 

“We kijken niet naar wat niet 

mag…maar naar de mogelijkheden wat 
wel nog kan”!  

 

Team Jong Nederland Diessen 

 

  



Alternatief Kerststal avond- Project Kerststal  

 

Dit jaar maakten we geen levensgrote stal met kerstgroep bij de Bolster. We vroegen alle leden en 

inwoners van Diessen en Baarschot om een kerststal/ groep te maken en deze op de inrit, in de 

voortuin of voor het raam te zetten.  

Van 24 december tot 6 januari hangen er kaartjes bij de stallen. Deze zijn bedoeld voor een speurspel.  

Wil je in de kerstvakantie “speuren”? Download het gratis deelname formulier van onze website en 

maak kans op een prijs als je het daarna ingevuld weer inlevert.  

www.jongnederlanddiessen.nl 

 

Een aantal stalletjes staan hier al op de foto.  

 

http://www.jongnederlanddiessen.nl/




Minioren  19 December 2020 

 

Helaas, geen Minioren groep bij de Bolster! Maar, we hadden kerststallen besteld en deze konden 

natuurlijk ook thuis versierd worden. De Minioren konden de pakketjes ophalen en mooi versieren.     



  



 

Jong Nederland is… 

Als pubers ook gewoon knutselen… 

..ieder op zijn eigen manier! Niet opgeven 

maar wat moois neerzetten!  

 Knerten 



 

Bosbengels December 2020 

 

December het zou een mooie feestmaand moeten zijn, maar helaas verloopt alles anders. 

Donderdag 3 december we vieren Sinterklaas we hadden lootjes getrokken en afgesproken 

dat we een leuk cadeautje zouden kopen en een gedicht van minimaal 8 regels. Dat had ook 

iedereen leuk gedaan, in combinatie met het sinterklaas ganzenbord konden we onze 

cadeautjes uitpakken en de gedichten voor lezen. De kerstmutsen waren zeer in trek de 

week ervoor had Bram een mooie kerstmuts met lampjes op en zelfs Elia vond deze zo mooi 

ja en Sint hoort en ziet alles dus had dat in zijn grote boek opgeschreven. Niet alleen Elia 

kreeg een mooie kerstmuts ook Luca en Diego, de andere hadden ook mooie cadeaus en 

gedichten. 

Omdat de kerststalavond dit jaar niet door kon gaan hebben we iets anders moois bedacht 

alle groepen maken zelf een mooie kerststal die op een adres in Diessen te bezichtigen zou 

zijn. 

Dus ook wij van de Bosbengels gingen aan de slag op 10 december we waren al een heel 

eind. 

Maar we wilden, ze donderdag 17 december af gaan maken maar helaas kwam daar de 

lockdown. Maar Jacqueline gaat ze samen met Tom en Bram afmaken, zodat ze toch op de 

route te zien. 

 

Omdat we donderdag geen groep mogen draaien gaan we een rondje langs onze 

Bosbengels om een kerstattentie te brengen met een mooie kerstgroet. 

 

Natuurlijk staan we niet stil. 

En gaan erna de vakantie door met ongewoon groep draaien hoe en wat krijg je nog te 

horen. 

 

Hopelijk mogen we na de 18e weer naar de bolster komen maar dat horen jullie ter zijner 

tijd. 

 

Groetjes de leiding  

 
 





 

Wij, de Bosbengels,  

wensen jullie fijne feestdagen  

een goed uiteinde  

en  

vooral een gelukkig en gezond en 

gezellig 2021. 

 



  Hallo, 

 
Ik ben Kobe 

 
Mijn leiding is; Luc en Gijs 

Ik zit nu 1 jaar bij de Frekkels  

 
Wat ik het leukst vind aan Jong Nederland; 

Mijn vrienden 
 

 
Ik vind dat jullie genoeg hebben, maar als ik dan toch iets moet kiezen 

om te kopen voor Jong Nederland, dan zou dat een STORMBAAN 
 

Wat ik nog eens zou willen doen met mijn groep is Paintballen! 
En het leukste vind ik het springkussen. 

 
Als ik mocht kiezen of ik liever buiten of binnen speel, dan kies ik voor 

binnen. 
 

Het grappigste moment was toen het afgelopen jaar kamp 

 



           

Feest  

 

Op zondag 6 december vierden we de verjaardag van Jong Nederland en de Nationale dag van de 

vrijwilligers. Alle vrijwilligers die mee wilden doen konden zich aanmelden voor een online 

“feestje”. Anke, Luc, Elia, Femke, Bianca, Liesbeth, Madelon en Jacqueline wilde wel mee doen en 

ontvingen in de loop van de dag een feestpakketje. Om 19:00 uur kwamen we online. Het 

programma, een BINGO! Origineel? Nee! Maar wel gezellig! 

 

Als bestuur wilde we graag via deze weg onze blijk van waardering laten zien en wij hopen dat dat 

gelukt is!  



BINGO! 6 december  

Naast de deelnemers op de foto’s deden ook 

Liesbeth en Madelon mee met de online Bingo! 

Naast de 8 pakketjes waren er ook nog 4 bonnen 

in het prijzen pakket!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

..sommige al heel wat jaren, andere nog maar kort. Een aantal zijn nog lid geweest in de tijd dat 

ik al als vrijwilligster rondliep! Hoewel we allemaal anders zijn en allemaal onze eigen talenten 

hebben vormen we, ook al zien we elkaar nu nauwelijks, wel een team. Ben trots op de groep 

die wekelijks klaar staat voor onze leden met leuke, afwisselende programma’s! Ik kijk uit naar 

de gezamenlijke activiteiten en hoop nog vele jaren met deze club mooie herinneringen te gaan 

maken.  Kim  



We bikkelen door 

3 December de Sint is weer in het land, en die zet natuurlijk de Bikkels niet aan de kant.  

Met een grote hoop kadootjes en een dobbelsteen, waren er kadootjes nieuw en oud voor 

iedereen. 

In een kring met schaaltjes pepernoten, hebben alle bikkels volop genoten. 

 

Op 10 december hebben we kerststalletjes gemaakt. Het waren stalletjes van takjes, 

kralen of papier. 

Iedereen had zijn eigen creativiteit en zo hebben we er allemaal iets moois van gemaakt. 

 

Helaas viel 17 december uit. We willen iedereen hele fijne feestdagen wensen en alvast 

een gelukkig nieuwjaar. Dan zien we elkaar in 2021 fris en fruitig! 

 

 

 

 

 

 

  



 

Knerten December 2020 

 

Nadat we op 5 december de kopjes van de “lichtjes actie” hadden ingepakt voor mensen 

die een lichtje kunnen gebruiken was het tijd voor…een BENDE BINGO! Geen surprises 

kopen voor een paar euro maar gewoon wat mee van thuis wat je weg wilde doen. En, de 

prijzen zijn geregeld! 

Het was een hilarische ochtend waar “bende” ineens waarde kreeg door de presentatie rond 

het rommel dingetje.  

 

 

12 december zijn we aan de slag gegaan voor het Kerststal project. Iedereen kreeg een 

pallet en mocht daar een kerststal van/op maken. En, dat ging beter dan verwacht! Een 

gezellige creatieve ochtend die best wat langer had mogen duren! Daar de meeste Knerten 

knutselen echt niet makkelijk vinden geven ze niet zo maar op en gaan ze niet lopen 

“mouwen”. Een aantal Knerten is thuis ook nog verder aan de slag gegaan met de pallets. 

 

 

Helaas kon Cyril niet aanwezig zijn bij het “lampen maken” een tijdje terug. Samen met 

Geert is hij thuis aan de slag gegaan. Voor zijn broer en zus heeft hij als nog een mooie 

beton lamp gemaakt. Kaai mooi he, dat de jongens elkaar helpen en ook naast Jong 

Nederland er voor elkaar zijn! Goed gedaan Knert Jongens!  

 

19 december mochten we helaas geen groep draaien bij de Bolster. Net als alle andere 

leden mogen ook de Knerten het DOE-BOEK maken wat we online hebben gezet. Wat wel 

gebeurde de 19e was dat de kopjes met kaarsjes die we maakten werden uitgedeeld aan de 

Zonnebloem gasten.  

We hebben hele enthousiaste, leuke en lieve reacties gehad!  







Wij, de Knerten, 

wensen iedereen 

het allerbeste toe 

voor het nieuwe 

jaar! 



Reacties 

 

Super lieve en leuke reacties kregen de Knerten voor hun Lichtjes project. Via de 

gastvrouwen van de Zonnebloem kregen we foto’s en appjes, mensen spraken een 

vrijwilligster aan en er kwam zelf een kaartje! 

 

Super enthousiaste reacties kregen we al voor het Kerststalspeurspel. De deelnemers die 

enthousiast mailden, een aantal die gelijk ook foto’s doorstuurden. We kregen zelfs een 

heel bouwplan van een fanatieke bouwer. 

 

We kregen reacties, dat mensen het jammer vonden dat de Pietenactie niet door kon gaan 

( ze hadden begrip hoor!). Iemand vroeg zich af of ze kon doneren voor de Pietenactie 

zoals vorig jaar… 

 

We gaan de reacties niet met iedereen delen, maar willen via deze weg iedereen hartelijk 

bedanken! Een reactie is een teken dat iets “leeft”, dat er gezien word wat er gedaan is en 

een stukje waardering. En die waardering is in plaats van een salaris voor ons vrijwilligers.  

 

  



In de media   

 

 

Hilverbode december 2020 



IDEE- vrijwilligersblad 

 







 


