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Bolster Bode

Alle leden, oud leden, leiders, leidsters en leiding van vroeger hebben mooie en leuke
herinneringen aan Jong Nederland.

Soms kom je tussen je spullen nog een kamp herinnering tegen of zie je foto’s terug. Samen
lach je om de verhalen die iedereen nog zo zich kan voorhalen..als je er bij was geweest!

Soms zitten herinneringen niet alleen in foto’s of verhalen. Neem nou de krokkussen die elk jaar weer
opnieuw beginnen te groeien. 22 jaar geleden hebben de minioren van toen, bloembolletjes in de
grond gedaan bij elke boom aan het pad aan de rechterkant ( als je naar de Bolster toe gaat). Niet bij
elke boom groeien krokkussen, sommige bollen zijn wellicht opgesnoept door de bosdieren of verrot
aangezien op een aantal plaatsen het water niet snel de grond in trekt.

Maar, op een enkele plaats komen, na 22 jaar, nog steeds krokkussen boven de grond uit. Misschien
ben ik wel de enige die elk jaar stiekem al wat blaadjes aan de kant schuif om te kijken of er al iets
boven de grond uitkomt. Misschien verklaren ze me wel voor gek. Maar toch..zou het niet geweldig
zijn als er over zeker nog 22 jaar krokkussen groeien in “ons” bos?! Het bos waar voor iedereen die
met de vereniging te maken heeft mooie herinneringen zijn. Het bos wat ooit bedoeld was als
boomkweker veld en wat nu voor zo wel mensen, dieren als plantjes een hele fijne plek is!

@

De kamp uitnodiging is rond!

Dit seizoen communiceren we over het kamp. Via de kamp mail is
de vorige week naar alle Mo@tjes, Bosratten, Frekkels en Knerten
een uitnodiging gestuurd.

De Di-harts en de Dabbers krijgen een eigen kampuitnodiging via
de groepsleiding.

Mocht je de uitnodiging gemist hebben, vragen of opmerkingen
over kamp hebben, mail dan!
24 april willen we de opgave binnen hebben!

Jnkamp2013@hotmail.nl ( Het is echt NL en niet COM)

We blijven het elk jaar herhalen, kamp is geen gevangenis!
Wanneer kinderen echt heimwee hebben proberen we eerst een
oplossing te zoeken. Vinden we die niet, dan zijn ze vrij om naar
huis te gaan.

Als leidingteam hopen we elk jaar zoveel mogelijk leden mee te
krijgen, omdat we weten dat leden die mee gaan een ontzettend
leuke week beleven (en vaak dan gelijk uit kijken naar het kamp
van het jaar er op) Niemand is verplicht om mee te gaan, maar laat
de kans niet zo voor bij gaan!

Opgeven voor kamp
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Ouder aan het woord

Hoi hoi Bolsterbode lezers en lezeressen,

Ik zal me even voorstellen ik ben Ruud Roozen en ben de vader van Knertje Iris,
Een hele tijd geleden al vroeg leidster Kim van Korven mij een leuk stukje te schrijven,
nu ben ik niet echt een journalistiek wonder dus verwacht er niet teveel van zei ik al.
Maar ga toch mijn best doen er iets van te maken.

Nou ik ben vroeger zelf ook altijd van jongs af aan lid geweest bij Jong-Nederland-Diessen
Eerst bij de groep Ira-Oe wat naderhand omgedoopt is in Command Neuf.
Nu is dat al een hele tijd terug maar kan me herinneren dat ik daar veel geleerd heb op
vele vlakken.
Zoal leerde we op jonge leeftijd pionieren dat was met touw en pallen een leuke stellage bouwen met
verschillende soorten knopen.
Maar vooral de vele variatie van dropping tot zaal spelen en natuurlijk niet te vergeten
de weekenden weg en kampen in de Ardennen met het steeds terugkerende vlotten
bouwen en grotten bezoeken en het abseilen van de bergen daar.

Dit werd natuurlijk mede mogelijk gemaakt door de toen al fantastische leiding
die in ons geval bestond uit Ed de Laat, Jeroen vd Hout en Roedi Bruurs.
Deze leiding heeft voor mij gevoel me ook voor een belangrijk deel gevormd op
bepaalde vliakken dan.

Voor mij was het dan ook niet moeilijk Iris in de juiste richting te sturen om ook
voor Jong-Nederland-Diessen te kiezen.
Zeker toen ze aangaf niet bij een balsport te willen.

Vind persoonlijk dan ook dat bij Jong-Nederland-Diessen zeker net zoveel teamspirit
is dan bij welke andere vereniging dan ook.

Ik hoop dan ook dat jullie dit nog lang in stand houden.
Sjapoo voor heel de leiding en vrijwilligers van de Jeugd

Groetjes,
Ruud Roozen




Frekkelweekend

Op vrijdag 5 april was het zover. We zijn met de Frekkels op weekend geweest. Lekker bij
de bolster. Om 19.00 kwamen we met z'n alle bij elkaar en hebben we onze slaapplaatsen
klaar gemaakt. We sliepen binnen in de zaal, maar toch sliepen we in een tent.

Toen dat allemaal klaar was kwamen er vreemde mensen ons kampterrein opgelopen. Het was Indiana
Jones met zijn gevolg. Indiana Jones kwam ons vertellen dat het terrein van de bolster verkocht was
aan ene Sjeik Sir Francis Qurt, en zijn Frau Helga. Het blijkt dat deze mensen helemaal niet zo aardig
zijn. Het was namelijk zo, dat Indiana Jones op één van zijn avonturen twee mensen tegen gekomen
was. Deze mensen wisten heel veel van de geschiedenis en vertelde over de heilige kelk. De bezitter
hiervan zou het eeuwig leven hebben. Echter voor het vinden van deze kelk moesten we manuscripten
verzamelen. Als we deze ontcijferd hadden zouden we de weg naar de kelk moeten vinden. Uit
betrouwbare bronnen wist Indiana Jones, dankzij Sheila en Sjeik Ali Ben Hur al enkele manuscripten te
bemachtigen. De andere zouden in het bezit zijn van Sir Francis Qurt, en dat zou dan ook de reden zijn
geweest dat zij het terrein waar de blokhut op staat gekocht hebben.

Op zaterdag was het al vroeg dag voor de Frekkels. Fris en fruitig stonden ze om 6 uur al naast hun
bed. ‘s Ochtends kwamen Sjeik Sir Francis Qurt en zijn Frau Helga, om ons de regeltjes uit te leggen,
en om te vragen of wij wisten waar Indiana Jones was. Dit wisten wij natuurlijk wel maar mochten wij
niet zeggen. Toen Sjeik Sir Francis Qurt weg was vonden we in de prijzenkast het 4e stukje van het
manuscript. Nog één te gaan. We hebben Indiana Jones verteld over onze ontmoeting met de Sjeik en
hij vertelde ons zijn plan dat hij bedacht had om ze in de val te lokken.

Na het eten zijn we begonnen met de workshops. Er waren 5 workshops die we gedaan hebben. Vuur
maken met Firesticks, Lampionnen maken, Soep koken, Vishengels maken en armbandjes knopen. De
Frekkels hebben laten zien dat ze van alle markten thuis waren. Zelf enkele kinderen waren heel erg
goed in vogelnestjes maken :P. Na de workshops zijn we met onze vishengels gaan vissen. Dat was
pas spannend. Helaas hebben we niks gevangen, als zeggen sommige onder ons dat ze toch wat
kikkervisjes gevangen hebben?!?1?1?1?1?

Eenmaal terug op onze kampplaats waren we toch wel moe. Van het wandelen en alle activiteiten dat
we lekker zijn gaan eten. Lekker een kopje soep, terwijl er ondertussen de pannenkoeken opgenomen
werden. Toen de soep op was arriveerde het avondeten. Het waren geen pannenkoeken maar frietjes.
Jammie wat hebben we gesmuld. Niet alleen gesmuld maar ook gespeeld, want wist je dat je met
frietjes heel goed kunt spelen?!!!

Na het eten hebben we met z'n alle de bolster vast wat opgeruimd en gepoetst waar het nodig was,
want 19 kinderen kunnen toch best veel rotzooi maken. toen dat klaar was hoorde we door de walkie
talkie dat Indiana Jones ontvoerd was door de Sjeik en zijn Frau Helga. We hebben onze lampionnen
gepakt en zijn op pad gegaan. Ergens verscholen in een bosje kwamen we de Sjeik, Frau Helga en
Indiana Jones tegen. Vastgemaakt aan en boom. Na de nodige onderhandelingen mocht Indiana Jones
vrij en gingen de Sjeik en zijn Frau Helga op zoek naar het missende stukje van het manuscript. Toen
we terug kwamen op de bolster zaten de Sjeik en Frau Helga bij het kampvuur. We hebben ze
beslopen en gevangen genomen. We keken in de tas van Frau Helga en daarin zat het laatste stukje.
We zijn vliegensvlug het raadsel op gaan lossen. En toen alles klaar was hebben we met z'n allen de
spreuk opgelezen. Wel 3 keer moesten we dit doen totdat er iets gebeurde. Een groot vuur in de hoek
van het bos, en toen we gingen kijken stond daar de heilige kelk. Dolgelukkig waren we dat we het
goed hadden volbracht. Tijd voor een feestje dus.

Op zondag hebben we alles weer opgeruimd en zijn de kinderen moe en vies naar huis gegaan.
Wij vonden het een geslaagd weekend en zullen er nog lang over napraten.
Dank jullie wel Frekkels!!!

Joep, Levi, Bianca, Mila, Ward en Joost







Uit de groep

De Minioren hadden bezoek van “Piet piraat” en de vrienden van kabouter Plop. Na het
schatzoeken en het spelen in het bos maakten we plopmutsen en speelden we stoelendans op
de muziek van Samson en Gert en K3. Jullie weten nu wel waar we geweest zijn met de

Minioren of niet..nog een hint..we hebben heerlijke BELSE frietjes op!

Het plan was om de 23° maart lekker buiten wat te gaan doen met de Knerten, maar wat was
het koud! Plan gewijzigd, we zijn paastakken gaan maken. Na snel wat mooie takken uit het bos
gehaald te hebben zijn we aan de slag gegaan met vrolijk gekleurd garen! Het draad werd om
de taken gewikkeld en geknoopt wat een leuk resultaat gaf!

Wellicht dacht de uil die binnen zat ook, lekker warm hier! We zagen hoe Carel de uil voorzichtig
meenam (lees verder op in deze Bolster bode)

In het paasweekend konden we natuurlijk niet zonder paaseitjes! Nadat we ze gevonden hadden
in het bos speelde de leden en leiding een quiz waarbij de leden de meeste eitjes wonnen.

De week erop bouwde we op de zandberg bij de Bolster een “Knert dorp”. Van plankjes, takjes,
dennenappels maakte we huisjes en wegen. De lege zakken gebruikten we voor het maken van
vijvers.

De “eetspelen” die we 13 april speelde zorgde voor een leuke strijd tussen de “kipfiletjes en de
egeltjes”, zoals de 2 teams zichzelf noemden. Ze streden in komkommersjoelen, het snoepjes
gokspel en Knakworst hakken.

De 20° april hebben we extra lang groep gedraaid! Met een kleine wandeltocht zijn we naar de
varkens van dn Elshorst gelopen. Daar hebben we gesnoept van de biggen taart en de broodjes
knakworst!

Foto’s zijn weer terug te vinden op; fotoalbum.eu/jndknerten

Nu het langer licht blijft en het wat warmer aan het worden is kunnen we weer fijn buiten
spelen! Zo ook de Bosratten, zij hebben in groepjes hutten gebouwd (zie foto's). Met alleen
wat takken en touw kwamen ze allemaal best ver met de hut die in een uurtje is gebouwd. De
week erover op het grasveld slagbal gespeeld. W 1den het met zijn alle weer fijn om in de
bossen te kunnen spelen!



Knert foto's




De uil zat in de..Bolster!

Dat er dieren in een bos wonen, dat weten we allemaal. Dat er een keer een muis, spin of
ander klein diertje binnen komt, dat is ook niet gek. Maar wat Rik 22 maart binnen zag
zitten, dat was iets ongewoons.

Een kerkuil van ongeveer een jaar jong was binnen kunnen komen bij de Bolster. Hoe? Dat weten we
(nog) niet. Maar dat het beestje niet zelf naar buiten wist te komen, dat weten we wel.

Zaterdag 23 maart is Carel van “Top vogel” naar de Bolster gekomen. Hij kon de kerkuil zo pakken
nadat we een kast opzij hadden geschoven. Leuk! Nou nee!

Een uil laat zich niet zomaar pakken! Het uiltje was verzwakt en bewoon nog maar amper. Carel nam
de uil mee om er voor te zorgen. Hij zou het beestje een spuitje geven met vloeistof erin, wat ervoor
zou moeten zorgen dat het maagje weer zou gaan werken en het beestje weer zou opleven.

Helaas is die zaterdag het uiltje overleden.

Nu zal je misschien denken “nou en, er gaan wel vaker dieren dood”. Dat is natuurlijk ook zo. Maar
een uil, vooral een kerkuil is toch wel bijzonder.

Het was mooi geweest als het diertje weer was opgeknapt en bij de Bolster zou gaan wonen, deze
keer wel in een uilenkast (zo noem je een vogelhuis voor een uil).

Niet alleen hadden meer dan 400 mensen op Facebook interesse in het filmpje van de uil. Ook Martin
van Mol en Peer Bussink van de uilenwerkgroep toonde interesse. Zij hebben er voor gezorgd dat de
uil een goede bestemming heeft. Hij is nu in het natuur museum in Tilburg waar hij opgezet gaat
worden.

Het plan is om Uilenkasten te plaatsen bij de Bolster samen met de leden.
Website van Carel: http://www.topvogel.nl



http://www.topvogel.nl/

In de prullenbak ermee

Soort afval Afbreektijd (in jaren)
Krant 0,1-0,5

Kartonnen drinkbeker 0,5

Sigarettenpeuk 2

Bananenschil 1-3

Plastic frisdrankflesje 5-10

Plastic zak 10- 20

Kauwgom 20 - 25

Glazen fles vergaat nauwelijks

1,5 (staal)
vergaat nauwelijks (aluminium)

Patatbakje (polystyreen) vergaat nauwelijks

Blikje

De meeste stukjes hebben een inleiding. Bij dit stukje is de inleiding anders dan anders. We
kunnen wel vertellen dat zwerfafval slecht is voor het milieu maar dat weet iedereen eigenlijk wel.
Wellicht helpen de feitjes over de “afbreektijd” om iedereen bewust te maken dat OOK bij de
Bolster het afval gewoon in de prullenbak moet!

Afval, hoe klein dan ook hoort niet in het bos thuis!

Als vereniging zijn we trots! We hebben leuke leden, een
mooi gebouw, een super locatie!

Natuurlijk hebben we niet alles zo gekregen. Alles kost
geld. Stroom, water, schoonmaakmiddelen, knutsel, spel
en kampmateriaal..daar moeten we voor sparen!

We proberen de contributie, dat is het geld wat jou ouders
betalen zodat jij bij Jong Nederland kunt zijn, zo laag mogelijk te
houden. Dat wil zeggen dat we niet teveel vragen zodat ook
gezinnen die minder geld hebben hun kinderen bij ons kunnen
komen laten spelen.

Ouders vinden het ook fijn dat de contributie laag is zodat hun
kinderen het als extra hobby kunnen hebben naast bijvoorbeeld
een sport.

Waar we het geld dan vandaan halen? Naast het sparen van lege
inktpatronen en oude gsm’s halen we ook geld op door op
bijvoorbeeld een jaarmarkt te gaan schminken.

Maar, het meeste halen we op door de KOOP EEN PLANT VOOR
JONG NEDERLAND ACTIE!

We zetten geen leden en ouders in maar zorgen er met het
leiding team voor dat iedereen in Diessen en Baarschot een
bestellijst krijgt en dat die weer opgehaald word. Mensen kunnen
daar op invullen welke plantjes ze willen kopen. Wij bezorgen dat
die planten bij de mensen thuis en verdienen zo een aardig
bedrag.

De formulieren zijn al rond en wellicht is hij bij jou thuis ook al
opgehaald nu je dit aan het lezen bent!

Koop een plant voor JN




De Maxiorendag

Op 14 April gingen de Frekkels, Mo@tjes en Knerten naar de Maxiorendag in Wintelre.
De Frekkels en Mo@tjes vormde een team en de Knerten vormden een team met 3
Maxioren uit Biest Houtakker.

Alle leden en leiding waren precies op de afgesproken tijd weg bij de basisschool, richting Wintelre
waar de organisatie van de Maxiorendag ons welkom heten.

We wachten op alle afdelingen voor we aan het spel van deze dag begonnen. Elk groepje werd op
pad gestuurd met een opdracht en een foto toestel. We moesten bijvoorbeeld een groepfoto
maken met leeuw en een kale man en een menselijke toren maken bij de kerktoren.

Na elke opdracht liet je de foto beoordelen door de jury voor we de volgende opdracht kregen.

Bloedje fanatiek hebben we Wintelre doorgerend en gezocht naar alle voorwerpen en gebouwen
die terug kwamen in de opdrachten. De Knerten konden geen negertje vinden, wat we creatief
oploste door Marloes te voorzien van een houtskoollaagje op haar snoet. Zo hebben we deze
ochtend veel plezier gehad.

Marieke- “Het moeilijkste vond ik dat we het huishnummer 13a moesten zoeken, het was wel
leuk”.

Iris- “"De leiding van ons is heel lief, maar ze doen wel een beetje gek, het was een leuke dag”
Yente- “Lekker broodje knakworst op”!

Romy- “"We hebben veel gelopen maar dat was wel leuk”.

( meer foto’s van de Knerten staan op; fotoalbum.eu/jndknerten)




