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Veel leesplezier met de Bolster 

Bode van December. 

en 

 

De allerbeste wensen voor 2023 

 

Team Jong Nederland Diessen 







Rabobank Club Support actie 2022 

 

Een tijdje terug haalden we, dankzij iedereen die op 

Jong Nederland had gestemd, een mooi bedrag op bij 

de Rabobank Clubsupport actie.  

 

Een deel van dit bedrag is besteed aan pannen voor op 

het kampvuur en een aantal attributen wat het koken 

op kampvuur makkelijker en nog leuker gaat maken. 

 

Wij zijn als vereniging zo blij met alles! We kijken uit 

naar de gerechten en de gezellige momenten rond het 

vuur!  



Minioren- December 2022 

 

Na het maken van kapla kerststallen, sterren, bomen 

en sneeuwpoppen was het tijd voor een "wissel 

programma ". 

 

De Minioren maakte kersthangers voor de Jong 

Nederland Diessen kerststal avond, konden snoepen 

van zelf versierde cupcakes (door Femke gebakken) 

en speelde kerststal spelletjes in de gymzaal.  

Als afsluiting was er een kampvuurtje. 

 

Een geslaagde middag! 

Geert, Danny, Femke en Kim 

 



De Minioren 

wensen 
iedereen 

 

Een mooi 

Schitterend 

Kleurrijk 
Gezellig vol 

Grappig 

Creatief  

Speels 

Vrolijk 

Avontuurlijk  
 

2023 toe! 





De nieuwe groep- December 2022 

 

 

Op 3 december  streden team Pepernoten (nieuwe leden) tegen de Paashazen (Madelon en Kim) 

om zo min mogelijk pepernoot punten... 

De onderdelen bestonden uit opdrachten...met pepernoten. En wat hadden de Paashazen een hekel 

aan die dingen  

Team De Pepernoten konden heel wat giebelen en lachen...de Paashazen konden hen feliciteren 

met de winst! 

 

“De nieuwe” kregen de vraag om de Drie Koningen voor de kerstgroep te maken! Op 10 

December zochten ze de mooiste stoffen uit, hielpen ze mee de koningen aan te kleden en te 

versieren..het resultaat: Willen Alexander is jaloers denken wij         

 

Ken je mastermind? Dat spel? Op 17 december speelden we mastermind in het groot. In de 

Bolster waren stiften verstopt en in tweetallen moesten de leden de stiften zoeken. Gevonden? Dan 

kleurde ze een bolletje in een reeks blanco bolletjes. Stonden de kleuren op de volgorde hoe 

Madelon het had bedacht hadden ze een code gekraakt! Daarna was er nog even tijd om met kapla 

te spelen.  

 

De stal stond klaar, de schapen zouden deze ochtend komen. En ja hoor, op 24 december waren 

de nieuwe leden getuige van de komst van de schaapjes bij de Jong Nederland Kerststal. Ze waren 

al ijverig geweest met de kerstgroep poppen buiten te zetten. Er werd nog net niet gevochten om 

wie de stoep mee mocht vegen ( sorry, hier moesten we stiekem om lachen) en er werd flink 

geharkt. Kortom, de nieuwe leden hebben flink en fanatiek geholpen met de opbouw! En, dat de 

schaapjes kwamen, dat was een heel avontuur op zich!  





 
Bosbengels- December 2022 

 

 

1 december vierden we Sinterklaas. We begonnen 

met zelf pepernoten te bakken. We hadden een 

week eerder loodjes getrokken. Iedereen had een 

cadeautje gekocht en een gedicht gemaakt. Onder 

het genot van de zelf gebakken pepernoten werden 

de cadeautjes uitgepakt. 

 

Eigenlijk zouden we 8 december aan de kerststal 

beginnen maar de weersomstandigheden waren zo 

belabberd dat we voor een binnen programma 

kozen: een rendierkop figuurzagen. Gelukkig was de 

mal niet al te groot, want het was voor sommige 

een hele uitdaging. 

 

Gelukkig was de 15e het weer een heel stuk beter 

en konden de jongens aan het timmeren. Aan het 

eind van de bijeenkomst was er 1 zijwand van de 

stal en een deel van de afrastering van de 

schapenweide klaar. Eén van de leden heeft zelfs 

nog uitgetest dat de planken kort genoeg op elkaar 

zitten zodat de schapen niet kunnen ontsnappen.  

 

Ondanks de regen moest er de 22e toch nog aan de 

stal gewerkt worden, want kerststalavond nadert. 

De onderhoudsploeg had al een flinke slag geslagen 

in de afwerking maar de jongens mochten de 

finishing touch doen. Nadat de stal klaar was en alle 

materialen waren opgeruimd was het tijd voor 

warme chocolademelk en wafels. 







Bikkels- December 2022 

 

5 December, pakjesavond. We draaiden deze avond 

geen groep. Hopelijk zijn onze jongens lief geweest en 

hebben ze ook wat pakjes gekregen.  

 

12 december, we gaan alvast aan de slag met onze os 

en ezel voor de Kerststal. Het idee hadden we bedacht, 

een insectenhotel met kistjes. Er werd een frame 

getimmerd met kistjes. Alvast bladeren gehaald, en 

bamboestokjes en boomstammetjes geboord. Ze 

waren allemaal hard aan het werk. En de tijd vloog 

snel voorbij. Met als resultaat 2 getimmerde frames, 

alleen voor volgende week nog het vullen.  

 

19 december weer verder met de os en ezel.  

Deze keer waren onze jongens iets minder hard te 

motiveren. De kistjes moesten gevuld worden en gaas 

ervoor gemaakt worden. Waar sommige hard werkten, 

waren er andere die minder zin hadden om nog een 

keer hier aan te werken. Maar uiteindelijk  hebben we 

wel een mooie os en ezel samen kunnen maken. Waar 

iedereen aan gewerkt heeft.  

 

Met de vraag aan de jongens of de wensen voor dit 

seizoen nog willen bedenken wat ze nog graag willen 

gaan doen.  

We zijn erg benieuwd naar de ideeën.  



Rangers- December 2022 

 

2 december waren er helaas heel veel kinderen ziek. 

Met de kids die er wel waren hebben we pietengym 

gedaan we keken hoe snel iedereen over het parcours 

kon wat we uit hadden gezet. Daarna met iedereen 

opgeruimd. We keken nog wie de hoogste schoorsteen 

kon bouwen met Kapla blokjes sommige waren zelfs 

net zo hoog als de kinderen zelf.  

 

9 december wilden we pepernoten bakken maar 

helaas waren deze niet gelukt, maar ineens kwam Luc 

aan met wel hele rare pepernoten, er lag ineens 

popcorn op de bakplaat dit hebben we opgegeten met 

een beker warme chocomelk. Hierna hebben we nog 

stoelendans, levend memory en een standbeelden spel 

gedaan.  

 

16 december hebben we de herders geknutseld en 

gepionierd en aankleed voor de kerststal. Ook heeft 

iedereen een mooi potje beschilderd met allemaal 

dingen die te maken hadden met Kerst, deze potjes 

zijn uiteindelijk gebruikt bij de Kerststalavond. 

 

23 december was het de laatste keer voor de 

kerstvakantie deze keer hebben we samen gedraaid 

met de Pelikanos. We zijn zelf vuur gaan maken wat 

nog best moeilijk was want het hout was wat nat. Ook 

kon er gekozen worden om te make-upen, nagels te 

lakken en haren mooi te maken. Uiteindelijk met 

iedereen afgesloten met kinderchampagne en lekker 

gek doen op kerstmuziek.  

 



Knerten December 2022 

 

Op verzoek van een van de Knerten ( en de rest stemde toe) hadden we op 

5 december een surprise dobbelspel avond. Hoe verder we in het spel 

zaten hoe fanatieker er meegedaan werd!  

 

19 December maakten Madelon en Kim een KnERST DINIR voor de 

Knerten. Op het menu: Tomatensoep, gebakken aardappelen, een 

hamburger, worteltjes, door de Knerten gesneden komkommer, tomaatjes 

en als toetje, een wafel met slagroom en ijs.  

Een relaxte avond waarbij iedereen gezellig aan tafel zat te kletsen. Mooi! 

 

 



Kerststal avond 24 December 2022 

 

Het was gezellig druk! Ouders, grootouders, mensen uit Oekraïne, inwoners van Diessen… 

Allemaal bij de stal, rond het vuur. Met drinken van Jong Nederland en lekkers wat mee kwam van thuis 

en werd gedeeld.Een geslaagde avond qua weer en sfeer!  

 

Dank je wel leden en vrijwilligers voor alle energie die gestoken is in het maken van alles! En, dank je 

wel aan iedereen die de moeite heeft genomen om te komen kijken, kletsen en voor de positieve 

reacties! 

 

Een van de reacties: 

“We hebben deze avond 2 jaar echt gemist, voorheen gingen we op kerstavond naar de kerk maar nu 

was en is dit onze traditie! Zeg maar tegen iedereen dat we het echt geweldig vinden en hopen dat het 

nog jaren door mag gaan! 

 

 









Team onderhoud- December 2022 

 

Team onderhoud is de afgelopen woensdagen vooral bezig geweest met de 

bouw van de kerststal. Ze hebben hout gehaald, zijn aan het pionieren en 

timmeren gegaan en hebben een mooie stal neergezet! 

 

Daarnaast hebben ze de kookpannen aangeschaft voor op het kampvuur, 

hebben ze klein onderhoud verricht bij de toiletgroepen en zijn ze plannen aan 

het maken voor ander onderhoud ( offertes opvragen, bedrijven benaderen 

etc,).  

 

Kortom, ze zitten niet stil! 

 



Eindelijk, we mochten weer! De kerststal avond kon weer doorgaan na een “corona 

pauze” van 2 jaar.  

 

“Kan er niets aan doen, maar vind het zo mooi, zo fijn en zo lekker burgerlijk en Jong 

Nederlands”.  

 

De jongste die hun best doen om mooie kersthangers te maken en dan op kerstavond 

trots aan papa, mama, opa en oma hun meesterwerk laten zien om daarna zelf door te 

stuiven naar de echte schapen bij de stal. 

De iets oudere die trots vertellen dat zij er echt bij waren toen de schapen werden 

gebracht en met trots de complimenten ontvangen over de koningen.  

De weer wat oudere die zelf moeten lachen om de schapen die er een beetje vreemd uit 

zien. De engel die weer schitterend engel hangt te wezen boven de stal en de os en ezel 

die deze editie nog langer blijven staan als insecten hotelletjes.  

 

“Kan er niets aan doen, maar vind het zo mooi, de samenwerking, het “iets maken van 

niets”, het tevreden zijn, de mooie reacties, de moeite die iedereen neemt om naar de 

kerststal te komen kijken”. 

 

En dan de vrijwilligers die weken lang met de oudste leden aan het bouwen zijn geweest, 

het lijkt dan een simpel project…bedenk je dat het donker en koud is als er aan de stal 

gewerkt kan worden.  

 

“Kan er niets aan doen, maar vind het zo mooi, dat mijn collega vrijwilligers een van de 

honderd dromen mee waar maakt…ook weer deze editie. Dat ook zij enthousiast zijn, 

meedenken en bouwen en er voor zorgen dat er op 24 december een mooie avond is 

voor iedereen”. 

 

En, dan te bedenken dat de kerststalavond de aftrap is van de kerststal route! Dat er een 

werkgroepje is die dit dan mee voor elkaar knokt ( door de kerststal avond mee op te 

pakken, een spel te maken en enthousiast meedenkt). 

De 144 mensen die op tijd waren met aanmelden om een stal te plaatsen. De 8 mensen 

die te laat waren maar wel een stalletje plaatsten en iedereen die de tocht heeft gelopen 

of gaat lopen. 

 

“Kan er niets aan doen, maar vind het zo mooi…de reacties, de vragen of er volgend jaar 

toch ook wel weer een editie komt”.. 

 

Heb je nog niet alles! De Norbetus parochie die vraagt of ze een onderdeel mogen 

verzorgen in de route in de vorm van een inloop avond in de kerk! Een geslaagde avond 

waarin iedereen welkom was om te luisteren naar de koortjes, het orgel en wat te 

drinken. Ook zij sluiten volgend jaar weer aan! Ze gaan dan nog meer gericht voor 

kinderen een programma maken en hopen dat er dan ook weer, naast ouderen, gezinnen 

gaan komen net als dit jaar! 

 

En wat te denken van Chris ( Hercules) en Martijn (Kerkzicht) die een stukje horeca in de 

tocht verzorgen… 

 

“Sorry hoor…maar kan er niets aan doen, vind het zo mooi”.. 

  
 





 

Op de planning…. 

 

De data die vaststaan voor dit seizoen (en er gaan nog activiteiten bij komen)  

 

NL Doet 

 

Slootjesdag 

 

Algemene seizoen afsluiting  

 

 

16-21 juli 2023 ZOMERKAMP!  

Data Minioren 

21-01 

11-02 

18-03 

15-04 

13-05  

Miniorendag, deze dag komen ook 

Minioren meespelen van andere afdelingen 

van district de Kempen 

17-06. 

 


