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BOLSTER  BODE 

Deze Bolster Bode is gemaakt door alle vrijwilligers van Jong Nederland Diessen. Tijdens het 
kamp hebben vrijwilligers elke avond een stukje gemaakt over de dag.  
 
De Diharts zijn niet op kamp gegaan, zij maken met de vriendengroep zelf een reis. De 
Bosratten en de BBC hebben een compleet eigen programma gedraaid op dezelfde locatie als 
de Bosbengels, Frekkels en Knerten. 
 
Niemand zal ooit precies kunnen vertellen hoe de kampweek was, zoiets moet je meegemaakt 

hebben. 
Met deze Bode hopen we een indruk te geven van wat er leeft op kamp en wat we hebben 
gedaan. 
 
Vrijwilligers Jong Nederland Diessen 

 
 
 
 



Beste leden, 

 

We zijn weer terug in Diessen, Elin en ik.  

 

Een paar weken geleden zag ik een advertentie staan in een krantje waarin een boerderij 

aangeboden werd. Ik droom al jaren van een eigen boerderij en zag het wel zitten om daar te 

gaan wonen. Ik nam contact op met boer Frans die de boerderij wilde verkopen. Van hem mocht 

ik een week komen proefdraaien.  

 

Ik kreeg de uitnodiging om tijdens de kampweek een weekje te komen kijken of het boerenleven 

wat voor mij was. Wat baalde ik! Graag had ik meegegaan op het “prinsen en prinsessenkamp”. 

In overleg met mijn collega vrijwilligers besloten we om jullie, onze leden, te vragen om dat 

thema te laten schieten en met mij mee te gaan naar de boerderij.  

Het enige wat jullie dan wilden was dat ik de hele week voor eten zou zorgen. Wat was ik blij! 

Een weekje met zijn alle op kamp en gelijk proefdraaien! Koken, dat was ook geen probleem! 

 

We kwamen er al snel achter dat er niets te doen was op de boerderij en dat als ik er iets wilde 

opbouwen we echt geld nodig hadden. Jullie vonden een oude sok met wat muntjes die de waarde 

hadden van de boerderij. Die zou ik kunnen kopen. In de vakantie tijd zou ik jullie kunnen 

inzetten als knechten, jullie bewezen kennis te hebben over het boerenleven en de spierkracht en 

conditie die ik zag met de sport en spel ochtenden lieten mijn zorgen over goede knechten ook 

verdwijnen! 

 

Er werden plannen gemaakt voor hoe we aan nog meer geld konden komen, iedereen had er zin 

in toen weer de schrik kwam. Na het contract van boer Frans nog eens goed te hebben gelezen 

kwam ik er achter dat ik een partner nodig had om de boerderij te kunnen kopen. Gelukkig had 

ik al een oogje op iemand en organiseerden jullie een boerenbruiloft voor me. 

 

Op vrijdag was alles dan geregeld, alles leek perfect… maar wat mistte ik jullie toen jullie 

gingen! Toen op zaterdag mijn collega vrijwilligers gingen heb ik samen met Elin zakdoeken 

vol staan snotteren! 

Er was nog niets te doen op de boerderij, het was zo kaal en stil. We besloten direct terug te gaan 

naar Diessen en het contract niet te tekenen!  

 

Boer Frans wees ons er ook nog eens op dat de boerenbruiloft niet officieel genoeg was.  

Ondanks dat ik heel veel van Elin houd was dit eigenlijk ook niet zo heel erg. Nu we niet 

getrouwd zijn kunnen we beide nog uitkijken naar nog een bruiloft… een echte!  

 

Ondanks dat we niet meer op de Boerderij wonen willen we iedereen bedanken voor de geweldige 

week! 

 

Groeten 

Boer Joep en Elin 



Deze leden gingen mee op het “MET BOER JOEP OP KAMP” kamp 

Bosbengels: Sven, Jesse, Bram, Tom, Twan, Vigo en Sjors 

Knerten: Hidde, Rafke, Geert, Tigo, Yente, Marieke, Iris, Tara, Jesper, Raf, Britt, Romy, 
Kim, Esmee en Sien 

Frekkels: Eva, Mirthe, Roel, Siem, Sofie, Thijs, Suus, Catelijn, Hanna, Boet, Neel, Mees, 
Rafke en Bart 

 



 

                          

ZONDAG 
 
De kinderen kwamen om half 2 aan op het terrein. Toen de ouders naar huis waren hebben ze 

de tenten ingeruimd. Vervolgens kwamen de kinderen tot de conclusie dat het terrein wel heel 
kaal was zonder de dieren. Hierop hebben de kinderen op allemaal verschillende dieren 
geschilderd op grote kartonnen dozen om het terrein beter aan te kleden.  Om het op een echte 
boerderij te laten lijken hebben ze klassieke delfts blauwe tegeltjes gemaakt met originele 

spreuken. 
 
Na het heerlijke eten en het nodige uitbuiken en afwassen kregen we te horen dat we de goede 
eieren van de kippen van Boer Joep terug moesten halen omdat de vossen deze hadden 
gestolen. De kinderen hebben deze taak, een bosspel waarbij de BBC groep de groep vossen 

speelden, met veel kundigheid en snelheid kunnen voltooien. Hierna hebben de kinderen nog 
heerlijke eierkoeken gegeten bij het kampvuur om vervolgens naar bed te gaan om uit te rusten 
van deze spannende dag. 

 

 

 

 
Het voorgerecht bestond uit een 

heldere bouillon met 
zomergroente en balletjes. Het 
hoofdgerecht was een gekookte 
aardappel drijvend in de jus met 

geblancheerde erwtjes en 
worteltjes met varkenshaas 

puntjes in een heerlijke 
champignon roomsaus. Als toetje 

was er dubbelvla met topping van 

hagelslag mix. 





                                       
Vandaag zijn we begonnen met een lekker stevig ontbijt. Daarna werd verteld dat we onze 
conditie en spierballen moesten gaan trainen van Boer Joep. Dit hebben we gedaan doormiddel 

van spellen. We hebben bijvoorbeeld het spel “boter, kaas en eieren” gedaan, een 
kruiwagenrace en trekkertrek. 
 
Daarna hadden we zoveel honger gekregen dat we gingen lunchen. In de middag zijn we met 

de kindjes naar het bos gegaan om daar een oude sok met geld te gaan zoeken voor Boer 
Joep. Met dit geld kon hij de boerderij overnemen van boer Frans. De Frekkels speelden 
intussen een spel wat de eigen groepleiding voor ze had bedacht “Rocky Mountains”.  
Na het avond eten hebben we een Nederlandse Quiz gespeeld. Hierin werden vragen gesteld 
over Nederlandse kinderliedjes, dialecten en over bijvoorbeeld weetjes over ons land. 

 

 

    MAANDAG 

Vandaag aten we; 

Tomatensoep zonder 
ballen. 

Nasi met saté  
Vla met vruchtjes 





                         
Wat een feest! Vandaag mochten de Bosbengels, de Knerten en de Frekkels een stukje 

geschiedenis gaan beleven over het boeren leven. Ze mochten een kijkje gaan nemen in het 
Boeren Bond Museum. We begonnen met een zeer slaapverwekkende diavoorstelling, maar 
daarna mocht iedereen de oude boerderij gaan verkennen en zagen we dingen als een reuze 
varken, een oude smid en hoe vroeger de houten klompen werden gemaakt.  
 

Zo stug als de Frekkels zijn (de woorden van een ex-Frekkelleiding ;-)), voelden zij zich te oud 
voor deze activiteit en mochten daarom in de middag lekker gaan zwemmen. Erg jammer want 
nu hebben ze het ritje met de huifkar en het voeren van de boerderijdieren gemist!  
 
De Knerten waren helemaal in hun element toen ze het oude klaslokaal in de boerderij hadden 

gevonden. Uren hebben zij zich vermaakt met schooltje spelen. De Bosbengels en de Knerten 
hebben volop van het uitje genoten en vonden het dan ook erg jammer dat ze aan het eind van 
de middag terug moesten naar het kampterrein. Hier wachtte een heerlijke maaltijd op ze en 
daarna mochten ze nog even lekker ravotten tijdens het levend kwartetten in het bos. De 

Frekkels hebben ’s avonds trefbal en het weerwolven spel gespeeld. De Frekkels waren 
natuurlijk nog lang niet moe dus werden na een bloedstollende, dol dwaze rit gedropt in Gemert 
en mochten zelf ondervinden hoe ze weer bij het kampterrein konden komen. Och och wat 
deden ze er lang over maar na 1,5 uur konden ze dan eindelijk lekker frikandellen bakken op het 
kampvuur. Moe maar voldaan kroop iedereen te bed en met spanning wachten we af wat we 

morgen weer mogen gaan doen.  

DINSDAG 

Voorgerecht: 
Wrap en een (snoep) 

hamburgertje 
Hoofdgerecht: 

Pasta met rode saus 
Toetje: 

Fruit cocktail 





Wat een wonder! Nadat de wekker 3 kwartier heeft gerinkeld en gesnoozed werd Elin dan 
eindelijk wakker en heeft ze samen met Levi voor een overheerlijk ontbijt gezorgd. Met de 
buikjes vol in de auto gestapt en richting het Blote Voeten Pad gereden. Wat een ervaring! Op 
blote voeten mochten de Jong Nederland Groepen een heuse wandeltocht door de bossen en over 

de wei afleggen. De Bosbengels en de Knerten hadden al snel een vlot ontdekt en hebben zich 
heerlijk bij het water vermaakt. De Frekkels vonden dit water maar een beetje viezig en besloten 
om lekker te gaan zwemmen in een minder vies plasje. Ondertussen hebben de Bosbengels en 
de Knerten ’s middags workshops gedaan op het kampterrein. Na het eten verzorgen de Knerten 

een zeer romantische date voor Boer Joep. Wie weet wat dit voor gevolgen heeft... Nu gaan we 
lekker slapen zodat we morgen weer vol energie aan de activiteiten mee kunnen doen.  
 
Tot slot willen wij jullie de mop van de dag natuurlijk niet onthouden.  
 

Er staan twee sneeuwpoppen tegenover elkaar. Zegt de ene tegen de andere: “Vind jij het hier 
ook zo naar wortel ruiken?”. 

 WOENSDAG 

Pasteitje 
 

Aardappelpartjes 

Bloemkool/broccoli 
Blinde vink 

 
IJsje 

 





                                           

Na een leuke woensdag was de donderdag weer aangebroken. Eerst een lekker ontbijt gegeten om 
daarna  het rode draad spel te vertellen, er werd verteld dat er in het contract van Boer Joep stond 

dat hij de boerderij alleen kon runnen met een partner. Door middel van het spelen van 
(boerderij)spellen zoals, touwtje springen, blik gooien, hoefijzer gooien, kazen stapelen en nog 
veel meer, konden de kinderen hints verdienen om er achter te komen wie van de leiding de vrouw 
van Boer Joep zou worden. De hints waren uiteindelijk voor alle meisje leiding van toepassing dus 
moest iedereen op een rij gaan staan. De kinderen moesten dan achter de gene gaan staan 

waarvan zij dachten die wordt de vrouw van Joep. Uiteindelijk ging Joep op zijn knieën voor Elin.  
 
Na geluncht te hebben werd er door de jongens een zaal versiert, bloemen geplukt, ringen 
gemaakt. Door de meisjes werden er jurken gemaakt voor henzelf als bruidsmeisjes en natuurlijk 
voor de bruid. En dat allemaal voor het trouwfeest van Joep en Elin. Nadat de meisjes een 

vrijgezellenfeest hadden gehad voor elin waar haren werden gedaan en gemakeupt werd, kon het 
trouwfeest beginnen. Er was een hele mooie zaal versiert waar de ceremonie werd gehouden. Na 
de ceremonie moest er natuurlijk taart gegeten worden en werden alle kinderen en leiding 
getrakteerd. Aan het einde van de middag werd er door de Jong Nederland groepen een stukje in 

elkaar gezet voor de bonte avond. 
 
Na het eten konden de groepen nog even oefenen voor hun stukje van de bonte avond die 
gehouden werd bij het kampvuur. De Bosbengels hadden allerlei circus kunsten die ze vertoonde, 
de Knerten namen de week door met het journaal en de Frekkels hebben alle leidingen na gedaan 
met dingen die ze de afgelopen week gedaan of gezegd hadden. Daarna nog gezellig met een 
lekkere hap bij het kampvuur heel veel liedjes gezongen. Waarna ze moe maar voldaan naar bed 
gingen.  
 
Ook hadden we vandaag twee jarige, dit waren Joep van de leiding en  

Sien van de Knerten. Morgen is het al weer de laatste dag dat we  
op kamp zijn jammer dat de week weer voorbij is gevlogen.  

 

DONDERDAG als avond eten hebben we 
kippensoep, een broodje met 

vlees en groenten en een banaan 

met saus en hagelslag op 
 

dit viel in goede smaak bij 
iedereen sommige gingen zelfs 
nog een keer eten halen omdat 

het zo lekker was 
 





                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat iedereen lekker lui uit bed kwam hebben we ontbeten. In plaats van dat iedereen zijn 
eigen bord en bestek gebruikte bereide de vrijwilligers een picknick voor… handig, hadden we 
ook geen afwas! 
Tijdens een flinke korte bui hebben we binnen gewacht tot we buiten konden gaan opruimen. 
We waren nog net niet klaar toen de eerste ouders de kinderen kwamen halen. 

 
De stukjes van de bonte avond werden geshowd voor de ouders en daarna was het dan echt 
voorbij… voor de leden dan toch! 
De vrijwilligers hebben nog een paar uur opgeruimd en gepoetst voor ze konden gaan chillen 
bij het kampvuur. 
Van de fooi die we van een aantal ouders kregen hebben we pizza besteld en die heerlijk 
opgesmuld! Smaakte extra goed aangezien we de waardering proefden!  

De vrijwilligers gaan echt een WEEK op kamp. Zaterdag inpakken en alles klaarzetten en de 
zaterdag erop alles weer uit en opruimen bij de Bolster. 

 
Traditie is dat we na het ruimen even wat drinken, thuis douchen en dan het terras opgaan 
om wat te eten. Diegene die nog energie hadden zijn later nog naar de Tilburg kermis 
gegaan  
 

  VRIJDAG 

 ZATERDAG 



 

Dankzij een aantal sponsoren hebben we 

de kampkosten laag kunnen houden! 

 

Naast bedrijven hebben zijn we ook 

gesponsord door: 

 

Carlo van Iersel (plankjes) 

Joost en Saskia Aarts (lenen van de 

wokpan) 

 

Dank allen voor jullie bijdrage, wij zijn jullie 

dankbaar! 



 
 

Hallo 
 

Hierbij ons Rafke's verslag van het 
kamp. Ze heeft er super van genoten. 

We moeten nog een keer naar het 
Boerenbond museum want dat was 
toch wel heel bijzonder net als het 
zwemmen in de sloot en daarna 

lekker stinken, gestoken worden door 
5 horzels, blotevoetenpad, liedjes 
zingen bij het kampvuur, bonte 

avond, bosspel. Kortom ze heeft een 
geweldige week gehad. Ook namens 

ons bedankt hiervoor. 
 

Groetjes Ingrid 
 

Hoi 
Ik ben Geert van de Schoot en ben (net) 9 jaar en zit bij de 
Knerten. 
 
Ik vond het kamp superleuk!! 

 
Het bosspel, het boerenbondmuseum en het 
blotevoetenpad waren geweldig. 
 
Ook de dozen en tegels schilderen was erg leuk. 

 
 Ik heb lekker gegeten! (En Kim dat is heel bijzonder) 
 
Tot volgend jaar 
 

Groetjes Knert Geert 



 
Tom, Bram en Mirte maakten een 
tekening voor in deze Bolster Bode 

 



 
Stel je voor, je bent een week op kamp met een groep van 

ongeveer 65 mensen. Iedereen mankeert iets, echt iedereen. Groot 

en klein. 
 

De een is een "moeilijke eter", heeft heimwee of kan niet tegen zijn 
verlies. De ander leeft een beetje in zijn eigen wereld terwijl weer 
ander juist aandacht wil. De een is wat trager terwijl de ander juist 

niet goed stil kan zitten. Sommige hebben een woordenschat van 
een 18 plusser terwijl er ook bij zijn die je juist niet teveel moet 
vragen. Mensen die duidelijkheid en structuur willen of juist daar 

niets mee kunnen. Kletskousen en zwijgers, actievelingen en 
dagdromers, kinderlijk of puber gedrag. Dominant of juist passief.. 

 
Dat alles samen op een terrein, zonder dat de oorlog uitbreekt he! 

 
Wij hoeven het ons niet voor te stellen, wij hebben zo'n week net 

achter de rug. Of dat erg was?! NEE! 
 

Hoe mooi is het als iedereen kan zijn wie hij of zij is. Dat we samen 
dezelfde avonturen beleven, de afwas doen en zingen rond het 

kampvuur. Slapen in een tent, op blote voeten een tocht lopen en... 
Dat iedereen iets mankeert en tegelijk ook talenten heeft en we 

samen voor het zelfde doel gaan. Een geweldige kampweek. 
 

Kinderen die elkaar helpen, accepteren, elkaar gewoon even met 
rust laten als dat nodig is om daarna weer samen te gaan spelen. 

 
Met een minimaal budget en eenvoudige materialen hebben we 

samen herinneringen gemaakt. 
 

Op de vraag "en, allemaal weer heelhuids terug"… kunnen we 
antwoorden "ja". 

"Genoten"? "Tot op het bot"! Maar, echt uitleggen in woorden hoe 
een kamp week is… dat kan niemand. 

 

Ouders, dank je wel weer voor jullie vertrouwen in ons! Leden en 
vrijwilligers… het is toch anders wakker worden hoor, zonder jullie! 

Bedankt voor alles! 
 

Op naar het kamp van 2017 

 
Kim 





Zondag 24 juli was het zover, ons laatste kamp als 

BBC. We begonnen vol goede moed en zin. Na een 

emotioneel -kuch kuch- afscheid met de ouders 

hebben we op de bovenverdieping van de oude 

boerderij onze spullen uitgepakt en matjes 

uitgerold en 's avonds hebben we (volgens 

sommige) de engste film ooit gekeken: The 

Forest. Al snel kregen we te horen dat we niet zo 

hard mochten gillen omdat anders de andere 

kinderen wakker zouden worden, die aan de 

andere kant van het grasveld lagen. 

 

 

Maandag 

's Ochtens moesten we vroeg uit de veren want onze fietsen stonden al klaar om naar 

(plaats van de voetgolf) te fietsen. Daar hebben we gevoetgolfd, de jongens tegen de 

meisjes. Het was erg spannend maar uiteindelijk wonnen, zoals verwacht, de jongens. 

Nadat we terug hadden gefietst kregen we de opdracht om op een originele manier 

een ei te bakken. Na veel gezwoeg in de keuken was het aan de vakkundige jury 

bestaande uit Ward en Joep om te beslissen wie er had gewonnen. Beide teams waren 

met het idee gekomen om een boterham uit te hollen en daarin het ei te bakken. Ook 

in deze wedstrijd blonken de jongens uit en verdienden ze weer een punt. 's Middags 

zijn de jongens er alleen op uit gegaan en hebben ze de Mortel en Gemert verkend. Na 
een gezellig avondje bij het kampvuur ging ook de BBC naar hun nestje. 



Dinsdag na het ontbijt was het alweer tijd voor een nieuwe challenge-ronde... DE 

ESCAPE-ROOM. Het ging op tijd. Wie waren er sneller? De jongens of de meiden? Of 

liep het een beetje in de soep?  

Als eerst gingen de jongens en de meiden opdrachten maken voor in de escape room. 

Er kwam al snel naar boven dat de meiden te 'lief' waren. Ze moesten moeilijkere en 

langere opdrachten maken. Nog even wat verbeteren dan... Ondertussen mochten de 

jongens hun escape-room in gaan richten. Toen ze klaar waren moesten de meiden in 

het kleine kamertje, natuurlijk met de deur op slot. Na het 3x doorlezen van het 

sprookjesboek (de opdracht was tel het aantal hoofddeksels in het hele boek) kwamen 

de meiden er nog steeds niet uit... Alle drie hadden ze het boek door gekeken en 

kwamen op hetzelfde antwoord, maar dat was fout. Dus de jongens lieten ons 'vrij'. 

Zij wilden het nog even natellen. En wat kwam er uit? De jongens hadden verkeerd 

geteld.... Maar de meiden waren in maar liefst 50 minuten ontsnapt! Nu de jongens 

nog... 

Toen de meiden de kamer in aan het richten waren ging het al mis... Ze hadden een 

code verkeerd ingevuld en wisten niet wat de code was... We hadden van alles 

geprobeerd wat dicht in de buurt zat van de code die het moest zijn. Maar had dat 

nut? NEE... Het enige wat we nog konden doen was alle mogelijke codes proberen. Zo 

waren we de hele dag bezig met het draaien van de cijfers van 0 tot 9999. 's Middags 

zouden we gaan zwemmen maar het slot was nog niet open. Romy had het er voor over 

om de hele dag aan het slot te draaien (waar ze heel zere vingers van kreeg). 

Ondertussen is de BBC lekker gaan zwemmen. De jongens het meer in en de meiden 

lekker zonnen. Tegen de avond fietsten we weer terug naar de kampeerboerderij waar 

Romy nog steeds met het slot bezig was. Ze was er bijna... Toen ze 9999 had gedraaid 

was het slot nog niet open gegaan... Alles voor niks!  

Eerst even avondeten... 

De jongens hadden samen met de meiden (in tweetallen) een voor-, hoofd- en 

nagerecht verzonnen. De jongens gingen de ingrediënten halen in de supermarkt. Toen 

zij terug waren was het aan Stef en Pleun de taak om een lekker voorgerecht te 

maken. Ze roosterden brood in de pan, deden hier knoflook over en sneden ui en 

tomaat in stukjes. Die kon je er zelf over doen. Toen iedereen van het voorgerecht 

had gesmuld waren Manon en Jochem aan de beurt. Zij maakten het hoofdgerecht dat 

bestond uit een broodje hamburger. Altijd lekker! Als laatste mochten Tom en Ilse de 

keuken in voor het nagerecht! Twee stroopwafels met ijs ertussen en bovenop een 

grote toef slagroom. We hadden weer fantastisch lekker gegeten. 

Na het eten: de meiden hadden een ander idee om hun escape-room te maken. De 

jongens moesten hun antwoorden roepen en kregen bij het goede antwoord een briefje 

onder de deur door geschoven. Dit werkte ook goed! Toen ze uit de kamer kwamen was 

het meer dan een uur later... De meiden hadden hun eerste punt eindelijk binnen! Na 

de escape-room hadden we wat boven gezeten en later de film sneak-week gekeken. 

Een beetje spannend was ie wel! Toen de film afgelopen was, was het bedtijd!  

Het was weer een spannende, avontuurlijke dag! 

 



Donderdagochtend: Na een stevig ontbijt was het tijd voor de boeren spelletjes. We 

hebben ieder een spel gekregen die de kinderen bij ons konden doen, zoals touwtje 

springen, blik werpen, kazen stapelen eitje poepen, boeren vlechten en nog veel meer... 

Hiervoor kregen ze, om de zoveel punten, een tip. Het draaide erom dat de kinderen 

kwamen te weten met wie Boer Joep ging trouwen. Toen alle tips gegeven waren, 

vroegen de kinderen zich af wie de bruid zou zijn. Ondertussen zijn wij (de BBC) 

samen met de Oekels op de fiets naar Helmond vertrokken. Eerst zijn we naar AH 

geweest waar we onze overheerlijke lunch hebben gekocht. Daarna hebben we crazy88 

gedaan. We kregen een lijst met zinnen zoals; loop tegen de richting van de roltrap in, 

blaas een ballon op tot dat hij klapt, knuffel een agent, koop één druif, zoek naar 

groente bij de visboer. In totaal waren het 53 opdrachten, waar we stuk voor stuk een 

foto van moesten maken. Tussen de opdrachten door zijn we als bedankje/afscheid bij 

een chocolaterie een reep gaan halen voor Jolanda. Hierbij hebben we een kaart 

gekocht waar we met z'n allen iets op hebben geschreven. Later zijn we weer met z'n 

allen terug gefietst naar de kampeerboerderij. Daar stond ons 5 sterren menu klaar: 

tafelfriet! Na het eten hebben we naar de bonte avond van de kleinere groepen 

gekeken. Toen zij gingen slapen hebben wij een spooktocht uitgezet voor de Oekels. 

We hebben ze door een maïs-veld geleid, wat later niet zo verstandig was... Er zijn wat 

plantjes kapot gegaan. De boer zou ons de rekening opsturen. Na het kamp kregen we 

te horen dat we echt een rekening hebben gekregen, een groffe rekening van €2........ 

Het was weer een super leuke dag! 

Woensdag ochtend zijn we na het uitslapen en een lekker ontbijtje naar het meer in 

De Mortel gefietst. We hebben de hele dag lekker gezwommen samen met de Oekels. 

's Avonds wilden we een spooktocht die werd georganiseerd door de leiding. We zaten 

in tweetallen aan elkaar vastgebonden met onze handen en voeten. We wisten van te 

voren al dat er geen leiding in het bos zat, die zaten allemaal rond het kampvuur. Dus 

heel eng kon het niet zijn... Toen we het bos in gingen zaten er geschminkte mensen in 

het bos. Het waren de Oekels... Ze hadden geluidseffecten en waterpistolen om ons 

bang te maken... Daarna was het weer tijd om te gaan slapen. Het was een hele leuke 

dag! 



 

Vrijdagochtend na een nacht vol nachtmerries over de boer met z'n maïsplantjes, 

hebben we de overige eieren van onze challenge gekookt. Hierna hebben we onze 

spullen opgeruimd, matjes opgerold en hebben we de zolder geveegd. Toen we klaar 

waren hebben we gewacht op Jolanda, zodat we met onze hele groep het kamp en Jong 

Nederland af konden sluiten. Toen ze er om 11.00 uur was hebben we haar hartelijk 

bedankt voor het jaar! Het was weer een geslaagd en een gezellig jaar! Na een lange 

carrière bij Jong Nederland, vinden we het allemaal heel erg jammer dat onze groep 

stopt! En willen we tegen alle leiding zeggen: Bedankt voor alles! Bedankt voor jullie 

inzet! En hopelijk tot ziens! We gaan jullie/Jong Nederland missen! 

 





 

Een eigen “hoek”, een eigen programma en toch samen met de andere groepen op kamp!  
 
De Bosratten, die zich vanaf heden OEKELS noemen, hebben zich prima vermaakt in de 
eerste week van de zomervakantie. De plannen over wat ze wilden doen waren al een 
beetje doorgenomen. Zo wilde ze graag een zwembad maken, net als de Dihart groep 

vorig jaar. Dus, hout en zeil mee en bouwen met zijn alle. De “kleintjes” keken op een 
afstandje toe hoe er werd geboord en geknoopt. Natuurlijk hing de groep niet alleen rond 
op hun eigen stukje kampterrein!  
 
Zondag en maandag zijn ze druk bezig geweest met het zwembad. Knap gedaan! Ook 
was het de taak van de Oekels om een vlot te bouwen, ook dit was gelukt :) Het was 
heerlijk weer, dus we hebben de hele week gebruik gemaakt van het vlot. Op 5 minuten 
fietsafstand was een heerlijk meertje, waar we verschillende dagen zijn gaan chillen.  
 
Op dinsdag kregen ze de opdracht om in twee groepen boodschappen te gaan doen voor 

het avondeten. De ene groep had het voor- en nagerecht en de andere groep het 
hoofdgerecht. Het menu bestond uit stokbrood met kruidenbrood, spaghetti en een 
heerlijk toetje!!  
 

Woensdag stond in het teken van chillen, liggen, uitrusten en zwemmen.. HEERLIJK! 
 
Donderdag zijn we samen met de BBC groep, crazy 88 gaan spelen. Leuke opdrachten en 
een leuke bezigheid. Het kamp afgesloten met tafelfrietjes en frikandellen en hamburgers 
van het kampvuur. 

 
Bedankt voor een top week met heerlijk weer, ook wij hebben genoten. 
Danny & Suzan 


