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Drie voor de prijs van 1      

 

Deze Bolster Bode bestaat uit 3 Kamp Bodes. 

 

De Bosbengels en Bikkels hadden een eigen kamp en wat 

gezamenlijke activiteiten. 

 

De jongste hadden een gezamenlijk kamp! 

 

En al die Bodes, staan in deze Kamp Bode 2023. 

 

De Knerten hebben hun kamp nog tegoed.  



 
         

 
 
 
 

BOSBENGELS  
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Kamp Bosbengels 2023 

Zondag 

‘s Ochtends zijn we begonnen bij de basisschool om even iedereen te verzamelen. We waren 

immers met 8 leden (zowel de Bosbengels als de Bikkels) dit kamp! Na een kort praatje 

sprongen onze jongens op hun fietsen, en raceten naar de Blubberrun in Haghorst. Poeh hé, 

das toch niet niks die blubberrun! Na het rennen, klauteren en zwemmen waren we doorweekt 

en zat alles onder de modder. We waren dan ook erg blij met de douches op het terrein van 

de Blubberrun. Na een korte lunchpauze werden de jongens op pad gestuurd met een 

fietsroute. Onderweg hadden ze de opdracht meegekregen om eieren te kopen, zodat we ’s 

avonds pannenkoeken konden bakken. Die smaakten toch erg goed na zo’n vermoeiende dag! 

Na het diner konden ze even bijkomen onder het genot van een film en wat popcorn. 

Maandag 

Na een goede nachtrust konden we op ons gemakje ontbijten. We hadden nog wat eieren over 

van de vorige avond, dus maakten we hier zeker gebruik van tijdens het ontbijt. Toen onze 

buiken vol zaten zijn we de auto’s in gesprongen en op weg gegaan naar Reijrink. Hier kregen 

we een korte presentatie over het bedrijf, een uitgebreide rondleiding over het hele terrein én 

mochten we zelf lassen. Oh, en niet te vergeten zouden we ook een rondleiding krijgen van de 

toren die Reijrink gebouwd heeft in het spoorpark, maar toen we daar aankwamen bleek deze 

gesloten te zijn wegens oefeningen van het circus…balen! Ondertussen waren we wel redelijk 

hongerig geworden, dus zijn we naar het kampterrein gegaan om te genieten van een 

overheerlijk diner. Deze bestond uit een overheerlijke soep met veel groentes. Na het 

avondeten was er een verrassingsprogramma geregeld: we gingen het Froekelspel spelen. Dit 

spel stamt af van velen generaties bij Jong Nederland Diessen, en wordt telkens aangepast 

aan de groep die het spel gaat spelen. Het is eigenlijk een groot bordspel met vervelende 

opdrachten tussendoor, zoals: Laat de leiding je een minuut lang rondjesdraaien. We hebben 

veel kunnen lachen bij dit spel (wellicht de leiding net iets harder dan de leden haha). Hierna 

hebben de jongens een rustige avond gehad, waarna ze zijn gaan slapen. 

Dinsdag 

De laatste dag was alweer aangebroken. We startten met een ontbijt en zijn daarna begonnen 

met het ruimen van alle spullen. Dit was eigenlijk al vlot gegaan gelukkig, waardoor we snel 

konden starten met de laatste activiteit: de men nie bellen tocht 4.5 (ja, we zijn de tel een 

beetje kwijt geraakt in de afgelopen jaren). Het startpunt van de tocht was nog steeds op het 

kampeerterrein in Middelbeers (waar we eigenlijk heen zouden gaan), dus zijn we daar eerst 

heen gereden. De Bosbengels moesten tegen de Bikkels strijden wie er als eerst op de 

eindlocatie was. Maar, na een paar uur zagen we de Bosbengels al, terwijl de Bikkels een 

voorsprong hadden van zeker 15 minuten! Maar, er was een kleine twist. De Bosbengels 

waren inderdaad op de juiste locatie aangekomen, maar ze stonden nog aan de overkant van 

het kanaal. Om naar de overkant te komen (en op die manier de BBQ te bereiken) moesten ze 

eerst een vlot bouwen. Maar, de Bosbengels hadden al ingeschat dat ze eigenlijk geen haast 

hadden en genoten nog even een uurtje van een welverdiende pauze. Pas doen de Bikkels er 

ook bijna waren, begonnen de jongens aan hun vlot. Je kan zeggen wat je wilt, maar het vlot 

bleef drijven! De kinderen waren er wel allemaal vanaf gevallen omdat het vlot omviel, maar 

dat laten we even terzijde :)Na de heerlijke BBQ zijn we weer teruggegaan naar de 

Roerdomp. Dit was het moment van afscheid. Het laatste kamp van de Bosbengels…Het voelt 

toch een beetje vreemd om na zoveel jaar afscheid van elkaar te moeten nemen. We hebben 

leuke jaren achter de rug, en ook een zeer gezellig kamp. Met die gedachten sluiten we het af. 

Heren, dank jullie wel voor de gezelligheid. Ik hoop dat we elkaar weer snel tegenkomen! 

 

Groeten, 

Elia, Jacqueline en Tijmen 

Geschreven door Tijmen 
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Kamp Jong Nederland 2023 was 

zeer geslaagd.  

De Bikkels waren heel 

enthousiast en ik denk dat dat 

komt omdat ze dit jaar hun 

"eigen" kamp hadden. We 

begonnen met de blubberrun. 

Rennen, klauteren en tijgeren 

door de modder, daarna een 

fietstocht richting het kamp 

terrein om vervolgens op 

Zweeds vuur pannenkoeken te 

bakken.  

Dit kamp was nu eigenlijk al een 

succes! 

Maar het leukst vond ik de 

woensdagochtend. Samen 

werken als een echt team aan 

verschillende proeven om zo 

met een kompastocht bij de 

schat te komen. En in die schat 

zaten tickets voor een 

zwemparadijs.  

Dit was helaas mijn laatste 

kamp, maar ik heb 

ontzettend genoten! 

Anne 



 
         

 

 KAMP 2023 
 

KIDDO’s 

PELIKANOS 

RANGERS 

GRUTto’s  
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Hoe dik het kamp verslag ook is, 

alleen als je er zelf bij geweest 

bent weet je ECHT hoe het 

geweest is. En dan nog heeft 

iedereen zijn eigen belevenis en 

ervaringen.  

 

Tof dan ook dat zowel leden als 

ouders en vrijwilligers dingen 

wilden delen. Alle bijdragen zijn 

gedeeld in deze Kamp Bode! 

 

Veel leesplezier  

  



 

Sponsoren 

We proberen de kampbijdrage zo laag 

mogelijk te houden om het voor iedereen 

betaalbaar te houden. Jong Nederland 

staat voor eenvoud. Van niets iets maken 

en voor avonturen beleven met elkaar.  

Toch zijn er vaste kosten zoals een locatie 

en eten. Ook materiaal wat al jaren 

meegaat heeft onderhoud nodig en soms 

zelfs vervanging. Hoe zuinig wel ook op 

materiaal zijn.  

Mooi is het dan ook als er sponsoring is!  

 

 



Donders houd al jaren een zee container voor ons vrij in de eerste week van de zomervakantie. Op 

vrijdag voor kamp word deze netjes bij de Bolster neergezet waar we hem in de avond vol sjouwen met 

alles was mee moet.  

Op zaterdag komt “Cor van de container” (ook dit jaar John weer) ons halen. Na een bakkie koffie en 

een koek vertrekken we naar het terrein waar de zee container mag blijven staan. Super handig, zo 

hebben we gelijk een opslag voor materiaal.  

Als kamp weer afgelopen is halen ze ons op. Dit jaar was “De Cor” Ad. Hij bracht alles weer naar 

Diessen. 

 

Wij zijn ontzettend blij dat Donders dit voor ons wil doen! 

 

 



Lekkers uit de kar… ken je dat? De ouders van een van de leden die met 

ons op kamp was verkoopt groenten.  

Speciaal voor het kamp zaaiden ze extra andijvie en sla. De andijvie aten we 

in een stamp en van de sla hebben we meer dagen plezier gehad.  

Heerlijk, gezond en een hele sympathieke sponsoring.  

 



Broodhuys de Beerse Bakker heeft flink wat broden 

gesponsord. Voor het ontbijt en de lunch hadden we goed brood 

wat er in ging als zoete koek! 

Fijn om zo alle kinderen een goed ontbijt en lunch aan te 

kunnen bieden!  

 



Leidingteam 

Zonder leden geen kamp… 

maar goed, vrijwilligers heb je 

toch ook echt nodig! 

 

  



Joep-Luc-Luuk-Tijmen 

Femke-Bianca-Aimee-Niels- Gijs-Lieke-Kim 

Madelon- Britt 



 

Wist je dat.. 

 

• Aimee maar 2 dagen op kamp mee kon maar wel gelijk een flinke indruk achter gelaten 

heeft als DE bruid? 

• Luc geen eigen groep heeft maar samen met Gijs de TD vormden (de technische dienst)? 

• Joep ook geen groep heeft maar CHEF kookstaf was? 

• Geert, vrijwilliger van de Minioren, op vrijdag is komen helpen met opruimen (hij was er 

toen het meeste weg was    , toch heel tof dat hij dit kwam doen!)? 

• Mariëlle (oud vrijwilliger) en Suzan (van de Minioren) met haar kindjes een bezoekje zijn 

komen brengen? 

• Femke de “pillen en poeders” bij hield? 

• Tijmen later aansloot (als Ranger leiding, komend seizoen gaat hij naar deze groep) daar 

hij eerst een paar dagen Bosbengel kamp had (op hetzelfde terrein)? 

• Niels een nacht weg geweest is en Gijs en Britt toen met huilende Pelikanos meiden zaten 

(en ze huilden niet omdat Niels er niet was)? 

Het “probleem van niet in slaap kunnen vallen” snel opgelost werd (en de meiden er zelf 

ook wel om konden lachen de volgende dag). 

• Lieke gegroeid is in haar rol als vrijwilliger en komend seizoen (net als Tijmen) met 

Femke en Kim het kamp mee wil organiseren?  

• Bianca echt niet als enige snurkt? 

• Madelon ook een schatje patatje is? 

• Luuk pas een paar maanden voor kamp wist dat hij mee kon op kamp? 

• Britt als enige, naast de organisatie, het draaiboek uitgeprint had…. en nog steeds niet in 

de gaten had wanneer het haar “plee corvee dag” was? (kan gebeuren    ) 

• We baalden dat we niet mochten stoken de eerste dagen… 

• Bijna alle vrijwilligers (op Aimee na) zelf als lid mee geweest zijn op kamp? 

• En Kim toen al als leiding mee ging… ze was toen eigenlijk TE jong om als leiding mee te 

gaan 

• Volgens verschillende leden Kim niet de oudste vrijwilligster is die meegegaan is op kamp 

(en dat ze daar ook wel eens gelijk in kunnen hebben     )? 

• Er elk jaar op kamp groep foto’s gemaakt worden… en dat we hopen ooit met de leden 

van nu als collega’s op de foto te staan. 

 



In de kamp week zijn er meer DIHART foto’s gemaakt. 

Deze is van de complete groep. Geert is op zaterdag mee 

komen opruimen. Hij draaide afgelopen seizoen de Minioren 

groep. Elia was van zaterdag tot dinsdag op het terrein met 

de Bosbengels.  

Luc heeft niet als lid bij de Diharts gezeten maar toen Kim 

helaas moest stoppen i.v.m. werk heeft hij het stokje 

overgenomen.  



Britt, Tijmen en Lieke zaten als 

lid bij de OEKELS. Ook zij maken 

elk jaar een traditionele kamp 

groepsfoto. 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemers 

Een kamp zonder leden is geen 

kamp. Klinkt logisch he! 

Toch is het altijd weer de vraag 

hoeveel leden er mee gaan. Dit 

jaar hadden we weer flink veel 

leden die het wel zagen zitten 

om een weekje samen op te 

trekken.  





De Kiddo’s 

 

Femke - Luuk  

Gaby – Nova – Lieke - Sterre - Eline  

Angelina 



 

 

De Pelikano’s 

 

Sylvie – Fenna – Britt – Dani – Evy – Iris – Fien – Niels 

Ivo – Roy – Lucas – Moos – Finn – Max – Maud – Fenne 

Jules – Julian – Lars – Suze 

 



De Rangers 

Lieke – Maike – Bianca  

Sam – Mila – Zarah – Fem – Lise – Guusje – Yannick 

Sophie – Lenne – Luuk – Cor - Lana 



De GRUTto’s 

 

Madelon – Fenne  

Saartje – Pien – Yfke – Kim – Wiep – Fenne – Iris - Marlie 



 

Een kamp organiseren 
Hoewel we ervaring genoeg in 

huis hebben en weten wat we 

moeten regelen, is het 

organiseren van een kamp toch 

wat meer dan een weekje vrij 

houden van het werk       



 Planning 

 

Jong Nederland Diessen heeft voor meer jaren vooruit een locatie geboekt.  

 

In januari willen we weten welke vrijwilligers mee gaan op kamp. We hebben dan nog tijd om inval 

te regelen mocht dat nodig zijn. Ook zoeken we dan mensen die willen komen koken (we hebben 

inmiddels een behoorlijk lijstje van mensen die aangeboden hebben te komen koken). 

 

Als het dan nog niet al gebeurd is maken we een rode draad waar we activiteiten bij bedenken.  

 

In februari gaan we peilen bij de leden wie mee gaat en wie nog twijfelt. 

We plannen een ouderavond die we voorbereiden door oren open te houden en signalen die we 

vooraf krijgen te verwerken in de informatie die we delen. 

 

Daarna volgt de opgave/betaal termijn. Dan weten we waar we aan toe zijn in de aantallen en het 

budget. Bij het Landelijk Bureau van Jong Nederland vragen we een kampvergunning aan.  

 

Het draaiboek is inmiddels al wat voller. Ook met gegevens en bijzonderheden van de leden die we 

doornemen bij de laatste vergadering van het seizoen (en kort herhalen op het kamp zelf). 

 

De lijsten van wat mee moet, gehaald moet worden of worden aangeschaft, staan dan ook op 

papier. 

 

Enkele weken voor het kamp worden al boodschappen gehaald. Materiaal wat gelijk in “dagbakken” 

gedaan word zodat we op kamp gelijk een bak kunnen pakken met zo ongeveer alles wat je nodig 

hebt die dag.  

 

Vrijwilligers die niet aan het draaiboek werken nemen hem zelf natuurlijk ook door. 

 

De zeecontainer is weer geregeld, de kookstaf compleet, de broodsponsor (weer) benaderd 

(voorheen was het bakker van Hulten) en de kamp info website krijgt elke keer een update. 

 

Ruim voor “de inpak vrijdag” stonden materialen al klaar, nagekeken, aangevuld en wel. 

 

Die vrijdag avond sjouwen we alles in de zeecontainer om zaterdag ochtend na de kop koffie/thee 

gelijk te kunnen vertrekken. 

 

Tussen alles door komen er (via de app) vragen en opmerkingen die we beantwoorden, verwerken 

in het draaiboek etc.  

Na het kamp ruimen we alles weer op. Vrijwilligers verdelen de (af)was, maken de Bolster Bode, 

delen de foto link, verwerken de evaluatie punten en…. kijken uit naar het nieuwe seizoen.  



Locatie / indeling 
We zouden naar de Konijnenberg in 

Middelbeers gaan. Maar, door een dubbele 

boeking daar konden we er niet terecht. Na 

wat speurwerk vonden we een andere 

locatie en wel… de Roerdomp!   

 

 



 
 De Roerdomp 

 

Ron, Miranda en hun dochter Romy zijn bekende van de 

vereniging. Romy (en ook haar broer Mike) zijn jaren lid geweest 

en Ron en Miranda zijn verschillende keren meegegaan als 

kookstaf. 

Groepen hielden er wel eens een groepsweekend. De Koera groep 

vroeger is er een week op kamp geweest en ook een gezamenlijk 

kamp vond eerder bij hen (op een ander veld) plaats. 

 

We werden met open armen ontvangen en naast deze gastvrijheid 

hadden we ook geluk met “de buren”. 

 

De voetbal vereniging kwam gelijk kennis maken en de 

draaiboeken bij elkaar leggen. Super fijn, maar we zijn eerst de 

tenten op gaan zetten (i.v.m. de voorspelde regenbuien) voor we 

ook in het draaiboek zijn gaan schuiven.  

Zelf zijn we vroeg avond bij de andere kennis gaan maken en 

gaan checken of we niet toevallig rond de zelfde momenten 

gebruik wilde maken van het bos, het meer, speelveld… 

 

Allemaal hele fijne plekken op het terrein die je wel moet delen. 

Dat ging echt perfect! Een beetje schuiven hier en daar en er voor 

zorgen dat de jongste goed zouden slapen als de buren een 

spooktocht hadden (zodat ze niet niet meer zouden durven te 

gaan slapen). 

 

Naast 2 toiletten net naast het veld mochten we ook wat verder 

op het terrein gebruik maken van 2 sanitair blokjes waar een wc 

en douche was.  

 

Stroom, water, 2 eigen velden… meer hadden we niet nodig!  





 

Hier bivakkeerden 

de oudste groepen 

  Hier bivakkeerden wij 

Hier was de wc 

waar de 

vrijwilligers meer 

keer op een dag 

gingen poetsen 

 Hier werd het hardst gesnurkt 

Hier zeiden 

ze JA tegen 

elkaar 

 Hier stond de stormbaan waar 

we een uurtje op mochten van 

de buren 

Hier was het  

water nat 



  

 

  

Het leek wel of de tenten waren gekrompen. De bedden van de kinderen worden steeds groter. Het was 

dus echt een hele puzzel bij een paar groepen om alle kinderen in een tent te krijgen. Het is toch echt wel 

zo gezellig om als groep samen te slapen! 

 

De tenten waren zo neergezet dat de jongste het dichtste bij de wc sliepen en het dichtste bij de kampvuur 

plek. Als ze in slaap waren gevallen sliepen ze erg goed en hadden ze geen hinder van het geklets rond het 

vuur.  

 



Kiddo tent 

 

De Kiddo’s waren de oudste op het kamp van de jongste. 

Dat betekend, als laatste naar bed (tenzij ze anders wilden 

   ).  

 

Niet voor iedereen was in slaap vallen even makkelijk, 

maar met wat tips van Kim was het een stuk makkelijker. 

Zelfs zo makkelijk dat ze niet hoefden te gaan slapen, dat 

rustig op het bed uitrusten ook goed was… en ze binnen 

10  minuten vertrokken waren naar dromenland.  



De Ranger tenten 

 

Ruimte zat voor deze leden! 

Helaas konden niet alle meiden 

in 1 tent samen maar dit was 

een prima oplossing. De mannen 

hadden het helemaal luxe!  





Pelikano’s  

 

Ze sliepen als roosjes… zelfs binnen 5 minuten 

toen ze eigenlijk niet konden slapen volgens hen 

zelf (de meiden hadden het even lastig). Na wat 

tips duikelde de eerste helft dromenland in. De 2e 

helft moest toch eerst nog even plassen (meiden 

he, moet er één dan moeten er meer). Toen na 

een 10 minuten, zoals beloofd, even een check 

werd gedaan waren ook zij voor Kim lieve mannen 

gaan zoeken in dromenland (helaas, er is er geen 

een doorgestuurd, ook niet in het echt). 

 

 

 

 

 

 

Tent jongens rechts: Lucas, Roy, Jules, Lars  

Jongens links: max, Ivo, Julian, Finn, Moos 

 

Meiden rechts: Sylvie, Fenna, Dani, Iris 

Links: Maud, Fenne, Evy, Suze, Fien 

 

 

 

 

 



GRUTto’s  

 

Bij de jongste, de GRUTto’s was beloofd dat de leiding in de tent zou slapen. De aller 

jongste vonden het toch een fijn idee om deze nabijheid in de nacht te hebben. En, 

we begrijpen dat! Het is ook spannend om in de nacht wakker te worden en op zoek 

te moeten gaan naar een vrijwilliger als er wat is. I.v.m. ruimte gebrek hadden zij 

ook een “garage” voor de tassen en koffers. Fijn, een reserve tent mee op kamp!  

 

Madelon en Kim waakten bij de tent tot het rustig was en iedereen naar dromenland 

was vertrokken nadat eerste iedereen nog een vraag mocht stellen/beantwoorden: 

Wat was het leukste vandaag, het grappigste, het lekkerste..?) Geantwoord? Hoofd 

op het matje en slapen maar!  

 

‘s Nachts werden er zo af en toe wat kinderen weer in bed gelegd die van het matje 

gerold waren.  

De laatste nacht waren ze 3 seconden een GRUTto kwijt. Lag Saartje ook bij Marlie, 

Iris en Kim op de matjes.  

 

Stoer hoe ze zonder nadenken ‘s nachts zich melden dat ze naar de wc moesten en 

zelf gingen (Kim kreeg de tijd niet eens om goed wakker te worden en uit de 

slaapzak te komen). Mooi om te zien dat ze elkaar in de ochtend lekker met rust 

lieten en gingen lezen tot iedereen wakker was.  

 

Ondanks de ieniminie ruimte die Kim had heeft ook zij heerlijk geslapen. Zij lag met 

haar hoofd bij de deur zodat de kinderen haar makkelijk wakker konden maken.  





De kookstaf 
Wat bij de basis van een goed 

kamp zeker hoort is eten en 

drinken.  

Dit seizoen was Joep “chef 

kookstaf” en hij kreeg hulp van 

verschillende mensen. We 

hebben heerlijk en gezond 

gegeten! 

 

  



Ward, oud leiding Jong Nederland Diessen, heeft vaker gekookt op kamp en wilde wel weer een paar 

dagen mee. En, of hij op zaterdag al mocht komen vroeg hij. Hanne, zijn oudste dochter kwam die dag 

ook “helpen”.  

 

We mochten i.v.m. het stook protocol geen kampvuur maken en een BBQ ging niet i.v.m. de regen op 

zaterdag avond. Geen probleem! We aten eenvoudig maar goed! Koude schotel/aardappelsalade, 

rauwkost en vlees.  

 

Ward heeft op zondag en maandag voor de hele meute gekookt en heeft hier van naar eigen zeggen 

echt van genoten.  



Connie en Karin hadden aangegeven dat ze best wel een keer wat wilde doen voor Jong 

Nederland Diessen. Dat had Kim onthouden! Of ze een dagje wilde komen koken op kamp? 

Het antwoord was gelijk “Ja, doen we” en voor ze gingen gaven ze aan dat we het maar 

moeten laten weten als het nog eens nodig is.  

Volgens een paar kinderen was de “oma macaroni veeeeel lekkerder dan thuis”. Nu is 

Karin geen oma maar mag ook zij dit als een compliment zien!  

  



Hadden we nog 2 kampdagen over waar we iemand zochten die Joep zou kunnen helpen 

met koken. “Waarom vragen we de moeder van Luuk en Geert niet”? zei Kim. Marie Jose 

kookten vroeger ook op kamp en alles was lekker destijds.  

 

Marie Jose werd geappt en ja hoor, zij wilde wel twee dagen komen helpen. Vooral het 

schoonmaken van de nieuwe aardappelen was een hele (gezellige) klus maar het resultaat 

was echt heerlijk.  

  



Het weekmenu  

van dag tot dag 
Van meerdere ouders hebben 

we de vraag gekregen of we 

recepten willen delen.  

Dat kan best, maar de 

ingrediënten van het kamp 

eten worden gehaald in een 

speciale winkel. 

 

Je denkt toch niet dat we 

boodschappen gaan halen in 

dezelfde winkels als de 

ouders?!  

Dat wij groenten kopen en 

klaar maken die jij niet lust… 

zou jammer zijn van al dat 

werk! 

 

Proef maar eens!  

 

Elke dag was er een hoop 

groenten en voor iedereen een 

stuk fruit!  



Zondag menu 

 

Avond 

 

Verse Tomatensoep 

 

Andijvie stamp 

Bloemkool 

Verse Jus 

Zelf gekruide gehaktballen 

 

IJs 

Wafel 

Fruit  

 

Kinderhap 

 

Appelpartjes 





Maandag menu 

 

Ontbijt en Lunch 

 

Boterhammen met kaas, vlees en strooibeleg ( 

hagelslag in verschillende uitvoeringen)  

 

Avond 

 

Wrap met groenten en vlees 

 

Noedels 

Keuze uit kip of rundsvlees (of beiden een beetje) 

Gemengde verse groenten (zelf gesneden) 

Half gekookt ei 

Toen dit op het bord lag werd er een schepje bouillon 

over gedaan 

 

Vanille Yoghurt  

Chocoladevla 

Banaan  

 

Kinderhap 

 

Een wafel  

 



  



 

Dinsdag menu 

 

Ontbijt en Lunch 

 

Boterhammen met kaas, vlees en 

strooibeleg ( hagelslag in verschillende 

uitvoeringen)  

 

In de middag mandarijntjes  

 

Avond 

Groenten of kippensoep 

 

Macaroni 

Komkommersalade 

 

Vlaflip 

 

Kinderhap 

Hamburgers 





Woensdag menu 

 

Ontbijt en Lunch 

 

Boterhammen met kaas, vlees en 

strooibeleg ( hagelslag in verschillende 

uitvoeringen)  

 

Avond 

 

Verse groenten/kippensoep 

 

Nieuwe aardappelen gekruid uit de 

mega pan 

Bockworst 

Bloemkool 

Broccoli 

Salade 

Appelmoes 

 

Banaan 

Fruit 

Slagroom 

 

Kinderhap 

Smores (marshmallow met koekjes) 

 





Donderdag  menu 

 

Ontbijt en Lunch 

 

Boterhammen met kaas, vlees en 

strooibeleg ( hagelslag in 

verschillende uitvoeringen)  

 

Avond 

 

Toastjes met verse eiersalade en 

appelpartjes 

 

Rijst met groente snippers 

Verse pindasaus 

Gemarineerde kipstukjes  

Zelfgedraaide gehaktballen in 

zelfgemaakte tomatensaus 

Gemengde groenten 

Salade  

 

Bruidstaart in de vorm van een wafel 

met “feest beleg”.  

 

Kinderhap 

Waterijsjes 

 





Vrijdag menu 

 

Ontbijt en Lunch 

 

Boterhammen met kaas, vlees en strooibeleg ( 

hagelslag in verschillende uitvoeringen)  

 

Al het beleg mocht op dus werden er verassing 

boterhammen gemaakt (extra beleg) en 

mochten kinderen beleg combineren.  

 

Als lunch aten we met de vrijwilliger de 

eiersalade op die over was. Van de aardappelen, 

augurken, etc die over waren was een aardappel 

salade gemaakt.  

 

Avond 

 

We bestelden eten voor het vrijwilligers team. 

De keukentent was opgeruimd, zo hadden we 

nauwelijks nog afwas en konden we gewoon 

neerploffen na een dagje sjouwen.  

Het eten smaakte daarom ook extra goed! 

 

Dank aan iedereen die hier een bijdrage aan 

geleverd heeft!  

 

Na het eten zijn we ijsjes gaan halen.  



Wist je dat… 

 

• We dit jaar de kinderen geen een keer hun brood zelf hebben laten smeren en beleggen? 

Ze kunnen dit heel goed hoor, dat weten we zeker. Maar het scheelt zoveel in tijd als we dit 

met de vrijwilligers doen! (in klaar zetten, afwassen, alles weer netjes maken) 

 

• Het leiding team heel veel stapels brood heeft gesmeerd en belegd. Iemand smeerde boter, 

er ging beleg op en daar tegenaan kwam een boterham zonder boter. De meeste dagen 

sneden we het brood, al hoefde dat niet perse. 

 

• Er echt heeeel veel groenten gegeten zijn op kamp!  

 

• Elke dag was er ook fruit voor de kinderen. De ene keer als toetje, de andere keer gewoon 

als tussendoor snack. 

 

• Er behoorlijk wat snoep en chips over is? We hebben de leden gevraagd alles per groep in 

een tas te stoppen. Dit werd in de groep weer verdeeld bij een “snack picknick” (die we 

maar amper hielden). Tenten bleven zo vrij van vieze chips vingers, plaksnoep en 

ongedierte die zoet lekker vind.  

 

• Er veel water gedronken is. Zowel bij het avond eten als tussen door. Bij het ontbijt was er 

ook melk en thee. Tussendoor was er ook ranja, maar de meeste kinderen gaven de 

voorkeur aan water. 

 

• Het avond eten word in buffet vorm geserveerd. Vrijwilligers riepen een voor een de groepen 

en schepten op voor iedereen.  

 

• Na het avond eten hadden alle groepen CORVEE. Samen de afwas wegwerken is echt geen 

straf maar juist gezellig!  

 



 

     Van dag tot dag  
We hadden naast een fijne 

kamp locatie en heerlijk eten 

natuurlijk ook verschillende 

activiteiten op de planning 

staan!  



Zaterdag 

 

10 minuten voor we op kamp gingen, de zeecontainer stond al op de vrachtwagen, de koffie en thee was 

op en de koeken waren op kregen we telefoon. Op “onze locatie” was al een andere groep gearriveerd.  

Oeps… een dubbele boeking.  

Hoewel we dit nog nooit zo op het allerlaatste moment hebben meegemaakt leek het precies of we wisten 

wat er moest gebeuren.  

 

En dat was, kijken naar mogelijkheden. Of we in de stress schoten? We schoten in “het hopen”! 

Want, als je weet dat in het uiterste geval je een programma in Diessen draait op verschillende locaties en 

thuis slaapt… is alles wat je aan locatie kunt regelen al geweldig.  

Hopen, duimen draaien, nog meer hopen… 

 

Een paar vrijwilligers reden naar Middelbeers om te bekijken wat daar mogelijk was. Andere zetten lijntjes 

uit naar hulp troepen (vrijwilligers in het zelfde district, collega vrijwilligers van scouting afdelingen, 

locaties in de buurt). 

Binnen het uur hadden we beet. De keuze kwam uit op een locatie in Budel en de Roerdomp in 

Westelbeers. Nog wat opties vielen af, omdat we maar een paar dagen kamp konden houden of elke nacht 

thuis zouden slapen. 

We kozen voor Westelbeers. Hierbij sterk rekening houdend met de leden en ouders.  

 

Met diegene die een fout had gemaakt in Middelbeers hielden we contact en hij is ook op bezoek geweest 

in Westelbeers. Onderling lossen we het wel op na het kamp. Het blijft immers gewoon een fout die 

iedereen kan maken. 

 

Als team zijn we trots op het feit dat we naast 5 seconden balen we het zo goed opgepakt hebben! Blij dat 

we bij de Roerdomp een plek hadden… en wat voor een!  

 

Donders had de zeecontainer mee naar de zaak, omdat wij not niet wisten hoelang we er over zouden 

doen een alternatief te vinden. Zij brachten om half 2 de container naar de Roerdomp waar we gelijk zijn 

gestart net het opzetten van de tenten. Het zou gaan regenen en we wilden voor die tijd zoveel mogelijk 

werk hebben verzet. 

 

Het was kaai benauwd maar niemand klaagden. Niet alle tenten stonden gelijk goed maar, ze stonden! 

Voor het avond eten waren we al een heel eind met opbouwen en na het eten konden we dan ook een 

mini vlog maken voor onze leden. Even een update over waar we op kamp gingen en een korte 

rondleiding. 

 

Daarna zijn we met hetzelfde groepje alle buren gaan bezoeken om kort kennis te maken. Wel zo handig 

om te weten wat het programma van de andere is zodat we ons draaiboek daar nog op konden aanpassen 

( dat we niet met eer groepen tegelijk in het bos zouden zitten) 



Zondag  

 

Het kwam organisatorisch gezien beter uit als we met onze vereniging een uurtje later op het terrein 

zouden komen. Geen probleem, wij waren inmiddels wel al gewend aan wisselingen in het draaiboek. 

 

Toen alle leden er waren en de ouders weer waren vertrokken was het tijd om de tenten te gaan 

inruimen. Luchtbedden werden opgepompt, slaapzakken uitgerold en onder het hoofdkussen de knuffel, 

pyjama en het leesboek geplaatst.  

Iedereen kreeg een rondleiding voor de kampregels doorgenomen werden (tja, er kan en mag heel veel 

en de belangrijkste regels zijn dan ook “kom naar de leiding als er wat is en maak vooral heel veel plezier 

en goede herinneringen”). 

 

We kwamen er toen ook achter dat we eigenlijk geen kamp thema hadden! Oeps!  

Lieke wilde graag een sport kamp, Bianca wilde wat meiden getut op kamp, Niels wilde een buurman en 

buurman kamp. Luc wilde graag een foto en vlog kamp en Femke had het idee om spelletjes te gaan 

spelen aan tafel. Kim wilde op haar beurt wel een liedjes kamp. Joep vond het eten belangrijk. En de 

andere Luuk had wel zin in een mannen avond. 

En dan hadden we nog een probleem. Niels had op zaterdagavond Aimee ten huwelijk gevraagd en wilde 

graag die zelfde week nog trouwen. Hij had alleen nog geen locatie of plan.  

We smeden een plan. Als we nou eens zouden samenwerken naar een bruiloft? Britt wilde Lieke wel 

helpen om iedereen fit de bruiloft in te krijgen. Gijs, Luc en Luuk wilde wel assisteren bij het klussen bij 

de Buurman en Buurman middag. Bianca haar plan zouden we kunnen volgen voor het vrijgezellenfeest 

en ook dat van Luuk konden we hier mooi in verwerken. Luc zou de bruiloft foto’s maken… 

Terwijl de vrijwilligers hun plan uitwerkten en een planning maakten begon Joep vast met koken en kon 

iedereen even aarden op het terrein. 

Na het avond eten speelden we een relatie test spel. Per tweetal moesten de leden met de ruggen tegen 

elkaar gaan zitten en 1 schoen aan de ander geven. Hun eigen schoen stelde hen zelf voor en de andere 

schoen was “de ander”. Wanneer zij op een vraag dezelfde schoen omhoog hielden kregen ze een punt ( 

Wie laat het vieste scheetje? Wie gaat het eerste beroemd worden in Afrika?), erg grappig, we hebben 

veel gelachen! 

Tussendoor kwam er een kinderhap voorbij en daarna was het bedtijd.  

 

 





 

 

Maandag  

 

Om lekker fit en goed de bruiloft dag in te gaan was er een sport ochtend met “bijzondere sporten”. In 

groepjes werden midgetgolf banen gemaakt (en daarna gespeeld), er was een shirt estafette, “levend 

boter, kaas en eieren” en de kinderen mochten zelf een sport onderdeel voor een andere groep 

bedenken en uitvoeren.  

 

In de middag gingen we een Buurman en Buurman plan volgen. Er werd een soort altaar getimmerd, een 

troon gepionierd en een hoop versiering gemaakt voor de bruiloft. Iedereen was ijverig!  

 

Het avond spel was een “wie zijn een koppeltje” bosspel waarbij de leden afbeeldingen moesten zoeken 

die bij elkaar horen ( Samson en Marie, Maxima en Willem Alexander, …)  



        





Dinsdag  

 

In de ochtend speelden we 

een “feest kleding spel” 

waarbij van 6 vrijwilligers 

plaatjes van 

kledingstukken verdeeld 

waren over verschillende 

Kiddo’s die het leuk 

vonden om te mogen 

helpen. Het kleding stuk 

wat niet bij hen te vinden 

was en wel op de checklist 

stond moesten ze tekenen 

op een leeg lichaam. Bijna 

alle groepen hadden na 

een tijdje een tactiek 

bedacht en de meeste 

kledingstukken goed 

ingetekend.  

 

 

Het zou de beste dag qua 

weer worden, we zaten bij 

een strandje, de planning 

van de bruiloft verliep 

vlekkeloos en daarom was 

het een mooie 

gelegenheid om eens 

lekker te gaan… spelen, 

zwemmen, zandkastelen 

bouwen, kuilen graven… 

 

In de avond werd de 

samenwerking getest. 

Waar de meeste koppels 

hecht worden (of breken) 

na een gezamenlijke ( 

kampeer)vakantie, losten 

de leden in groepen 

opdrachten op die ieder 

stonden voor een cijfer, 

Alle cijfers samen opende 

de 4 sloten op een kist 

waarin wat lekkers zat 

voor de avond hap. 

Samenwerking… geslaagd!  





Woensdag  

 

In de ochtend werd een inspectie 

gehouden bij de huwelijksnacht 

accommodatie van het bruidspaar 

(een boom hut tent gemaakt op 

maandag). 

 

De bruid was inmiddels ook op het 

kamp. Zij en de bruidegom hadden 

elkaar al weer even niet gezien en 

daarom bedachten we voor hen 

een romantisch uitstapje. Daar we 

geen geld hadden maakten we zelf 

een kermis met “de kop van jut” 

(spijker meppen), een kamelen 

race (kruiwagen race) en nog veel 

meer attracties. We spraken af dat 

bij de schiettent iedereen zou 

jokken over de punten die ze 

hadden verzameld. De aanstaande 

bruidegom kon zo indruk maken en 

zijn aanstaande verassen met een 

gewonnen teddybeer met hartje! 

Een bank deed dienst als 

reuzenrad en iedereen kon alles 

doen waar hij/zij zin in had!  

 

In de middag speelden de leden 

een spel in het bos. De leiding die 

meedeed speelde niet helemaal 

eerlijk en de leden hoorde van de 

andere vrijwilligers waarom zij 

dachten dat dit gebeurde. Ze 

zouden wel te weinig hebben 

geslapen. Worden mensen 

vervelend van. Met dit excuus 

namen ze het valsspelen voor lief… 

ze herkende het gedrag wel (zeker 

niet van het kamp waar iedereen 

goed sliep!). 

 

Tussendoor was er tijd voor een 

snack picknick waarbij een deel 

van wat meegenomen was van 

thuis heerlijk opgesnoept werd.  

Een mooi moment om ook de post 

die we ontvingen uit te delen! Deze 

werd met veel trots binnen gehaald 

door de leden, wat straalden ze!  

 

De technische dienst had voor het 

vrijgezellenfeest voor de mannen 

een minibar gebouwd waar ze 

cocktails gingen maken. De meiden 

kregen naast een nagellak sessie 

een film waar ze heerlijk bij 

konden chillen. Het eigenlijke 

programma kon niet doorgaan 

helaas (door de wisseling van 

locatie). Het was echt een fijne 

afsluiter voor de bruid en 

bruidegom van hun vrijgezellen 

bestaan! 

 

 

 



   





Donderdag  

 

Wie gaat trouwen krijgt cadeaus. Leuke, mooie en soms ook lelijke. Tja, die pech kun je hebben! 

Als je het huis uit gaat heb je vaak al wat gespaard voor “je uitzet” zoals dat heet.  

De bruid en bruidegom hadden al van alles en daarom organiseerden we een “Een uitzet bingo” 

waarin alle “meuk en leuk” rommeltjes van iedereen mee gingen op de prijzentafel! 

Gaaf he, iedereen had prijs! 

Bianca was de grootste winnaar. Zij won een zeer bijzondere kerstgroep!  

 

Daarna was het tijd om de bruid aan te kleden. Ze had geen tijd gehad om een jurk te kopen dus 

hielpen de meiden haar een handje met het maken van een schitterende jurk. Ondertussen zorgden 

de mannen er voor dat hun stropdas weer rechtzat, de haren in de gel en de ceremonie plek tip top 

in orde. Een aantal meiden hielp hen daarbij.  

 

En toen was daar het moment! De bruid werd met een troon door de mannen naar de bruidegom 

gedragen die blij verast reageerde op zijn bruid in haar mooie jurk.   

Tijmen, die een cursus gevolgd heeft om koppels in de net-Echt te mogen verbinden verzorgden de 

ceremonie. De getuige spraken een woordje en het ja woord werd bezegeld met ringen waarna het 

verse echtpaar elkaar kusten! 

 

Er volgende een mini feestje waarna iedereen voor het bruiloft buffet nog zich kon uitleven op het 

springkussen wat we een uur mochten lenen van de buren (Kim had gebeld met als grapje dat ze 

nog iets goed te maken hadden. Een paar nachten hadden zij wat herrie (niets ernstigs). Dat we 

een uurtje springkussen wel oke vonden… 5 minuten laten was het geregeld). 

 

Na het buffet volgde de feest avond. Heerlijk rond het kampvuur waar we nog gezellig hebben 

zitten zingen! 

 

 

 





Vrijdag  

 

Eerlijk is eerlijk, het opruimen ging erg vlot en goed! Op donderdagavond, hebben we met 

een paar vrijwilligers al wat geruimd toen de jongste leden op bed lagen.  

De leden ruimden vrijdag hun tas in (we zullen ze de volgende keer niet alleen zeggen dat ze 

hun eigen tas in moeten pakken maar ook dat het hun EIGEN spullen moeten zijn die erin 

gaan    ) en kregen hulp bij het oprollen van de matjes en slaapzakken. Iedereen hielp mee 

met het opruimen van het terrein! 

 

Hoewel het echt het einde van het kamp was, was de afsluiting met alle ouders fijn. Alle 

groepen werden nog even in het zonnetje gezet net als de ouders. Waar de leden op kamp 

voor een hele fijne sfeer zorgden waren het toch echt de ouders die het vertrouwen in het 

team hadden om hun kind(eren) überhaupt al mee te geven!  

De leden kregen allemaal een foto mee in een lijstje wat ze eerder die week versierden. De 

ouders… vieze was en het aller waardevolste wat ze bezitten, hun kind! 

 

En toen… tja, stil was het niet. Maar dat het een stuk leger en rustiger was, was wel duidelijk.  

 

Na een kop koffie/thee gingen we als team als de wiedeweerga de tenten opruimen. Een lunch 

zou later wel volgen. Voor het zou gaan regenen wilde we alle tenten plat en opgeruimd 

hebben!  

En dat lukte! 

 

We ruimden op, speelden nog een grappig spel en schoten toen de keuken tent in waar we 

een bui omzeilden en aan een lunch konden beginnen. 

 

Daarna, verder opruimen, gedag zeggen bij de buren, eten bestellen, spellen spelen 

(kaarten), knutselen, chillen, eten, ijsjes halen, kampvuur aan en nagenieten…. 



     

Zaterdag  

 

Een uur eerder dan we hadden gepland, op verzoek van het terrein, zijn we naar 

Diessen gegaan. Donders haalde onze spullen weer op en bij de Bolster konden 

we de meeste spullen gelijk opruimen (de Bolster was nog verhuurd, in de week 

na kamp zijn we de andere dingen nog gaan opruimen). 

 

Wie wilde ging thuis de wasmachine aanzetten, douchen om weer fris en fruitig 

bij Kerkzicht af te gaan sluiten.  

 

De foto link deelden we bewust pas op zondag zodat alle kinderen de kans 

kregen om zelf te kunnen vertellen wat ze hadden gedaan en beleefd. 

 

De Bode werd gemaakt in de dagen na zaterdag.  



Leden en ouders  
Kaai gaaf dat er leden en 

ouders de moeite namen om 

een stukje, tekening of foto in 

te sturen!  

 

Heel erg leuk om terug te 

lezen en zien!  

 

Complimenten!  



 

 

 

Ik vond het kamp super leuk! 

Samen met de jongens van de 

Pelikanos lagen we samen in 

een tent, dit was heel gezellig 

en we hebben veel gekletst 

(soms moesten we van de 

leiding stil zijn haha) 

In het bos hadden we een gave 

hut!  

Daar hebben we veel gespeeld. 

Het aller leukste van het kamp 

vond ik het kanoën.  

Maar eigenlijk vond ik alles 

super leuk, volgend jaar ga ik 

zeker weten weer mee op kamp. 

Groetjes Ivo 

 



Fien maakte deze mooie tekening



Roy 

 

Vond het weer geweldig om met 

zijn vrienden en de leuke leiding 

op kamp te gaan. 

Hij vond het wel minder dat hij 

zoveel sla bij het avond eten 

kreeg. Haha. 

Verder was het eten erg lekker! 

 

Het zwemmen en het 

springkussen was favoriet. De 

bruiloft was ook gespreksstof 

thuis. Zeker de string van de 

pastoor!!! 

 

Eigenlijk was het allemaal wel 

erg leuk. Hij zou het niet willen 

missen. Hij gaat volgend ook 

weer zeker mee! 

 



Saartje  slaapt thuis met de GRUTto’s  dicht bij haar in de buurt  



Het dagboekje van Julian 

 

Verder verteld hij dat het echt 

zó leuk was! Het was zijn eerste 

keer en gaat volgend jaar weer 

graag mee. Julian zegt: 

-Het eten was kei lekker en 

gezond tegelijk.  

-de stormbaan was geweldig 

-hij zat een keer opgesloten in 

de wc, aimee hoorde hem 

roepen dat hij vast zat en toen 

kwam stoere Thijmen met z'n 

zakmes hem redden! Die 

maakte het slot open met 

zakmes en was Julian weer 

bevrijd. 

- Julian moest 1x overgeven in 

de ochtend en Aimee vroeg wat 

er was, toen begon Julian over 

te geven en Julian vond het heel 

lief hoe Aimee en Niels voor 

hem zorgde. En hij mocht even 

in de leidingstoel zitten met een 

glaasje water en dat vond hij er 

speciaal                   . 



Wat een gaaf kamp!! Ik vond 

het super spannend om te gaan 

maar wil volgend jaar weer 

mee! Ik heb geleerd om 

armbandjes te knopen. Nu heeft 

thuis iedereen armbandjes! Ook 

vond ik de leiding erg leuk en 

gezellig. Ook grappig, dat Niels 

ging trouwen moet ik nog om 

lachen        Dank jullie wel! 

Groetjes Maud 





Ik ben voor het eerst mee op kamp geweest met Jong Nederland en had er super veel zin in. 

Toen we kwamen hebben we de tent ingericht en lag ik samen met Cor en Yannick in de tent. 
We hebben van alles gedaan op kamp, zoals een grappig schoenenspel, verstoppertje, spelen op 
het strandje en bij het water, in een kano varen, smoothies maken op de mannenavond en 

natuurlijk de bruiloft! Dat was super leuk want we mochten met gekleurde hagel gooien. Ik 
vond het eten ook heel erg lekker. Wat ik niet zo leuk vond was de muggen die me prikte. We 

hebben zo veel gedaan dat ik niet alles meer precies weet maar ik heb het super naar mijn zin 
gehad en volgend jaar wil ik zeker weer mee op kamp! 
Allemaal bedankt voor de leuke kampweek! 

Groetjes Luuk Paulussen 



De eerste keer op 

kamp, 

 

Ik ben dit jaar voor 

de eerste keer op 

een lang kamp 

geweest met Jong 

Nederland. Ik vond 

het op het begin 

wel een beetje 

spannend om zo 

lang van huis te 

zijn maar ik heb het 

goed naar mijn zin 

gehad. 

 

Ik mocht samen 

met mijn 

vriendinnen in een 

tent slapen en 

voordat we gingen 

slapen mochten we 

chipjes en snoepjes 

eten. Als we wakker 

werden gingen we 

een kussengevecht 

houden. We hebben 

heel veel spelletjes 

gedaan zoals het 

hartjesspel met 

stiften maar het 

leukste vond ik de 

bingo!! We hebben 

ook in een vijver 

gezwommen, op 

het strand gespeeld 

en mochten op de 

stormbaan van 

onze buren spelen. 

De bruiloft van 

Aimee en Niels was 

hartstikke gezellig. 

 

Joep had goed 

gekookt want het 

eten was heel 

lekker, bedankt 

voor het super 

leuke kamp. Ik ga 

volgend jaar zeker 

weer mee. 

 

Groetjes Lise 



Wat was het leukste?  

De bruiloft, nee toch het slapen in de tent, uhm of de zandkastelen bouwen, 

in het water spelen, het sporten. Nee toch echt de film! Oke en het 

kampvuur! 

Eigenlijk teveel leuke dingen gedaan om er 1 uit te kiezen. Dus een 

tekening van de film, waar je ook nog mocht nagellakken en het kampvuur!  

 

Thuis bij het uitpakken van de tas kreeg mama het verwijt dat haar 

washandjes al in 2 dagen op waren! Gelukkig zat er nog een vol pak 

washandjes in de tas dus was het toch niet helemaal mama's schuld.     

Na het douchen direct armbandjes aan het knopen en vlechten voor de hele 

familie want er zijn dus ook nieuwe dingen geleerd op het kamp en dat 

wilde ze direct laten zien thuis. 

De eerste avond thuis eten viel toch wat tegen want dat eten van de 

speciale kampwinkel is echt veel lekkerder!     

 

Yfke  



Als Finn terugdenkt aan het 

kamp, denkt hij aan: 

- Een hele gave leiding  

- Bommetjes in het meer maken 

- De hut die ze gebouwd hebben 

- De mannenavond  

- Samen zandkastelen bouwen  

- De lieve buren waarvan ze nog 

even mochten springen op hun 

luchtkussen 

- Liedjes zingen bij het 

kampvuur 

- En natuurlijk niet te vergeten: 

DE bruiloft 

 
 



Mijn eerste keer mee op kamp, 

best wel beetje spannend! Vijf 

nachten weg van papa en mama 

maar het was echt super leuk! 

Kan het iedereen 

aanraden    ! Liefs Ev 



OEPS 

 

De zelfgemaakte kneedbal van 

Wiep is op weg naar huis.. 

 



Kiddo Lieke. 

 

Wat echt heel leuk was dat hun 

als laatste naar bed mochten.  

Ook het helpen de spelletjes 

klaar zetten was leuk. 

De bruiloft was ook leuk omdat 

ze mochten helpen alles te 

maken en dus ook de jurk! 

Ook bij lieke was de pastoor 

met de string een hilarisch 

verhaal. 

Eigenlijk ook bij lieke zwemmen 

springkussen de spelletjes het 

eten de leiding. Alles weer goed 

bevallen en ze kan niet wachten 

op volgend jaar! 

 



Eline vond de stormbaan kei 

leuk en het eten lekker.  

Ze heeft een trauma met 

macaroni en lust dat niet, omdat 

wij ooit in een (keuken) 

verbouwing hebben gezeten en 

heel veel macaroni vooraf 

gemaakt en ingevroren hadden, 

dus ze heeft het zoveel moeten 

eten dat ze misselijk wordt als 

ze ook maar aan macaroni 

denkt! Maar de macaroni op 

kamp vond ze heel lekker                ♀, 

dus dat recept wil ik 

wel eens hebben.  



Niels en Aimée gingen trouwen. Het was heel grappig dat Niels het super spannend vond. Ik vond 

het super leuk om bruidsmeisje te zijn! Ik vond het ook heel grappig dat de jongens Aimée op iets 

van hout gingen tillen. Toen stond iedereen te giebelen. Volgend jaar ga ik zeker 

weer mee op kamp!’ 

GRUTto Wiep 





 Van Sam



Voor het eerst op kamp (en niet voor het 
laatst) 
 
Op zondagmiddag lopen we bepakt en 
bezakt het kampterrein op. Veel kinderen, 
slaaptenten, de feesttent, leiding die er 
helemaal klaar voor is. Jules heeft enorm 
veel zin in zijn eerste kamp. En bij mij 
begint het ook te kriebelen. Op kamp! Dat 
vond ik altijd geweldig. Buitenspelen, 
kamperen, kampvuur en (nieuwe) 
vrienden. Ik ben benieuwd of onze Jules er 
ook door wordt gegrepen. 
 
21.41 uur: eerste appje in de Kamp 
ouderapp 2023. Snel kijken naar de 
foto’s… Yes! Blije gezichten. De rest van 
de week blijven de goede berichten 
doorkomen. Dit klinkt als een geweldig 
kamp.  
 
Op vrijdag wordt dat door Jules bevestigd. 
Hij heeft ontzettend genoten. Het eten 
was zó lekker! Héérlijk geslapen. Elke dag 
spelen in de hut waarin alle jongens als 
een soort apen op hun ‘eigen tak’ zaten. 
Veel geknutseld. Heel gezellig onderling. 
Ja, Jules is gegrepen door het kamp-virus.  
 
Tussen de regels door horen we als ouders 
dat de leiding de kinderen niet alleen een 
hele leuke week heeft bezorgd. Ze hebben 
ook écht goed voor de kinderen gezorgd. 
Met goed eten, redelijk wat slaap en zelfs 
enige persoonlijke hygiëne. Het was thuis 
weer even wennen aan zelf boterhammen 
smeren…  
 
Dankjewel voor de geweldige eerste 
kampervaring en de goede zorgen! Fijne 
zomer en tot na de vakantie. 
 
Marjolein 
 



Kampdagboek van Fenna  

Dag 1 (Zo 16-7): Yesss! Het kamp begint!  
Avondeten | Toetje: Tomatensoep, stamppot, 
bloemkool en vlees | Wafel met ijs en fruit  

Activiteiten: Tent inrichten, kennismaken met de 
paardjes en een spel  
Leukste moment: Dat ik een foto van mijn pony’s 
in mijn boek vond.  

 
Dag 2 (Ma 17-7:): Noodles-day  
Aantal uur slaap: 1 uur (of misschien ietsje meer)  
Avondeten | Toetje: Noodles (dit vond ik het 
allerlekkerste eten van de hele week) | Vla  
Activiteiten: Verschillende spellen in de ochtend, ’s 

middags knutselen en in de avond memorie in het 
bos  
Leukste moment: Dat ik met mijn vriendinnen op 
het grasveldje nog wat spelletjes deed.  
 
Dag 3 (Di 18-7): Battle-day  
Aantal uur slaap: 6 uur  

Avondeten | Toetje: Macaroni | Ranja met 
hagelslag en yoghurt  
Activiteiten: Zwemmen in het meer en in de avond 
een kist met allemaal slotjes openen.  
Leukste moment: Opruim-battle tegen de jongens. 
Onze tent heeft gewonnen!  
 

Dag 4 (Wo 19-7): Liefdespost  
Aantal uur slaap: 6 uur  
Avondeten | Toetje: Salade | Fruit met slagroom  
Activiteiten: Kermis en Liefdesspel  
Leukste moment: Dat ik post kreeg van papa en 
mama.  

 
Dag 5 (Do 20-7): De bruiloft  
Aantal uur slaap: 8,5 uur  
Avondeten | Toetje: Rijst, salade met gehaktballen 

| Wafel met slagroom en hagelslag  
Activiteiten: Bingo, fotoshoot, Niels & Aimee 
gingen trouwen en Bonte Avond.  

Leukste moment: Bonte avond omdat het heel 
grappig was dat we een microfoontje op onze  
wang hadden geplakt  
 
Dag 6 (Vr 21-07): The end  
Aantal uren slaap: 8 uur  
Leukste moment: Dat papa en mama mij weer 

kwamen halen. Al vond ik het ook heel jammer dat 
het kamp weer voorbij was!  
 
Wist je dat:  
- Fenna niet van bingo houdt, maar dat ze de 
bingo toch het leukste vond van het hele kamp. Dit 

betekent dat het een extreem leuke bingo was.  

- Het mysterie van de verloren slipper thuis snel 
was opgelost. (die zat gewoon in haar tas)  
- Fenna goed met haar heimwee om kon gaan, 
dankzij een zelfgemaakt plan. De belangrijkste 
boodschap: Keep kalm en bespreek het met je 
vriendinnen of de leiding.  

- Het stomste van het kamp was ‘de afwas doen’ 
en dat dat gelukkig maar één keer hoefde.  
- Het eten elke dag top was en dat de noodles na 
thuiskomst totaal niet in de buurt kwamen  
van de lekkerste noodles op kamp. (Is het recept 
verkrijgbaar?)  
- Alle leiding super lief en leuk was! Dankzij hen 

was het een top kamp!!  

 



Het leukste van kamp vonden 

wij  

Op de bruiloft van Niels en 

Aimee.  

Was tijmen de trouw ambtenaar 

en toen las hij zijn brief voor.  

Daarna zocht hij een ander 

briefje en sloeg hij zijn toga weg 

van zijn benen.  

En toen zat een onderbroek van 

een vrouw over zijn broek.  

Iedereen zag het en iedereen 

moest lachen.  

Pien  

 

Ik vond het heel gezellig om 

met alle meiden in de tent te 

kletsen.  

En om samen te spelen in de 

geheimen hut.  

Iris  

 

De heerlijke snoetjes/lachen op 

het gezicht toen ze aan het 

vertellen waren.  

Dion en Marieke  

 



Stafleden  



Niels belde mij in paniek op!, dat 

onze bruiloft op eens op een anderen 

locatie zou zijn!.  

Ik dacht daar gaat onze bruiloft. We 

waren zo bang dat alles in de soep 

liep. Onze vrijgezellen feesten niet 

meer door ging gasten niet waar ze 

moesten zijn en het aller 

belangrijkste onze kleding of en onze 

altaar waar we gingen trouwen en 

onze fotograaf. 

Maar gelukkig was daar de oplossing 

team jong nederland heeft alles heel 

goed geregeld. 

Vrijgezellen feest ding door! 

Mijn trouwjurk met behulp van de 

lieve kids was mijn jurk zoooo mooi 

geworden.  

Het was echt een bruiloft om nooit 

meer te vergeten.  

Bedankt lieve kids. Wij gaan nu 

genieten op huwelijksreis. 

Xx Aimée 



Hoi Allen, 

Dit was mijn 2e kamp als leiding, 

vroeger ging ik altijd mee als lid. Toen 

we zaterdag opweg wilde naar 

Middelbeers kwamen we er achter dat 

we hier niet meer terecht konden maar 

door snel omschakelen zijn we bij de 

roerdomp terecht gekomen en hebben 

snel alle tenten opgezet zodat het 

kampterrein helemaal klaar voor jullie 

was. Ik vond het leukste van deze kamp 

week de bruiloft met heel veel 

bruidsmeisjes en bruidsjongens waar we 

heel de week samen naartoe hebben 

gewerkt samen met buurman en 

buurman verschillende dingen gemaakt 

voor de bruiloft en gezorgd dat we fit fijn 

voor de bruiloft met verschillende 

spellen en natuurlijk hebben we een 

vrijgezellen feest gehouden. 

Ik heb genoten! 

Britt 



Dit jaar was het even een ander 

kamp dan anders. Niels kwam op 

zaterdagavond aan dat hij Aimee ten 

huwelijk had gevraagd en dat hij 

graag nog op kamp wilde trouwen. 

Alle draaiboeken over hoop en samen 

met de kinderen kijken wat er 

allemaal mogelijk is op kamp. Er 

werd van alles bedacht en gemaakt 

gedurende het hele kamp en we 

konden allemaal niet wachten tot het 

donderdag was en Niels en Aimee 

dan ook echt zouden trouwen. Zo 

maakten wij de decoratie voor de dag 

zelf, een troon waarop Aimee naar 

het altaar kon worden gebracht en 

zelfs de jurk van Aimee werd zelf 

gemaakt door de kinderen omdat de 

winkel er op zo´n korte termijn geen 

tijd meer voor had. Naast alles wat er 

op de dag zelf nodig was, werd er 

door de kinderen ook een 

spelletjeskermis gemaakt, want een 

laatste date voor de huwelijksdag 

moet wel een speciale zijn!  

De week vloog weer voorbij, zo kom 

je op zaterdag voor kamp bij de 

bolster om met z’n allen te 

vertrekken naar Middelbeers. Ja, 

Middelbeers, dat was het eerste plan. 

Na bloed, zweet en tranen is het 

uiteindelijk gelukt om een mooi 

kampterrein in Westelbeers te 

veroveren. Met een paar uurtjes 

vertragen hebben we hard gewerkt 

om alles klaar te maken voor de 

komst van de kinderen op zondag. 

Voor je het weet zijn alle kinderen 

alweer naar huis en is het alweer tijd 

om alles op te ruimen, konden we 

maar een paar daagjes langer 

blijven!  

Het was weer een geslaagd kamp en 

ik kan niet wachten tot ik rond 

januari weer mag beginnen met het 

organiseren van het kamp 2024! 

Waarschijnlijk het laatste kamp voor 

mij bij de jongste groepen, want 

daarna mogen de Kiddos op hun eigen 

kamp.  

Femke 



Zaterdag 

Eenmaal aangekomen bij de bolster begonnen we met koffie drinken en taart eten. Anne was immers jarig geweest. 
Een poosje later kwam Donders aan om de container op de vrachtwagen te laden. Cor van de container dronk ook een 
bakje koffie mee. Vervolgens werd Kim gebeld… ´Jullie zouden vandaag toch komen?´ ‘Ja, wij staan op het punt om te 
gaan’ zei Kim terug. Helaas kregen we te horen dat het kampterrein van Middelbeers dubbel geboekt was. Dit was 
voor ons een domper en gingen opzoek naar een oplossing. Na 100 telefoontjes en met de hulp van een hoop 

vrijwilligers, vonden we toch een prachtige locatie (Budel) voor Eindhoven, maar die wilden ze niet. Na een kort 
gesprek hadden we besloten om nog even verder te bellen en kwamen we bij de Roerdomp te gaan. Budel was voor 
onszelf te ver dit jaar. We sprongen in onze auto’s en begonnen aan het opzetten van het kampterrein. 

Zondag 

Rond 14.00 stroomden de kinderen binnen. Ze gooiden hun spullen in de tent en maakten hun plekje klaar om in te 

kunnen slapen. Hierna werden de kinderen bij elkaar geroepen en kregen ze het kampthema te horen, maar iedere 

leiding wilde wat anders! Met alle ideeën bij elkaar kwamen we toch op één thema uit: het Hartjes kamp ❤. 

Vervolgens gingen ze het kampterrein verkennen. Tijdens het avondeten aten de kinderen tomatensoep, 

andijviestamp en een overheerlijk toetje. Na het eten hebben we het schoenenspel gedaan. Hierbij werden 
verschillende vragen gesteld als ‘wie snurkt het hardst?’ Als je hetzelfde dacht als een ander, kreeg je een punt. Dit 
was een zeer vermakelijke activiteit. Ondertussen was het al echt avond geworden. De kinderen gingen hun tanden 
poetsen, wassen en er was een tekencontrole. Hierna doken ze hun bedjes in.  

Maandag 

De kinderen werden al vroeg wakker…zucht. Waarschijnlijk was het voor velen nog een beetje spannend. Uiteindelijk 
mochten ze uit bed, en begonnen ze met armbandjes knopen en spelletjes spelen. Rond een uur of 08.30 konden we 

ontbijten. We zaten toen nog met alle kinderen aan tafel, maar het ontbijt en de lunch werd op andere dagen anders 
ingekleed. Vervolgens hebben we verschillende spellen gedaan zoals bosgolf, drie-op-een-rij, t-shirt race en mochten 
ze zelf een spel bedenken. We begonnen daarna aan de lunch. Nadat de kinderen hadden genoten van hun 
bammetjes, startte de buurman en buurman activiteit. Hierbij mochten ze lekker gaan knutselen. Na het prullen 

konden ze alweer aan tafel aanschuiven voor het avondeten. We aten toen groentesoep als voorgerecht. Het 
hoofdgerecht bestond uit bami soep met een hele hoop groente, yummie! Natuurlijk was er ook een avondspel. Er 
waren koppels verstopt (zoals Samson en Marie). Ze moesten de koppels bij elkaar zoeken. Uiteindelijk was het alweer 
tijd om te gaan slapen. Ze sprongen hun bedjes, kletsten nog wat, en sloten de oogjes. 

Dinsdag 

Kukelekuuuu, de ochtend was weer begonnen. De kinderen waren voor een groot deel al wakker. Na ze uit de tent te 

hebben gejaagd begonnen we aan het ontbijt. We hebben het vandaag (net als de komende dagen) net wat anders 
aangepakt met het ontbijt en de lunch. Ze kregen een boterhammetje uit het vuistje. Vervolgens hebben ze cluedo 
gedaan met ‘wie draagt wat op de bruiloft?’. Dit hebben ze echt goed gedaan. Vet geslaagd! Hierna begon de lunch, 
ook een bammetje uit het vuistje. Het was vandaag lekker weer, we hebben een mooie plas water, we gaan erin! Na 
het zwemmen mochten ze douchen (de enige keer in de week, geen zorgen, ze komen echt wel vies thuis) en konden 
ze aansluiten bij het avondeten. Dit bestond uit kippen- of groentesoep en als hoofdgerecht overheerlijke macaroni. 

Ook het toetje was lekker natuurlijk. Na het avondspel schoten ze hun slaapzakjes in en begonnen (de meesten) 
meteen aan een fijne nachtrust. 

Woensdag 

Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, zonnestraaltjes kom maar gauw. De kinderen kropen uit hun slaapzakjes en 
maakten zich klaar voor het ontbijt. Na het ontbijt hebben we gezwierd en gezwaaid op hun zelf gemaakte kermis. De 
spellen bestonden uit: de schiettent, ringwerpen, kamelen race, touwtrekken, spijkerbroek hangen, reuzenrad, joelen, 

water pong, en wat gezelschapsspellen. Vervolgens zijn we gaan lunchen. Na de lunch startte het spel de Hartendief. 
Hierbij moesten ze in het bos zoeken naar verschillende kleuren harten en deze in de juiste volgorde weten te krijgen. 
Ja, je zou het Mastermind kunnen noemen! Na het velen op en neer lopen waren de kinderen uitgehongerd, dus we 
begonnen aan het diner. Vandaag stond er een overheerlijk AVG’tje op het menu. Na het eten begon de 
vrijgezellenavond. De jongens gingen mocktails maken en de meiden hadden een filmavond in hun pyjama met 
daarnaast een kampvuur met marshmallows en vrouwenpraat. Na wat gaapjes zijn ze richting hun tentjes gegaan. 

Donderdag 

Goeiemorgen zonder zorgen! Ze gleden hun slaapzakjes uit en sprintten naar het ontbijt. Na het ontbijt moesten de 

kinderen zich even omkleden, er was immers een bruiloft vandaag! Vervolgens hebben we trouwfoto’s gemaakt en zijn 
we van start gegaan met de uitzet bingo. Er is van alles voor de uitzet gewonnen. Nadat ze hebben genoten van een 
heerlijke lunch mochten ze even vrijspelen, waarna de leiding en kinderen alles hebben klaargemaakt voor de bruiloft. 
Toen begon de ceremonie: het was een groot succes. Niels en Aimee zijn gelukkig getrouwd voor het leven. Hierna 

hebben we stukjes bedacht voor de bonte avond. Daarna konden we eten. En niet zomaar wat eten, nee het was een 
heel lopend buffet! Na het eten hebben ze de generale repetitie gehad, en werden de stukjes uitgevoerd. Vervolgens 
kregen ze een ijsje en konden ze naar bed. 

Vrijdag 

Uit bed, ontbijten, spullen ruimen, wc bezoek, doei en tot volgend jaar!      

 
We hopen dat de kinderen een leuk kamp hebben gehad. Wij vonden het in ieder geval erg leuk! Hopelijk weer tot 

volgend jaar! 
Veel knuffels, 
 
Lieke Comperen en Tijmen Albada Jelgersma 

 

 



Team Luc & Gijs, buurman & buurman, Lucas&Gijzer, oftewel de TD van de club!  

 

Dubbele boeking? Geen probleem.. word geregeld! Tenten die niet goed staan? Ze zetten hem 

goed!   

Lucas&Gijzer maken het gelijk, Zweedse fakkels worden gezagen, leidinghoek bouwen en zorgen voor 

goede verlichting op het terrein. Niks is te gek, ze toveren een strandje om tot een te gek gave beach 

bar om voor de jongens een super cocktail workshop te geven tijdens de vrijgezellen avond van 

bruidegom Niels!         

Die mannen van de TD, ze zitten zomaar weinig stil.. er is altijd wat te doen, van het assisteren van 

de kookstaf met de voorbereidingen, tot uitserveren.. de materialen container netjes houden zodat 

alle materialen overzichtelijk zijn. 

Tussendoor worden de tenten netjes strak gezet en gecontroleerd. 

Máár.. naast al die bezigheden doen Gijs & Luc ook gezellig mee met de spellen en hebben een mooi 

touwtrek veld gemaakt aan het strand waarbij de verliezer in het water viel, dikke pret!  

Ook ‘s avonds kindertjes troosten die een beetje heimwee hadden draaien ze er de hand niet voor om 

en zorgde er toch weer voor dat ze enigszins gerust konden gaan slapen.. 3,4 of soms 5 verhalen uit 

het grote Jip & Janneke boek moesten voorgelezen worden voordat de rust was wedergekeerd.  

 

Al bij al een hele mooie week om met dit prachtig team een zomerkamp te beleven!  

De materialen zijn ondertussen weer opgeruimd en nagekeken. Wachtend op het volgende kamp!  

Wij gaan nog even uitrusten van dit mooie kamp en kijken alweer uit naar volgend seizoen!  

 

Groetjes TD Luc & Gijs 



De kampweek begon 

met een drama. Mijn 

trouwlocatie had 

namelijk een dubbele 

boeking! Hoe kon dat 

nou? Hoe moest mijn 

bruiloft dan doorgaan?! 

 

Gelukkig heeft het team 

van Jong Nederland een 

noodoplossing kunnen 

bedenken. Daar was ik 

erg gerust door gesteld.  

Alleen toen spookte de 

volgende gedachte door 

mijn hoofd. Hoe moet 

het met de aankleding, 

het altaar, de gasten en 

nog belangrijker, mijn 

vrijgezellenfeest? 

 

Ook hiervoor is tijdens 

het kamp allemaal 

oplossingen voor 

bedacht en zijn er 

prachtige versieringen 

gemaakt, hebben Aimee 

en ik zelfs een eigen 

kermis gehad!  

Was het een 

vrijgezellenfeest om 

nooit te vergeten en 

hebben wij plechtig het 

'ja-woord' aan elkaar 

kunnen geven. 

 

Ik wil graag iedereen die 

mee op kamp is geweest 

bedanken voor de 

bijdrage die geleverd 

zijn om de bruiloft tot 

een succes te maken. 

 

Ik geniet er nog even 

over na op de 

huwelijksreis! 

 

Groetjes, Niels 

 



Wat hebben we weer een leuk kamp gehad met alle kids die mee 

zijn gegaan. 

Allerlei leuke activiteiten, spellen maar ook de leuke verhalen van 

iedereen.  

 

De rangers die mee zijn gegaan wat vind ik het knap van jullie 

dat jullie het zo goed gedaan hebben ook al was het voor 

sommige toch best spannend.   

Voor iedereen een hele fijne vakantie en tot in 

het nieuwe seizoen 

 

Bianca  



Ook dit jaar is er weer lekker 

gesmuld op kamp! Ook dit jaar 

hadden we verschillende 

kookstaf hulp door de week.  

Oud leiding Ward sloot zaterdag 

al aan. Hij heeft hij eerst het 

kampterrein mee opgebouwd en 

daarna hebben we gezorgd voor 

een welverdiend diner voor het 

leiding team. Zondag hebben 

we eerst wat verse groenten 

gehaald bij de familie Van 

Doormaal (heel fijn     ) en 

daarna het diner voorbereid en 

opgediend. Ook maandag heeft 

Ward ook geholpen met het 

avondeten.  

Dinsdag hebben Karin en Connie 

eerst de boodschappen gedaan 

en ons daarna voorzien van een 

heerlijke maaltijd. Hartstikke 

fijn.  

Woensdag en donderdag was 

Marie-José al op tijd paraat om 

samen het menu uit te werken 

en te zorgen dat het diner op 

tijd op tafel stond.  

Het ontbijt en lunch gingen er 

ook goed in, heel fijn dat onze 

nieuwe bakker, de Beerse 

Bakker, zorgde voor het brood.  

 

Bedankt allemaal voor het gave 

kamp en tot volgend jaar! 

Joep 



Kan een kamp nog bijzonder zijn als je er al veel achter de rug hebt? 

 

Het antwoord is volmondig JA! 

 

Voor het eerst sinds jaren weer op kamp mee met “de kleintjes”. Waar Madelon en ik de 

afgelopen jaren samen onze Knert kampen in elkaar draaiden en op elkaar aangewezen 

waren was het “ineens weer” een grotere groep. 

 

De voorbereidingen verliepen soepel en relaxed. Het “foutje, dubbel geboekt” heeft mij 

laten zien dat we een team hebben met hele fijne vrijwilligers die meedenken in 

oplossingen. 

Een team waarbij de meeste een groei hebben doorgemaakt waar ik zo trots op ben! Op 

Aimee na waren alle vrijwilligers lid in de tijd dat ik als ukkepuk vrijwilligster al mee 

hobbelde.  

 

Het heeft mij op een positieve manier ook geraakt dat ouders (met de ouder info avond) 

met punten kwamen waar we wat mee konden. Wetende dat we het kostbaarste bezit 

mee krijgen op kamp maakt het nog bijzonderder dat ouders ons het vertrouwen echt 

gaven door ondanks de eigen onzekerheid mee te geven. 

 

De vragen, opmerkingen en tips die we voor het kamp kregen hebben we zo goed 

mogelijk doorgegeven aan de eigen groepsleiding en omgezet in handelen waar mogelijk. 

Dat klinkt professioneel… maar zo draaien we eigenlijk ook op een kamp! 

 

Iedere vrijwilliger met zijn eigen invulling en handigheid was een bijdrage voor een hele 

mooie herinnering, kamp 2023! 

 

En dan de leden… wat een schatjes patatjes!  

 

Wat ellendig is het dan op vrijdag om het lege veld weer op te moeten ruimen. Het gevoel 

te hebben dat een week te snel voorbij gegaan is en het weer weken gaat duren voor je 

de ukkepukken weer gaat zien.  

 

Hoewel ik een boek vol kan schrijven over 1 kamp gaat het nooit zo overkomen zoals ik 

het echt beleefd heb. 

 

Hoe gelukkig ik ben als ik hoor dat collega vrijwilligers het fijn hebben op een kamp. Hoe 

mooi het is als aan het eind van de dag alle leden tevreden in dromenland zijn 

aangekomen, maagjes gevuld, ervaringen rijker.  

Dat ik ogen en oren tekort kom in de week en bij het afscheid nemen op vrijdag.  

 

Zo dankbaar voor het vertrouwen in het team, de mooie worden, de leuke bijdrage voor 

in deze Bode, de feedback waar we komend seizoen weer wat mee kunnen, de 

ervaringen, gemaakte herinneringen, het heerlijke eten…  

 

Genoten tot op het bot 

 

Kim 

 

 



Van alles wat 



We hebben er geen goede foto van 

maar dit jaar hadden we voor het 

eerst (op proef) een plan bod. 

 

Verschillende leden/ouders hadden 

aangegeven dat een overzicht wel fijn 

zou zijn.  

We hebben verschillende keren leden 

zien staan kijken bij het bord. De 

GRUT-to’s gebruikten hem, samen met 

een aftel tekening, als “hoe veel 

nachtjes nog”?  

Niet dat zij af gingen tellen omdat ze 

het niet leuk vonden hoor! Maar zo 

zonder vaste week structuur en 

horloge is het soms ook lastig te 

bedenken welke dag het nou eigenlijk 

is.  



Zelfs het wc papier was (per ongeluk) 

helemaal in kampstijl! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het weer 

 

Hoewel het op sommige foto’s eruit ziet als of het gaat regenen hebben we nauwelijks 

regen gehad!  

Het was zeker niet te heet maar heerlijk zomerweer!  

Zaterdag Benauwd en om half 3 en in de avond… regen 

Zondag Heerlijk weer, bij het avond eten een buitje 

Maandag Afgelopen nacht heeft het geregend overdag is het prima weer. Niet te warm, 

niet te koud! Voor het avond eten hebben we een kleine bui en in de verte 

horen we het rommelen (onweren). We hadden de tafels in de tent gezet maar 

zaten al snel weer buiten toen het droog was!  

 

Dinsdag Heerlijk weer, de zon is op zijn best vandaag!  

Woensdag We mogen echt niet klagen! Het is droog, de zon schijnt, het is niet te heet! 

Afgelopen nacht is er een klein buitje gevallen… zo richting de ochtend.  

Donderdag  Heerlijk dagje! Goed kamp weer! 

Vrijdag Yes, de tenten zijn droog! Net na de middag valt er een buitje maar dan zijn 

alle tenten al droog. Pas laat in de avond valt er weer een mini bui.  

Zaterdag  Yes, ook vandaag is het droog!  



 Boom lied  

 

Kim houd van zingen (bij het 

kampvuur). Een van de liedjes die al 

jaaaaaren meegaat is die van de 

Boom. Ook dit jaar kenden de 

kinderen het lied snel! 

 

En de boom stond op de berg, ha hie 

ja ho 

En de boom stond op de berg, ha hie 

ja ho 

 

En aan die boom 2x 

Daar zat een tak 2x 

Een reuze tak 2x 

Een loei van een tak 2x 

Een knots van een tak 2x 

Oeioeioei wat een tak was dat 2x 

 

En de tak van de boom en de boom 

van de berg 

 

En de boom stond op de berg, ha hie 

ja ho 

En de boom stond op de berg, ha hie 

ja ho 

 

En aan die tak 2x 

Daar zat een blad 2x 

Een reuze blad 2x 

Een loei van een blad 2x 

Een knots van een blad 2x 

 

En het blad van de tak en de tak van 

de boom en de boom van de berg 

 

En de boom stond op de berg, ha hie 

ja ho 

En de boom stond op de berg, ha hie 

ja ho 

 

En aan dat blad daar zat een rups.. 

 

En aan die rups daar zat een touw 

 

En aan dat touw daar zat een man 

 

En aan die man daar zat een vrouw 

 

En aan die vrouw daar zat een kind 

 

En aan dat kind daar zat een hond 

 

En aan die hond daar zat een staart 

 

En aan die staart daar zat een EIND 

 


